


Meditatie

Abba, Vader. -

Spreek deze nacht

het Licht, de dag der dagen uit:

het woord dat zoekt naar onze keel,
het brood dat honger heeft naar ons.

Deze woorden komen uit het gedicht ‘Advent’ van Michel van der Plas. Ik vind het
aangrijpende woorden in zon donkere tijd als de onze. De oorlog tussen Israél en Gaza
houdt velen bezig. De oorlog in Oekraine duurt voort. Belangrijke thema’s als de
klimaatcrisis of het vluchtelingenbeleid geven tegelijkertijd aanleiding tot discussie en
verdeeldheid. Ondertussen hebben we ook onze eigen zorg en zeer.

Het is noodzakelijker dan ooit om als kerk, als gelovige, de taak op te pakken die de onze is:
het hoog en droog houden van de hoop op een goede, rechtvaardige en geheelde wereld.
Het is aan ons om te blijven spreken van het licht, van het ware licht dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam. Dat licht, dat woord was en daad, scheen in de duisternis en
maakte leven mogelijk.

Laten we dat goddelijke licht, dat in ons brandt, koesteren. Laten we koste wat kost
voorkomen dat die vlam wordt gedootfd. Laten we voorkomen dat we leven met een
dichtgeknepen keel en blijven zingen van een kind dat vrede beloofde en niet alleen zijn
brood deelde met velen maar ook zijn leven. Want wij zijn het bouwwerk waarin Hij wonen
wil. Of, zoals het koor op kerstmorgen zal zingen:

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren.

Maak ons uw voeten. Maak ons uw handen.

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

ds. Lyonne Verschoor



Kerkdiensten

Datum Tij Voorganger Bijzonderheden

17 december 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

24 december 22:00u  ds.Lyonne Verschoor - Schuijer ~ Kerstnacht mmv Keruchma

31 december 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer ~ Oudjaar

14 januari 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

fﬁ'l' kerkdienstgemist Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl

Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Interview

'Soms heb je heel persoonlijke
gesprekken met de kinderen.
Hun openheid is groot.’

Vertrouwde gezichten bij de kinderdienst maken plaats.

Geschreven door Joke Waltmans

Heel veel jaren waren ze de vaste gezichten van de kinderdienst: Marjon ten Heggeler
en Daniélle de Koning. Aan die periode komt nu een einde. Beiden stoppen ermee, al
zullen ze voor heel veel kinderen voor altijd ‘de juf van de kinderdienst’ blijven.

Haar oudste zoon Coen, nu 19 jaar, was net zes maanden oud toen Marjon zich aansloot bij
de leiding van de kinderdienst. Ze kende het werk
vanuit haar vorige woonplaats Delft en ook vanuit
de tijd dat ze nog thuis in Zoutelande woonde. , Ik
vond het altijd erg leuk om te doen en door zo'n
taak op te pakken binnen een kerk leer je ook
weer nieuwe mensen kennen,” geeft Marjon aan.
Een paar jaar later kwam Daniélle ook bij de
leiding . Haar oudste was 4 jaar en dat was voor
haar een goed moment om actief te worden.

Bij het terugrekenen naar dat moment komen de
mooie herinneringen vanzelf bovendrijven. ,In
die tijd draaiden we nog drie groepen op de
zondag,” memoreert Marjon. ,Ja, dat heb ik ook
nog meegemaakt,” beaamt Daniélle. Beiden
waren destijds actief in de Thomaskerk, waar de
kinderen tijdens de kindernevendienst ook netjes
aan schooltafeltjes zaten.

Daar is nu geen sprake meer van. De drie groepen gingen terug naar twee, verdeeld over de
groepen 1 tot en met 4 en 5 tot en met 8. ,,Soms smokkelden we wel als kinderen graag bij
elkaar in een groep wilden blijven,” bekent Daniélle lachend.




Interview

Die periode met twee groepen heeft best lang geduurd, stellen ze, maar inmiddels is het nog
maar één groep die ook zeker geen klaslokaal meer vult. Toch is het nu nog net zo dankbaar
werk als toen ze begonnen, vinden ze unaniem. ,,Dit is zo waardevol om te doen. Soms heb je
heel persoonlijke gesprekken met de kinderen. Hun openheid en vrijheid om te vertellen zijn zo
groot. Bij het praatje voorin de kerk lijken ze soms erg verlegen, maar eenmaal in de
kinderdienst is dat zo over hoor” verzekert Daniélle.

Marjon heeft dezelfde ervaring. ,,De kinderdienstleiding is ook altijd een heel actieve club. Je
neemt elkaar mee in het enthousiasme en bereidt het goed voor. We maken gebruik van de
Bijbel Basics-methode, die zit heel goed in elkaar en is precies op kinderen afgestemd. Je hoeft
ook niet heel creatief te zijn om de kinderdienst te leiden, iedereen kan met deze methode
werken,” geeft Marjon aan.

'De kinderdienstleiding
is ook altijd een heel
actieve club!

Nieuwe mensen

Het vertrek van de twee bekende leidsters
betekent wel dat de groep die nu actief is (nog)
kleiner wordt. Ze hopen daarom van harte dat
zich nieuwe mensen aanmelden om aan de
slag te gaan. ,Weet je wat het mooie is?” geeft
Marjon aan. , Je draagt iets bij en je voelt je
betrokken. Je verdiept je in verhalen en achtergronden, waardoor bijbelteksten meer voor je
gaan spreken, omdat ze op een laagdrempelige manier worden uitgelegd.”

Daniélle: Ik stop omdat ik iets anders wil gaan doen, maar ik kan het iedereen aanraden. Kom
een keertje meelopen om te zien hoe leuk het is. ledereen kan inloggen op Bijbel Basics, dan zie
je meteen hoe goed dat in elkaar zit en krijg je vanzelf zin om aan de slag te gaan.”’
www.bijbelbasics.nl




Even Bijpraten

Afscheid

Na de dienst van zondag 5 november vertelde
ik u dat ik een beroep verwachtte van de
Protestantse Gemeente De Achthoek in
Scherpenzeel. Inmiddels heb ik dat beroep

aanvaard en is de afscheidsdienst gepland op
10 maart. Na mijn mededeling heb ik veel
lieve appjes en reacties ontvangen, kaarten,
zelfs bloemen. Bedankt daarvoor! Ik weet nu
al dat ik gemist zal worden én dat ik jullie zal
gaan missen. Bas en ik hebben het hier goed
en toch is het ook goed om verder te trekken,
omdat voorgangers nu eenmaal
voorbijgangers zijn. Daarnaast trekt het feit
dat we dichter bij onze kinderen zullen
wonen. De komende maanden zullen in het
teken staan van afscheid nemen, afronden.
Daarnaast hoop ik ook dat er gebouwd zal
worden! Er zijn vacatures te vervullen, o.a. bij
de kerkenraad, de kinderdienst, de Huiskamer
en de taakgroep toerusting. Wat zou het mooi
zijn als het gemeentewerk op volle sterkte is
als ik vertrek. Dan kunnen beoogde
kandidaten zien wat een geweldige,
levendige, vernieuwende, warme gemeente
De Open Hof is.

In de loop van de jaren heb ik met velen van
jullie contact gehad, en nog. Als ik persoonlijk
gedag zou willen zeggen, zou ik niet weten
waar te beginnen. Daarom draai ik het graag
om. Nodigt u mij alstublieft uit.

Voor nu vanaf deze plaats een hartelijke
kerstgroet voor u allen!

Vieren

Op 17 december, de derde zondag van
advent, lezen we over de ontmoeting tussen
Maria en Elisabeth. Maria zingt haar loflied,
over de wereld omgekeerd. Als het toch eens
waar zou zijn dat de heersers van hun tronen
zou stoten, dat de rijken ten gunste van de
armen zouden moeten inleveren. Het
Magnificat van Maria zou je best een
protestsong kunnen noemen, een lied van
verzet en hoop.

Op zondagmorgen 24 december vieren we
het kinderkerstfeest met kindertheater
Onwijz en hun voorstelling ‘In de Gloria’
Marcheer mee met een Romeinse soldaat,
ontmoet de herders en één van de wijzen uit
het Oosten, verbaas je over trucs en
verwonder je over de Kerstboodschap tijdens
deze interactieve voorstelling!

Het zal dus anders dan anders zijn in een
morgendienst, hoewel we ‘gewoon’ beginnen
en afsluiten.
Fijn als er niet
alleen
kinderen zijn
maar ook
ouderen,
ouders en
grootouders.
ledereen is
welkom! Na
afloop van de
dienst wordt
in de Omloop
uw aandacht

KERSTVOORSTELLING

In de gloria!

winse soldaat, verbaas
shder je over de

gevraagd ‘) '

voor Kerk in g _
ANWINZ

Actie. ,
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Even Bijpraten

Vieren

Op kerstavond 24 december komen we samen
voor de kerstnachtdienst. Het koor Keruchma,
olv Wim Schelling, zal medewerking verlenen.
Thema is: ‘Mensen van de wereldnacht’ Wat is
de zeggingskracht van het kerstevangelie in
deze roerige wereld? Wat moeten wij ermee,
in al onze bezorgdheid over oorlogen, over
het klimaat, over de wereld waarin wij zelf
staan?

Kerstmorgen, 25 december ‘Gelukkig dat het
licht bestaat! Aan deze dienst werken De
Open Hof Zangers olv Leo Lommers mee. Er is
een mooie variatie aan kerstliederen gekozen,
van Sela tot Oosterhuis, van het Liedboek tot
Taizé.

Vanaf 9.50 uur worden er enkele bekende
kerstliederen gezongen.

Qudjaar valt op zondag. Dit jaar is er geen
avondbijeenkomst maar besteden we
aandacht aan het einde van het jaar in de
morgendienst. ‘Alles heeft zijn tijd’ is het
thema.

Op zondag 7 januari is er voor en na de dienst
gelegenheid elkaar al het goede toe te
wensen voor het nieuwe jaar. Na het
koffiedrinken en het woordje van de
voorzitter heffen we met elkaar het glas.

Petrus

Kent u Petrus al? Petrus is het gratis magazine
van de Protestantse Kerk.

Dit blad gaat niet over die ene visser, vriend en
volgeling van Jezus, maar over de kerk, want
die lijkt op Petrus. Sterk als een rots, en
tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms
overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral

een plek waar
ieder mens
welkom is.

Je vindt Petrus
niet alleen in je
brievenbus,
maar ook
online en op tv
(Petrus in het
land). Op de
website vind je
onder andere
overdenkingen,
liederen en
inspirerende verhalen uit de kerk. Kijk op
www.petrus.protestantsekerk.nl

s o ofjuisl ecticr oy

God in he

donker

Agenda

Dinsdag 19 december, Seniorenmiddag ‘In de
Gloria! Inloop vanaf 14.15 uur en aanvang
14.30 uur. Deze middag, met een viering voor
de pauze en een informeel programma na de
pauze is bedoeld voor de oudere
gemeenteleden en wordt voorbereid door
Jolanda Griesdoorn en Lyonne Verschoor.

Save the Date

In de week van de Poézie is er een
Huiskameravond met de dichter van
Hoeksche Waard Sabine Alders — du Bosc op
donderdag 25 januari. Meer informatie vindt u
in het volgende Kerkmagazin.

Lyonne Verschoor




Vertrek dominee Lyonne Verschoor

Na afloop van de dienst op zondag 5 november heeft ds. Lyonne Verschoor aan de gemeente
meegedeeld dat er een beroep op haar is uitgebracht. Zij heeft dit beroep aangenomen en dat
betekent dat onze gemeente begin maart 2024 helaas afscheid zal moeten nemen van ds.
Lyonne en haar man Bas.

De kerkenraad betreurt het a.s vertrek van ds. Lyonne, maar we feliciteren haar van harte dat ze
de kans krijgt om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan en wensen haar, samen met Bas, een
mooie en inspirerende tijd toe bij de Protestantse Gemeente Achthoek in Scherpenzeel.
Tegelijkertijd staan we als gemeente voor een grote uitdaging want met ingang van 10 maart
gaan we een periode tegemoet zonder eigen predikant. Uiteraard zijn we erg blij met onze
kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn, maar al het werk kan niet op haar schouders rusten binnen
de 24 uur waarvoor ze is aangesteld.

De kerkenraad zou graag nu al het beroepingsproces opstarten om op zoek te gaan naar een
nieuwe predikant. Helaas werkt dit niet zo. We mogen volgens de kerkorde pas beginnen met
het beroepingswerk op het moment dat we afscheid hebben genomen van Lyonne. De
komende tijd gaan we echter wel benutten om ervoor te zorgen dat we alle voorbereidingen
treffen zodat we z.s.m. na 10 maart het beroepingsproces kunnen opstarten.

Maar dan gaat er nog de nodige tijd overheen voordat we een goede opvolger van Lyonne
hebben gevonden. Er is dus veel werk aan de winkel voor de kerkenraad, maar ook voor u als
gemeente, want we zullen het met elkaar moeten doen. Daar hebben we alle vertrouwen in en
dat blijkt ook wel want binnen enkele dagen hebben zich al diverse gemeenteleden spontaan
aangemeld dat ze bereid zijn om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Hoe mooi is dat!

Wat moet er gebeuren de komende tijd:

= De sollicitatieprocedure voor de tweede kerkelijk werker gaat gewoon door;

- Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat onze eigen organisatie goed op sterkte komt,
oftewel de twee vacatures in de kerkenraad invullen, en ook een aantal taakgroepen en
colleges hebben versterking nodig; kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij wel de
kwaliteiten heeft voor bv. pastoraal ouderling of ouderling eredienst, of nog iets anders,
dan horen we dat graag;

- We gaan z.s.m. aan de slag om een professional te vinden die onze gemeente kan
ondersteunen gedurende de periode dat we vacant zijn; als u suggesties heeft dan horen
we dat graag;

- Daarnaast hebben we een consulent nodig om ons als kerkenraad bij te staan, die
kerkenraadsvergaderingen bijwoont en die ons tevens begeleidt bij het beroepingsproces;

- Er wordt al volop aan gewerkt om gastpredikanten te vinden, maar als u suggesties heeft
dan zijn die uiteraard van harte welkom.

Kortom, we hebben elkaar de komende tijd nog meer dan anders nodig. We zijn een prachtige
gemeente waar we allemaal trots op zijn. We hebben er vertrouwen in dat we als kerkenraad en
u als gemeente samen de schouders eronder kunnen zetten om de vacante periode succesvol
en vruchtbaar te overbruggen.

Voor suggesties en vragen kunt u contact opnemen met de scriba, Cobi Crucgq, tel. 0612200685
of per mail scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

De kerkenraad
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Van de kerkelijk werker

Betrokken bij uitvaarten

Een cursus die ik zou volgen bij de Protestantse Kerk in Utrecht over Uitvaarten leiden, ging
helaas niet door. De praktijk is de beste leerschool, dus zodoende liep ik twee keer met Lyonne
mee bij een uitvaart. Ik leende boeken, las gebeden, gedichten, teksten. Zodoende kon ik
zelfstandig daarna - bij het schrijven van dit stukje - bij twee uitvaarten een deel van de
afscheidsdienst begeleiden. lk vind het bijzonder om betrokken te mogen zijn bij dit deel van
het kerkelijke gemeenteleven.

Gesprek/tip?

Hoort u dat er een gemeentelid ziek is, opgenomen is? Maakt u zich zorgen om een
gemeentelid? Neem alstublieft contact op, niet alle berichten komen bij mij of anderen
binnen, dus uw tips zijn van harte welkom. Bedankt.

Vrij tussen kerst en nieuwe jaar

Vanaf 22 december ben ik twee weken vrij tot en met 3 januari. Het was een bewogen jaar
voor ons als gezin. Ons nieuwe huis is erg fijn, maar nog niet klaar. Zodoende heb ik tijd om bij
te tanken, te reflecteren en wat te schilderen of een doos uit te pakken..

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
Ik werk 24 uur in de week.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerstviering voor senioren (KOG)

Op dinsdagmiddag 19 december wordt u uitgenodigd om met elkaar kerst te vieren in de
huiskamer van De Open Hof.

Zoals u gewend bent, is iedereen welkom, dus neemt u gerust een gast mee.

Ds. Lyonne Verschoor is bij ons en het zal zeker weer een mooie viering worden.

De kerstmiddag begint om 14.30 uur en de thee staat klaar om 14.15 uur. We eindigen om
16.30 uur.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.




Gedachtenissen

In herinnering: Piet Batenburg

Piet Batenburg werd geboren 14 mei 1932. Hij werkte in de
haven. Piet was getrouwd met Nel en ze woonden in Oud
Beijerland. Samen kregen ze twee zoons; Willem en Simon. Later
kregen ze twee kleinkinderen en zelfs twee achterkleinkinderen.
Piet en Nel zijn 58 jaar getrouwd geweest. Het verlies van
Neeltje in 2006 heeft hem erg aangegrepen. Piet was een trotse
stille man die graag onder de mensen was. Trompet spelen
deed hij enthousiast en hij was lid van christelijke
muziekvereniging De Bazuin. Jarenlang is hij daar beheerder
geweest van het gebouw. Ze waren lang onlosmakelijk met
elkaar verbonden Piet en De Bazuin. De laatste jaren werd hij
steeds afthankelijker van anderen. Dit vond hij lastig. Piet fietste
altijd graag, maar dat ging niet meer vanwege de Alzheimer.
Piet bleef echter de gastvrije man die hij altijd was. Altijd in voor een praatje. Hij was dankbaar
voor de mensen die naar hem omkeken. Piet is overleden op 91-jarige leeftijd.

in herinnering: Jan Verbaas

Als geboren en getogen Oud-Beijerlander is op zaterdag 18 november
overleden Jan Verbaas in de leeftijd van 91 jaar. Met Nel is hij 67 jaar
getrouwd geweest. Ze kregen drie kinderen; Herbert, René en Miranda.
Jan Verbaas was een harde werker met passie voor zijn werk bij Koni.
Hij werkte zich op van boekhouder tot ICT-er. Hij zette zich met hart en
~ ziel in. Bij Koni heeft hij de hele ICT afdeling opgezet en uitgebouwd.
Jan & Nel waren een twee- eenheld Ze deden veel samen. Het was

¥ | overtuiging en met liefde zorgde hij jaren thuis voor haar. Op een
 gegeven moment werd de zorg van Nel te zwaar voor Jan. Ze

L & verhuisde naar de Rembrandt. Jan had moeite om dit te accepteren,
hieruit spreekt zijn liefde voor haar. Jan laat Nel, kinderen, klein- en achterkleinkinderen achter.
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Gedachtenissen

In herinnering: Kora Koekendorp

Op 22 oktober overleed Kora Koekendorp. Zij wordt door haar
kinderen herinnerd als uniek, kleurrijk en eigentijds. Ze had een
groot gevoel voor humor en was graag bij haar kinderen. Of dat
nu op vakantie was in een klein tentje, langs de lijn bij SHO of
op een terrasje. Zij wist het leven te vieren. De kleinkinderen
noemden haar ‘crazy granny, want het was Kora niet snel te dol.
Het was ook die spirit die haar door moeilijke tijden heen heeft
geholpen, het opbreken van haar huwelijk, het te vroege verlies
van haar nieuwe partner en de dood van haar zoon Jasper.

De afgelopen jaren waren ontzettend zwaar voor haar door de
ziekte Alzheimer. Thuis wonen ging niet meer en ze raakte
steeds meer woorden kwijt. De kinderen zijn ontzettend
dankbaar dat zij hen tot het laatst toe heeft herkend en dat zij
zich altijd omringd heeft geweten door haar geliefde
kleinkinderen. Zij zullen Kora voor altijd zoeken en vinden in hun hart. Kora is 87 jaar
geworden.

Veel dank.

Veel dank voor jullie liefde en medeleven in het
kleurrijke leven van onze Francisca

Elma Rietveld- Arkenbout
Mariétte Rietveld
Daan en Jasper

een zonnebloem voor jou
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Oproep

De wereld is mooier met jou

Door het lezen van mijn vorige stukjes bent u wellicht een DE WERELD
beetje vertrouwd geraakt met de wereld van de

gehandicaptenzorg. In de termen van Griet Titulaer (nog IS MOOIER
bekend bij de ouderen onder ons) zou ik zeggen : “Welkom in

de wondere wereld van de mens met een beperking.” MET JOU

Geloven in wonderen. Doen we dat nog in deze huidige tijd en

hoe zien we die wonderen dan? Als iets spectaculairs of

misschien wel heel gewoon, in het leven van alledag. Voor mij

maken de mensen met een beperking bijna dagelijks deel uit Zm e
van mijn leven en zij maken mijn wereld mooier. Ook gebeurt "_VL
het soms weleens dat er verwondering optreedt in zomaar

een onverwacht gebaar.
Dit gebeurde ook met Rob, die ik gestrikt had als vrijwilliger voor de deelnemers van de
Bingo-avond, die georganiseerd werd door de Baanbrekers op 3 november. Hij haalde 4
bewoners op bij de Merel, een woonvoorziening van Zuidwester.

Op zondag 12 november kwam hij tijdens de aangepaste dienst een bewoonster van de Merel
tegen, die hem spontaan een aai over zijn bol gaf. Rob vroeg zich verwonderd af waarom ze dat
nou deed. lk legde Rob uit dat zij dit spontaan deed, omdat ze op deze manier haar
dankbaarheid wilde tonen dat hij haar opgehaald had en ze gewoon blij met hem was. Toen
tijdens het koffiedrinken nog iemand tegen Rob in de wandelgangen haar verwondering
uitsprak over het feit dat Hennie in de gebeden wilde benoemen dat ze wilde danken dat ze zo
gelukkig is, was Rob degene die dit nu juist wel begreep.

Voor mij zijn dit kleine feestdagen, ik word hier heel blij van. Het maakt dat ik ook gelukkig kan
zijn in mijn werk met mensen met een beperking. De wereld ziet er gewoon een stukje mooier
uit. Voor mij zou het nog veel mooier worden als ieder mens met een beperking een vrijwilliger
heeft. Wilt u daar eens over nadenken, of dit misschien wat voor u is, want er is nog steeds veel
vraag naar vrijwilligers zowel op de locatie waar ik werk, van Humanitas-DMH als bij andere
locaties van andere organisaties in Oud-Beijerland. Zoals Zuidwester, Gemiva-SVG, Cavent,
ASVZ en de ouder-initiatieven.

Petra Moerkerken
Email: petra.moerkerken@humanitas-dmh.nl
Mob: 06-23216715
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Column

Donker

Rob van Brakel

Het is opvallend hoe snel we met zijn allen na
die eindeloze zomerse avonden weer in het
duister zitten. Niet letterlijk natuurlijk, want
sinds de uitvinding van elektriciteit hoeft
niemand meer in het donker te zitten, maar
voor je gevoel: in oktober lijken de avonden
nog best lang te duren, maar nauwelijks een
paar weken later zitten we opeens bij slecht
weer om half zes al in het donker. Het is geen
wonder, dat verschillende religies in deze tijd
lichtfeesten vieren.

Juist door dat licht hadden Petra en ik een
grappig misverstand: zij had iets roze en groen
gemarkeerd op een blaadje en liet dat aan mij

zien. “Kijk maar, dan is het wel duidelijk.” Mij
was echter niets duidelijk: ik zag op het blad
twee vage kleuren die weinig met roze en
groen te maken hadden, en dat zei ik ook.
Toen ze zelf kwam kijken zag ze evenmin roze
of groen. Een en ander bleek het gevolg van
de lamp waar ik onder zat, die door het
sfeerlicht aan alles andere kleuren gaf.

Licht is niet altijd verhelderend. Het is goed om

te bedenken dat licht een situatie ook sterk

kan vertekenen en anders kan voorstellen dan
ze is. Licht kan alles kaler maken dan het is;
denk maar aan de Spaanse restaurantjes met
tl-buizen die je elk gevoel van gezelligheid
ontnemen, maar die vaak veel beter eten
serveren dan veel knusser ogende
eetgelegenheden. Mooier maken kan ook: het
vlees van de slager lijkt in de vitrine veel roder
dan het in werkelijkheid is.

Kerstmis is het feest van de geboorte van
Jezus, maar zo langzamerhand voor veel
mensen veel meer een feest van licht. En dan
niet van het Licht, dat zich in de wereld
verspreidt, maar van de kaarsen op tafel, in de
kerstboom en in allerhande kerstversieringen
binnen- en tegenwoordig vooral ook
buitenshuis. Hoe lichter des te beter. Licht dat
knusheid en gezelligheid probeert op te
roepen, maar vooral ook licht waarvan je je af
kunt vragen of het nog veel met het Licht van
het Kerstfeest te maken heeft. Des te meer
licht je om je heen hebt, des te meer je buiten
overstemt, waar het vaak helemaal niet zo
gezellig is. Als je je opsluit in je eigen cocon en
de werkelijkheid vergeet, kan het ondanks die
zee van licht nog steeds heel donker zijn in je
huis.

Ik wens u een Licht Kerstfeest toe!
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
17 december
Libanon Werelddiaconaat
Zie uitgelicht

24 december-10:00
Kinderen en jongeren: Kerstverhaal
Zie uitgelicht

24 december-22:00
Solidaridad
zie weekbrief

25 december
Kinderen in de knel: Oekraine
zie uitgelicht

7 januari
Goud van Noord
zie uitgelicht

14 januari
Samen tegen Armoede
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Ontvangen giften

Voor de kerk van 4 gemeenteleden
tezamen € 120 ontvangen.

17 december: Libanon Werelddiaconaat

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek
aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld
ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op
een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk
van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare
tieners krijgen er huiswerkbegeleiding,
examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen.
Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer
ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of
airhockey.

Voor meer informatie: www kerkinactie.nl/jongerenlibanon

24 december: Kinderen en jongeren
Inleven in het Kerstverhaal

Jozef, Maria, de
herbergier, de
herders, de wijzen...
Het kerstverhaal kent
talloze personages,
die elk op hun eigen
manier, met hun
eigen gedachten en
gevoelens, in het
verhaal zitten. Met de
KerstChallenge, een
spel vande
jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse
Kerk, kruipen
jongeren in de huid
van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren
doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over
de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het

Inleven in het kerstverhaal

#W Protastartin
o

Ape] verweven.

Voor meer informatie:; www.kerkinactie.nl
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Collectes

25 december: Kinderen in de knel,

Oekraine

De veerkracht van de mensen in Oekraine is
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en
de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze
elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf,
maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen
we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense
kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het
hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek
om te spelen en psychosociale hulp om
mentaal gezond te blijven. Oekraiense
gezinnen ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel
hebben. Op centrale plekken in getroffen
steden staan mobiele locaties waar kinderen
en hun ouders kunnen opwarmen en hun
verhaal kwijt kunnen.

Met jouw bijdrage aan de collecte help je
kinderen in Oekraine de oorlog door. Help je
mee? Van harte aanbevolen.

Meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl

7 januari: Goud van Noord

Het Oude Noorden is een oude stadswijk in
Rotterdam. In deze levendige wijk wonen heel
veel verschillende mensen met
uiteenlopende achtergronden en
nationaliteiten. Het is een kinderrijke wijk. Een
groot deel van de bewoners moet van het
minimuminkomen rond zien te komen. Goud
van Noord is een diaconale stichting en iedere
dag op zoek naar Rotterdams ‘goud’ We doen

dit in de overtuiging dat in ieder mens een
schat verborgen ligt. Talenten ontdekken,
ontwikkelen en inzetten is wat ons drijft. Wij
gaan voor een Rotterdam waarin mensen die
'kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid
krijgen hun talenten in te zetten voor de
samenleving en zich te ontplooien. Zo is er
het inloophuis, het Zwaanshuis, waar mensen
welkom zijn voor een kop koffie of thee, er
worden cursussen aangeboden en diensten
gehouden. En zo organiseren ze voor
kinderen en volwassenen uit het Oude
Noorden en Crooswijk diverse activiteiten.
Ook is er een maatjesproject voor gezinnen
'Helden van het Oude Noorden’ Het is gestart
in 2019 en inmiddels uitgegroeid tot een
prachtige verzameling mensen en verhalen.
Meer informatie: www.goudvannoord.nl

14 januari: Samen tegen armoede
Armoede is een groeiend probleem in
Nederland: een miljoen mensen kan de
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de
actie Samen tegen armoede staan kerkelijke
gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie,
op tegen armoede in Nederland. De acute
nood wordt bestreden door het inzamelen
van voedselpakketten voor de Voedselbank.
Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie
samen met SchuldHulpMaatje om mensen te
helpen uit schulden te komen of te
voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/samentegenarmoede

Opbrengsten collecte

22 oktober
29 oktober

Werelddiaconaat Indonesié, sterke vrouwen in de kerk
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

€493,50
€579,70

15



Geef vandaag voor de kerk van morgen - KerkBalans 2024

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’ Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het
verzoek voor een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen
rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de actie bestaat vijftig jaar!
Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote
waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar
elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de
verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We
willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor
mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende diensten organiseren,
evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te
geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe
daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de
kerk van morgen!

Digitaal! Waarom?

Om onze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige digitale
mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu ten goede
komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het voordeliger, omdat er
minder onkosten worden gemaakt voor drukkosten, enveloppen, papier, enzovoort. En er zijn
minder uren op het kerkelijk bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer
administratief te verwerken.

Digitaal! Hoe?

Denkt u dat uw huidige email-adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u
vriendelijk verzoeken dit door te geven aan kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Met uw email-adres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline.
Hiermee besparen u en wij tijd. Als we beschikken over uw email-adres krijgt u begin volgend
jaar een email met daarin een link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging
voor de actie Kerkbalans 2023 direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze
administratie. Daarmee wordt de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd. Deed u begin
dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw email-adres gewijzigd, geeft u dit dan door aan
ons email-adres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het papieren
toezeggingsformulier. Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die
stellen aan Leo Brussaard, 06-29526738, of Henk Edel, 06-45266389.

Alvast hartelijk dank, de kerkenraad.
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Vacatures

Bentu..... Kentuiemanddie.....???

We hebben het al eerder aangegeven: de kerkenraad, de bestuurlijke leiding van onze
gemeente, is niet op volle sterkte. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit:

Voorzitter: Marc Bijl

Scriba: Cobi Crucq

Predikant: ds. Lyonne Verschoor

Kerkelijk werker: Jolanda Griesdoorn

2 ouderling-kerkrentmeesters: Nico den Boer en Peter van der Wel
2 diakenen: Arjan van Dijk en Desiree Goudzwaard

1 jeugdouderling: Carina Meeldijk

We hebben twee vacatures, te weten voor een pastoraal ouderling en voor een ouderling
eredienst.

Het is echt dringend noodzakelijk dat deze vacatures worden ingevuld, zeker met het a.s.
vertrek van ds. Lyonne Verschoor in het vooruitzicht; zij verlaat binnenkort de kerkenraad en is
op dit moment een belangrijke schakel tussen het pastoraat en de taakgroep eredienst. De
verbinding met de kerkenraad en deze geledingen is van groot belang voor een goed bestuur
en om onze mooie gemeente bloeiend en levend te houden.

Denkt u ... zou dat misschien iets voor mij zijn?

of

Kent u iemand waarvan u denkt die zou misschien wel eens heel geschikt voor zo'n taak?

Wilt u dit dan doorgeven aan de kerkenraad via de scriba: scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
of tel. 0612200685

De kerkenraad
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Kerktuin De Open Hof

De herfst.

Voor mij is de herfst het mooiste jaargetijde.

Tegen de achtergrond van het park ‘De Laning” verkleurt alles in de tuin,
de bladeren vallen, de meeste planten trekken zich terug. Wat achter
blijft zijn de restanten van bloemen en het blad van de planten. Enkele
bodembedekkers blijven groen net als een aantal vaste planten. Er blijft
nog voldoende aan kleur over. Winterklaar maken doe ik niet, laat de
natuur zijn werk maar doen. In deze tijd vallen
er zoveel bladeren in de tuin dat het pad niet
of nauwelijks meer zichtbaar is. Dan pak ik de
bladhark en hark de bladeren de border in,
compost voor het volgende seizoen. Als ik dan
wat wegknip gaat dat ook de border in.

| Sinds kort is er ook een kleine composthoop,
daar gaan de restanten van de bloemen uit de
huiskamer in en die van het bloemschikken.
Verdorde bloemen en bladeren leveren soms ook
mooie foto’s op, als je ervan houdt natuurlijk. Ik
geniet elk moment als ik in de tuin ben. Nu valt
vooral op dat er in de omgeving van de kerk veel
paddenstoelen te zien zijn/waren, maar ook in de
tuin. Prachtig van vorm, grootte en kleur. Er valt
dus veel te beleven als je het maar wilt zien.
Loop er overdag of op zondag eens doorheen en geniet mee. Het is ook
een rustige plek om er een praatje aan te gaan met iemand die je kent of
juist niet. Ik heb er soms ook gesprekjes met mensen die aan de andere
zijde van het hek staan, is ook leuk. Er staat een bank vilak bij de tuin
waar je zelfs met meerdere aan kunt gaan zitten. Koppie koffie of thee
mee vanuit de huiskamer, genieten maar.

Nu is er ook hoog bezoek, ook al zijn ze heel klein, heb jij ze al gezien?

Inmiddels is de voorraad tuingereedschap flink

i aangevuld, met dank aan Gerrit en Marianne.

§ Vanuit de werkgroep Duurzaamheid zijn we aan

A het nadenken over de regentonnenactie van de
gemeente Hoeksche Waard, wellicht komt er ook
een regenton voor de opvang van regenwater. De
Open Hof heeft niet alleen zonnepanelen op het
dak maar ook een groot plat dak om regenwater
te verzamelen.

werkgroep Duurzaamheid
Anton van Driel
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Column

Engelen

Jaap den Boer

In de tuincentra en de warenhuizen is de
verkoop van kerstattributen weer in volle
gang: ballen, sterren, vogels en engelenhaar.
In de Bijenkorf zag ik een leuk mollig engeltje,
dat met de vleugels fladderde en kerstliedjes
zong.

Kunnen engelen zingen? Je zou het haast
denken. Kerstliedjes genoeg over zingende
engelen: "Hoor de eng'len zingen d'eer van de
opgestane Heer", "Heerlijk klonk het lied der
eng’len” enz.

Mooi. Als ik die liederen zing krijg ik een warm
gevoel.

In zijn kerstpreek probeerde een predikant het
kerstgevoel aan zijn gemeente over te
brengen.

Hij liet zijn fantasie de vrije loop en zei. "Lieve
gemeente. Wat denkt u van de concertruimte
boven de velden van Efratha? Ere zij God. Wat
een machtig gebeuren is dat geweest. Hoe
massaal, hoe hemels zo'n kerstlied midden in
de nacht. Een menigte van hemelse legers en
allemaal zingen ze het zelfde lied. Gods ME,
Gods Muzikale Engelen. Zo'n groot koor is op

aarde nooit bijeen geweest.

Die verachte herders in de velden van Efratha
worden door God als eersten uitgekozen om
getuige te zijn van deze heerlijke kerstzang
door het engelenkoor.”

Ik geloof dat engelen bestaan. Sommige
mensen hebben wel eens een engel in hun
leven ontmoet maar spreken daar meestal niet
over.

Ik sluit niet uit dat er engelen zijn die kunnen
zingen. Maar in het verhaal van Lucas 2 zingen
ze niet. Er staat dat zij het "Ere zij God”

(op)zeggen.

Laten wij blijven zingen van vrede op aarde.
Hopelijk komt dat er nog eens van.
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Running diner

Ina Yntema'’s aanstekelijke enthousiasme had ons overgehaald om mee te doen met Running
Dinner. Het was onze eerste keer en we hadden ons gelijk maar opgegeven als gastgever. Na
een telefoontje van Ina dat we voor 4 gasten het voorgerecht mochten maken gingen we aan
de slag met de voorbereiding. Maar wat zet je op tafel als je niet weet wie er komt en wat ze
wel/niet lekker vinden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor niet al te ingewikkelde gerechten:
bospaddenstoelensoep en kipsalade.

Rond 5 uur s middags stonden onze gasten op de stoep en het waren nog goede bekenden ook:
Mieke en Peter, Willy en John. Het was erg gezellig en de tijd vloog om. Vele onderwerpen
kwamen aan de orde, maar het was (gelukkig) vooral luchtige kost. Complimenten waren er
voor de kok (Inge), hoewel John achteraf toe moest geven dat de bospaddensoep niet zijn
favoriet was, maar hij had het uit beleefdheid toch maar opgegeten!

Om kwart over 5 moest iedereen naar een volgende adres voor het hoofdgerecht. Wij werden
verwacht op een voor ons onbekend adres in Zoomwijck, wat “Huize Yntema” bleek te zijn. Na
een hartelijk welkom door Ina en Wouter gingen we met de andere gasten (Truus en Jany) eerst
aan de borrel en daarna was het genieten van de heerlijke wildstoof die door Ina (onder regie
van Wouter....) was klaargemaakt. We zaten zo gezellig te kletsen dat we veel te laat richting De
Open Hof gingen voor het toetje.

Dat 'toetje’ bleek te bestaan uit vele heerlijke gerechten die op de menukaart van een goed
restaurant niet zouden misstaan. We waren ook verrast door het grote aantal aanwezigen, die
net als wij, tijdens een goed gesprek genoten van al het lekkers.

Al met al een bijzonder leuke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar!

Inge & Nico den Boer

jifieee
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Running Diner - World Servants

Heerlijke desserts ter afluiting van het Running Diner

Klaslokalen Rwanda

Voor drie weken ben ik naar Rwanda geweest om daar klaslokalen te bouwen. Elektriciteit
hebben ze daar niet, dus alles moest met de hand. Het was er op z'n heetst zo'n 32 graden

en dan bouwen met veilige kleding was een heel karwei. In de tien lokalen die er nu staan
zitten al meer dan zevenhonderd kinderen en in de drie klaslokalen die wij gebouwd hebben
starten dan ook al gelijk 120 kinderen. Samen met een groep van de lokale bevolking hebben
wij mogen metselen, cement scheppen, beton maken, voegen, ijzervlechten en ga zo maar
door. Gelukkig hebben we ook veel mogen dansen, zingen, praten, kerkdiensten bijwonen,
spelletjes spelen en leren koken.

>>> vervolg volgende pagina
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World Servants

>>>> vervolg vorige pagina

Muzungu, dat is wat alle kinderen
heel enthousiast naar ons riepen
op de heenreis in Rwanda. Later
leerden we dat dat zoiets als
'blanke’ betekent. In de drie
weken dat ik daar ben geweest
heb ik naast onze groep maar
drie blanke mensen gezien in het
hele land.

Hoe kinderen leven, dat is wat mij
het meest heeft geraakt. Ze lopen
erbij in kleding vol met gaten en scheuren en helpen vaak bij zware werken. De meisjes van vijf
jaar lopen met hun zusje van twee op hun rug en lopen daar ook de hele dag mee rond, en
vaak ook nog met een jerrycan van 20 liter op hun hoofd. Ook hebben ze een groot tekort aan
schoon drinkwater; de kinderen drinken vaak
uit stilstaand water waar ontlasting ook in
wordt gegooid.

ledereen was er enorm gastvrij. Als we ergens
liepen werd de stoet van mensen die
meeliepen steeds groter en de kinderen
pakten je hand gewoon beet. Aan het einde
van de wandeling waren je handen dan ook T
helemaal bruin door de kinderhandjes en als ..._il"
je blonde haren had, waren die ook helemaal L’ﬂf‘ TUES
bruin geworden. :
Hoewel de natuur ook prachtig is, vond ik het
mooiste om te zien de dankbaarheid van de
mensen. Al hebben ze niet veel, op hun
eigen manier zijn ze toch heel gelukkig daar,
vooral met elkaar. Ze hebben plezier met het
leven. En dan besef je hoe goed we het
hebben in Nederland.

v
i,

Een hartelijke dank voor alle mensen die dit
project mogelijk hebben gemaakt!

Bedankt voor alle donaties aan de materialen,
gereedschappen en het onderdak!

Jeroen Vermeulen
World Servants Oud-Beijerland
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Handwerkgroep Huiskamer De Open Hof

Vanaf afgelopen september kunt u ons iedere
vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur vinden in de
Huiskamer. Tot nu toe zijn we een groep van 14
vrouwen waarvan er een aantal vanuit hun eigen
huis aan het handwerken zijn. Wanneer het
handwerk klaar is halen wij het bij hen op. Wij
zouden het heel leuk vinden als u/jij ook een keertje
bij ons komt kijken zodat u de onderlinge sfeer en
beleving van de breigroep kunt ervaren. Inmiddels
zZijn er zo'n 50 omslagdoeken, meerdere
kinderdekens, kindertruien, sjaals en mutsen
weggebracht voor het project SOS in Sovata in Roemenié.

Wij kleden ook poppen aan. Poppen die we krijgen of tegen een lage prijs kunnen kopen bij de
tweedehands winkels. (Barbie)poppen en acryl wol voor naalden nummer 4 en de dunnere acryl
wol voor de poppenkleding, zijn van harte welkom. Op dit moment staan de aangeklede
poppen op het buffet in de Huiskamer, vanaf februari zullen wij daar weer andere handwerken
laten zien.

Mee-brei/haak-deken

Vanaf februari willen wij nog meer handwerksters betrekken bij onze handwerkgroep. Wij willen
namelijk starten met het breien/haken van de Mee-brei/haak-deken. ledereen kan vanuit zijn
eigen huis mee doen. Na het verzamelen van de lapjes wordt de deken in elkaar gezet. Enige
voorwaarde aan het breien of haken van de deken is dat iedereen hetzelfde aantal steken opzet
en dezelfde wol gebruikt. Acryl wol van de Wibra of de Zeeman. Bij voorkeur geen lichte kleur
wol omdat er in de Roemeense dorpen geen stroom en geen water is.

Patroon voor gebreide kinderdeken

Zet 35 steken op met naalden nummer 4 en brei in totaal 30 ribbels. Er
komen 7 vierkantjes naast elkaar en onder elkaar. leder vierkantje zal
ongeveer 17x17 cm worden. De eenpersoonsdeken wordt met dezelfde
afmeting van de vierkantjes gemaakt, alleen het aantal verschilt. Voor
extra stevigheid wordt de deken omgehaakt.

Patroon voor gehaakte kinderdeken

Voor een kinderdeken haak je lapjes van 15 bij 15 cm. Dan haak je 25
lapjes en voeg die samen tot een deken. Kun je hem niet, zelf aan elkaar
haken dan kan dat bij ons gedaan worden.

Wij hopen dat u het leuk en gezellig vindt om mee te doen. Met een hartelijke groet vanuit de

handwerkgroep

Lize van Die 06-36112086
Thea van de Wetering 06-19479957
Els Meijer 06-34172184
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Baanbre kers | Leiding: Daniélle de Koning, Sander van Bochove, Lois Ensering

Bingo avond

Op vrijdag 3 november hebben de Baanbrekers, samen met Petra Moerkerken, een bingo
georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Dankzij de mensen uit de kerk,
familie en vrienden van de Baanbrekers en de winkels in het dorp hadden zij heel veel prijzen

verzameld.

De avond was, mede dankzij de aanwezige vrijwilligers, een groot succes. De Baanbrekers
draaiden de nummers, streepten ze af op een groot blad en hielpen daar waar dat nodig was.
Natuurlijker werd er hier ook in afgewisseld.

Zo maakten we er met elkaar een topavond van!
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Baanbre kel‘S | Leiding: Daniélle de Koning, Sander van Bochove, Lois Ensering

Toen alle bezoekers weer naar huis gingen was er een taxi met startproblemen. Gelukkig
hebben wij Luka bij de Baanbrekers die als automonteur zijn handen nog eens uit de mouwen
stak, waarna de taxi weer kon rijden!

Inmiddels zijn er al weer nieuwe plannen. Op zondag 17 december organiseren de Baanbrekers
weer een taartverkoop! Daar hebben zij ook wat hulp bij nodig. Daar hoort u via de Weekbrief

meer over.
Sanne heeft aangegeven dat zij de komende maanden heel druk is, omdat zij in april 2024 naar

de Filipijnen gaat. Zij gaat daar naar een opvanghuis voor jonge meisjes. Dit is een project van
de Jeremiah Foundation. Haar inzet voor de Baanbrekers staat hierdoor even op een laag pitje,
maar ze blijft wel betrokken. Daar zijn we blij mee!

Groetjes en tot ziens van Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Christiaan, Lois,
Sander en Daniélle.

25



Op zaterdag 30 september jl. was de aftrap van een nieuwe activiteit, namelijk: 'Vier je
verjaardag in de kerk' Een feestelijke bijeenkomst voor 85+'ers die in het kwartaal
ervoor jarig waren geweest. Er waren 11 jarigen aanwezig, waarvan de meesten
iemand hadden meegebracht.

Het was een gezellige middag in de Huiskamer. Na het welkomstwoord opende ds.
Lyonne Verschoor de middag met een korte inleiding over 'Vier uw vierdagen'.
Uiteraard hebben we daarna de jarigen van harte toegezonden.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker taartje werd er gezellig
gekletst en vooral ook herinneringen opgehaald. Dat waren mooie verhalen, ook voor
ons als organisatiecommissie.

Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje en werd de kennis van de
aanwezigen over De Open Hof getest in een kleine quiz. Er bleek veel kennis aanwezig
te zijn bij de gasten, zoveel zelfs dat er 3 prijswinnaars waren.

We kijken terug op een fijne middag, voor herhaling vatbaar, aldus de aanwezigen. We
verheugen ons op de volgende bijeenkomst op 6 januari 2024. Alle betrokken jarigen
worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

De commissie 'Vier je verjaardag in de kerk'.

Dianne vd Berg, Nel van der Sluijs, Letta Krau, Marianne Apeldoorn en Ina in ‘t Veld.
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Seniorenraad

Kerstverhaal

Het was begin december....., dan wordt Kobus altijd wat depri. De altijd zo vrolijke postbode
van het kleine dorp waar hij is geboren en al jaren zo zijn eigen ronde loopt, is in de
decembermaand altijd wat treuriger. Het dorp kende Kobus, en Kobus kende de mensen.
Allemaal, niet een uitgezonderd. En iedereen leefde zo met Kobus mee.

Enkele jaren terug toen Kobus met vrouw en kinderen naar de ouders van Greet in het
naburige dorp Kerstavond gingen vieren kwam Kobus met de auto in een slip terecht. De auto
sloeg meerdere keren over de kop en Greet overleed ter plekke. Kobus belandde met de
kinderen in het ziekenhuis. De kinderen hadden geen ernstige verwondingen, maar Kobus
heeft nog een paar littekens van snijwonden.

Kathleen heeft het haar vader nooit vergeven, zij bleef opstandig en gaf haar vader de schuld
van het ongeval, hoewel hij er totaal niets aan kon doen. Gelukkig kreeg hij alle steun en liefde
van Driek, zijn zoon. Altijd stond hij voor zijn vader klaar.

Toen Kathleen 18 was pakte ze haar tas en koffer en zei ze “lk ga weg, mij zie je niet meer” En
weg was ze.

Tot groot verdriet van Kobus die altijd nog gehoopt het dat zij nog eens zou bijdraaien. Ze was
dan nog wel jong toen ze haar moeder verloor, maar ze was nooit een makkelijk meisje
geweest, altijd haar zin doordrukken, ruzie maken met haar broer, grote mond tegen haar toch
zo liefhebbende vader die haar altijd de hand boven haar hoofd hield en zelden of nooit boos
werd.

Zou Kobus ooit zijn dochter nog terug zien?

Het is al weer 5 jaar geleden dat zij de deur achter zich dicht trok....

In een kleine gemeente weet vaak iedereen wel wat van een ander. Zo werd er verteld dat zij
met een zoon uit een zeer welgestelde familie uit een naburige plaats was mee gegaan. Tja, in
zo'n kring hoort een eenvoudige postbode zoals haar vader niet thuis.

Met deze gedachte loopt Kobus dan zo zijn rondje. De rondjes duren de laatste tijd langer dan
vroeger. Toen haastte hij zich om tussen de middag thuis te zijn en gezellig met vrouw en
kinderen aan de tafel mee te eten. Maar ja, waarom zou hij zich haasten? Zijn prakje moet hij
zelf klaar maken, en of hij nou om 12 uur eet of 6 uur, maakt ook niets uit. In de weekenden at
hij bij Driek en zijn gezin. Driek was dan ook vrij en samen praatten zij honderd uit. De
kleintjes vonden het ook erg fijn als opa kwam, dat betekende een paar centjes in de spaarpot
en een lekker snoepje. Kobus genoot van de weekenden. Eenzaam hoefde hij zich niet te
voelen. Vooral in de wintermaanden wordt hij nog al eens aangesproken:“Kobus, een bakkie
koffie?” Vandaag hier, en morgen daar. Hier krijgt hij wat koekjes, daar warme chocolade ,
soms met een grote toef slagroom. In de decembermaand ging hij elke dag wel met wat naar
huis, een puzzelboekje, een banketstaaf. Nee, over zijn wijk had hij niets te klagen, de buurt
zorgde er wel voor dat hij even niet zo met het verleden hoefde bezig te zijn.
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Seniorenraad

Het was dit jaar al weer 15 jaar geleden van het ongeluk en al weer 10 jaar dat Kathleen het huis
verliet. Kobus gaat met de feestdagen, zoals altijd, een dag naar zijn ouders en schoonouders.
Uiteindelijk was het ook hun dochter die zij al vroeg moesten missen. Zij voelden de pijn van
Kobus die ook zijn dochter moet missen, omdat ze geen deel uitmaakt van zijn leven.

't Was de dag voor Kerst en Kobus had wel drie tassen vol met post en pakketjes. Flink
doorstappen vandaag, geen praatjes en vriendelijk alle goed bedoelde kopjes koffie afslaan.
De mensen zagen heus wel dat zijn fietstassen waren afgeladen en dat hij door moest om alles
af te leveren.

Aan het eind van zijn ronde zat er nog een pakket en een grote stapel kaarten voor hemzelf in.
Hij zou zich niet hoeven te vervelen om al de kaarten door te lezen, bijna van heel het dorp.
Kobus was blij dat alles was afgerond, hij nam een warme douche en kleedde zich om’s
avonds met Driek naar zijn ouders te gaan. Door de achterdeur stapten zij de kleine keuken in.
"He wat ruikt vers gezette koffie toch lekker als je van buiten komt,” dacht hij. “Kom binnen,’
nodigde moeder Kobus en Driek, “fijn dat jullie er zijn". Binnengekomen zette Kobus zich in de
stoel en moeder presenteerde een heerlijk kop koffie met een stuk kerstkrans "Ik wil jullie iets
vertellen,” begon moeder, maar verder kwam ze niet. In de deuropening stond een jonge
vrouw met een baby in haar armen. Even leek het erop of zijn hart het zou begeven...
"Kathleen, ben jij het echt?”. Oma nam snel de baby van Kathleen over, terwijl zij naar haar
vader liep en voor hem op haar knieén ging. “Pappa, wilt u mij vergeven, ik...ik..." Verder
kwam ze niet. Huilend viel ze haar vader om de hals die ook niets kon zeggen, hij had een brok
in zijn keel en tranen in de ogen. ‘O, mijn meisje, dit is het mooiste kerstcadeau wat ik mij kon
wensen, en de baby, en waar is je man?”. Kobus vroeg van alles, hij kon niet eens boos zijn.......
zijn dochter was terug gekomen “Sorry, pap, die is er niet, zodra ik zwanger was heeft hij mij
verlaten. Mag ik alstublieft bij U komen wonen? Ik moet werk zoeken, ik heb geen rooie cent. ”
“Mijn kind, sinds je vertrek heb ik niets meer aan je kamer gedaan, je moet je maar even zien te
redden, ik wist dat je eens terug zou komen. Wat ben ik gelukkig, de mooiste Kerst sinds...," de
tranen biggelden over zijn wangen. Nu kwam ook Driek naar zijn zusje, “Kathleen...., ” ook hij
hield het niet droog. Wij hebben nog wel kleertjes en andere spullen, om je de komende tijd te
kunnen redden. Fijn dat je er weer bent, en het verleden vergeten we maar. Welkom thuis.”
Kathleen bleef die avond nog even bij oma.

“Morgen kom ik naar u toe pap en kijk ik wel hoe ik de kamer moet indelen!” Driek bracht zijn
vader weer thuis. Hij hielp de volgende dag de kerstboom van de zolder te halen en de kamer
in kerstsfeer te brengen. “Nu wordt het hier weer echt Kerst, ” dacht Kobus.

En Kobus liep weer zingend en fluitend door zijn wijk. Kathleen zorgde dat het huis schoon
bleef, kookte eten, en had werk gevonden. Op die dagen bracht ze Greetje bij haar schoonzus.
De hele familie gelukkig. En ieder jaar dachten zij weer terug aan die ene kerstavond.

Gonnie de Keijzer
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Leesrooster

December / Januari

Z0

30

17

Jesaja 65:17-25
Psalm 80

2 Samuél 5:1-5

2 Samuél 5:6-16

2 Samuél 5:17-25

2 Samuél 6:1-11

2 Samuél 6:12-23

2 Samuél 7:1-16

2 Samuél 7:17-29
Psalm 96
Openbaring 21:1-8
Openbaring 21:9-27
Openbaring 22:1-11
Openbaring 22:12-21

Psalm 99
Maleachi 3:1-5
Maleachi 3:6-12
Psalm 72

Jesaja 60:1-9
Jesaja 60:10-22

Januari
z0 7

Marcus 1:1-13
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-10
1 Samuel 1:1-8
1 Samuel 1:9-18

| muel 3:1-10
1 Samuel 3:11-4:1a
Marcus 1:14-20
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow.... Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“Jawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan kamen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”

Stilte

W) KiK

“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en ‘t SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil-
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.
Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

' en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 131,2
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Tekeningen: M. Jurriéns



