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Kerkdiensten

Tijd Voorganger Bijzonderheden

17 april 10:00u  ds. Marjo den Bakker Paasmorgen
Tienerdienst in De Baan

1 mei 10:00u  ds. Marjo den Bakker

8 mei 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer  Tienerdienst in De Baan

22 mei 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer  Tienerdienst in De Baan

29 mei 10:00u  ds. Marjo den Bakker

ff;l' kerkdienstgemist Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.




Actie Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage 2022

De Protestantse gemeente “De Open Hof” wil een

diaconaal bewogen gemeente zijn.

Dienen, Delen, Doen is het motto. @S ]

Dit willen we als diaconie graag samen met u handen en WP 'y :

voeten geven. .q_. aoen

In het diaconale werk van De Open Hof is er aandacht voor iedereen in onze gemeente.

Waar nodig ondersteunt de diaconie gemeenteleden met materiéle of financiéle problemen.

In deze tijd, waarin voor meer mensen het bestaan onzeker wordt, willen wij er zijn.

Bij verzoeken om een steuntje in de rug wordt serieus en vertrouwelijk gekeken wat wij als kerk
kunnen betekenen. Hiervoor zijn in 2021 ook extra middelen vrijgemaakt.

Daarnaast dragen wij bij aan regionale en landelijke instellingen die zich inzetten voor
armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten.

En de landelijke kerk vraagt voor haar diaconale werk een jaarlijkse verplichte bijdrage.

De diaconie kan haar werk alleen doen door de bijdragen van de gemeenteleden, van u dus.
Deze bijdragen worden gevormd door de Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage en door
incidentele giften. Want de opbrengsten van de collecten in de kerkdienst worden volledig
overgemaakt naar de doelen waarvoor wij collecteren. Ook de actie Kerkbalans draagt NIET bij
aan de diaconie en is uitsluitend bestemd voor de kerk.

De Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage wordt op dit moment grotendeels opgebracht door een
in aantal afnemende groep oudere gemeenteleden. Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar.
Helaas betekent dit ook dat de bijdragen een dalende lijn laten zien.

Willen we het werk van de diaconie kunnen blijven voortzetten dan is, en blijft, uw bijdrage
hard nodig. Daarom doen wij graag een beroep op u.

Overweeg, als u nu nog niet bijdraagt, een Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage te geven,

of overweeg uw bijdrage wellicht te verhogen.

Uw bijdrage kan per maand, per kwartaal of per jaar.

Wij ontvangen uw bijdragen graag op onze SKG-bankrekening NL89 RABO 0373 711 905,
onder vermelding van DVVB.

Kunnen wij op u rekenen?

Wat ons drijft is de liefde van Christus
2 Korintiérs 5:14a

Belastingaftrek

De Diaconie van De Open Hof is ANBI geregistreerd, zodat uw periodieke bijdrage tot
belastingaftrek kan leiden. Wanneer u besluit om uw bijdrage te doen middels een vaste
periodieke schenking voor tenminste vijf jaar is deze zelfs geheel aftrekbaar.

Op onze website www.deopenhofoudbeijerland.nl vindt u daarover informatie.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester
Harm Bakker (06-33186916 of penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl )




Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
17 april
Libanon Kansen voor jongeren in
achterstandswijk
zie vitgelicht

24 april
Mercy Ships
Zie uitgelicht

1 mei
Stichting Opkikker
zie uitgelicht

8 mei
Nigeria Noodhulp en werken aan
vrede
Zie uitgelicht

15 mei
Stichting Jaffa Project
zie weekbrief / www.jaffaproject.nl

22 mei

Stichting Noodhulp Rubengera
Rwanda

zie weekbrief / www.supportrwanda.com

26 mei
Stichting Exodus
zie uitgelicht

29 mei
Moldavié, zorg en aandacht voor
kwetsbare ouderen
zie weekbrief

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

17 april: Libanon Kansen
VOOr jongeren in
achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een
overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Geweld, verslaving,
criminaliteit, werkloosheid en
gebrek aan goed onderwijs
ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief
op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk
van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit
centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt
hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen
er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een
vaktraining volgen. Meer info:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-a
ctie-2022-werelddiaconaat-libanon-pasen/

24 april: Mercy Ships

((M Mercy Ships is een internationale

Mercy - christelijke
Ships hulpverleningsorganisatie die

gratis chirurgische zorg biedt aan

de allerarmsten in
ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met de inzet van
honderden professionele vrijwilligers, op het grootste
particuliere ziekenhuisschip ter wereld. Mercy Ships
werkt nauw samen met gastlanden waar het schip
aanmeert. Door lokale gezondheidsprofessionals te
trainen en ziekenhuizen en klinieken op te knappen,
helpen we landen om de gezondheidszorg
structureel te verbeteren. Sinds de oprichting in 1978
door Don en Deyon Stephens heeft Mercy Ships
medische zorg verleend in meer dan 70 landen.
Daarmee zijn meer dan 2,84 miljoen mensen
geholpen. Ook zijn ruim 55.000 lokale
gezondheidsprofessionals getraind.
Meer info: www.mercyships.nl




Collectes

1 mei: Stichting Opkikker

PKIKKER

In Nederland zijn de levens van 250.000
gezinnen op zijn kop gegooid door de ziekte
van een kind. Jaarlijks worden 10.000
gezinnen getroffen met dit slechte nieuws.
Samen kunnen we deze gezinnen weer kracht
geven. Dankzij uw hulp kunnen wij ze een
blijvende Opkikker bieden, een lichtpuntje
dat vanaf hun Opkikkerdag zal blijven
branden en ze kracht geeft in moeilijke
tijden! Al vanaf 1995 organiseert Stichting
Opkikker Opkikkerdagen voor gezinnen met
een ziek kind, waarin ze door middel van heel
veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid
volledig naar de achtergrond laten
verdwijnen.

Meer info: https://opkikker.nl/

8 mei: Nigeria Noodhulp en werken
aan vrede

! In het noorden
 van Nigeria zijn
M ruim 2 miljoen
christenen en
moslims op de
vlucht voor
geweld in eigen
land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn
terecht gekomen in dorpen waar de inwoners
zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de

komst van de vluchtelingen is er een tekort
aan voedsel, water en hygiéne. Nigeriaanse
kerken steunen de vluchtelingen op hun
nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke
terugkeer en het verwerken van trauma’s.
Meer info:

https://kerkinactie. protestantsekerk.nl/projecten/dialoog-tuss
en-christenen-en-moslims/

e,@aa:‘g'

biedt perspectief

13 mei: Stichting Exodus

Stichting Exodus biedtopvang en
ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun
gevangenisstraf. Wel moeten zij gemotiveerd
zijn uit de criminaliteit te blijven. Deze (ex-)
gedetineerden kunnen terecht in €én van de
elf Exodushuizen of bij een maatje uit het
Exodus vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men
hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden.
Exodus gaat uit van vier sleutels: wonen,
werken, relaties en zingeving. Door de
samenwerking tussen de Exodushuizen en het
vrijwilligerswerk is bovendien een solide
keten ontstaan waarin pastoraat en
begeleiding geboden wordt vanaf het begin
van detentie tot ver in het weer vrije leven
daarna.

Meer info: www.exodus.nl

Opbrengsten collecte

Zondag 30 januari Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard €312,60
zaterdag 6 februari Werelddiaconaat Oeganda €400,00
Zondag 13 februari Noodhulp Nepal €403,90
zondag 20 februari Noodhulp Oost-Afrika €577,50
Zondag 27 februari Pa en zoon helpen €607,20
Zondag 6 maart Noodhulp Oekraine €3527,30




Gedachtenissen

In herinnering: Johanna Goverina Jacoba van der Sluijs — Tims

Op 26 februari overleed Jo van der Sluijs - Tims in de leeftijd van 84 jaar. Jois | -
getrouwd geweest met Cees van der Sluijs die haar in januari 2016 voorging
in de dood. Zij kregen vier kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Het leven van Jo wordt gekenmerkt door zorg voor anderen. Al jong zorgde
zij voor haar moeder en toen deze overleed voor haar broer en zus. Ook haar
kinderen typeren haar als zorgzaam en gastvrij. In De Open Hof vond zij haar
eigen plek bij de vrijwilligers van het kerkblad. De laatste periode van haar
leven was moeizaam. Zij woonde in Gravin Sophie van Zorgwaard. Daar bleef
zij omzien naar de medebewoners maar kon zij ook genieten van de zorg om
haar. Op 3 maart namen we afscheid van haar in het vertrouwen dat de Heer
bewaart wie Hem liefhebben. (Ps 145:20a) Moge deze God zich ontfermen
over Gerrit, Janny en Diana en hun gezinnen.

In herinnering: Hermanus Hendrik Bekker

Op 5 maart overleed Herman Bekker, in de leeftijd van 53 jaar en 50 weken.
Zijn gezin, Corine, Anne en Zoé, was zijn alles. Zijn zorg en bezorgdheid
ging altijd naar hen uit en de wetenschap dat hij hen moest gaan loslaten
viel hem zwaar. We zullen hem herinneren om zijn humor en zijn vermogen
het leven te vieren; om zijn vriendschap en collegialiteit. Hij was een man
met veel passies: sport, Formule 1, theater en muziek, filmpjes maken. In de
kerk zat hij achter de knoppen bij het regieteam. Bij zijn afscheid lazen we
het verhaal van de regenboog. Over een God die trouw blijft en ons
vasthoudt in tijden van vreugde en ook van verdriet. Herman was niet bang
om dood te gaan. Hij vertrouwde dat Gods engelen hem zouden herenigen
met zijn vader, bij de Vader in de hemel. Moge deze God zich ontfermen
over Corine, Anne, Zoé, zijn moeder en familie.

In herinnering: Nelis Adrianus Barendregt

Op 14 maart overleed Nelis Adrianus Barendregt in de leeftijd van 86 jaar. Cor was ruim 61 jaar
getrouwd met Marrie Barendregt — Troost met wie hij twee zoons kreeg. Cor wordt door zijn gezin
herdacht als een liefdevolle en zorgzame man. In de laatste jaren aan het Rembrandtplein was hij
een steun en toeverlaat voor zijn vrouw. Hun trouwtekst ‘Dient elkander door de liefde’ is daarin
altijd leidend geweest. De Open Hof nam een belangrijke plaats in zijn. Geen zondag sloeg hij over
om de diensten op de computer bij te wonen. Cor vertrouwde op Gods nabijheid in goede en
verdrietige tijden, én op een hernieuwd leven bij God in de hemel. Moge de Allerhoogste zich
liefdevol ontfermen over Marrie, Wim en Ad en hun gezinnen.







Even Bijpraten

Stille Week: De Weg, de Waarheid en het Leven

De evangelist Johannes laat Jezus een lange en bemoedigende preek houden als hij voor de
laatste maal met zijn vrienden de maaltijd viert, vlak voor Hij verraden zal worden door een van
hen. ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij, zegt Hij. De leerlingen zijn er
echter helemaal niet zo gerust op. Waar gaat Jezus heen? En hoe moeten zij daar komen?
Jezus zegt dan: ‘lk ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij. In alles wat Hij is, in alles wat Hij zegt en doet, is de Zoon sprekend de Vader. Als zijn
leerlingen dichtbij Jezus blijven en bij wat Hij hen heeft geleerd, zullen zij ook dichtbij God zijn.
In zijn laatste woorden weeft Jezus een vangnet, een netwerk, waarin het bijna niet meer te
herleiden is wie wie is. De Vader, de Zoon, de mensen die gaan over zijn weg van liefde en zich
aan zijn geboden houden... ze verwijzen allemaal naar elkaar, als in een heilzame driehoek
waarvan je niet een poot kunt missen.

In de Stille Week staan we stil bij Jezus' woorden en hun betekenis.

Witte Donderdag: Ik ben de weg.

We lezen hoe Jezus opstaat van de tafel en zijn leerlingen de voeten wast, al was Hij hun
dienaar. Daarbij zegt Hij: ‘Ik heb jullie een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen! In het breken van het brood gedenken we hoe Hij zijn roeping heeft
verstaan en trouw bleef aan God en mensen tot in de dood.

Ook daarin een voorbeeld. We vieren de Maaltijd van de Heer in de kring.

Goede Vrijdag: De waarheid.

Als Jezus wordt overgeleverd aan de Romeinen komt Hij voor Pilatus. Deze weet niet goed wat
hij met Jezus aan moet. ‘Bent u de koning van de Joden?” wil hij weten. Met Jezus’ antwoord
dat Jezus’ koningschap niet bij deze wereld behoort kan Pilatus niets. ‘U bent dus koning?’

Dat is de waarheid voor wie in Jezus wil geloven maar Pilatus vraagt zich slechts af ‘wat is
waarheid?’

In deze viering lezen we het lijdensevangelie en wie dat wil legt een bloem neer bij het kruis.

Paaswake: Het leven.

Traditioneel worden in de nacht voorafgaand aan Paasmorgen Bijbelgedeelten gelezen over
hopeloze, doodgelopen situaties waar toch nog leven in zat. Omdat God erbij was. Noach;

de Israélieten voor de Rietzee; Jona in de vis, het valk in ballingschap... Al deze verhalen die
getuigen van Gods trouw aan de mensen wijzen vooruit naar het moment dat de aarde beefde
en donker werd omdat de Mens naar zijn hart stierf. En tot leven werd gewekt! Als Jezus nu
sterft net als wij, schrijft Paulus, zullen wij dan ook niet opstaan en leven, net als Hij. Om dat te
vieren dragen we de nieuwe Paaskaars binnen, licht vanuit het donker. We beamen ons geloof
en gedenken onze doop.

The Passion

We willen op Witte Donderdag The Passion weer met elkaar kijken in de Huiskamer. Dat is
aansluitend aan de kerkdienst. De twaalfde editie van dit programma, waarin het leven en
lijden van Jezus wordt verteld met muziek van nu, vindt plaats in Doetinchem. Het wordt
uitgezonden op Witte Donderdag om 20.30 uur op NPO 1. Thema is ‘Alles komt goed?!’

Soy Kroon neemt de rol van Jezus op zich en Noortje Herlaar die van Maria. Verder zullen we
0.a. Thomas Cammaert (Petrus), Dennis Weening (Judas) en Kim-Lian van der Meij (Maria
Magdalena) zien.
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Even Bijpraten

Vieren na Pasen

Van Pasen tot aan Pinksteren lezen we de verhalen over Abraham en Sara, Hagar en Ismael,

Izaak en Rebecca. Wat heeft Abraham gemotiveerd om op reis te gaan? En hoe kan het toch
dat hij ook af en toe de fout in ging? Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd.
Zijn geloof is een voorbeeld. Maar hoe dan?

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Er is een kerkdienst om 10.00 uur. Jezus neemt
afscheid van zijn leerlingen en gaat naar de hemel. ‘Verborgen aanwezig' deelt Hij vanaf dat
moment hun -en ons- bestaan. We lezen Handelingen 1.

Even Bijpraten

Wat een feest was het 27 februari, voor het eerst weer zonder beperkingen bij elkaar in de kerk.
Naast onze blijdschap daarover deelden we ook het verdriet dat er is geweest en de zorg die er
voor sommigen nog steeds is.

Die dubbelheid geldt ook voor de dienst van 20 maart waarin we de Maaltijd van de Heer
vierden. Onwennig nog, met kleine bekertjes. Maar vooral dankbaar dat het weer kan.

We hopen u en jou natuurlijk ook weer te kunnen begroeten in een van diensten of bij een van
de activiteiten. We blijven ook ons uiterste best doen om de vieringen voor de thuisblijvers zo
goed mogelijk in beeld te brengen.

Sinds januari ben ik vanuit de Ring Hoeksche Waard afgevaardigd naar de classis Delta en het
Breed Moderamen van de classis. Wat is de classis? Classis betekent letterlijk ‘vloot" Classis
Delta is het geheel van kerkelijke gemeenten in de regio Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden,
172 gemeenten in totaal. De kerkenraden hebben de leiding over de gemeenten. De classis
geeft leiding aan het grotere geheel, samen met de classispredikant Arie van der Maas.

De classis geeft ook vorm aan de verantwoordelijkheid voor elkaar als gemeenten en voor de
kerk als geheel. Voor mij betekent het dus dat ik in de keuken kan kijken wat er allemaal speelt
en zaken vanuit de Hoeksche Waard kan inbrengen, samen met de andere afgevaardigden uit
onze Ring.

Afwezig

Van 22 april - 2 mei ben ik niet beschikbaar ivm vakantie.

Op 8 en 9 mei ben ik op Hydepark voor twee studiedagen. Ik ga de driejarige
training ‘Preken voor Gevorderden’ volgen.

il



Vanuit de Pieter de Hooghlaan

De spullen zijn aangeland op de Pieter de Hooghlaan. Gelukkig hadden we er heel mooi weer
bij en veel hulp om de dozen uit te pakken. Er staat nog wel het een en ander,

maar het begint vorm te krijgen.

Tegelijk met de verhuizing, is er ook een griepvirus mee gekomen. Een kort stukje daarom
deze keer, want het heeft mij goed te pakken. Heel leuk was het dat er kaarten in de bus lagen
en een mooi boeket werd bezorgd.

Vrij van 7 mei t/m 15 mei a.s.
Het was de bedoeling om in april/mei a.s. twee weken naar Israél te gaan. Een reis die al
gepland stond voor 2020. Mijn oudste broer zou voor het laatst de reis leiden die hij jaren lang
voor onderwijzend personeel heeft georganiseerd. Het leek me boeiend om vanuit die blik
door Israél en de Palestijnse gebieden te trekken. Maar jammer genoeg kon
het ook dit jaar niet doorgaan. Wel nog een week vrij in mei om iets anders
te doen.

Hartelijke groet,
Marjo den Bakker

Gezocht: lid van de Taakgroep Eredienst

Als lid van de Taakgroep Eredienst ben je met de predikant, de cantor-organist en de overige
leden verantwoordelijk voor de invulling en vormgeving van de kerkdiensten.

- beleid rondom de eredienst

- de orde van dienst als raamwerk

- diensten door het jaar heen zoals o.a Allerzielen, overstapdienst.

- overleg met kinderdienst, tienerdienst, bloemengroep, cantorij, diaconie

- invulling bijzondere diensten

- uitnodigen van gastpredikanten, koren, muziekgroepen ed.

Wat verwachten we van jou?

Je bent actief lid van de Taakgroep Eredienst.

Je bent aanspreekbaar voor gemeenteleden met vragen en opmerkingen.

Je bent bereid om taken die voortvloeien uit de vergaderingen op je te nemen.

Je bent bereid om een van de structurele taken op te pakken (bijv roostermaken of
uitnodigen koren)

Wat mag je van ons verwachten?

We gaan transparant en zorgvuldig met elkaar om.

We spreken onze verwachtingen naar elkaar duidelijk uit.
We voelen ons samen verantwoordelijk.

Hoeveel tijd kost het?
De Taakgroep Eredienst vergadert in de regel 6x per jaar.
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Ter inspiratie - recepl

n mei herdenken we onze vrijheid, onze 'verrijzenis’
na de Tweede Wereldoorlog. Christenen staan in de
paastijd stil bij het wonder van het verrijzen van Jezus
en wat dat betekent in ons persoonlijk leven.

In de joodse traditie wordt het voorjaar gekenmerkt
door het aftellen van vijftig dagen vanaf Pasen (Pesach) tot
het Wekenfeest (Sjawoeot). Pesach is de herdenking van de
bevrijding uit de slavernij in Egypte. Het Wekenfeest is een
oogstfeest: de eerstelingen van de tarweoogst worden aan-
geboden aan de Heer (Leviticus 23,15-24). Later is dit feest
verbonden met de openbaring van God op de berg Sinai
(Exodus 19,16-25) en de wetgeving (Exodus 20, 1-17).

In mei lopen koeien weer buiten. Schapen en geiten geven
weer meer melk. Er is zuivel in overvloed, zoals graskaas. In
de joodse keuken komen taarten met zuivel op tafel, zoals

kwarktaart en kaasblintzes. Daarom een recept met zuivel:

kwark, roomkaas of hangop voor taarten om de bevrijding
te vieren. ®

Tekst en foto’: Tini Brugge

Bron: naar een recept van Martine Spieler, Minibijbel Joodse
Keuken, Veltman uitgevers, 2013
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Column

STIER

Jaap den Boer

Boer Gerrit Wermink uit Ommen is aangevallen door zijn stier. Hij kwam er met twee gebroken
ribben en een gekneusde long nog goed van af.

Stieren zijn onberekenbare beesten. Jaarlijks doen zich twee tot drie dodelijke
incidenten met stieren voor. Niet voor niets wordt stierenhouders geadviseerd
om strenge veiligheidsmaatregelen te treffen.

Ook bij de oude Israélieten tijdens hun lange reis door de woestijn zorgden
stieren regelmatig voor ongelukken. De eigenaar van zo'n beest kon zijn borst
nat maken. Hij was aansprakelijk. Doodstraf (door steniging) dreigde.

PAS OP STIER!

Ik citeer Exodus 21 vers 29:

”Stel dat de eigenaar wist dat zijn stier gevaarlijk was, maar hem toch niet vastgezet heeft. Als
de stier dan een man of een vrouw doodt, moet niet alleen de stier worden gedood maar ook
zijn eigenaar. Of de eigenaar moet een boete betalen. Hij moet alles betalen wat er gevraagd
wordt.”

Gelukkig is de doodstraf voor mensen in Nederland al lang geleden afgeschaft. Maar in de
rechtspraak vind je het aansprakelijkheidsprincipe uit Exodus terug. Dat is bepaald in het
"Stierkalf-arrest” van de Hoge Raad: wanneer een dier schade veroorzaakt gaat het niet om de
vraag of de eigenaar van een dier een verwijt valt te maken. De baas is gewoon aansprakelijk, de
schade komt voor zijn risico.

Het gouden kalf uit het bekende verhaal in Exodus 32 was ook een stierkalf. Linke soep voor de
Israélieten.
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OPIUM VOOR HET VOLK

Rob van Brakel

Volgens Karl Marx was godsdienst opium van het volk: godsdienst verzachtte de scherpste
kanten van het ellendig bestaan van velen. Lenin maakt daarvan: opium voor het volk, want hij
vond dat machthebbers godsdienst misbruikten om het volk rustig te houden. Ik vermoed dat
Poetin dat net zo ziet, maar anders dan Lenin is dat voor hem geen reden om godsdienst uit te
bannen, maar juist om het in te zetten in zijn nationalistische politiek tegen Oekraine.

Ik schrijf deze stukjes drie weken van

tevoren, dus wellicht staat er op het

moment dat u dit leest geen steen

meer op de andere van de X

kerkgebouwen op de foto. Hoe dan ) ‘

0ok, net als in Rusland is de overgrote T t

meerderheid van de Oekrainers ' ‘ b”
Orthodox, dat wel zeggen dat men de -
riten van de Byzantijnse kerk volgt: de
mensen staan in de kerk, er wordt
onbegeleid gezongen en er worden
iconen vereerd. Niet zo vreemd, want
na de kerstening in 988 is de
verbondenheid van Kiev (Moskou
bestond toen nog helemaal niet) met S ’ <

Byzantium altijd sterk geweest.

Toch zijn er drie verschillende orthodoxe kerken, afhankelijk van de patriarch die de plaatselijke
gemeenten als hun leidsman gekozen hebben. Er is de Oekraiens-Orthodoxe richting, die de
patriarch van Kiev als hoogste leidsman erkent; de Russisch-Orthodoxe met de patriarch van
Moskou; en de Oekraiens-Katholieke, die de paus erkent. Het is goed om te weten dat
Russisch-Orthodox hierbij iets heel anders is dan Russisch gezind, want de meeste van deze
kerken zijn heel ongelukkig met de opstelling van de patriarch van Moskou.

Ik heb zelf een dienst bijgewoond in de Russisch-Orthodoxe Maria-Hemelvaartkathedraal (op de
foto), onderdeel van het zogenaamde Holenklooster in Kiev. Dit klooster is een van de vier
heilige kloosters van de orthodoxe wereld, en ik stond dan ook opeengepakt met honderden
andere bezoekers, waaronder (heb ik me laten vertellen) veel Russen. De vorm van de dienst
week niet af van die in de Grieks-Orthodoxe kerk, waar ik ook wel eens geweest ben. Niet zo
vreemd natuurlijk; evenmin vreemd is het dat juist dit klooster in de Sovjettijd deels verwoest is,
als symbool van die zo gehate godsdienst. In de jaren na 1991 is alles weer in de oude luister
hersteld. Vreemd blijft, dat dit complex binnenkort wéér verwoest zou kunnen worden door
iemand, die deze stad als de bakermat van de Russische beschaving ziet.

Het is allemaal niet te bevatten. Het enige waar we ons aan vast kunnen houden, is dat God
rechtvaardig is en geen onrecht duldt. “De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot
geslacht”
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World Servants

World Servants update

Na 2 jaar wachten is het dan zover: de projecten van World Servants
hebben groen licht gekregen! Stijn, Farah en Jeroen gaan naar Zambia
om daar docentenwoningen te bouwen. De school staat er al, maar de
docenten nog niet. In Zambia is het zo dat als er een lerarenwoning
naast een school staat, de overheid verplicht is een leraar naar de
school te sturen. Altina gaat naar Malawi om hier extra klaslokalen te

bouwen. De huidige lokalen zijn overvol en nieuwe lokalen zijn hard
nodig.

servan ts Vorige maand, eind februari, hebben we voor het eerst sinds anderhalf

jaar weer een actie georganiseerd. Door corona hebben we gekozen

Oud-Beijerland RESESY online variant op de bingo. Dit was een groot succes en het
werd een super gezellige avond. Bedankt hiervoor allen!

Aankomende periode zitten er nog twee acties aan te
komen. Allereerst zult u ons de 21e week langs de deuren
zien komen. De tweede actie is een nieuw concept binnen
het World Servants team QOud-Beijerland: Happen en
trappen. Hierbij is er een prachtige route door de
Hoeksche Waard uitgestippeld waarbij u onderweg kan
genieten en uitrusten met heerlijke hapjes en drankjes.
Deze zal plaatsvinden in mei.

We hopen u snel te zien!




BaanBrekers

Voor informatie: email:jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl

Jeugd Diaconaat Daniélle de Koning Julia Stolk Luka Wiist

Sander van Bochove Lois Ensering

In het vorige Kerkmagazin schreven we al dat we graag een grote actie willen organiseren. Op
het moment dat we dit schrijven hebben we een paar mogelijke acties en mogelijke doelen op
een rijtje gezet, maar welke het gaat worden is nog niet duidelijk.

Dus:

Natuurlijk houden we jullie op de hoogte!

Helaas hebben we ook minder leuk nieuws. Jelte heeft besloten om te stoppen bij de
Baanbrekers. Natuurlijk zullen we hem missen, maar we wensen hem heel veel succes met
alles dat hij doet!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos,
Thijn, Sofie, Lois, Luka, Julia, Sander en Daniélle
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Support Rwanda

Beste mede gemeenteleden van
De Open Hof,

Graag wil ik met u het volgende delen.

Het betreft deze keer geen bijdrage over
duurzaamheid (waar ik eerder over schreef),
maar een tekst over Rwanda. Oh nee, toch
nog even iets over duurzaamheid. Wist u dat
het in Rwanda verboden is om een plastic tas
in uw bezit te hebben? Bij aankomst op het
vliegveld kun je ze allemaal inleveren! Ik heb
nog nooit zo'n schoon land gezien! Nergens
plastic tassen of rommel op de weg.

Daar kunnen wij in Nederland nog een
voarbeeld aan nemen.

Afgelopen 10 jaar ben ik meerdere keren in
Rwanda geweest. Het doel van deze
bezoeken was o.a. het organiseren van
concrete, praktische ondersteuning en
scholing. De opgedane ervaringen en
contacten hebben ertoe geleid dat ik, samen
met een aantal andere betrokkenen, twee jaar
geleden heb besloten om de stichting
Noodhulp Rubengera Rwanda op te richten.

Ofschoon Rwanda een van de sterkst
groeiende economieén heeft, zijn er ook heel
veel inwoners die leven onder de
armoedegrens. Veel gezinnen zijn afthankelijk
van een dagloon. De coronamaatregelen
hebben de afgelopen twee jaar een grote
impact gehad, maar ook zonder corona zijn er
helaas nog vele schrijnende situaties. In het
kader van “laten we iets doen want niets
doen is geen optie” is de stichting met de
werknaam Support Rwanda in 2020
opgericht.

Het doel van de stichting is het ondersteunen
van tenminste 10 gezinnen. Wij richten ons
daarbij op de meest arme gezinnen in
Rubengera, een dorp in het noordwesten van
Rwanda. Afgelopen week sprak ik een
oud-collega die recent een paar weken in
Rwanda is geweest. Zij had de gezinnen die
wij ondersteunen bezocht en vertelde dat dit
echt “"de ondergrens van de armoede is".

Concreet betekent dit een lemen hut met een
kapot dak, geen ramen, geen meubilair, geen
bed, geen elektriciteit en iedere dag
onzekerheid over wel of geen eten. Ook het
wel of niet naar school kunnen laten gaan van
de kinderen is ieder trimester weer een
financieel vraagstuk!

De feitelijke situatie is dat de stichting op dit
moment 11 gezinnen (83 personen) op
diverse manieren maandelijks ondersteunt.
Door middel van donaties en acties zorgen
wij ervoor dat er maandelijks een bedrag
beschikbaar is van totaal 550 euro. Hiervan
worden kosten betaald voor basisvoeding,
een kip, een geit, zaaigoed, bijdrage in
schoolkosten e.d.
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Support Rwanda

De (verdere) ontwikkeling van het zoveel
mogelijk zelfvoorzienend zijn van die
gezinnen is daarbij een speerpunt!
Uiteraard beseffen we dat deze hulp heel
kleinschalig is en dat er nog veel meer
schrijnende situaties zijn. Waar mogelijk
helpen we dan ook met extra projecten.

Naast de reguliere hulp hebben we nu drie
grote projecten gedaan. Eerlijk, wij beseffen
ook dat we niet iedereen kunnen redden.
Maar we weten ook dat iedereen eén
iemand kan redden! Als we dat als onze
opdracht vanuit ons geloof zouden kunnen
realiseren, dan is dat geweldig. Doet u mee?!

De stichting werkt samen met een plaatselijk
comité (pastor, diaken, gemeentelid
plaatselijke kerk) Zij bekijken welke behoefte
er is binnen de armste gezinnen van de
gemeenschap en zorgen dat de
ondersteuning op de juiste plaats terecht
komt.

UPPORTS®
JRWANDA

De stichting heeft de ANBI-status en heeft een
website www.supportrwanda.com waarop u
veel meer informatie en foto’s kunt vinden.
Ook geven we drie keer per jaar een
nieuwsbrief uit. Als u deze wilt ontvangen,
mail of bel me dan even. Met regelmaat zal ik
u op de hoogte houden van de hulp die
geboden wordt.

Op zondag 22 mei 2022 zal de collecte
bestemd zijn voor de stichting Noodhulp
Rubengera Rwanda. Van harte aanbevolen!
Met dank vast voor uw gift!

Peter van der Wel, mail@peterc.nl,

Tel. 06-51936138
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Diverse

Ontwerpjaarrekeningen 2021
Op 5 april 2022 heeft de kerkenraad de ontwerpjaarrekening 2021 van het College van
Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters

vastgesteld. De samenvattingen van deze :4‘:7\-& .
jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij NS

dit KerkmagaZIN. De volledige jaarrekeningen 'h p—

zullen van 17 t/m 24 april 2022 ter inzage liggenin "%~ i /ﬂ

-y

de Huiskamer. De Huiskamer is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10:00 - 12:00. Daarnaast kunt u voor inzage een telefonische afspraak
maken met Hugo Crucq.

Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 26 april 2022 worden gestuurd aan de scriba J.J.
Crucg-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.

Solidariteitskas 2022
Gemeenten Bij deze editie van het KerkmagaZIN ontvangt u een brief betreffende een
h:;«ﬁ: - bijdrage aan de Solidariteitskas. Dit is een fonds van de Protestantse Kerk
. bedoeld voor specifieke projecten van plaatselijke gemeenten — b.v. om
s — ... op basis van een goed plan hun gemeente te vitaliseren — en voor het
— A bovenplaatselijk werk van de PKN zoals het dovenpastoraat en het

koopvaardijpastoraat. De gedachte achter het fonds is ‘gemeenten helpen elkaar’.
Ook onze gemeente heeft in de periode 2011 tot 2015 een bijdrage uit de Solidariteitskas
mogen ontvangen ter verlichting van de financieringskosten van ons nieuwe kerkgebouw.
Onze gemeente moet jaarlijks een vaste bijdrage aan dit fonds betalen, dit jaar € 4.400. Ten
behoeve hiervan hopen wij van u een bijdrage te mogen ontvangen. Mogen wij rekenen op
uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt deze voldoen op bankrekening NL26 RABO 0373 7099
35 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Qud-Beijerland onder vermelding van Solidariteitskas. Wilt
u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Kog-middag

Op dinsdagmiddag 17 mei zullen we het Kog-seizoen afsluiten met een gezellige middag
in de huiskamer.

ledereen is weer van harte welkom!!

De middag begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie de Jong tel nr 0186 617385 tot maandagmorgen 16 mei
10.00 uur.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Mary van Pelt en Ineke de Haan.
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Seniorenraad

Nog steeds... Voorjaar!
Gelukkig maar....

Alweer een dag voorbij.... Na zeven dagen weer een week. Weken en maanden snellen voorbij
en ook de seizoenen volgen elkaar viot op.

Herfst en winter.....

Winter?

Maar het natuurlijke jaar is voorbij en wij maken ons op voor de lente. Het nieuwe begin.

Zo vliegt de tijd en tellen we er weer een jaar bij en zo worden wij ouder, wijzer en grijzer.

Maar nu is het lente en we gaan ervan genieten... toch? Maar....

Genieten... Het valt niet altijd mee. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, lieve mensen kom nu
gauw naar buiten, waar de vogeltjes fluiten.

Hoewel de natuur ook minder wordt en wij weten ook allemaal de oorzaak.

Maar daar gaat het nu niet over.

De krokussen en narcissen hadden er wel zin in. Half februari staken zij hun kopjes alweer boven
de grond en nu... gaan wij ook feest vieren, het feest van de lente. We mogen weer overal
naartoe zonder mondmaskers.

Mogelijk wachten weer een nieuwe epidemie af. (voor de rest ben ik niet zo pessimistisch hoor)
Maar het blijft oppassen.

Konden we maar in de toekomst kijken. Vorige maand woedden er dagenlang stormen over het
land. Nu woedt er een oorlog. En God mag weten hoelang dit gaat duren.

Naar ik hoop is met het verschijnen van de nieuwe kerkmaZIN deze oorlog voorbij.

Een programmaleider bij Kerk in Actie schreef onderstaand gebed dat ik nu ook wil vermelden:

God van liefde en trouw,

Wees bij ons in alle spanning die er is in en rond Oekraine.

Geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden.

Maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden.
Geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
In Jezus naam,

Amen

Een mooie lente toegewenst.
Gonnie Confurius de Keijzer

(foto Rinie Heij)
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Activiteiten

STIJLDANST U MEE?

Op vrijdag 22 april, 13 en 27 mei, 17 junien 1 juli zijn er
weer stijldansavonden in De Open Hof te Oud-Beijerland.
Deze avonden zijn een prettige combinatie van
vrijdansen en het aanleren van wat nieuwe passen of
techniek. Voor mensen die nog nooit eerder de chacha of
wals hebben gedanst, voor wie niet meer weet hoe het
ging of voor wie juist ervaren is. Natuurlijk is het gezellig
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje
en drankje.

De lestijden zijn als volgt: vanaf 20.00 uur beginners (men
kan daarna blijven bij de gevorderden) en vanaf
20.30-21.45 uur gevorderden. De avonden vinden niet
wekelijks plaats, maar eens in de twee tot drie weken,
totaal 6 lessen per half jaar. U bent welkom via de
zij-ingang van De Open Hof. De eerste keer kan men gratis meedoen. Info en aanmelding
(graag vooraf) bij de Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com. Aanmelden
kan ook zonder danspartner, dan wordt er gezocht naar een geschikte danspartner.

RUNNING DINNER!

Beste mensen,

Op zondag 22 mei organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden.
Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één
gang van een driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 a 5 gasten. Na de eerste gang
vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. “ i. AN : s
. P
= o ﬁ" \""I-'

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? H o) &
Geeft u dan op via e-mail bij Ina Yntema: A

inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema of
Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst in de omloop
van De Open Hof.

De aanmelding sluit op zondag 15 mei.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast
of als gastgever.
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Leesrooster

Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13
Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5

April / Mei Mei / Juni
2017 Johannes 20:1-18 2015
ma 18 Johannes 20:19-31 ma 16
di 19 Jeremia 29:1-9 di17
wo 20 Jeremia 29:10-23 wo 18
do 21 Jeremia 29:24-32 do 19
vr 22 Psalm 114 vr 20
za23 Jeremia 30:1-11 za2l
zo 24 Jeremia 30:12-31:1 7022
ma 25 Jeremia 31:2-14 ma 23
di 26 Jeremia 31:15-22 di 24
wo 27 Jeremia 31:23-30 wo 25
do 28 Jeremia 31:31-40 do 26
vr 29 Jeremia 32:1-15 vr 27
za 30 Jeremia 32:16-25 za 28
z01 Jeremia 32:26-44 z029
ma 2 Johannes 21:1-14 ma 30
di3 Johannes 21:15-25 di 31
wo 4 Psalm 55:1-16 wo 1
do5 Psalm 55:17-24 do?2
vr 6 Jeremia 33:1-13 vr 3
za7/ Jeremia 33:14-26 zad
ma 9 Jeremia 34:1-7

di10 Jeremia 34:8-22

wo 11 Jeremia 35:1-11

do12 Jeremia 35:12-19

vr13 Jeremia 36:1-13

zal4 Jeremia 36:14-26




Yo VREUGDE @ KiK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn bloembak
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden.,
Hij leest:

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Voor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!

Is Pasen nu vreugde of verdriet?

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet.
De Heer is gestorven, het is om te huilen!
Ik zou me het liefste nog willen verschuilen
tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ...
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem,
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem.

Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
opgestapelde muizen, ‘z6 moeilijk is het toch niet?’ Kik
houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,
niks!!!’ Even voelen de muizen zich oliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch belééfd? Dan kun je toch
nu al blij zijn?” En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Jal’ denkt hij. ‘Het is
belésfd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn.” Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de kant. En volgende week zal hij écht meedoen.
‘ ' ‘e ] e

e - p

't Is niet te geloven, een Engel die zegt:

‘/oek niet waar ze Hem hebben neergelegd,
Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

Blijf niet bij het graf, je moet vérder gaan.

Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hart; ,
‘Niet huilen en somberen, kom uit de k

(a leven en geven, vol vreugde en hoop!

Uit de Bijbel

Jezus zel: ‘Nu hebben jullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mij terugzien,
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dan Nog van Jullie afhemen,

Johannes 16,22




