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1 PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijer, predikant

Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland

tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Qost (Spuicever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en

Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant

Achterhakkers 122, 3311 JA Dordrecht

tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk , Zuidwijk,
Zoomwijck , Hoeksche Waard West)

Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucg-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a

3273 LM Westmaas

tel. 06-236 66973 /571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J.W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B

3262 HN Oud-Beijerland

tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

B.H. Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3261 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

L. Brussaard

tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
AW. Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen

NLO4 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie

NL89 RABO 03737119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Tjerkconie: 824.103.452




Wijze Woorden

HET [JSJE

Een vrouw nam haar kinderen mee naar een
restaurant. Haar zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht
bidden voordat ze gingen eten. Hij zei: “God is goed.
God is geweldig. Bedankt voor het eten en ik zou U
nog harder bedanken als U mijn moeder ijs voor het
dessert laat kopen. Om Jezus wil. Amen.”

Een vrouw die dichtbij zat zei: “Dat is wat er mis is in
dit land. De jeugd van tegenwoordig weet niet eens
meer hoe ze moet bidden. God vragen om ijs!
Waarom? Dat zou ik mijn kinderen nooit laten doen!”

De zoon hoorde dit en begon te huilen. Toen hij wat
bijgekomen was, vroeg hij aan zijn moeder: “Wat zei
ik verkeerd? Is God nu boos op mij?" De moeder
probeerde haar zoon gerust te stellen en vertelde dat
hij een geweldig gebed had uitgesproken en dat God
zeker niet boos op hem was. Op dat moment kwam
een oudere man naar de tafel toegelopen.

Hij knipoogde naar haar zoon en zei, “lk weet toevallig
dat God jouw gebed geweldig vond.” “Echt?’, vroeg
de zoon. “Echt waar!” Toen fluisterde hij op een
theatrale manier, kijkend naar de vrouw die het
gebed had afgekeurd. “Jammer genoeg vraagt zij
nooit een ijsje aan God. Een beetje ijs is soms goed
voor de ziel

Aan het einde van de maaltijd kocht de moeder ijsjes
voor haar kinderen. Haar zoon staarde een tijdje naar
zijn ijsje en deed toen iets wat niemand had
verwacht. Hij pakte zijn ijsje en liep zonder iets te
zeggen naar de tafel van de vrouw en ging tegenover
haar zitten.

Met een grote lach op zijn gezicht zei hij: “Hier, dit ijsje
is voor u. Want weet u? Een ijsje op zijn tijd is best
goed voor de ziel"

Bron: www.varietyreading.carlsguides.com
Vertaling: Esther Kooij



Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
19 sep 10:00u ds. Marjo den Bakker Tienerkerk
3 okt 10:00u ds. Frits Renes Tienerkerk

17 okt 10:00u ds.Lyonne Verschoor - Schuijer  Tienerkerk

(7l kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te
vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

19 september
De kerk als plek van hoop en herstel
zie vitgelicht

26 september
Amnesty International
www.amnesty.n|

03 oktober
Kerk en Israel
www.kerkinactie protestantsekerk.nl/collecteroost
er/collecte-protestantse-kerk-kerk-israel/

10 oktober
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
zie uitgelicht

17 oktober
Samenwerken aan een stabiele
toekomst
Zie uitgelicht

24 oktober
Education gives Hope Foundation
Zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

19 september

De kerk als plek van hoop en herstel
Uitzichtloos en ;
rampzalig. Dat is
nog altijd hoe je
de situatie op veel
plekken in Syrié
kunt omschrijven.
En nog steeds
probeert de kerk :
mensen zo goed en kwaad als dat lukt te helpen. Ze
deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak
voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit
belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden.
Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop
en herstel kan blijven.

Meer informatie op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kerk-
als-plek-van-hoop-en-herstel

10 oktober
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in
het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard.
Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard.
Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere
vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de
Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of
alleenstaanden die hier asiel aan willen aanvragen.
Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk
HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt
Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces
waar veel bij komt kijken zoals met het aanvragen van
ziektekostenverzekeringen, huursubsidie,
energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen en
contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel
sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties.
Daarvoor zoeken ze ook mensen die een ‘maatje’ willen
zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan
zaken als boodschappen doen, hulp bij het wegwijs
maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren
fietsen en hulp bij al het papierwerk wat er op je
afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kost geld.
Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte
willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Zie c.a.:
www.vluchtelingenwerk.nl




Collectes

17 oktober
Samenwerken aan een stabiele
toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren
maar vier maanden per jaar zaaien en
oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar
door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk
in Actie leert de kerk in Kameroen boeren
landbouwmethoden waarmee oogst meer
oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden
overleven. De kerk betrekt zowel christenen
als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze
tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Meer informatie op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/project
en/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen/

24 oktober
Education gives Hope Foundation

Education gives Hope is een stichting ten bate
van een basisschool in Sierra Leone,
West-Afrika. In 2019 is een school opgericht
door John en Jorinde en dit jaar zijn de eerste
leerlingen geslaagd voor de eindexamens.
Ondanks dat de scholen dicht geweest zijn,
hebben ze dit toch voor elkaar gekregen. We
zijn erg trots op onze kanjers! De kinderen zijn
zelfs zo gemotiveerd, dat ze nu door blijven
leren en naar de middelbare school zijn
gegaan. Dit is aardig wat kilometers lopen, we
hebben daarom nu een schoolbusje op ons
wensenlijstje staan.

Met de opbrengst van de collecte van vorig
jaar hebben we voor alle klassen nieuwe
lesboeken kunnen aanschaffen. Dit zorgde
voor veel enthousiasme bij de leerkrachten en
leerlingen! Verder hebben we schoolbanken
laten maken door een lokale timmerman. Het
is fijn om op deze manier bij te dragen aan de
plaatselijke werkgelegenheid. De meubels zijn
wel een tijdelijke oplossing. We hebben in
Nederland meer stevige meubels klaar staan.
Nu de grenzen weer open zijn en zodra het
geld voor de verscheping ingezameld is,
kunnen deze vervoerd worden. De opbrengst
van deze collecte kunnen we daar goed voor
gebruiken.

Voor meer informatie kunt u terecht op
facebook.com/EducationgivesHope

Gift voor de getroffenen in Haiti na
de aardbeving.

De bevolking van Haiti werd half augustus
getroffen door een zware aardbeving. Er zijn
veel doden en gewonden. De verwoesting is
enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn
dakloos. Hun huizen zijn verwoest of
beschadigd. In grote delen van het land
hebben mensen geen toegang tot water,
voedsel, communicatie, vervoer en
elektriciteit. De tropische storm Grace heeft
de toestand voor de toch al kwetsbare
mensen verder verslechterd. Kerk in Actie
biedt noodhulp. De diaconie heeft vanuit de
algemene reserve een gift van € 500,00
overgemaakt.

Opbrengsten collecte

zondag 20 juni Opvang voor gestrande vliuchtelingen €439,70
zondag 27 juni Diaconaal vakantiewerk €426,10
Zondag 4 juli Missionair vrijwilligerswerk €423,64
zondag 11 juli Stichting De Hoop € 373,00
Zondag 18 juli Interkerkelijke stichting Ethiopié/Eritrea €585,45
Zondag 25 juli De kerk staat op tegen armoede Egypte €351,50
zondag 1 augustus Fonds Armoedebestrijding €654,20




Mededeling

VluchtelingenWerk Hoeksche Waard i

Koninginneweg 98A -

3262 JD Oud-Beijerland V[uchte”nganerk
Nederland

Rachad Abushar met zijn gezin herenigd

Rachad Abushar vluchtte zonder zijn gezin uit Jemen en woont sinds kort in Oud-Beijerland.
‘lk ben sinds eind 2018 in Nederland en ruim een jaar geleden verhuisde ik naar de
Hoeksche Waard! Nadat hij een verblijfsvergunning ontving, kon Rachad een aanvraag
indienen bij de IND voor de gezinshereniging met zijn vrouw en drie jonge kinderen. ‘Mijn
vrouw en kinderen waren in Jemen. Zij reisden naar Oman en vervolgens naar Soedan. Ik
hield via e-mail en Whatsapp met mijn vrouw contact, maar vaak was er geen internet.

Reizen

‘Een vrijwilliger van VluchtelingenWerk in Oud-Beijerland, een juridisch begeleider, hielp mij
met de formulieren van de procedure voor gezinshereniging. Ook legde zij mij uit dat mijn
gezin naar Soedan moest reizen voor hun afspraak bij de Nederlandse ambassade. Het was
een probleem om via Oman naar Nederland te komen en uiteindelijk lukte dit wel via
Soedan!

Afleiding

‘lk had veel stress, ook omdat ik alleen was in Nederland. Gelukkig ging ik naar school voor
Nederlandse taalles waardoor ik afleiding had! Na een jaar in spanning wachten kon Rachad
zijn familie eind vorig jaar ophalen op Schiphol. ‘lk ben mij erg blij om weer samen met mijn
gezin te zijn.

ViuchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft viuchtelingen
financiéle ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om
een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere
voorzieningen vallen. Elke aanvraag wordt met zorg bekeken.




Gedachtenis

In Herinnering Corry lisselstein - van der Does (14 juli 1941 - 23 juli 2021)

Op vrijdag 23 juli jl. is Corry lsselstein - van der Does overleden, in de leeftijd
van 80 jaar. Zij woonde aan de Van Speijkstraat 5 A. De dinsdag ervoor kreeg
ze een plaats in het Hospice Zuid-Beijerland. Corry was al geruime tijd ziek. Ze
was een bij uitstek flinke vrouw met een grote realiteitszin. De ernst van de
situatie en de consequenties ervan kon ze goed onder ogen zien. Toen echter
| bleek dat ze dat niet waar zou kunnen maken, accepteerde ze dat ze ziek was.
) Wat ze niet accepteerde, was, dat ze achteruit ging. Naarmate de ziekte

- ‘W yorderde, moest ze steeds meer inleveren. En daar wilde ze niet aan.
Bijzonder was het, dat je heel open met haar kon praten, ook over haar ziekte. Ze was altijd
eerlijk in de informatie die ze gaf. Corry had veel steun aan haar geloof. Een tekstje dat voor
haar veelzeggend was, was een bede van Franciscus van Assisi: ‘God, schenk mij de kalmte om te
aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid
om tussen deze twee onderscheid te maken.’

De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 juli jongstleden in De Open
Hof. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats te Oud-Beijerland.
Corry laat twee kinderen en vier kleinkinderen na. We mogen haar onder de hoede van haar
Schepper weten.




Gedachtenissen

In herinnering: Johannes Hendrikus van der Sluijs

Op 5 juli is overleden Johannes Hendrikus van der Sluijs in de leeftijd van 76 jaar. Hans was al
langere tijd ziek en wist dat hij niet beter kon worden. Zijn vrouw Nel heeft hem tot het laatst
thuis mogen verzorgen. Bijgestaan door Bart, en door Arco en Willemijn. Daar zijn we dankbaar
VOOT.

Hans was een man van weinig woorden maar je wist dat je op hem kon rekenen.
En ook onuitgesproken wisten Arco en Bart dat hun vader trots op hen was. Hij was dol op zijn
kleinkinderen Joas, Marith en Jente.

Klassieke muziek, en vooral orgelmuziek, was zijn passie. Bij het afscheid lazen we uit 1 Korintiérs
13 over de liefde.

Dat is wat blijft voor Nel en de kinderen: de liefdevolle herinneringen aan een goede
echtgenoot, vader en opa. En de liefde van God die hen behoeden en troosten mag in dit
verdriet.

In herinnering: Klara Anna Maria Both-Doolaard

ﬂ Op 20 augustus overleed heel onverwacht Klara Anna Maria Both — Doolaard.

Klary is 83 jaar geworden. Uit een liefdevol huwelijk met Joost Both, die in
december 2013 overleed, werden zes kinderen geboren. Klary had niets liever
dan dat zij door haar grote gezin, met kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen werd omringd. Haar huis was de plek waar een ieder zichzelf kon
zijn, waar de kast altijd was gevuld; en waar je de waarheid werd gezegd maar
altijd mild en zonder oordeel.

Klary hield van woorden, van liedteksten en gedichten. Ze bewaarde knipsels en kattenbelletjes.
Daardoor wisten we dat het bij haar afscheid moest gaan over het licht. Het licht dat onstuitbaar

is en altijd terugkomt, hoe donker het ook is. Het licht dat je mag uitstralen als mens.

We hebben Klary toevertrouwd aan de Bron van het licht, de eeuwige Vader.
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Gedachtenissen

Onafgemaakt

Nog nooit heb ik met groter zekerheid
Geweten wat ik jou zou willen zeggen
Dan nu het niet meer kan. .. En nu zwijg ik
Ik tel de keren dat we elkaar passeerden.

: n vol dringende dingen, niet voor n
~ Vechten om vooruit te komen in belang

: tilstaan bij vroeger, bij wat was geweest.




Even Bijpraten

De zomervakantie bracht ons dit jaar o.a. in Hindeloopen en Wierum. Wie Facebook heeft,
heeft met ons mee kunnen leven. Het was heerlijk om er uit te zijn en we hebben ons
verwonderd over hoe mooi de provincie Friesland is. We hopen dat u ook hebt kunnen
uitrusten en opademen deze zomerweken. Vol goede voornemens zijn Bas en ik weer aan het
werk gegaan, vastberaden om het tempo van de vakantie en de ontspanning ook thuis vast te
houden. Dat lukt de ene dag beter dan de andere, maar dat zal voor velen herkenbaar zijn.

Na zoveel vrije zondagen vind ik het fijn om weer te mogen voorgaan en mensen te zien en te
spreken. De Summerschool over liturgie in augustus en de eerste KOG-middag waren ook
feestjes van herkenning en ontmoeting. Ik kijk uit naar de samenwerking met kersverse collega
Marjo den Bakker. Hoe we een en ander gaan verdelen moeten we zelf ook nog ontdekken
maar daarvan zullen we u zeker zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

We gaan dit nieuwe seizoen vol goede moed in. Gelukkig met een enkele aanvulling in de
kerkenraad maar we hebben nog op verschillende plekken vacatures. Kunnen we op u, op jou
rekenen? Er is vast iets dat past bij jouw talent en beschikbare tijd. Verder hopen we natuurlijk
dat de beperkingen langzamerhand opgeheven zullen worden en dat de kerk weer vol mag
stromen.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Van U is de toekomst’ We gaan met vertrouwen de
toekomst tegemoet omdat God zelf ons tegemoet komt. We zijn niet overgeleverd aan onszelf
maar we weten van de belofte van Geest. We zien dus uit naar wat God ons geeft, naar wat
God ons te doen geeft. We leven met open handen.

Onze Vader verborgen,

uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd

leg uw hand op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst

kome wat komt.

Huub Qosterhuis

12



Even Bijpraten

Vakantie

Alweer!? Ik hoor het sommigen van u zeggen.
Tja, dominees hebben 6 weken vakantie.

En oudere dominees (au) zelfs 7 weken. Ik ben
dan ook (alweer) niet beschikbaar in de week

van 18-25 oktober.

Vieren

10 oktober: Jubileum Leo Lommers

Zeg '‘Open Hof' en je zegt meteen ‘Leo’.

In 1996 begon hij in de Ontmoetingskerk.
Vanaf 2010 is hij de vaste cantor-organist in
De Open Hof. Zo trekken we dus al 25 jaar
muzikaal samen op. Dat vieren we op

10 oktober. Muziek en zang nemen
vanzelfsprekend een grote plaats in. Dat zijn
dan ook belangrijke manieren om het
evangelie te verkondigen. Het hoeft niet
altijd met woorden. Franciscus van Assisi,
bewonderd door Leo, zei erover. ‘Verkondig
het Evangelie te allen tijde, en gebruik
woorden als het nodig is! Franciscus komt
ook langs in de dienst, evenals de profeet
Haggai. Aan deze viering werken Annemarie
Verburg, sopraan en Theo-Hans
Kuijvenhoven, hobo mee. Leo zal het orgel én
de gemeente laten zingen.

17 oktober: Roze zondagviering

In deze dienst vieren we de verscheidenheid.
Gemeentelid en transvrouw Anna den Boer -
van Zon zal een zegen vragen over haar
nieuwe naam en de huwelijksgeloften met
haar vrouw Mariélle vernieuwen. Zij zullen
deze dag 25 jaar getrouwd zijn. We willen dit
van harte met hen en hun zoon Lesego
meevieren. U leest er meer over in dit
Kerkmagazin.

Agenda

Vredesweek

ledereen kent wel het gevoel er even niet bij
te horen en te worden uitgesloten.
Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet
gehoord worden en dat ze geen onderdeel
uitmaken van een groter geheel. Deze
uitsluiting ligt diep verankerd in onze
maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er
recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021
kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van
de Vredesweek. De Open Hof wil een
inclusieve kerk zijn. Dat wil zeggen dat
iedereen zich er thuis mag weten en dat we
ons daar ook sterk voor maken. We hijsen de
regenboogvlag en vieren een Roze Week.
Daarbij stellen we ons voortdurend de vraag
wat we beter of meer kunnen doen.

WAT DOE /1) IN
VREDESNAAM?

Kerk open - Open kerk

Woensdag 22 september is de kerk open voor
wie binnen wil lopen. Er is muziek. Er kan een
kaarsje worden aangestoken. Om 19.20 uur is
er een kort meditatief moment.

Deze woensdag valt in de Vredesweek.
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Even Bijpraten

Sprekende beelden

Over het koninkrijk van de hemel heeft Jezus
veel in beelden en gelijkenissen gesproken.
Sommige zijn ons heel vertrouwd en ze
komen — ook in de uitleg- heel dichtbij.
Andere zijn lastiger te doorgronden of roepen
zelfs weerstand op. We buigen ons drie
middagen over enkele gelijkenissen,

te beginnen bij de gelijkenis van het onkruid
op de akker. De rest van het programma
bepalen we samen. Op donderdagmiddagen
7, 14 en 28 oktober van 14.30-16.00 uur.

Regenboogweek

Maandag 11 oktober is Coming-Outdag
(Engels: Coming Out Day). Op die dag wordt
aandacht besteed aan het moment dat een
lesbienne, homo, biseksueel of transgender
(LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele
geaardheid of genderidentiteit uitkomt:

het uit de kast komen oftewel de coming-out.
Coming-Outdag wordt sinds 2009 ook in
Nederland gehouden.

De Open Hof is een regenboogkerk. ledereen
mag zich welkom voelen in onze kerk en
meedoen in alle taken en activiteiten.

Naar aanleiding van Coming-Outdag vieren
we een Regenboog-week van 11-17 oktober.
In grote lijnen wordt dit het programma maar
houdt ook de weekbrief en de website in de

gaten.

Maandag 11 oktober: opening van de
tentoonstelling ‘God van de regenboog’, met
werk van fotografe Yentl Slik en cartoons van
Walter Dijkshoorn, die beiden het christelijk
geloof in verbinding brengen met de
LHBTI-gemeenschap. Ook zijn er gedichten
van Ennio Drost.

Donderdag 14 oktober: inleiding rond
Transgender en Geloof door transvrouw en
theoloog Jolanda Molenaar. Zij is co-auteur
van het boek 'Wondermooi zoals U mij
gemaakt hebt, Handreiking voor gelovige
transgender personen en werkers in de kerk!
Vrijdag 15 oktober: Filmavond. We kijken naar
Girl, een film uit 2018. Het gaat over Lara, een
meisje dat geboren is in een jongenslichaam.
Het is haar grootste droom om ballerina te
worden.

Zondag 17 oktober: roze zondagviering

Veelkleurig

Ons mens-zijn is divers en veelkleurig.

Dat beamen we van harte en toch is het
ingewikkeld. ‘In Christus is noch man, noch
vrouw.... lezen we in de Galatenbrief.

Het onderscheid doet niet ter zake, bestaat
zelfs niet. Het is een uitdaging om dit als
uitgangspunt te nemen voor het leven in de
kerkelijke gemeente en daarbuiten. Het stelt
de vraag of er inderdaad geen onderscheid
gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen.
En wat is eigenlijk ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’?
De LHBTI*-gemeenschap maakt zichtbaar dat
dat niet duidelijk te omschrijven valt.

Die termen vormen eerder een spectrum
waarbinnen mensen zich bewegen dan dat
het duidelijk kan worden afgebakend.

*Leshiennes, Homo's, Biseksuelen,
Transgenders, Interseksuelen
zij is.
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Even Bijpraten

In De Open Hof willen we z6 kerk-zijn dat
niemand wordt buitengesloten om wie hij of
zij is. Dat staat los van seksuele voorkeur
-houd je van mannen of vrouwen of allebei-,
sekse -heeft je lichaam mannelijke of
vrouwelijke kenmerken of allebei- of gender
-voel jij je man of vrouw of allebei.

We vieren dan ook van harte de
veelkleurigheid in mensen en diversiteit van
de liefde op zondag 17 oktober,
Regenboogzondag.

Op die zondag zal Anna een zegen vragen.
De zegen is een teken dat verwijst naar Gods
nabijheid en hulp. God gaat mee op de weg
die mensen gaan of moeten gaan. Anna gaat
de weg van de transitie van man naar vrouw.
Geen makkelijke weg. Niet voor haar en niet
voor haar naasten. Maar zij wil die weg gaan
met God en binnen de kerkgemeente
waartoe zij en haar gezin behoren.

De PKN biedt daar ruimte voor. Al enkele jaren
wordt het gesprek gevoerd over transgender
zijn in relatie tot geloof en kerk en worden
handreikingen gedaan voor kerkgemeentes,
pastores en andere naasten van
transpersonen. In 2019 werd een orde van
dienst toegevoegd aan het Dienstboek voor
de viering van de nieuwe naam van een
transpersoon. Die orde van dienst zullen we
ook in De Open Hof aanhouden.

Globaal ziet het er zo uit: Na de preek zal kort
iets worden verteld over de weg die Anna
gaat en hoe God daarin een plaats heeft.

We zingen ‘Neem mij aan zoals ik ben’ vanuit
het geloof dat God van ons houdt zoals we
zijn. Er volgt een korte toelichting op de
nieuwe naam, een gebed en een zegen.

Misschien heeft u vragen. Misschien heeft u er
moeite mee. Blijf er niet om weg maar stel uw
vraag of verwoordt waar u het moeilijk mee
heeft. U kunt daarmee bij mij terecht.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren

door de hemel zelf gesticht.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.

Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

God verhoede dat er iemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
(Sytze de Vries)

Met een hartelijke groet,
ds. Lyonne Verschoor
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KNIKKEBOLLEN
Jaap den Boer

In De Open Hof wordt niet geknikkebold. In sommige kerken ligt dat anders. Daar vallen mensen
tijdens de preek in slaap. Een jongen schrijft: "Mijn vader zit altijd te knikkebollen tijdens de
preek en daarna dut hij in. Als ik hem een duw geef begint hij te brommen. Ik schaam mij voor
hem!

Ook in de moskee wordt geslapen.
lemand merkt op: "Mijn buurman
slaapt regelmatig tijdens de
vrijdagpreek. Kan ik hem vragen om
wakker te worden? De profeet
Mohammed heeft gezegd: "Als je
iemand aanspreekt terwijl de imam
aan het preken is op vrijdag heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat” Eigenlijk mag het dus
niet. Ik ga hem nu maar in zijn hand knijpen.”

Rond 1640 beklaagde Constantijn Huygens zich over een lange preek: “De twee uren die wy
daer genoodsaeckt hebben geweest te sitten veur de praedicatie hebben ons soo vermoeyt, dat
wy met vreughd ontslagen werden uit de kercke.”

Verder terug in de tijd. Uit de bijbel is één geval bekend van
een preek met bijna fatale afloop. Handelingen 20: Paulus
houdt een lange toespraak voor zijn volgelingen in Troas.
Het gebeurt op de derde verdieping van een woning. De
toespraak duurt tot diep in de nacht. Het is nog snikheet in
de kamer. Sommige toehoorders hebben moeite om niet in
te dommelen (geen airco!) Op de vensterbank voor het open
raam zit een jongen. Zijn naam is Eutyches. Hij zit al een
tijdje te knikkebollen en valt in slaap. Paniek! Eutyches is uit
het raam gevallen! (driehoog). Aanvankelijk dood. Maar
Paulus weet hem te reanimeren.

In De Open Hof zit je goed.
Geen lange preken, geen drempels (iedereen is welkom).
Bovendien is alles gelijkvloers!
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Beeldvorming

Rob van Brakel

Meer dan veertig jaar geleden hebben
Wiepkje en ik een rondreis door Turkije
gemaakt. Het was er onrustig, en ons
reisgezelschap bestond dan ook uit niet meer
dan zes mensen. We hadden dus ruimschoots
de gelegenheid om met de gids te praten.
Eén van de vragen, die hij ons als goed
moslim stelde, was waarom wij drie goden
tegelijk aanbaden. De uitleg over de
Drie-eenheid kwam niet over, want hij stelde
dat in de oudste Christelijke kerken een man,
een vrouw en een kind afgebeeld werden:
een heilig gezin dus. We dachten dat hij het
verkeerd gezien had, en onze discussie
verzandde dus. Later bleek mij datin de
alleroudste kerken inderdaad van dat soort
afbeeldingen zijn, vermoedelijk geinspireerd
door afbeeldingen van de Egyptische goden
Horus, Isis en Osiris. Het ging in dit geval om
de Vader, de Zoon en de Geest. De Geest als
vrouw dus, terwijl de Geest tegenwoordig als
duif wordt afgebeeld. Vandaar de
verwarring...

Het lost het probleem maar ten dele op, want
wie heeft het vrouwelijke in de Drie-eenheid
weggemoffeld? En waarom? Het valt in ieder
geval in de tijd samen met een rigoureuze
uitbanning van vrouwen als profetes.
Priester(es) mochten ze in de Joodse traditie
toch al niet worden, maar profetes wel, denk
aan Deborah of Mirjam. Petrus geeft aan dat
mannen én vrouwen kunnen profeteren. Ook
Paulus heeft geen moeite met profetessen,
maar hij geeft wel aan dat vrouwen in de
vergadering van de gemeente moeten
zwijgen, en om een of andere reden worden
in de loop van de tijd deze ‘zwijgteksten’
belangrijker dan het profeteren.

Misschien wordt op grond daarvan ook de
Geest niet meer voorgesteld door een vrouw,
maar door een duif.

Het heeft de beeldvorming van de vrouw in
ieder geval geen goed gedaan. De
tentoonstelling in Utrecht over de
verschillende uitbeeldingen van Maria van
Magdala laat zien, dat niet het verkondigende
aspect, maar het dienende en het seksuele
aspect belangrijk wordt. In plaats van als
begunstigster van de beweging van Jezus en
als profetes, wordt zij vereenzelvigd met de
zuster van Lazarus, en met de prostituee die
Jezus voeten zalft. Het eerste alleen omdat ze
ook Maria heet (een bekende naam; er staan
drie Maria’s bij het kruis). Het tweede omdat
het vermoedelijk goed uit kwam; de kerk
heeft die beeldvorming van Maria van
Magdala gretig uitgedragen. Als we toch
bezig zijn met excuses, wordt het dan niet
eens tijd voor excuses voor dit soort
verdraaiingen?
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Multimedia apparatuur

Vernieuwen multimedia apparatuur kerkzaal

In de vorige twee edities van het KerkmagaZIN berichtten we u al over de komende
vernieuwing van de apparatuur in de kerkzaal. In deze editie gaan we iets dieper op deze
vernieuwingen in.

In hoofdlijnen gaat het om:

- Verbeteren camera’s en toevoegen van een camera

- Verbeteren bediening uitzendingen

- Verbeteren computers voor de bediening

- Verbeteren presentatie in de kerkzaal.

De twee camera’s, die we nu gebruiken, worden vervangen en er wordt een derde camera bij
geplaatst. Met deze drie camera’s kan uit iedere hoek van de kerk het liturgisch centrum in
beeld worden genomen.

De nieuwe camera’s gaan er ook voor zorgen dat het beeld scherp blijft wanneer er tijdens de
uitzending wordt meebewogen met een activiteit (bijvoorbeeld het binnenlopen van de
predikant en kerkenraad).

Om te schakelen tussen de vast ingestelde camera-uitgangspunten (bijvoorbeeld kansel,
lessenaar, orgel etc.) moet met de huidige apparatuur een aantal handelingen snel achter
elkaar worden uitgevoerd. Deze bediening wordt met de nieuwe apparatuur veel
eenvoudiger door met behulp van een tablet en één klik te wisselen van camera-
uitgangspunt.

De huidige twee pc’s zijn verouderd en worden vervangen door pc’s met een verbeterde
versie van de software waarmee de bediening van de camera’s wordt geregeld.

Belangrijkste vernieuwing in de kerkzaal is de vervanging van de beamer en het
projectiescherm door een LED-scherm van 96 inch of 245 centimeter in doorsnee.

De presentatie wordt direct op het LED-scherm getoond en niet via een beamer op afstand.
De kwaliteit van het LED-scherm is qua contrast en scherpte ook veel beter dan het
projectiescherm.

We verwachten met dit scherm dan ook dat de presentaties voor de aanwezigen in de
kerkzaal veel beter zal worden dan in de huidige situatie.

De planning is dat de nieuwe apparatuur 20 en 21 september geinstalleerd wordt. Om de
kosten te drukken zullen een aantal zaken in eigen beheer worden uitgevoerd, zoals kabels
trekken en bevestigen van de ophangconstructie voor het LED-scherm.

De fondswerving voor dit belangrijke project heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 6.000
opgeleverd en daarmee zitten we ruim op 2/3 van het gewenste bedrag van € 9.000. Alle
gevers hartelijk dank en wij hopen in de komende periode ook het resterende bedrag bij
elkaar te krijgen zodat het volledige project uitgevoerd kan worden.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 26RAB00373709935 onder vermelding van gift multimedia.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

De kerkenraad.
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BaanBrekers

Voor informatie: email:;jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl

JeugdDiaconaat Daniélle de Kaning

Sander van Bochove

Op zondag 27 juni hebben we met bijna alle Baanbrekers het seizoen afgesloten. We zijn met
elkaar naar ‘De Oude Tol’ gegaan en hebben daar lekker gezwommen. Daarna zijn we met
elkaar naar de kerk gegaan. Daar hebben we lekker gegeten en spelletjes (bingo, weerwolven)
gespeeld.

We hebben deze avond afscheid genomen van Joeri. Hij is 5 jaar bij de Baanbrekers geweest en
heeft op een waardevolle manier bijgedragen aan de activiteiten van de Baanbrekers. Hij kreeg
een kei, want dat ben je wel als je je zo hebt ingezet en ook een fotocollage. Joeri, nogmaals
bedankt voor je inzet!

Op het moment dat we dit schrijven gaan de uitnodigingen de deur uit om nieuwe Baanbrekers
uit te nodigen. Op woensdag 15 september hebben we onze eerste vergadering.Wij hebben er
zin in! Volgende keer hopen we jullie te kunnen vertellen of er nieuwe Baanbrekers zijn.

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne, Lois,
Luka, Julia en natuurlijk ook van Sander en Daniélle
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World Servants

Niets zo gek als actievoeren in corona-tijden, want we [
zien u amper! Toch willen we stil staan bij onze
ervaringen en graag onze plannen met u delen.
Gelukkig kan dat via ons mooie magazine!

Terugblik op afgelopen zomer

Het was een gekke zomer waarin ik, Altina, na 8
projecten in het buitenland voor het eerst op project
mocht gaan in Nederland. Om eerlijk te zijn was ik er
vooraf best een beetje sceptisch over. We hebben 10
fantastische dagen mogen hebben in Nunspeet. We
werden hartelijk ontvangen bij Philadelphia zorg. We
zijn aan het werk geweest op een terrein waar ruim 100 mensen met een beperking wonen en
nog eens 100 mensen hun dagbesteding krijgen. De werkzaamheden waren erg uiteenlopend;
van het ingraven van een trampoline tot het beschilderen van muren en het maken van hekken
en tuinhuisjes. Daarnaast mochten we er echt even zijn voor de bewoners en begeleiders, we
mochten meerdere keren mee-eten bij woningen en we mochten meedraaien op de
dagbesteding. Tevens organiseerden we een sing-in die voor het eerst sinds de corona-start
weer doorgang mocht krijgen, daarnaast organiseerden we nog meer activiteiten in de
avonden voor de bewoners die enorm warm werden
ontvangen.

Ik heb intens genoten van de tijd samen, het
optrekken en dienen vanuit geloof, maar zeker ook
van het feit dat jonge mensen zo enthousiast kunnen
zijn over vrijwilligerswerk in Nederland!

Vooruitblik op komend seizoen

Niets is zeker in deze tijd, maar wanneer de wereld
open mag gaan is het de bedoeling dat er komende
zomer weer projecten naar het buitenland gaan. Tot nu toe zijn er twee gemeenteleden die op
stap gaan met World Servants. Jeroen Vermeulen zal in Zambia meebouwen aan
lerarenwoningen en Altina VVerhorst zal als hoofdleider in Malawi ook meebouwen aan
lerarenwoningen. lets wat overigens erg belangrijk is, want wanneer er huisvesting is voor de
docent, is de overheid verplicht om er een geschoolde leerkracht heen te sturen!

We hopen het komende seizoen meer zichtbaar te zijn in de gemeente en weer samen met u
actie te mogen voeren voor dit prachtige doel!

U/ jij komt toch ook?

Op 21 september wordt gezamenlijk met de andere kerken uit de Hoeksche Waard een
informatie avond georganiseerd in de Open Hof. Denkt u/jij eraan om ooit eens op reis te gaan
met World Servants, of bent u/ jij benieuwd naar de verhalen en de inhoudelijke kant van deze
organisatie, kom dan vooral luisteren!

Inloop 19.00 start 19.15.

Voor nu een enthousiaste groet,
Jeroen en Altina
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SeniorenRaad

De vakanties zijn weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen. We gaan ons
opmaken voor de herfst.

De paddenstoelen komen weer op (ik heb ze trouwens in juli ook al gezien), de
bladeren vallen weer van de bomen.

Jas aan, de R zit in de maand,, het wordt weer vroeger donker, extra vitamines
slikken, tuinen weer winterklaar maken.

De herfstmaand is-begonnen. Allemaal voorbereidingen voor de komende
winter. Dingen in de tuin vastzetten of weghalen voor mogelijk harde wind.
Voorbereid zijn op de dingen die gaan komen. Zoals de meisjes met de
olielampen. De verstandige meisjes zorgden dat zij olie genoeg hadden.

Kun je altijd voorbereid zijn op komende gebeurtenissen, eventuele rampen?
Voorbereid zijn op een flat die instort, water dat tot kniehoogte je huis
binnenkomt en straten die in een snelstromende rivier veranderen ...... Veel
rampen speelden zich dit jaar af op onze aardbol. Ook corona blijft ons nog
beheersen.

De herfst kan ook heel mooi zijn. 'Loesje' schreef hierover leuke spreuken. Een
paar wil ik noemen:

Herfst. Het is weer tijd om witte stippen op rode paddenstoelen te schilderen.
Herfst. Wat een prachtige tijd met al die gekleurde dingen die je voor de voeten
vallen of je zelfs komen aanwaaien.

Ik vind de herfst altijd zo'n kale bedoening.

Najaar, ik krijg een stijve nek van die mooie wolken.

Herfst. Als je de kans krijgt om de natuur naakt te zien, blijf je toch niet binnen

Een simpele zin, er zit veel waarheid in die spreuken.

Of je nu heel blij wordt van de herfst of juist heel verdrietig, aan de herfst komt
een einde.

God beloofde ons na de zondvloed dat de seizoenen zich altijd zouden
afwisselen: “Voortaan zal er altijd een tijd zijn om te zaaien en te maaien. Er zal
altijd kou zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht”. Nooit houdt dat op,
zolang de aarde bestaat.

(bron: internet, Seizoenen in de Bijbel)

Een mooie herfst toegewenst.

Gonnie Confurius-de Keijzer
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Diversen

KOG middag

Hier nodigen wij u uit voor de KOG-middag op dinsdagmiddag 5 oktober in de huiskamer.
Ds. Lyonne Verschoor zal hierbij aanwezig zijn en onze nieuwe ds. Marjo den Bakker komt
kennis maken.

ledereen is van harte welkom, maar wordt verzocht om ivm corona zich voor

zondag 3 oktober op te geven bij Marry van Pelt, tel. nr 0186 615487 of

Gerrie de Jong tel. nr 0186 617385.

Namens KOG, Ineke de Haan.

Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN 2021

Tegelijk met dit KerkmagaZIN is ook een brief bezorgd waarin wordt gevraagd om een
abonnementsbijdrage voor ons mooie kerkblad. U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL26 RABO 0373 7099 35 ten name van CvK Protestantse Gemeente
Oud-Beijerland onder vermelding van 'Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN'.

GEZOCHT voor een oudere dame in de Croonenburgh, iemand om haar tuin op te knappen.

Inlichtingen:
Truus Uijl: Tel. nr. 617362/ 06 22433442.
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Leesrooster

September/Oktober

zo 19 Marcus 9:30-41

ma 20 Marcus 9:42-50

di 21 Psalm 102:1-12
wo 22 Psalm 102:13-29
do 23 Spreuken 13:1-9
vr 24 Spreuken 13:10-25
za 25 Psalm 62

20 26 Efeziérs 4:1-16

ma 27 Efeziérs 4:17-24

di 28 Efeziérs 4:25-5:2
wo 29 Efeziérs 5:3-20

do 30 Spreuken 14:1-14
vrl Spreuken 14:15-24
za2 Spreuken 14:25-35
z03 Johannes 8:1-11
ma4 Johannes 8:12-20
di5 Johannes 8:21-36
wo 6 Johannes 8:37-47
do7 Johannes 8:48-59
vr 8 Jesaja 28:1-13

za9 Jesaja 28:14-22

Oktober / November ,
z0 10 Jesaja 28:23-29
mall  Jesaja29:1-8 -
di12 Jesaja 29:9-16

wo 13 Jesaja 29:17-24

do 14 Marcus 10:1-12

vr 15 Marcus 10:13-22

za 16 Marcus 10:23-31
z017 Marcus 10:32-45
ma 18 Marcus 10:46-52
di19 Efeziérs 5:21-33
wo 20 Efeziérs 6:1-9

do 21 Efeziérs 6:10-17
vr 22 Efeziérs 6:18-24
za 23 Jesaja 30:1-11
z024 Jesaja 30:12-22
ma 25 Jesaja 30:23-33

di 26 Jesaja31:1-9

wo 27 Jesaja 32:1-8

do 28 Johannes 9:1-12
vr 29 Johannes 9:13-23
za 30 Johannes 9:24-34




Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. ‘Vrienden!” bromt hij, ‘Ik heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer’
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.” Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. ‘Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje.

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma?

Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je 2h

huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist!

Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,
2 el amandelschaafsel, Q)

2 el suiker, kaneel, j
1 ei, $ \
1 dl room, e

250 gr pruimen (evt, wat jam)

=

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit I de schepping vah alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=af ',";9
God zegt: "Ik zal jullie op gezette tijden regen schenken,
zodat het land opbrengst geeft en de bomen
b

L

‘Naar Leviticus 264

Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

u

O

viucht dragen.

KiK

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
shappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!’ ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is

altijd een beetje een zuurpruim.

Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en
bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi
een schepje suiker over de deeghodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

", met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

£2 eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

¥ Teksten: Warjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



