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1 PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijer, predikant

Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland

tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Qost (Spuioever, Centrum Noord, Qosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en

Hoeksche Waard Oost)
Vrij ap vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk , Zuidwijk, Zoomwijck

Hoeksche Waard West)

Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale
ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45,
3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucg-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a

3273 LM Westmaas

tel. 06-236 66973 /571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J.W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B

3262 HN Oud-Beijerland

tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

T. Nobels

Lange Hille 24

3261 TL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

L. Brussaard

tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
AW. Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen

NLO4 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie

NL89 RABO 03737119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452




Meditatie

Pinksteren begint bij de verbazing. ledereen die Petrus hoort preken, hoort hem in zijn eigen
taal. Ze raken geheel in verwarring, zijn buiten zichzelf van verbazing en zelfs verbijsterd en
geheel van hun stuk gebracht. Drie keer vestigt Lucas er de aandacht op.

Een gemeentelid vertelde mij over zijn vakantie naar Madeira. Hij was daar ook naar een
kerkdienst geweest. Tijdens de dienst werd hij getroffen door het gevoel dat hij daar goed zat.
Dat dit voor hem kerk was; dat dit het is waar het voor het om gaat. Terwijl hij geen woord kon
verstaan van wat er werd gezegd. Boven de taal uit werd hij aangesproken door de
saamhorigheid van het moment en door wat er te horen en te zien was.

Zelf ken ik deze ervaring op een andere manier. Ik ben veel voorgegaan in recreatievieringen op
campings in Frankrijk. Er kwamen mensen op af uit alle windrichtingen van Nederland maar
ook uit alle geloofsrichtingen. Wij spraken andere geloofstalen. De ene sprak de Tale Kanaans
en de ander kreeg daar in het gewone leven pukkeltjes van. De een sprak vrijmoedig en
vrijzinnig terwijl de ander dat niet kon volgen. Maar op de een of andere manier lukte het om
tijdens de vakantie die taalverschillen opzij te zetten en elkaar te vinden in de kern van de zaak:
wij delen het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest en dat willen we ook tijdens de
vakantie vieren. En elk jaar was er wel iemand die verbaasd opmerkte hoe jammer het was dat
dat in de eigen kerkgemeente niet kon.

Sytze de Vries noemt dat het Pinksterfeest niet om een taalwonder gaat - alsof iedereen
plotseling dezelfde taal spreekt — maar om een hoorwonder. De verbazing van de omstanders,
dat het Galileeérs zijn die daar spreken, heeft er niet mee te maken dat die laagopgeleide
vissers plotseling hun talen spreken. Maar wel dat allen hun horen in hun moedertaal. Dat is de
taal waarin je droomt; de taal waarin je elkaar de liefde verklaart; waarin je bidt en boos bent.
Het is de taal van je hart. En in die taal horen de mensen over de grote daden van God. Populair
gezegd: het komt binnen. Wat de apostelen zeggen over God overstijgt de grenzen van de taal.
Hun boodschap brengt iedereen op één golflengte. En dat laat de mensen op dat eerste
Pinksterfeest niet onberoerd. Verward, verbaasd, verbijsterd en van hun stuk gebracht zijn ze.
Terecht. Niet omdat de apostelen dronken zijn maar omdat ze boven de woorden uit iets
gehoord hebben van Gods liefde.

Het geschenk van Pinksteren is dat de Geest van God ons voor elkaar verstaanbaar maakt. We

leren de taal van de ander te verstaan. Pinksteren roept ons op om te oefenen om z6 te
luisteren dat we in de woorden van de ander ontdekken wat van God is.

ds. Lyonne Verschoor




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
6 juni 10:00u ds. Lyonne Verschoor - Schuijer ~ Tienerkerk

20 juni 10:00u ds. Lyonne Verschoor - Schuijer  Tienerkerk

4 juli 10:00u ds. Lyonne Verschoor - Schuijer ~ Overstapdienst en Tienerkerk

(7 kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te
vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina




Diaconie

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de dankbetuigingen die wij

ontvangen hebben als reactie op de gehouden collectes. Naast de collectes voor projecten van
Kerk in Actie en onze vaste projecten hebben we in december ook een aantal stichtingen
verblijd met een bijdrage.

Deze stichtingen waren: Stichting Droomhuis Hoeksche Waard, Stichting Zomerkind en het
Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht.

U allen heeft er voor gezorgd dat we kunnen bijdragen aan de goede doelen . Naast de
collectes krijgt de diaconie ook diverse giften.

We noemen hieronder enkele dankbetuigingen:

Hongaarse gemeente Oradea:
Wir sind sehr Dankbar fur den Beitrag,
dass ist eine grosse Hilfe!

Goud van Noord (Het oude Noorden)
bedankt voor de warme betrokkenheid. “Dat
zijn berichten waar een mens blij van wordt!”

Stichting Zomerkind is zeer
erkentelijk voor de donatie in deze

moeilijke tijd. Casa Nadar vraagt hun dank over te
brengen aan onze gemeente.
Het is voor hen geweldig goed nieuws.

Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht.
Onze Stichting, die bezoekers o.a. van
brood en soep voorziet is zeer dankbaar
dat ons een hart onder de riem gestoken

wordt door deze gift. Stichting Droomhuis

“Heel erg bedankt voor de prachtige
bijdrage, waardoor ons mooie Droomhuis
weer een stukje dichterbij komt”

De Overbrugging bedankt voor de giften
die zij in het jaar 2020 mochten
ontvangen, die zeer welkom zijn omdat de
werkzaamheden zich steeds meer
uitbreiden.




Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
6 juni
Kwetsbare kinderen en vrouwen
sterk maken Oeganda
Zie uitgelicht

13 juni
Samen in actie tegen Corona
zie uitgelicht

20 juni
Opvang voor gestrande
vluchtelingen
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/

27 juni
Diaconaal vakantiewerk
zie uitgelicht
4 juli
Missionair Vrijwilligerswerk
zie vitgelicht

11 juli
Stichting De Hoop
www.dehoop.org

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Diverse giften voor de diaconie: € 301

6 juni
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk
maken Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld
maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk
geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog
steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in
Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun
kinderen van eten te voorzien en naar school te laten
gaan. De vrouwenvereniging van de Orthodoxe kerk
begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen
te overwinnen.

Meer info op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-voor- kwetshare
-gezinnen-in-noord-oeganda/

13 juni
Samen in actie tegen Corona

Help mee om Corona te bestrijden in arme en
kwetsbare landen. De ramp in India laat de
verwoestende gevolgen zien en maakt schokkend
duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. De
focus van de actie ligt naast India ook op omringende
landen zoals Nepal, Pakistan en Bangladesh. Het geld
wordt besteed aan:

- Verstrekken van medische en zuurstof voorraden

- Vaccinatie-acties op het platteland met de hulp van

kerken (en andere geloofsgroepen)

- Opzetten van vaccinatiecentra met behulp van
ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en
organisaties

- Opleiding voor gezondheidswerkers over vaccinaties
en Covid-zorg

Een derde van het geld gaat naar Covax, het

internationale initiatief om Covid-19-vaccins in 92

armere landen te verspreiden om zo voor iedereen

beschikbaar te maken.

Meer info op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-in-actie-tegen-
corona/




Collectes

27 juni
Diaconaal vakantiewerk

Jaarlijks genieten veel mensen van een
vakantieweek, die het VakantieBureau
organiseert. Het VakantieBureau biedt
vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor
wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet
vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
Men viert vakantie in een van de vier eigen
(aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste)
accommodaties in Nederland.

De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor:
- ouderen, (echt)paren die over een goede
gezondheid beschikken, maar het moeilijk
vinden (weer) op vakantie te gaan.

- ouderen, (echt)paren van wie een van de
partners of misschien allebei (eenvoudige)
hulp nodig hebben bij de dagelijkse
persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg.

- personen die zijn aangewezen op (veel) zorg
en/of rolstoelgebonden zijn.

Voor meer informatie en/of aanmelding zie:
www.hetvakantiebureau.nl of via telefoon: 0343 745890

4 juli
Missionair Vrijwilligerswerk

Vandaag zouden we vier gemeenteleden
uitzwaaien die deze zomer met

World Servants op project gaan zoals dat in
World Servantstaal heet. Helaas gaan er dit jaar

vanwege Corona geen deelnemers naar het
buitenland. De geplande bouwprojecten in het
buitenland worden wel uitgevoerd maar nu
door lokale partners en met de opgehaalde
sponsorgelden. Deze gebouwen zouden vorig
jaar al komen en zijn nu zeker nodig (zie:
www.worldservants.nl).

Voor dit jaar heeft World Servants projecten in
Nederland opgezet. Zo zal Altina Verhorst dit
jaar in Nunspeet met een groep jongeren het
zorgterrein van Philadelphia opknappen.
Jeroen Vermeulen zou voor het eerst dit jaar op
project gaan. Hij kreeg de kans om zijn project
door te schuiven naar volgend jaar en de hoop
is dat dat in het buitenland zal plaatsvinden.
Robert Andeweg kon het afgelopen jaar helaas
niet zelf naar Sri Lanka (zie ook
www.paenzoonhelpen.nl ). Momenteel kan hij alleen
op afstand via Ruzain, zijn Sri Lankaanse vriend,
verschillende bevolkingsgroepen helpen met
de ondersteuning in hun dagelijks
levensonderhoud, lees voedselpakketten.
Steun is en blijft hard nodig (zie ook:
https://oud-beijerland.protestantsekerk.net/diaconaleprojecten)
Als gemeente willen we daarom onze
gemeenteleden en deze missionair-diaconale
projecten van harte steunen.

Opbrengsten collecte

7 maart Zending Libanon €460,75
14 maart Binnenlands Diaconaat €531,25
21 maart Beter inkomen Javaanse boeren € 367,50
28 maart Stichting Pa & Zoon helpen €905

4 april JOP jeugdwerk collecte €410,25
11 april Een toekomst voor kansarme kinderen Zuid-Afrika € 458,20
18 april Stichting Jaffa Project €494,70
25 april Vrolijkheid voor asielzoekers € 528,75

Hulp bij armoede
Neem contact op met de diaconie wanneer u of iemand die u kent incidenteel ondersteuning

nodig heeft. Het kan ons allemaal overkomen.




Gedachtenissen

In herinnering: Fia Strijder-Hofman

Op woensdag 17 maart jl. is mevrouw Afiena Titia (Fia) Strijder-Hofman op 92-jarige leeftijd
overleden. Ze woonde in woonzorgcomplex De Herbergier te Piershil. Fia was altijd een
ondernemende, actieve vrouw. Ze heeft altijd een enorme inzet getoond, ook in het
vrijwilligerswerk. Daarvan hebben instanties als de Oranjevereniging, het Rode Kruis en de AR
(voorloper van het CDA) de vruchten kunnen plukken. Fia was een echt buitenmens. Ze werd in
Groningen geboren. In de oorlog zat haar vader ondergedoken in de Achterhoek. Op een
gegeven moment werd het gezin eveneens op die boerderij ondergebracht, in het kader van
gezinshereniging. Fia deed in haar jeugd veel aan sport. Met name bij turnen gooide ze hoge
ogen. Helaas mocht ze na verloop van tijd niet ‘hogerop;, aangezien dat zou betekenen dat ze
op zondag moest sporten, wat in de christelijke context van die tijd onmogelijk was. Als
volwassene is ze later nog gaan tennissen en rond haar veertigste is ze zelfs zwemles gaan
nemen. De laatste tijd van haar leven heeft ze gewoond in De Herbergier te Piershil. Woensdag
17 maart jl. heeft ze bij haar Schepper haar eeuwige rust gevonden. De tekst die haar zeer
dierbaar was, luidde: 'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers' (Johannes 14,2). Fia wist dat ze
daar haar eeuwige rust zou vinden. Fia laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
De uitvaartdienst en de teraardebestelling hebben plaatsgevonden op dinsdag 23 maart jl.

Ds. Frits Renes

In herinnering: Jelke van Wattum

Op 20 maart overleed Jelke van Wattum, de man van Frieda, vader van Wilmy, Fredrike en Pieter
Joost. Jelke is tot aan zijn dood predikant gebleven met hart en ziel. Hij wilde de Schrift z6
uitleggen dat mensen begrepen dat het ging om het léven met elkaar. Tijdens zijn werkzame
leven en nog lang daarna is hij actief geweest voor onder anderen Scouting Nederland en voor
de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen. Zelf raakte hij als 14-jarige jongen ernstig gewond
tijdens het bombardement van Rotterdam. Wonder boven wonder overleefde hij. Jelke zag het
leven als een geschenk van God waar je zelf iets van moet maken. Hij vertrouwde daarbij op de
Vader van Jezus Christus die ook zijn Vader was en hij geloofde dat geen mens voor God ooit
dood zal zijn.

Jelke is opa geworden en zelfs overgrootvader van Maaike. Hij ervoer dat als groot geluk. We
hebben afscheid van hem genomen met de woorden die hij zelf had uitgekozen: God heb ik lief.

In herinnering Cornelia Marina Blokland-Polderdijk

Op 27 maart is Corrie Blokland overleden. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 103: ‘Prijs de
HEER, mijn ziel, vergeet niet €én van zijn weldaden! Haar leven gaf Corrie reden tot
dankbaarheid. Zij voelde zich een gezegend mens. Op haar beurt is zij tot zegen geweest voor
anderen.

Ze zorgde graag; heeft een dienstbaar leven geleid. Ze leefde samen met haar man Joop voor
het gezin. Ze vertelde over het samen klussen bij de kinderen. Ze was diaken in haar
Rotterdamse tijd. Ontfermde zich over mensen, zoals de mensen van het Taalhuis. Dankbaar
was ze voor haar gelukkige jaren met Jacques, een liefde die ontstond in de kerk. In De Open
Hof had ze haar eigen plek. Ze genoot van de verbinding, de verbondenheid, bij de KOG, de
koffiemorgen, in kringgesprekken.

Heel snel ging haar gezondheid achteruit. De laatste week verbleef Corrie in hospice de Liefde in
Rotterdam. Zij zal gemist worden door haar kinderen en

(achter)kleinkinderen.
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Even Bijpraten

Even bijpraten, waar zal ik beginnen? Wat ben ik blij met mijn aanstaande collega, Marjo
den Bakker. We hebben al kennisgemaakt. Ik hoop dat u ook een beetje een beeld hebt
gekregen van haar op de gemeente-bijeenkomsten. Haar bevestiging is eind augustus. Dat
duurt nog even, maar als ergens een datum aan hangt, is wachten minder erg.

Dat geldt natuurlijk niet voor de situatie waarin we nog steeds zitten. Hadden we maar een
datum! Net als u verlang ik naar de zondag dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. lk leef
toe naar de dag dat we kunnen instemmen met het lied van de voorzangers. Welk lied zou
u dan graag gezongen hebben?

Ik wil ook graag kwijt hoezeer ik mij gedragen weet door u. Dat laat u blijken met een
appje, een kaart of een praatje bij de Appie of in de Huiskamer, en zelfs met bloemen word
ik af en toe verwend. Dank jullie wel!

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zullen we ons misschien veiliger
voelen om naar de kerk te komen -wel even aanmelden via de website- of
om elkaar te ontmoeten. Als u mij verwacht, om even bij te praten, om iets
te bespreken of gewoon zomaar, laat u dat dan alstublieft weten. Bellen,
appen, mailen, het is allemaal goed. Ik ben in ieder geval op de
donderdagmorgens in de Huiskamer te vinden. U bent daar van harte
welkom.

Met een hartelijke groet, ds. Lyonne Verschoor

VIEREN

Blij met kleine stapjes

Sinds zondag 16 mei komen we weer samen met 45 mensen in de kerk. Ik hoop en bid dat
dit het begin is van de weg terug naar een volle kerk. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te
zien; koffie te drinken na de dienst en samen uit volle borst te zingen. Houd vol. Dat
moment komt. Tot die tijd blijven we verbonden via de online kerkdiensten.

Overstapdienst

Zondag 4 juli vieren we dat een aantal kinderen
overstapt van basisschool naar brugklas en van

kinderdienst naar Tienerdienst. Dat is altijd een ; k
feestelijke en vrolijke viering. Ook dit jaar. Al weten
we op het moment van schrijven niet met welke
beperkingen of versoepelingen we te maken zullen
hebben. Wordt vervolgd dus. We houden u via de Weekbrief en de website op de hoogte.
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Nieuwe predikant

Ds. Marjo den Bakker nieuwe predikant voor De Open Hof

Gedurende het afgelopen seizoen heeft de
beroepingscommissie hard gewerkt om een
nieuwe predikant te vinden voor onze gemeente
(0,6 fte) en voor de Gereformeerde Kerk
Puttershoek/Maasdam (0,2 fte). Dat was niet altijd
eenvoudig en alle beperkingen vanwege de
Corona-maatregelen maakten het hele proces er
niet gemakkelijker op. Zo konden er bijvoorbeeld
geen live-kerkdiensten worden bezocht en moest
men het doen met online kerkdiensten die toch
een andere kracht uitstralen van de betreffende
predikant.

Ondanks dat zijn ze erin geslaagd een kandidaat te vinden in de persoon van ds. Marjo
den Bakker. Als gemeente hebben we de gelegenheid gehad met haar en haar partner
kennis te maken op dinsdag 20 april. De kerkenraad heeft toen het definitieve besluit
genomen om een beroep op haar uit te brengen. Zaterdag 1 mei werd door een
delegatie vanuit Oud-Beijerland en Puttershoek/Maasdam de beroepsbrief aan haar
overhandigd en bijna tegelijkertijd overhandigde ze zelf de brief dat ze het beroep
aanneemt. Wat een geweldig nieuws.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat de vacature is ingevuld en dat ds. Lyonne Verschoor
een nieuwe collega krijgt.

De bevestigings- en intrededienst zal plaatsvinden op
zondag 29 augustus om 10.00 uur. Tijdens deze dienst
wordt de beroepingscommissie formeel ontbonden en
daar zal dan ook aandacht aan worden besteed. De
kerkenraad spreekt haar grote waardering uit voor het vele
werk dat ze hebben verzet onder niet altijd gemakkelijke
omstandigheden en de zorgvuldigheid die ze hebben
betracht. We hopen van harte dat we tegen die tijd weer
meer bezoekers live mogen ontvangen tijdens de dienst.
Het wordt in ieder geval een mooie start van het nieuwe
seizoen.
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Column

MANNINNE...
Jaap den Boer

In sommige kerken bestaan vrouwenverenigingen.
Zij hebben namen als 'Dorcas;, ‘'Tabitha' of ‘Aan Zijn Voeten' Die namen zijn herleidbaar.

In Barneveld en Ridderkerk en — dichter bij huis - in Puttershoek en Strijen, heet de
vrouwenvereniging 'Manninne’ Die naam kon ik niet thuisbrengen. Op Google zocht ik naar de
betekenis. Het zou manwijf of Kenau betekenen.

Nou ken ik een aantal vrouwen die lid zijn van die club maar dat zijn degelijke huisvrouwen,
zoals Salomo het heeft bedoeld.

P\a(lll'ﬁ neaas I

a frien Bij navraag kreeg ik als antwoord dat ik Genesis 2 maar eens moest

: ﬁ% lezen. Dan zou ik het wel begrijpen. Dus ik las in een willekeurige
B bijbel dat God van de rib of zijde van de mens (Adam), een vrouw

1 maakte. Mooi verhaal maar wel een beetje eng. Het woord manninne
vond ik nergens.

‘ Toen schoot mij te binnen dat de dames van de vrouwenvereniging
alleen de Statenvertaling gebruiken. Adam zegt daar: “Men zal haar
(de vrouw) MANNINNE noemen, omdat zij uit de man genomen is.”

In het Hebreeuws is een man 'iesj' en een vrouw 'iesja’. Dat moet in
het Nederlands ook kunnen, dachten de vertalers. Zoals leeuw en
leeuwin en koning en koningin. Het woord mannin of manninne was
geboren.

¢ Hoewel vrouwen anders zijn dan mannen hebben ze veel dezelfde
2 eigenschappen.
Maar vrouwen hebben niet altijd en overal dezelfde rechten.

Stel je eens voor dat Adam uit de rib van Eva zou zijn genomen.
§ Dan had de wereld er misschien heel anders uitgezien.

W hile Adam was aslesp. God removed arib}
tolcraataibve
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Column

Stereotypen Rob van Brakel

Was Jezus een racist?

Wel, als je het verhaal in Matteis 15 over de ontmoeting van Hem met de Kanaanitische vrouw
letterlijk neemt. Hij keert haar de rug toe, als ze vraagt of hij haar dochter kan genezen.

Een natuurlijk reactie van een man in die tijd, want vrouwen werden niet geacht een mening te
hebben. Wanneer ze volhoudt en Hem achterna loopt, maakt Hij het nog bonter als Hij zegt,
dat het niet goed is om het brood van de kinderen Israéls af te nemen en aan de honden (!)

te geven. Het klinkt voor ons ongelooflijk bot, maar het was de zienswijze van de gemiddelde
joodse manin die tijd, die Kanaanieten als vreemd volk, als buitenlanders zag.

Als je echter verder leest dan die ene zin, wordt pas duidelijk waarom dit verhaal in de Bijbel
staat. De niet-joodse (!) vrouw (!) dient Jezus namelijk van repliek: ze zegt dat de kruimels,

die de kinderen van tafel laten vallen, wel degelijk voor de honden zijn. Heel slim; ze eist niets
op waar ze volgens de wet geen recht op heeft, maar zegt eenvoudig dat ze neemt wat
anderen niet willen hebben. Jezus, en dat is nog veel ongewoner in die tijd, geeft haar gelijk.
Hij geeft haar waar ze voor gekomen was: de genezing van haar kind.

Er komen in dit verhaal stereotypen aan de orde als de hebberige buitenlander, die opeist wat
alleen voor onze mensenis, en de vrijpostige vrouw, die haar plaats niet kent. Er zijn genoeg
mensen, die ook nu nog zo over hun medemens denken. De reactie van Jezus op de vrouw
geeft aan, dat dit niet de manier is. En zijn opmerking over de honden? Misschien was hij moe.
Misschien daagde hij haar wel uit, in de hoop dat ze reageert zoals ze doet en Hem en de
omstanders een lesje leert. Provoceren kan ook een doel hebben...

Voor een aantal mensen eindigt het verhaal hier helaas niet. Die huldigen het principe: eens
een racist, altijd een racist. Hoe het ook bedoeld was, of onder welke omstandigheden het
gezegd werd, speelt geen rol. Deze zienswijze heeft heel wat mensen in de Verenigde Staten
hun baan gekost, en leidde onlangs in Nederland tot een rel in verband met de

4 mei-herdenking. Is Jezus dan ook een racist? |k denk dat we beter kunnen kijken naar waar Hij
voor stond en wie Hij was. Geen woorden, maar daden! En dat geldt volgens mij in al die
andere gevallen ook.
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Interview

Theologie is thuiskomen bij mijzelf

Nieuwe dominee Marjo den Bakker enthousiast over gemeente-activiteiten

Samenwerking, muziek en passie voor
theologie. Ze horen alledrie bij Marjo
den Bakker (59), de nieuwe tweede
dominee voor onze gemeente

De Open Hof.

Dinsdag 20 april vertelde zij hierover
tijdens een kennismaking in klein
comité, die online was te volgen.

Hoe stel je een dominee, die je wilt beroepen,
in Coronatijd voor aan de gemeente?

Daar was weer een creatieve oplossing voor
bedacht. Een aantal oudere gemeenteleden
kreeg de primeur met een ontmoeting in de
middag, waarna een vertegenwoordiging
van de verschillende geledingen binnen

De Open Hof zich in de avond presenteerde.
Maar eerst kreeg Marjo den Bakker zelf het
woord.

Marjo werd geboren in Dordrecht.

Haar ouders komen uit Ridderkerk en ook
haar broers zijn daar geboren, maar het
gezin verhuisde naar Dordrecht, vanwege
het werk van haar vader op scheepswerf de
Biesbosch.

Geschreven door: Joke Waltmans

Na de middelbare school koos ze voor de
Pedagogische Academie (PA). Het was niet
de juiste keuze, maar ze maakte de studie
wel af. "Door de godsdienstlessen op de PA
werd mijn interesse voor theologie gewekt
en ontdekte ik dat ik dat wilde. Theologie
was thuiskomen bij mezelf,' vertelde ze.
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Interview

Na de PA studeerde ze twee jaar Grieks en
Latijn om toegelaten te kunnen worden tot de
universiteit. Het was de bedoeling om naar de
dagopleiding in Kampen te gaan, maar om
financiéle redenen kon dat niet doorgaan.

Het alternatief werd studeren aan de
zaterdagopleiding in Utrecht. Door de week
werkte ze achtereenvolgens bij verschillende
ondernemingen op de administratie en als
personeels- en organisatieadviseur.

Tijdens haar studie maakte ze kennis met de
Buitenwacht in Dordrecht, vergelijkbaar met
het oude wijkenpastoraat. Dat maakte veel
indruk en toen er een vacature kwam bij het
wijkpastoraat Crooswijk in Rotterdam,
solliciteerde ze en maakte de overstap van
kantoor naar kerk. In Rotterdam is ze
bevestigd als predikant. "Het was een lange
weg, maar ik ben blij met de verschillende
ervaringen die ik heb opgedaan voordat ik
predikant werd," verhaalde Marjo den Bakker,
die tijdens de kennismaking werd vergezeld
door haar partner Peter Salomons.

Foto: Marjo den Bakker met partner

Niet alleen in De Open Hof, ook bij de
Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam
wordt ze bevestigd als nieuwe dominee.
Het werken in twee gemeentes is haar niet
vreemd.

Eerder combineerde ze Rotterdam en
Numansdorp, en later Numansdorp met
Roosendaal. "Met de Kruiskerk in Roosendaal
zijn we een kleintje tussen alle katholieke
kerken, maar er is veel samenwerking. In
Crooswijk heb ik geleerd als kerk naar buiten
te treden. Als gemeentepredikant sluit ik me
niet op, maar ben naar buiten gericht. Dat
hoop ik hier ook te zijn. Als gemeente doe je
het met elkaar, daar zal ik mij in voegen.'

"Als gemeente doe je het
met elkaar, daar zal ik
mij in voegen."

Naast theologie is muziek ook erg belangrijk
voor haar. Ze speelt clavecimbel en heeft een
brede muziekinteresse, van klassiek tot pop.

De zestien leden van de gecombineerde
beroepingscommissie hebben ieder een
aantal online diensten van Marjo gevolgd
voordat ze unaniem voor haar kozen. Op haar
beurt heeft Marjo ook diensten van De Open
Hof bekeken. "Wat mij opviel? De goede
organisatie, het binnenbrengen van het
doopwater bij de doopdienst, maar ook het
Zwaaien van Lyonne naar Arne. Het is verzorgd
en het heeft ziel," complimenteerde zij. Na de
presentatie door de diverse geledingen deed
ze daar nog een schepje bovenop. "Ik word blij
van het werk van de Baanbrekers en van het
Filmhuis, eigenlijk vind ik alles wel leuk."

Dat gevoel bleek wederzijds. Ruim een week
na de uitgebreide kennismaking werd de
officiéle beroepsbrief meteen bevestigd.
Welkom in De Open Hof!
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Fondsenwerving multimedia

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Al ruim een jaar zijn we vanwege Corona genoodzaakt om de erediensten altijd of zeer
regelmatig online mee te vieren. Het is niet ideaal maar wel zeer waardevol dat die
mogelijkheid er is in De Open Hof. Met een betere kwaliteit van de uitzendingen zou dat nog
waardevoller kunnen worden. Deze verbetering is straks, als alles weer meer normaal is
geworden, juist ook heel fijn voor degenen die de diensten niet (meer) in de kerk mee kunnen
vieren. In de afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze functie is om de aan huis
gekluisterde gemeenteleden te kunnen bereiken en verbonden te houden.

Inmiddels dateert de multimedia apparatuur waarmee we de livestream uitzendingen van de
kerkdiensten verzorgen alweer uit 2014 en is dus bijna 7 jaar oud. Toen waren de toegepaste
HD camera’s iets nieuws en nog maar kort op de markt. Inmiddels zijn deze weer verder
ontwikkeld en daarmee van aanzienlijk betere kwaliteit. Vooral het beeld is scherper, ook bij
het inzoomen. Ook de besturingssoftware is nu een stuk beter.

Daarom is vorig najaar door de kerkenraad een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen en
een voorstel te maken voor vernieuwing van (een deel van) de apparatuur. In de
kerkraadsvergadering van 13 april 2021 heeft de kerkenraad het voorstel van de werkgroep
besproken en groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan.

Wat zal er zoal vernieuwd worden?

Om de beelden nog scherper en helderder te
presenteren worden de twee huidige camera’s
vervangen. Voor het beter in beeld kunnen
brengen van de activiteiten tijdens een kerkdienst
wordt er een extra camera aangeschaft.

Nieuwe besturingssoftware zal worden
geinstalleerd zodat de bediening soepeler en
eenvoudiger wordt. Dit past niet meer in de
huidige twee computers (ook 7 jaar oud) zodat ook
die vernieuwd moeten worden.

Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de
transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. Daarom zal dit
scherm vervangen worden door een LED-scherm dat ook bij heel zonnig weer goede beelden
en teksten geeft. Dit is vergelijkbaar met je LED-televisie thuis.

Al met al zullen de geraamde kosten van deze vernieuwing ca. € 32.000 bedragen. Met name
het LED-scherm is een hoge kostenpost.
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Fondsenwerving multimedia

Hoe gaan we dat financieren?
Intussen hebben we van een familie (gemeenteleden) al een gift van € 3.500 hiervoor mogen

ontvangen. Uit de algemene reserve zal voor deze investering € 20.000 ter beschikking worden

gesteld. Daarmee zijn we al een heel eind op weg en is het gat nog slechts 8 a 9 duizend euro.
Dit hopen we op te halen via giften van u als gemeenteleden en met acties die georganiseerd
gaan worden. Zie hiervoor onderstaande aankondiging.

Mogen we een beroep op u doen voor een gift voor deze vernieuwing en/of om mee te doen
met acties?

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 26RAB0O0373709935 onder
vermelding van gift multimedia. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De kerkenraad

Open Hof Quizzz!

Mis het niet: zaterdagavond 19 juni wordt jullie kennis getest met een spannende quiz.
Hoeveel weet jij over de Hoeksche Waard? Hoe is jouw kennis van de Bijbel en wat weet jij
allemaal (nog) van de Open Hof? De vragenrondes worden afgewisseld met optredens van
gemeenteleden. Daar wil je bij zijn!

Hoe werkt het? Je schrijft je in per team van minimaal 2 en maximaal 4 personen.

Vorm een team met je gezin, met vrienden, met mensen van jouw taakgroep,

met buren....

In de kerk is plaats voor ongeveer 10 teams. De rest van de teams zit thuis voor het scherm.
Deelname kost 15 euro per team. Daarbij krijg je als team ook een Hoeksch Hapje
aangeboden en natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen.

Wat doen we met de opbrengst? De kerkenraad heeft in de vergadering van april groen
licht gegeven voor het vervangen van de apparatuur in de kerkzaal. Het afgelopen jaar
hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat we ook de mensen thuis goed kunnen laten
meeleven met de diensten. Daarvoor is 0.a. een investering in nieuwe camera’s en nieuwe
software achter de desk nodig. Ook in de kerk zoeken we naar verbetering. Door de lichtval
is het scherm niet altijd goed te lezen. Een LED-scherm zou een enorme verbetering zijn.
Vanuit acties als deze hopen we een deel van deze investering bij elkaar te kunnen krijgen.

Aanmelden kan via: openhofquiz@gmail.com. Doe dat védr 13 juni.
Geef daarbij duidelijk aan uit hoeveel personen je team bestaat en of je in de kerk of online

mee wilt doen. We rekenen op minimaal 25 teams!

Zet dus vast in je agenda: zaterdag 19 juni, 20.00-21.30 uur.
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Ter inspiratie - recept

HOOGLIED-DESSERT:

DE SMAAK VAN
VERWONDERING

Wek onze lof en dankbaarheid

voor elk wezen dat Gif geschapen hebt.
Geef ons de genade ons innig één te voelen
met al wat bestaat.

Paus Franciscus - Laudato Si’

ereldmilieudag op 5 juni herinnert ons

aan de zorg voor de aarde. Misschien

begint die zorg met verwondering over

al het moois om ons heen. Het zaadje dat

uitgroeit tot een bloemkool. Klaprozen
wiegend in de wind. Vogelzang bij de dageraad, de kleuren
aan de avondhemel. De zorg van dieren voor hun jongen,
een kind dat je met grote ogen aankijkt. Liefde voor een
ander die inslaat als een vlam in de pan.

Symboliek

In het Bijbelboek Hooglied komen allerlei vruchten, kruiden

en specerijen voor, om de geliefde mee te prijzen:

«'Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach’ (4,3)

«'Je lippen druipen van honing, melk en honing proef ik
onder je tong’(4,11)

«'Aan jou ontspringt een boomgaard vol granaatappels (...)
nardus en saffraan, kalmoes en kaneel’ (4,13)

In dit dessert kun je aan aantal van deze Bijbelse ingredién-

ten gebruiken. m

Tekst en foto’s: Tini Brugge




BaanBrekers

Voor informatie: email;jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl

JeugdDiaconaat Daniélle de Koning

Sander van Bochove

Op woensdag 14 april zijn we weer bijelkaar gekomen. Het blijft onnatuurlijk om onderling
afstand te houden en binnen te komen met een mondkapje, maar we zijn blij dat we elkaar
kunnen ontmoeten.

We willen graag een actie organiseren, maar er zijn zoveel maatregelen waar we rekening mee
moeten houden.

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.
Wist u bijvoorbeeld dat er een Instagram-
account is van de Baanbrekers? We gaan
proberen hier regelmatig wat op te
zetten, zodat we nog meer bekendheid
kunnen geven aan onze groep. Deze
vergadering hebben we met elkaar
hashtags bedacht, want die zijn
belangrijk om ons te kunnen vinden.
Ook hebben we samen nagedacht over
een mogelijke actie! Daarbij komen veel
vragen om de hoek kijken. Voor welk
doel willen we actie voeren? Wat willen
we doen? Wanneer kunnen we dit doen?
Er zijn dus nog genoeg knopen door te hakken, maar het enthousiasme is er niet minder om.

Op het moment dat we dit schrijven
kijken we uit naar 28 mei. Dan hopen we
mee te doen aan Sirkelslag Young. Een
gezellige avond met spelletjes rond een
thema uit de Bijbel. We hopen zo dat dit
door kan gaan! We houden jullie op de
hoogte of dit gelukt is

" Tenslotte hebben we nog een leuke
mededeling. Ook Lois heeft aangegeven
L | mee te gaan draaien met de leiding!

| Daar zijn we ontzettend blij mee!

Groetjes en tot ziens van Lois, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte,
Madelief, Sanne en natuurlijk ook van Sander en Daniélle
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World Servants

Waar het vorig jaar pas kort voor de zomervakantie duidelijk werd dat de

projecten niet doorgingen, dit omdat World Servants moest wachten tot

de vliegmaatschappijen de tickets annuleerden, was het dit jaar al veel
servants vroeger duidelijk dat het niet door zou gaan. Dat gaf ook genoeg ruimte

T e om meteen alternatief te komen.

Alternatieve project zomer

Helaas hebben we ook dit jaar te horen gekregen dat het onverantwoord is
om op project te gaan naar het buitenland! Maar World Servants zou
World Servants niet zijn als ze niet een tof alternatief hadden verzonnen!

Eind maart is het besluit genomen om geen enkele projectgroep op pad te sturen komende
zomer. Echter gaan de projecten wel gebouwd worden. De gemeenschappen wachten
immers al meer dan een jaar op het gebouw en de deelnemers hebben de benodigde gelden
reeds ingezameld. Het project nogmaals uitstellen, voelde niet goed. De lokale
partnerorganisaties gaan er dan voor zorgen dat de gebouwen samen met de
gemeenschappen gebouwd worden. Op die manier gaat de ontwikkeling in deze landen toch
door!

Het geld dat uitgespaard wordt van de vliegtickets, gemiddeld zo'n 750 euro per deelnemer,
wordt gebruikt voor een project in Nederland. Het concept van World Servants gaat namelijk
veel verder dan slechts ‘op avontuur in het buitenland' Het motto van World Servants is
immers 'bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. En wanneer je goed om je heen
kijkt blijkt er in Nederland ook nog heel wat dienstbaarheid ingezet te kunnen worden!

Dit is dan ook de reden dat men op zoek is gegaan naar 22 alternatieve projecten in
Nederland, waar de jongeren 10 dagen lang aan de slag gaan. Deze projecten zijn zeer divers:
verbouwen op een gehandicaptenlocatie, bij een AZC, bij een daklozenopvang, in de Glind
enzovoort.

Er worden dus eigenlijk twee projecten gefinancierd van de bijeengehaalde gelden. Ver weg,
en dichtbij.

Meer informatie?
World Servants heeft op de website vrij uitgebreid beschreven hoe het allemaal precies zit,
ook geven ze daar inzicht in de manier waarop het sponsorgeld gebruikt wordt.

https://www.worldservants.nl/veelgestelde_vragen/categorie/all
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World Servants

Hoe zit het met de World Servants uit onze kerk?

De actiegroep bestaat uit Farah Bijl, Frank Robbertsen, Jeroen Vermeulen en
Altina Verhorst. Frank en Farah hebben beide besloten om niet op reis te
gaan in Nederland. Hun sponsorgelden zijn gewoon bij World Servants
gebleven en worden gebruikt voor de projecten ver weg. Jeroen heeft de
keuze gehad om zijn project in Afrika nog een zomer door te schuiven, dit
omdat hij zich pas na de zomervakantie heeft aangemeld.

Het project van Altina is verplaatst naar Nunspeet, daar gaat zij samen met servan tS
de groep helpen bij het opknappen van een gehandicaptenlocatie van
Philadelphia. Hier moet een kippenhok gemaakt worden, een schuur
geverfd en meerdere gangen opnieuw behangen en geverfd. Daarnaast is
ons ook gevraagd om veel activiteiten met de bewoners te ondernemen.

Oud-Beijerland

Het zal heel anders dan anders worden, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we een
mooie tijd met elkaar mogen gaan beleven!

Acties

Door Corona ligt vrijwel alles stil, dus ook onze acties. Er is ondertussen wel chocolade
verkochten en we hadden graag gecollecteerd maar we durfden het niet aan.

In de tussentijd verzinnen we nog even verder voor een ludieke Coronaproof-actie :) U hoort
vast binnenkort meer van ons!

Blijf gezond!
Warme groet van de WS actiegroep

Ontwerpjaarrekeningen 2020

Op 13 april 2021 heeft de kerkenraad de ontwerpjaarrekening 2020 van het College van
Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van
deze jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij dit KerkmagaZIN. De volledige
jaarrekeningen zullen van 6 t/m 13 juni 2021 ter inzage liggen in de Huiskamer. De Huiskamer
is van maandag t/m vrijdag geopend van 10:00 — 12:00. Daarnaast kunt u voor inzage een
telefonische afspraak maken met Hugo Crucg.

Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 14 juni 2021 worden gestuurd aan de scriba Cobi
Crucg-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.
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SeniorenRaad

Gedachten over: Nummers
Cijfers
Getallen
Wat is het verschil?
Nou, je bent een nummer en je krijgt een cijfer.. ...
Van Dale geeft een omschrijving bij cijfer: het is een uitgedrukt getal.
Een uitdrukking is ook dat een persoon een nul kan zijn: niks te betekenen hebben. Je krijgt een
cijfer als je goed je best hebt gedaan, geen nummer. Je huisnummer bestaat wel uit één of
meerdere cijfers, toch zeg je huisnummer en geen huiscijfer. Zo ook telefoonnummer,
autonummer, rekeningnummer, pasnummer, op je pas staan cijfers, 4 cijfers, dat noemen we
weer een code.
Op de klok staan cijfers. En je zet iemand op zijn nummer. Militairen moesten voor hun nummer
opkomen.
Belangrijke nummers
Fijn als je nummer 1 bent, of het nu een gewonnen wedstrijd is, of in de wachtkamer van een
dokter, of voor een dierbare, je partner bijvoorbeeld.
Nummer 7, het geluksgetal, nr. 11, het gekkengetal, nummer 13, het ongeluksgetal. Nummer
100, de WC. Maar voor een mens ook een respectabele leeftijd.
Nummer 14 was een belangrijk rugnummer op het AJAX-shirt. Met 18 jaar ben je volwassen,
zegt men....
Aan jubilea hebben we edelmetalen verbonden: 25 zilveren bruidspaar, 50 is goud, maar op
die leeftijd zijn ook Abraham en Sara in het zicht gekomen.
65 was de pensioengerechtigde leeftijd, nu ook niet meer.
Waar zijn al die andere nummers dan voor? En als je alle nummers en cijfers bij elkaar optelt, of
aftrekt, vermenigvuldigt of deelt, krijg je een getal.
De omschrijving van Getal volgens van Dale is te ingewikkeld om weer te geven.
We hebben voortdurend met getallen te maken. Bij je geboorte krijg je al een nummer en bij je
graf staat ook een nummer, je hebt een ziektenverzekeringsnummer en op elke pas een ander
nummer, bestaande uit een divers aantal cijfers.
Het is maar goed dat je overal wel een pasje voor hebt. Je zal die getallen allemaal moeten
onthouden. Dan word je vanzelf wel nummer 11.
Ach ja, een beetje gek moet je ook wel zijn om hier tijd in te steken en er een verhaal van te
maken,

Gonnie Confurius-de Keijzer
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Leesrooster

Juni

zo 6 Marcus 3:20-35

ma 7 Marcus 4:1-12

di 8 Marcus 4:13-20

wo 9 Marcus 4:21-34
do 10 Ezechiél 43:13-27
vr 11 Ezechiél 44:1-16
za 12 Ezechiél 44:17-31
zo 13 Johannes 4:1-12
ma 14 Johannes 4:13-26
di 15 Johannes 4:27-42
wo 16 Johannes 4:43-53
do 17 Efeziérs 1:1-6

vr 18 Efeziérs 1:7-14

za 19 Efeziérs 1:15-23
zo 20 Marcus 4:35-41
ma 21 Marcus 5:1-20

di 22 Marcus 5:21-43
wo 23 Efeziérs 2:1-10
do 24 Efeziérs 2:11-22
vr 25 Efeziérs 3:1-13

za 26 Efeziérs 3:14-21

Juni/ Juli

zo 27 Ezechiél 45:1-9

ma 28 Ezechiél 45:10-25 .
di 29 Ezechiél 46:1-18

wo 30 Ezechiél47:1-12

do 1 Ezechiél 47:13-48:7

vr 2 Ezechiél 48:8-19

za 3 Ezechiél 48:20-35

zo 4 Johannes 5:1-18

ma 5 Johannes 5:19-30

di 6 Johannes 5:31-40

wo 7 Johannes 5:41-47

do 8 Psalm 85

vr 9 Deuteronomium 7:1-11
za 10 Deuteronomium 7:12-26
zo 11 Deuteronomium 8:1-6
ma 12 Deuteronomium 8:7-20
di 13 Deuteronomium 9:1-14
wo 14 Deuteronomium 9:15-29
do 15 Psalm 90

vr 16 Marcus 6:1-13

za 17 Marcus 6:14-29




Eerst viel het nog niet op. Maar Kik begreep het wel.
Altijd-hongerige muis was niet zomaar een beetje
mollig. Ze zou jonkies krijgen. Toen het nieuws
eenmaal bekend was, werd de aanstaande moeder
geholpen en verwend tot ze er zelf een beetje genoeg
van had. Jongens,’ zei ze, ‘ik ben niet van suiker. Laat
me mijn gang gaan, ik moet heel veel regelen!’ Ze
begon zachte plukjes stof, snippers papier en dotjes
gras naar haar hol te slepen. Ze trok en duwde tot ze
een prachtig nest had gebouwd. De muizen brachten
- af en toe - lekkers. Kik breide warme babysokjes.
En op een ochtend was er nieuws: er waren acht
jongen geboren! De muizenvrienden
waren door het dolle heen.

i 1 Babybed
Verwohdering g
is een wonderlijk 2. Huilen
woord. 3 Voorwerp
Van ziin letters
kun Je veel ¥ Aarde
ahdere S Brede straten
woorden maken. i
Kun Jij dat? 6 Boosheid
Probeer 7 Niet boven
de puzzel
met die letters 8 Lang geleden
in te wiign. e
ban lees je
vah ohder 10 Kleup
haar boven
een bekend 11 Waterkant
woord! 2. Geen ruzie

U heeft mi) gemaakt, U heeft me gevormd
in de buik van mijn moeder.

Ik prijs U, want het is een wohder
hoe U mij heeft gemaakt.

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.

ry

Naar Psalim 139:13-1,

Ze namen cadeautjes mee, een voetbal van zilverpapier,
een lege doos, een trampoline van pannenspons.
Moeder liet de muizen een voor een kijken. ‘Oooh!’
zeiden ze vol verwondering. ‘0?" ‘Huhh??’ hoorde je
ook. Brutale muis zei het maar eerlijk: ‘Wat een rare
baby’s. Ze hebben geen haar, geen ogen, geen oren.’
Moeder muis had er genoeg van. ‘Kom over twee
weken maar terug.” En ze kroop bij haar kinderen, hield
ze warm en gaf ze te eten. En daarna hield hongerige
muis een feestje. Haar baby’s hadden een prachtig
bontvel gekregen, grote oren en donkere kraalogen.
Ze roetsjten en sprongen als de besten. En moeder
muis was erg blij met de babysokjes van Kik.
Want haar baby’s pasten er allemaal in.
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Teksten: Marjet de Jong
Tekeriingen: M. Jurrigns




