
 
 

 

Zondag 26 APRIL 2026 WEEK 18 
Vierde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit 

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  

DE MENTIMETER Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 

 

BIJ DE DIENST  Op deze 4e zondag van Pasen ontdekken we dat eenvoudige woorden en beelden niet altijd 

meteen verstaan worden. Dat is toch eigenlijk vreemd? Denk maar aan het beeld van de Herder en het landelijke 

beeld dat het oproept. Door een ‘stemmenspel’ ervaren we hoe dat bij ons zit. Horen wij de kracht van de 

eenvoud wel en anders door de woorden en beelden op een andere manier op ons in te laten werken? Want dan 

kan het gaan over de volheid van ons leven samen met allen die ons dierbaar zijn. 

We vieren de dienst samen met onze Duitse geloofsgenoten uit Burg die dit weekend te gast zijn bij ons. Ook hun 

predikant Jan Mävers zal meewerken, evenals hun cantrix Lydia. Daarnaast heten we het koor Sparkling Voices uit 

Rhoon van harte welkom in ons midden. Zij brengen al zingend de vrede dichterbij. Het belooft een warme en 

inspirerende dienst te worden, dus weet u/je van harte welkom! 

 

BIJBELBASICS Kaïn en Abel 

Op deze zondag staat Genesis 4:1-16 centraal: Adam en Eva krijgen twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn 

vermoordt zijn broer Abel, hoewel God Kaïn had opgeroepen om zijn jaloezie en woede de baas te 

blijven. 

 

 

 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de 

Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.  

 

 

 

 

DIAKONAAT 
De 1e collecte is voor Hospice Hoeksche Waard 

Mensen in hun laatste levensfase blijven meestal het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving. 

Soms is dat echter door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk. Hospice Hoeksche Waard 

Zorg biedt in die situaties een plek die aanvoelt als thuis, met liefdevolle aandacht en 

gastvrijheid voor de gasten en hun naasten. De verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit 

van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het Hospice biedt plek voor 9 gasten. De 24 uurs zorg wordt 

geboden door een gespecialiseerd zorgteam, ondersteund door speciaal opgeleide vrijwilligers. De hospice is in 

haar voortbestaan sterk afhankelijk van giften en donaties en kan uw steun goed gebruiken. Meer informatie: 

https://www.hospicehoekschewaard.nl 

 

De 2e collecte is voor het kerkenwerk. Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 

  

BANKNUMMERS VAN DE COLLECTEDOELEN  

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905, t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35, t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten. 

Alvast onze hartelijke dank hiervoor! 

 

LEIDING GEZOCHT VOOR DE BAANBREKERS   

Lijkt het jou leuk om leiding te geven aan onze diaconale jongerengroep? Samen met de jongeren 

bedenken jullie diaconale acties voor goede doelen dichtbij of verder weg. 

Voorbeelden van activiteiten die de Baanbrekers gedaan hebben in het verleden is; 

spelletjes spelen met bezoekers van het Odensehuis, bingo organiseren voor een soos van 

verstandelijk beperkte mensen, taart verkoop om geld in te zamelen voor Long Covid Centrum of 

Zip your Lip (24 uur niet eten) voor WorldVision. 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 

Lettertype: Century Gothic 10 

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 

Mw. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 

Mw. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN. 
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We zoeken mensen die het leuk vinden om met jongeren (12 - circa 18 jaar) om te gaan, een organisatietalent 

hebben, jongeren helpen faciliteren om de actie op te zetten en die diaconale acties een warm hart toedragen. 

Deze taak is prima geschikt om met z'n tweeën te doen, zoals in een duobaan. Zo kun je sparren en taken 

verdelen. Zie jij het zitten om met onze jongeren diaconale acties op te zetten? Laat het me weten! Neem contact 

op met mij om hierover door te praten. 

Het zou leuk zijn als de Baanbrekers in het nieuwe jeugdwerkseizoen weer volop aan de slag kan gaan. groetjes, 

Jolanda Griesdoorn 

 
EXAMEN 

Alle jongeren die voor hun examen staan van harte sterkte met de voorbereiding toegewenst!  

 

 

 

  

In de maand april  graag  rijst, macaroni, mie of een rol beschuit in het krat. 

U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u 

op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in 

het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook houdbare producten inleveren.  

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

PASTORAAT 
 

DANK U WEL Wat een verrassing de bloemen uit de kerk gekregen en een kaart met zoveel namen hartelijk dank 

daarvoor Piet en Annie van Dijk 

 

DANK U WEL Wij werden verrast door het wijkteam met een prachtig boeket voor onze 50 jarige huwelijksdag. 

Hartelijk dank! Ad en Ingrid Aarts, Spuizicht 14, 3261KK. 

 

VOORGANGERS  Op 19 april, Goedeherderzondag, was ds. Piet van Die onze voorganger. Ook inderdaad echt een 

voorganger want hij was lange tijd predikant in de Thomaskerk. Ook in De Open Hof inmiddels gelukkig weer 

regelmatig onze voorganger. Na de opening van de dienst en de groet noteerde ik uit het Kyriegebed: ’Vol 

verlangen bidden we om mensen van vrede, om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met 

woorden en daden van liefde, om mensenkinderen die het licht steeds weer opnieuw ontsteken.’  Zo hebben we 

aandacht voor de wereld om ons heen en dan is het goed om daarna met elkaar ook weer het gloria te zingen 

met elkaar. 

Daarna  volgde een toelichting op waar het in de dienst over zal gaan, altijd een mooi voorschot op wat komen 

gaat en dus zeker iets dat blijft hangen. Twee dingen onthield ik:  

De kleindochter van onze voorganger die in Duitsland woont was uit school thuisgekomen met groot verdriet: ‘Alles 

geht schief!’ Alles zit tegen. Ik zou het onze Duitse kleinkinderen ook kunnen horen zeggen en het sprak me dus zeer 

aan. Maar natuurlijk was het ook het intro  naar het vervolg in de overdenking. De discipelen moeten na Pasen 

weer voort, ze pakken hun oude werk weer op maar ‘Alles geht schief’. Ze vangen niets. En dan komt ook in de 

preek een schitterend gedicht van Ida Gerhardt terug, echt in acht regels een soort kleinood:  

De vis getrokken door mijn hand 

en even vrij nog van de golven…….   

Natuurlijk hoef ik het niet verder te herhalen maar lees het vooral nog maar eens na op de vorige Weekbrief. Beter 

nog: lees het nog maar eens hardop. Zo mooi, zo rijk  

De kinderen vertrokken met een pak met koekjes waar ze niet aan mochten komen. Kim (!!) mooi weer met het 

licht. Leuk als je bij de oudsten bent hoe je ook je rol als vanzelfsprekend oppakt. 

Toen hadden we, dacht ik, alles gehad maar dan vergeet ik de preek. Daaruit iets weergeven is wel heel lastig 

want je kunt nauwelijks iets weglaten. Toch een paar dingen: 

-Aan de oever toen het al licht begon te worden…. Ja, alles geht schief. Niks gevangen. Geen leven zonder 

tegenslagen, Je kunt alleen ongeschonden door het leven gaan als je nergens aan begint. Gooi het eens over een 

andere boeg. Dat kunnen wij ook, we zitten vaak vast in onze eigen probeersels. Jezus staat daar. Hij is het maar 

ook niet. De ogen van het hart gingen open en dan zie je anders. Verschijningen zijn ook verdwijningen. Alles 

mislukt als we de Man op de oever niet herkennen. Hij staat ook op de kust van ons leven en vraagt: Gaat het een 

beetje? 

Natuurlijk ben ik te beperkt en beknopt maar ik hoop dat het weer genoeg oproept van de vorige zondag. En mooi 

om de zegen mee te krijgen vanaf de plek waar ook het Woord klinkt. 

Zondag begroeten we ds. Carla. Ook weer goed na twee gastvoorgangers. Wees er dus bij!! Welkom! 

Jaap van de Griend 

 

SAVE THE DATE!  

Op 5 september van 16.00 tot 20.00 uur zetten we de BBQ aan voor alle gemeenteleden en iedereen 

die betrokken is bij de Open Hof. Kom gezellig mee eten en bijpraten. Zet de datum in je agenda – 

verdere info volgt later. Namens de kerkenraad, Wilma Petersen 



 

KRING STILLE OMGANG Op dinsdag 28 april is er gelegenheid om te ervaren wat een labyrint is. We lopen er 

verschillende: het labyrint dat Anna Eppinga vormgaf en in de kerkzaal ligt. 

We lenen een ook groot verplaatsbaar labyrint van ds. Piet van Veldhuizen en mogen het die avond gebruiken in 

onze kerkzaal. En we ontdekken dat een labyrint ook op een andere manier en in het klein gebruikt kan worden, 

gewoon thuis bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn als we een groot aantal belangstellenden welkom mogen heten op 

deze avond in de kerkzaal van De Open Hof. U hoort meer over de achtergronden en de betekenis van een 

labyrint. Wellicht kunt u met die kennis in de zomervakantie een labyrint lopen in een van de mooie kathedralen 

van Europa of elders. 

Op dinsdag 2 juni is er een Emmaus wandeling. Bij goed weer natuurlijk buiten en bij slechter weer passen we de 

avond aan en houden we in de kerkzaal een inspirerende avond. Het is geen lange wandeling, dus ook als u 

slechter ter been bent, wordt u van harte uitgenodigd om aan te sluiten. 

De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn rond 20.45-21.00 uur afgelopen. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

 

VRIJ TUSSEN 23 APRIL TM 5 MEI 

Van donderdag 23 april t/m 26 april ontvang ik samen met mijn gezin twee gasten van onze partner gemeente uit 

Burg. Het hele weekend zijn we op stap en in de weer met de gasten. Aansluitend ben ik ruim een week vrij tot en 

met dinsdag 5 mei. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kunt u terecht bij mijn collega Carla Schoonenberg-Lems. 

Groet, Jolanda Griesdoorn 

 

VAKANTIE  HANNEKE BLOM 

Komende week ben ik een paar dagen vrij. De Huiskamer is ‘gewoon’ open. Vanaf 4 mei ben ik weer bereikbaar.  

Een hartelijke groet, Hanneke Blom. 

 

SPREEKUUR IN DE OPEN HOF – een initiatief van het professionele team 

Wil je even: 

- stilstaan bij wat je beweegt 

- iets onder de aandacht brengen  

- je hart luchten 

- tot verheldering komen 

…of wil je iets anders onder onze aandacht brengen? 

Neem de vrijheid om daar voor jezelf een moment voor te zoeken en bij ons te ‘boeken’. Het team van 

professionals is, naast hun reguliere werkzaamheden, hier specifiek voor beschikbaar tijdens spreekuren in De Open 

Hof. Je kunt een gesprek aanvragen via: https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/spreekuur/ 

Op de aangegeven momenten is er steeds iemand van het professionele team aanwezig. Je ontvangt een 

bevestigingsmail met de afgesproken datum en het tijdstip in De Open Hof. 

Een gesprek duurt doorgaans 30 minuten. Mogelijkheden tot vervolg worden in onderling overleg afgesproken. 

Weet je welkom! Ds. Carla Schoonenberg, kerkelijk werker Hanneke Blom, pastor Jolanda Griesdoorn 

 

VORMING & TOERUSTING 
In de Omloop hangt een expositie van Arie den Tuinder. Arie den Tuinder is 1954 

geboren aan de voormalige haven van Goidschalxoord en verhuisde in 1955 

naar Oud-Beijerland. Zijn jeugd speelde zich voor een groot deel af rond de 

kleiputten langs het Spui wat nu het Spui park is. In zijn professionele leven heeft hij zich beziggehouden met 

technischer installaties. Na een stressvol bestaan als zelfstandige was het in 2018 tijd om het roer om te gooien. 

Sinds dat moment besteedt hij zijn vrije tijd aan het fotograferen van vogels en schilderen. Voor de expositie in De 

Open Hof heeft hij voor het thema ‘Stad en Land’ gekozen. Hierin combineert hij herkenbare streeklocaties en 

details naast veelal fantasie stadsschilderijen. 

 

 

VOLGENDE ZONDAG 

 

DIENST ZONDAG 3 MEI  10.uur: Ds. Frits Renes. 

 

 
Wij wensen u een goede week 

 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt(LB.283:1) 
 

 

https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/spreekuur/


De Huiskamer 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig 

praatje, serieus gesprek of een activiteit!  

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 18 

Maandag 27 april: Koningsdag 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

Dinsdag 28 april 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

Woensdag 29 april 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 

0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50)   

17.30 uur Boerenpatat met tartaar en een toetje (bijdrage € 5,00) 

Donderdag 30 april 

10.00 uur Inloop met koffie en thee en ds. Carla Schoonenberg-Lems 

Vrijdag 1 mei 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken voor Tabitha in Ridderkerk 

Samen breien we voor Tabitha in Ridderkerk en drinken we een kop koffie/ thee. 

20.00 uur Stijldansen  

Om 20.00 uur starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.30 aan. Voor 

informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com 

Vooruitblik:  

Woensdag 6 mei 

20.00 uur Bijbel journaling 

We maken een creatieve verwerking bij een Bijbeltekst met behulp van een 

voorbeeldsjabloon. Er is materiaal aanwezig en er zijn mensen om je op weg te 

helpen. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen. Het gaat om bezig zijn met de 

tekst en de ontmoeting met elkaar. Wees welkom! 

Donderdag 7 mei 

14.00 uur Bloemschikken (bijdrage € 15,00)   

Onder leiding van Hetty Verhorst is er een leuke workshop bloemschikken. Graag 

opgeven vóór 1 mei, via de intekenlijst in de Huiskamer of stuur een e-mail naar 

bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl   

 

mailto:bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl

