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Meditatie

Het laatste hoofdstuk van het kleinste
evangelie Marcus, eindigt heel mysterieus.
De slotwoorden van Marcus gaan over de
drie vrouwen die naar het graf gingen om
het lichaam van Jezus te balsemen, te
zalven. De vrouwen vragen zich af hoe ze
de steen weggerold konden krijgen.

Er wordt niet over gesproken, maar ik kan
me zo voorstellen dat het verdriet om het
verlies van Jezus, ook als een steen was,
een steen in hun maag.

Het was nog zo vers. Het voelde zo zwaar.

Maar dan zien ze dat de steen al voor het graf is weggehaald. Ze vinden een leeg graf.
Leeg was het graf niet, want er zat een jongeman tegen de wand. Een kind nog. De
vrouwen worden bang. En de jongeman bij het lege graf van Jezus ziet de angst die de
vrouwen voelen. Hij vertelt de vrouwen dat Jezus van Nazareth is opgestaan. En hij
wijst ze op het lege graf, op de plek waar Jezus lag en die nu leeg is. De jongeman
stuurt de drie vrouwen weg met een opdracht. Zij moeten tegen de leerlingen van
Jezus en tegen Petrus vertellen dat ze terug moeten gaan naar Galilea. Daar zullen ze
Jezus vinden en terugzien als Jezus ze zelf verteld heeft.

Deze jongeman uit Marcus laat ze teruggaan naar het begin. Hij noemt Jezus, Jezus van
Nazareth met deze bewoordingen. Hiermee laat hij ze teruggaan naar het begin waar
het begon, naar Galilea, naar Marcus 1.

En de vrouwen... ze zijn zo geschrokken, dat ze wegvluchten en helemaal niets zeggen.
Hij vertelt de vrouwen dat het lege graf niet het einde is, maar steeds weer een nieuw
begin.

Door naar het begin van Marcus te wijzen, daagt Marcus ons uit om weer van af het
begin het evangelie te lezen. Zo wordt de cirkel weer rond. In het begin lezen we dat de
leerlingen worden opgeroepen om vissers van mensen te worden. Wees niet bang. Je
zoekt Jezus van Nazareth. Jezus is opgewekt uit de dood.

En zo heeft de dood niet het laatste woord.

Jolanda Griesdoorn - van der Pol




Uitnodiging

Uitnodiging bevestigings- en intrededienst ds. Carla Schoonenberg-Lems

Zondag 25 mei wordt ds. Carla Schoonenberg-Lems verbonden aan
onze gemeente tijdens de bevestigings- en intrededienst om 10.00 uur
in De Open Hof. Ze wordt bevestigd door onze consulent ds. Madelon
Vroonland uit Westmaas. Het wordt een mooie en feestelijke dienst en
we nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Indien dit niet
mogelijk is, dan nodigen we u uit om de dienst via de livestream met
ons mee te vieren. Na de dienst is er gelegenheid om ds. Carla geluk te
wensen en welkom te heten in onze gemeente met haar man Peter.
Het is voor Carla een drukke tijd. Op zondag 18 mei neemt ze afscheid
in haar huidige gemeente in Pijnacker-Delfgauw, op 25 mei de intrede
en bevestiging in onze gemeente en vervolgens moeten Carla en Peter
ook nog verhuizen naar hun nieuwe huis aan het Spuifront. We wensen &£
hen hierbij veel sterkte, maar zullen hen als gemeente beiden met warmte en open armen
ontvangen.

De kerkenraad

Dankwoorden op 25 mei

= Beroepingscommissie

Na de bevestiging van Carla is het werk van de
beroepingscommissie officieel afgerond. Deze groep
gemeenteleden heeft, met begeleiding van onze

consulent ds. Madelon Vroonland, op zorgvuldige manier
* in een korte tijd de procedure doorlopen en alle stappen
. van het beroepingsproces doorlopen. Het is dan ook heel
bijzonder dat we als De Open Hof al binnen een jaar een
beroep konden uitbrengen en dat dit ook nog eens werd
aangenomen. Een woord van dank is meer dan op zijn
plaats. Tijdens de dienst wordt de beroepingscommissie
officieel ontbonden.

Pastorale ondersteuning
Na het vertrek van Lyonne vorig jaar op 10 maart viel er

een fors gat in de pastorale zorg. Gelukkig vonden we in
Anneke Klavers een fantastische ondersteuning in het
pastoraat, bij crisissituaties, stervensbegeleiding en
uitvaarten. We zijn haar daar enorm dankbaar voor en ook
daar zullen we kort bij stilstaan.

De Kerkenraad




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden

17 april 19:30u  ds. Piet van Die Witte Donderdag
18 april 19:30u Goede Vrijdag
19 april 21:00u  ds. Frits Renes Paaswake
20 april 10:00u  ds. Cees Romkes Paasmorgen
27 april 10:00u  ds. Peter van Ankeren
4 mei 10:00u  ds. Elso Bijl
11 mei 10:00u  ds. Frits Renes
18 mei 10:00u  ds. Anja van Geerenstein, Rhoon
25 mei 10:00u  ds. Madelon Vroonland
intrede ds. Carla Schoonenberg - Lems
29 mei 10:00u  ds. Frits Renes Hemelvaartsdag

- ; Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
rr’-l- kerkdlenstgemlst Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.
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Vanuit de Kinderdienst

Veertigdagenproject van de Kinderdienst

Terwijl we dit stukje schrijven, bevinden we ons nog midden in de Veertigdagentijd. Maar
tegen de tijd dat het KerkmagaZIN verschijnt, hebben we Palmpasen al gevierd en is ons
project bijna ten einde. We kunnen nu al zeggen dat het een prachtig project is geweest, mooi
opgebouwd en met veel zorg uitgevoerd door de leiding van de kinderdienst. We hebben ons
best gedaan om de kinderen de verhalen te vertellen en uit te leggen, vaak met creatieve
toevoegingen.

In de kerk hebben we samen naar een filmpje gekeken, dat we met de dominee bespraken, en
we zongen het mooie projectlied. Dit alles vond plaats rondom het thema “In de tuin - waar
het leven begint” We hopen dat de kinderen ervan hebben genoten en dat ze ook thuis het
boekje hebben gebruikt.

Met Palmpasen hebben we weer schitterende Palmpasenstokken gemaakt. Al die versieringen
en lekkernijen zijn niet zomaar gekozen; ze hebben allemaal een bijzondere betekenis. We
schreven hier al iets over op de weekbrief en op de website en social media.

Voor wat betreft het project staat ons alleen nog het Paasfeest te wachten. We zijn begonnen
met de prachtige tuin van Eden, die God voor de mensen heeft gemaakt, maar helaas ging het
daar helemaal mis. Met Pasen lezen we in het boek Openbaringen over de nieuwe wereld, een
prachtige plek waar het goed zal zijn tussen God en de mens. Het komt dus allemaal goed.
Natuurlijk gaan we na Pasen gewoon verder met andere verhalen en leuke activiteiten. We
hopen dat jullie dan ook weer komen!

We zijn ook heel blij te kunnen melden dat Karin Buurmans na de zomervakantie bij de leiding
komt. Ze loopt nu af en toe mee om zich voor te bereiden. Het zou geweldig zijn als er nog
iemand is die ons wil helpen, want we zijn momenteel met een klein team.

Met vriendelijke groet,
De leiding van de kinderdienst: Hetty, Helma, Karin, Lara, Robine

n delen von de

Werkstukken en resultaten kinderdienst 9 en 23 maart




Gedachtenissen

In herinnering: Elisabeth Cornelia (Els) Verrij-de Waard

Op 21 maart jl. overleed ons gemeentelid Elisabeth Cornelia (Els) Verrij-de
Waard op de leeftijd van 65 jaar.

Els en Henk leerden elkaar meer dan 40 jaar geleden kennen tijdens hun
dagelijkse treinreizen. Henk was meteen onder de indruk van de avontuurlijke
reizen die Els als business travel agent had gemaakt, naar verre oorden zoals
Peru, Japan en Alaska. Haar fascinatie voor andere landen en de mensen die
daar wonen, bleef haar hele leven bestaan. Samen met Henk en later met hun
dochter Eva, hebben ze vele mooie reizen gemaakt.

Na hun besluit om samen verder te gaan, verhuisden ze naar een torenflat op
de 14e etage in Zoetermeer. Daar hebben ze samen gelukkige jaren
doorgebracht, maar de wens naar een huis met een tuin bleef bestaan.
Uiteindelijk keerden ze terug naar Oud-Beijerland.

Henk en Els hadden zich er al bij neergelegd dat ze met z'n tweetjes zouden blijven. Tot hun grote
blijdschap bleek Els op haar 38e jaar onverwacht toch zwanger en hun dochter Eva werd geboren.
Als gezin hebben ze een prachtige tijd samen gehad.

Rond Kerst 2024 kreeg Els gezondheidsklachten en bij nader onderzoek bleek al snel dat er geen
behandeling meer mogelijk was. Ondanks de zware omstandigheden was Els niet bang om te
sterven; haar grootste zorg was het loslaten van Henk en Eva. Tot aan haar laatste momenten
toonde ze hen dat het leven, ondanks de tegenslagen, altijd de moeite waard is. Ze inspireerde hen
met haar kracht en haar vermogen om ook in moeilijke tijden de schoonheid van het leven te zien.
Op vrijdag 28 maart hebben Henk en Eva, omringd door naaste familieleden, Els definitief
losgelaten. Wij mogen haar nu veilig weten in de liefdevolle armen van de Eeuwige. Henk en Eva
zoeken troost in de mooie herinneringen en Henk in het bijzonder bij Lied 650 vers 2. Gods
goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

In deze moeilijke tijd bidden wij om troost voor Henk, Eva en iedereen die Els zal missen.

In herinnering: Ada van Esch

In de vroege ochtend van 24 maart overleed ons gemeentelid Alida Jacoba
Johanna (Ada) van Esch-Meijboom op een leeftijd van 78 jaar. Ze woonde
jarenlang met haar man Toon aan de Deel in Oud-Beijerland. Samen waren
ze 57 jaar getrouwd. Ze kregen twee kinderen; Jeroen en Esther. Trots was ze
op haar drie kleinkinderen. Ze waren alles voor haar. Ada hield van de natuur.
Ze genoot van simpele dingen. Een roodborstje in de tuin, de bloeiende
akkerranden, spinnen werden gevangen en naar buiten gebracht. Ze had
respect voor leven.

Ada was evenwichtig, zorgzaam en kon je goed gerust stellen. "Het komt
goed’, dat zei ze vaak tegen haar kinderen. “Nu lijkt het misschien
onmogelijk...straks is het voorbij.” En bij een operatie “Nu zie je er als een
berg tegenaop, maar straks is het voorbij.” We lazen tijdens haar afscheidsdienst Psalm 121. Als we
de tekst van de Psalm ernaast leggen, zijn het hele Bijbelse woorden die Ada uitsprak. Het zijn
woorden van bemoediging. Het komt goed. Precies ook de boodschap van deze Psalm.

We bidden om troost voor haar man Toon, hun kinderen Esther en Jeroen en hun gezinnen en de
kring van familie en vrienden.




Gedachtenissen

In herinnering: Abraham (Bram) Kruit

velen dat hij 16 maart is overleden op 81-jarige leeftijd.

Brams doopnaam is Abraham. Net als de eerste aartsvader van het volk van
Israél. Hij was trots op zijn naam. Bram groeide op in Drenthe. Zijn opa
Visser woonde in Vlaardingen. Daar op bezoek raakte hij gefascineerd
door de zee. En die fascinatie bracht hem naar de Grote Vaart, waar hij tot
kapitein opklom. Na de geboorte van hun drie zoons en verhuizing naar
Oud-Beijerland veranderde hij van baan. Hij werkte tot aan zijn vroege
pensioen in de Botlek bij de chemische tankopslag. Bram had een liefde
voor beweging; zeilen, zwemmen, skieén, hardlopen tot op hoge leeftijd.
Hij was een man van weinig woorden, vooral van handelen. Hij was altijd
aanwezig bij sportwedstrijden of kooroptredens van zijn zoons. Hij was
hun grootste fan. Hij was trots op zijn kleinkinderen. Hij noemde ze “de balsem voor mijn 2|el Tijdens
de dankdienst voor zijn leven lazen we de gelijkenis van de zaaier uit Marcus 4. De gelijkenis was
belangrijk voor Bram. Het zaad is het woord van God. Bij Bram viel dat zaad in goede aarde. Hij heeft
zich als een lichtend voorbeeld ingezet. Op allerlei manieren. In onze gemeente heeft hij veel gedaan.
Jarenlang was hij pastoraal bezoeker in wijk West. Veel bezoekjes heeft hij gebracht. Hij bracht het
Kerkmagazin, de weekbrief. Hij gaf taallessen aan vluchtelingen. Hij zette een GroenLinks fractie op in
de Hoeksche Waard en hield met succes het doortrekken van de A4 tegen. De naam van Bram is voor
altijd verbonden met die van zijn geliefde vrouw Greetje Kruit — Ten Kate. Greetje was als een anker
voor hem. Die hij moest missen sinds 20 oktober 2022. Ze waren 55 jaar samen getrouwd. Bram keek
er naar uit om naar zijn Hemelse Vader te gaan, om naar zijn Greetje te gaan. We bidden om troost en
Gods nabijheid voor zijn zoons Roel, Jan en Eric, hun gezinnen en allen die hem zullen missen.

In herinnering: Gerrie de Vroed-de Vries

Op 18 maart namen we afscheid van Gerrie de Vroed - de Vries, die op 12
maart op 92-jarige leeftijd overleed. En al had zij al deze gezegende leeftijd
bereikt: toch kwam haar overlijden nog onverwacht en zal het gemis groot
zijn. We namen afscheid van een positieve, sterke vrouw, die in haar leven
veel liefde uitdeelde en veel liefde ontving. Die liefde stond dan ook centraal
in de dienst, waar we onder andere dé woorden over de liefde lazen uit 1
Korinthe 13.

Maar uit de woorden van de naaste familieleden, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en haar zus, sprak ook telkens weer haar liefde.De liefde
voor haar man Kees, die ze al op jonge leeftijd verloor, maar die altijd haar
grote liefde zou blijven. De liefde voor haar kinderen. Voor haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen, voor wie ze alles liet vallen als zij langskwamen.De liefde voor zoveel mensen
om haar heen. Zo had ze bij veel medewerkers van de Rembrandt een speciaal plekje in hun hart.
Liefde die ze uiteindelijk ook leerde kennen in haar geloof, toen ze de God ontdekte, die Liefde
genoemd wordt. Ze is een weg gegaan in haar geloof, maar ze ontdekte een God, die altijd met haar
meeging, ‘al ging haar weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.

Op de rouwkaart stonden de volgende woorden: ‘Wat blijft is jouw liefde’

Het waren belangrijke woorden voor haar, het zijn belangrijke woorden voor hen die nu achterblijven.
Zij, Gerrie de Vroed, moeder, oma, oude oma, zus, geliefd mensenkind is er niet meer, maar: Wat blijft is
haar liefde.




Van de kerkelijk werker

Goede week

Het is deze week de Goede Week. Waarom heeft het die naam gekregen? Het heet zo omdat we
wéten hoe het afloopt. De laatste dagen en uren van Jezus met zijn leerlingen, de
samenzwering, de gevangenneming, de spot. Jezus eindigde dood aan het kruis. En wij weten
dat het Pasen wordt, dat Hij opstaat.

Het verhaal van Jezus loopt gelukkig goed af. Hij is voor altijd bij de Vader.

Wie dat gelooft, leeft vanuit het vertrouwen dat ook wij leven vanuit de goede afloop. Ik wens
u, jou, jullie een mooie Goede Week met de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en Paasmorgen.

Uitvaartwensen-boekje

De Pastorale Raad heeft een nieuw boekje beschikbaar gemaakt voor
gemeenteleden die hun wensen rondom hun eigen kerkelijke uitvaart
op papier willen zetten. Het boekje helpt om je wensen te verzamelen in
een boekje. Er staan vragen in zoals hoe je de afscheidsdienst wilt
noemen; afscheidsdienst, dankdienst voor het leven of Dienst van
Woord en Gebed? Welke liederen zou je mooi vinden om te zingen of te
luisteren?

Informeer je kinderen of naasten dat je dit boekje hebt ingevuld. Bewaar
het op een centrale plek zodat het gevonden kan worden.

Op de achterkant van het boekje staan de gegevens van mij en Ineke
Wisse (als codrdinator van wijk oost) vermeld. Zodra ds. Carla aan het
werk is, zullen we haar gegevens op het boekje zetten.

Waar vind je de boekjes? In De Huiskamer aan de muur
hangen folderbakjes. Daar hangt een bakje met dit
uitvaartwensen-boekje. Neem er gerust één mee. Of
vraag een pastoraal bezoeker/ander gemeentelid om
een boekje te komen brengen.

Pastor in de Huiskamer

Eens in de maand zit ik in De Huiskamer op donderdagochtend koffie te drinken tussen 10.00
en 12.00 uur. Dan ben ik als pastor beschikbaar voor iedereen die een gesprek zou willen. Als je
mij wilt spreken, kun je die ochtend gebruiken om even apart te zitten met mij (zonder
daarvoor een afspraak te maken). We kunnen praten, ik kan een stuk uit de Bijbel lezen en voor
je bidden. De volgende keer dat ik er zit is op 8 mei. Daarna op 5 juni. Op de weekbrief staat
altijd het Huiskamerprogramma, daar staat het ook in vermeld.




Van de kerkelijk werker - Pastoraat

Bijscholing: Geestelijke Begeleiding

Op zaterdag 17 mei bezoek ik de Inspiratiedag Geestelijke Begeleiding in Zwolle. Als pastor
kom ik met allerlei vragen in aanraking van de mensen die ik thuis bezoek, in het ziekenhuis,
verzorgingshuis of die ik in De Huiskamer spreek. Extra scholing is nooit verkeerd. Op die dag
hoop ik kennis te maken met oude en nieuwe vormen van geestelijk optrekken met mensen en
ontdekken hoe waardevol geestelijke vorming en geestelijke begeleiding is.

Vrij in meivakantie
Vanaf vrijdag 25 april t/m maandag 5 mei ben ik vrij. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kun
je terecht bij onze scriba Cobi Crucg.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag
en donderdag. Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Jolanda Griesdoorn

PASTORAAT

Uitnodiging ontmoetingsmomenten

Beste Gemeenteleden. In november hebben we enkele mooie gespreksmomenten gehad. We
leerden elkaar beter kennen en spraken over het jaarthema Als Nieuw. Graag willen we in mei weer
enkele momenten organiseren. Mogelijkheden zijn:

dinsdagmiddag 6 mei van 14.30 uur tot 16.00 uur
dinsdagavond 6 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
donderdagmiddag 8 mei van 14.30 uur tot 16.00 uur
donderdagavond 8 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
maandagmiddag 19 mei van 14.30 uur tot 16.00 uur
maandagavond 19 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
donderdagochtend 22 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur
donderdagmiddag 22 mei van 14.30 uur tot 16.00 uur
donderdagavond 22 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur

Als u belangstelling heeft, wilt u dan aangeven wanneer u wel of niet kunt en of u eventueel
gastgezin wilt zijn. Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd. Als u hiervoor belangstelling heeft
wilt u dat dan melden bij:Jolanda Griesdoorn, telefoon 0637474733 email
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl of bij Ineke Wisse, email:
inekewisse47@gmail.com of telefoon 0186-616451 of 06-21657625

Namens de Pastorale Raad,

Jolanda Griesdoorn

Ineke Wisse




Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos, Sander van Bochove, Stijnvd Pol

Baanbrekers

Baanbrekers halen geld op voor St. Jarige Job

In maart hielden de Baanbrekers een taartverkoop om geld op te halen voor Stichting
Jarige Job. De taarten en cakes bakten zij zelf en na de dienst was het tijd voor de
verkoop. Het vullen van een complete verjaardagsbox kost ongeveer 35 euro. In deze
box zit alles wat je nodig hebt voor een verjaardag, cadeautjes, versiering,
taartenpakket, een traktatie etc. Enthousiast gingen zij dus aan de slag om geld op te
halen.

In het najaar willen ze ook graag nog boxen gaan vullen voor Stichting Jarig Job.
Genoeg ideeén nog! Voor nu zijn zij trots op het opgehaalde bedrag. De diaconie vond
het zo'n goed doel dat zij hebben besloten het bedrag te verdubbelen. De eindstand
van deze actie is €450! Er zijn dus zeker 13 kinderen die een mooie verjaardagsbox
krijgen.

ledereen die heeft bijgedragen aan de actie, ontzettend bedankt.

Groetjes van ons,
Esther, Christiaan, Baanbrekers in actie
Sofie, Ninthe, _ .
Robine, Roos, ' ; 3
Madelief, Sander,
Stijn, en Marcelle

leder kind verdient een verjaardag
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Column

Gr imIaChjes Rob van Brakel

Onlangs waren Petra en ik een dagje in Schiedam. Het viel me op hoeveel mooie dingen er
tegenwoordig te zien zijn. Dat was vroeger wel anders: ik zat in de zestiger jaren op de HBS in
Schiedam en wat ik me herinner van de stad is dat de wijken in het centrum er verarmd en
verwaarloosd uitzagen en dat de nu beroemde walmolens een vervallen indruk maakten.

Arm is de gemiddelde Schiedammer altijd geweest, ook toen de stad door zijn jeneverstokerijen
blaakte van voorspoed. Een voorspoed, die voor een klein aantal burgers was; de meesten
sloofden de hele dag lang voor een habbekrats en stierven jong, wat in een plaats met de
ongezonde bijnaam “Zwart Nazareth” niet zo vreemd is. Misschien waren deze arbeiders
officieel geen slaven van de hoge heren, maar in de praktijk kwam het daar wel op neer.

Francois Haverschmidt was van 1864 tot 1894 predikant in Schiedam. Hij
had in zijn studententijd al last van zwaarmoedigheid, maar die wist hij te
bestrijden door op mild ironische wijze te schrijven over allerlei
gebeurtenissen onder het pseudoniem Piet Paaltjens. Wellicht kent u zijn
werk “Snikken en Grimlachjes”. De man zag in deze standplaats de ellende
onder zijn gemeenteleden. Hij hielp waar hij kon, maar het feit dat hij
niets aan hun situatie kon veranderen maakte hem steeds depressiever,
totdat hij tenslotte zelfmoord pleegde.

Haverschmidt kwam niet in opstand, zoals een collega van hem in die tijd, Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, wel deed. Die vond dat niets doen geen optie was en spoorde de mensen aan op
te komen voor hun rechten. Het komt onder andere door hem dat de sociale situatie in ons land
aanmerkelijk verbeterd is en tegenwoordig steden als “Zwart Nazareth” verleden tijd zijn, maar
nu zitten we met het omgekeerde probleem, namelijk dat iedereen vindt dat hij of zij alleen
rechten heeft en geen plichten meer kent. De compassie met anderen is weg.

Beide dominees waren mannen van God, maar ze vulden hun taak op een andere wijze in:
passief tegenover actief. Volgens mij verdient een combinatie van beide de voorkeur. Ook wij
kijken vandaag de dag met zowel een glimlach en een grimlach naar dingen om ons heen. De
glimlach geeft ons energie, zodat we alles waarover we grimlachen kunnen proberen te
verbeteren. Daar mag je ook best bij snikken, zoals Piet Paaltjens, als dat maar geen reden is om
geen actie te hoeven ondernemen.
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Van de missionair kerkelijk werker

Terugblik poézieavond donderdag 30 januari

Terug- en vooruitblik: Jaarthema Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Op het moment van schrijven zitten we nog midden in de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer
en bezinning. We zijn deze tijd begonnen met een meditatief moment tijdens de open kerk op
woensdagavond waar je een askruisje kon halen met daarbij de uitgesproken woorden als
zegening die indruk op mij maakte:

Barmhartige God,

Geef dat deze as voor ons een teken zal zijn van onze ommekeer naar U,
zodat wij gaan in het voetspoor van Jezus,

die ons op Uw weg van vrede en gerechtigheid is voorgegaan op aarde,
tot op de bodem, tot aan het, kruis, met liefde sterk als de dood.

Dat wij zo mens zijn, stof der aarde, dat wij gezegend zijn.

Amen

Als het kerkmagaZin uitkomt is het bijna Pasen: het feest van 'alles nieuw' door de opstanding
van Jezus. Door Zijn dood en opstanding is er een nieuw begin mogelijk. Mogen wij als nieuw
voor God leven en tot zegen zijn van anderen. Gezegende Paasdagen!

Inspirerende gesprekken en gebeden bij Tafelgesprek De Leerlingen

Bij het tafelgesprek De Leerlingen stonden we stil bij het belang om, net als Jezus, de stilte op
te zoeken. Zodat we Zijn stem horen, boven alle andere stemmen in de wereld. We lazen het
gebed voor stilte. Op veler verzoek deel ik het gebed: Dit gebed is geschreven door het team
van Nijkleaster en nodigt uit om de weg naar innerlijke rust te zoeken en om te ontdekken hoe
stilte bij God je kan helpen om tot jezelf te komen. Het gebed is ook te vinden n het boekje
Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden van de Protestantse Kerk in Nederland, 2016.

Bidden is stil worden...

God, ik ben veel te weinig stil,
alsmaar weer drukte, lawaai, stress.
Hoe kom ik tot stilte?

Waar vind ik stilte?

Is het stil bij U?

Of kom ik ook bij U mezelf tegen?
Zie ik mezelf in een spiegel,

mijn onrust, rusteloosheid, moeheid.
Hoe kom ik dan tot stilte?
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Van de missionair kerkelijk werker

Of juist dwars door alle onrust heen

tot ik kijk in de diepte van mijn ziel,

of welke naam je je binnenste maar geeft.
Daar in die eigen diepte is het stil,

daar ben ik thuis bij mezelf,

daar vind ik God,

daar komt alles tot rust en stilte

en ik weet weer waarvoor ik leef.

Amen

Huiskamerfolder 2025/2026

Afgelopen jaar zijn wij gestart met het uitbrengen van twee Huiskamerfolders. Dat is goed
bevallen. De tweede Huiskamerfolder ging als een warm broodje over de toonbank. Bovendien
geeft het de ruimte om in het najaar activiteiten te bedenken, die met de tweede folder onder
de aandacht gebracht kunnen worden. Komend seizoen willen we daarom weer twee
Huiskamerfolders uitbrengen.

In de eerste folder komen de activiteiten van 1 september 2025 tot en met 31 januari 2026. De
deadline voor het aanleveren van activiteiten voor de eerste folder is 7 augustus.

Dat lijkt nog ver weg. Maar mijn ervaring is dat de tijd snel gaat en het handig is om een
eventuele spreker uiterlijk in juni te regelen. Omdat ook zij in de zomer op vakantie gaan.

Heb je een tip of idee voor een activiteit, film, lezing etc., laat het mij weten.

Dank meeleven

Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, het meeleven en de belangstelling voor
mijn tweede baan als diaken kerkelijk werker in Willemstad. Ik was blij verrast met het aantal
mensen dat naar Willemstad afreisde om deze dienst mee te maken of de dienst vanuit huis
volgde.

Nascholing

Op woensdag 14 en donderdag 15 mei ben ik afwezig in verband met primaire nascholing, het
laatste blok. Tijdens deze dagen gaan we in gesprek over vorming & educatie. Daarnaast
blikken we terug op onze leervraag: Wat hebben we geleerd? En: Waar hopen we over 5 jaar te
staan?

Contact

Heb je een tip voor een Huiskamer-activiteit of wil je mij spreken? Neem dan
contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
13 april
Kliederkerk voor jong en oud
zie weekbrief

20 april
Oekraine
Zie uitgelicht

27 april
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
zie weekbrief

4 mei
Noodhulp Soedan
zie weekbrief

11 mei
Kerk in Bangladesh
is dienstbaar aan de samenleving
zie uitgelicht

18 mei
Stichting Mensenkinderen
zie uitgelicht

25 mei
Stichting support Rwanda
zie weekbrief

29 mei
Stichting De Hoop
Zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

20 april : Oekraine

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en
nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van
een oorlog in Oekraine gooien het leven en de
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk
in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties
in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van de
oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen
voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in
regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van
trauma’s. Meer info:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl

11 mei: Kerk in Bangladesh

In Bangladesh is minder dan een half procent van de
bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk
van betekenis zijn
voor de
samenleving.
Daarom leidt de
kerk predikanten
en kerkelijk werkers
op en zijn er
cursussen waar
gemeenteleden
leren hun geloofin
woord en daad te delen met anderen. Ook
ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals
inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen,
met diaconale activiteiten, waaronder
landbouwtraining en beroepsopleidingen voor
jongeren en vrouwen. Meer info:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl

Opbrengsten collecte

Zondag 02 februari 2025 Werelddiaconaat Ethiopié
Zondag 09 februari 2025 Noodhulp Israél en Gaza

€520,46
€ 528,21

Zondag 16 februari 2025 Glorious primary and nursery € 877,66

Zondag 23 februari 2025 Omzien naar gevangenen

€ 545,79

14



Activiteiten

Vooruitblik activiteiten De Open Hof

Muzikaal verteltheater: De poppenspeler van Warchau

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er

middenin zit? Trio Wilde Eend speelt het verhaal van de joodse tiener
Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van

il Warschau probeert te overleven.

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel

w brengt hij mensen wat vrolijkheid én biedt hij hoop. Levens van vriend en

vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de

oorlog en de nasleep ervan. Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt

nog meer kleur door ontroerende Qost-Europese klezmermuziek en

sfeervolle improvisaties.

« Vrijdag 9 mei vanaf 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis!

Film: Onder het maaiveld

De film Onder het maaiveld maakt het ongeziene gezien. De film
inspireert en verwondert en geeft inzicht in de bodem. Er zitten namelijk
meer levende wezens in één theelepel gezonde grond dan er mensen op
aarde zijn. Maar hoe leren we verstandiger omgaan met onze bodem? De
film laat zien wat er in het groot moet gebeuren door te focussen op de
wereld om ons heen en de fascinerende wereld direct onder onze voeten. HET MAAIVELD
- Donderdag 22 mei om 19.30 uur. WTHER BE B

ONDER

NEENENE WERELD SwDER ONIL FRETEN

Huwelijksinzegening

Vrijdag 2 mei is het 12'% geleden dat Cees en Sandra
Besseling-Brand in het gemeentehuis elkaar het ja-woord gaven.
Hun huwelijk is al gezegend met twee prachtige kinderen,
Manon en Lars. Op deze feestelijke dag willen Cees en Sandra
tijdens een korte dienst, omringd door de mensen die hen lief
zijn, ook voor Gods aangezicht hun huwelijksbelofte bevestigen
en Zijn zegen over hun huwelijk ontvangen.

De dienst wordt geleid door ds. Lyonne Verschoor-Schuijer. We wensen hen van harte Gods
zegen en een vrolijke en liefdevolle dag met hun familie en vrienden.
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World Vision en Ontwerpjaarrekening

World Vision

Het is alweer een hele tijd geleden, maar op 19
november 2023 was er in De Open Hof een dienst over
duurzaamheid met de titel “Eco of Ego?” waarin ds. Rob
Favier voorging. Misschien herinnert u zich nog dat hij
een groot breiwerk bij zich had, waar ook een
gemeentelid tijdens de dienst een stuk aan gebreid
heeft.

Ds. Rob Favier maakte ons met zijn liedjes enthousiast
om met elkaar de liefde van God voor de mensen en de
schepping te vieren.

Na de dienst lagen er informatiefolders van World
Vision ter inzage. Dit is een organisatie die zich inzet
voor kinderen in Oeganda. De diaconie heeft daarna
besloten om Trevis te gaan sponsoren. Door onze
steun zou niet alleen zijn toekomst verbeteren, maar ook dat van het dorp waarin hij woont.

We willen u met dit berichtje laten weten dat wij World Vision nog steeds ondersteunen. Onder
andere door onze donaties, krijgen de kinderen in Oeganda toegang tot onderwijs, schoon
drinkwater en gezondheidszorg.

Wilt u meer weten over deze organisatie, kijkt u dan op worldvision.nl of stuur een berichtje naar
kerken@worldvision.nl

Ontwerpjaarrekeningen 2024

Op 11 maart 2025 heeft de kerkenraad de
ontwerpjaarrekening 2024 van het College van
Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters
vastgesteld. De samenvattingen van deze
jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij dit
KerkmagaZIN. De volledige ontwerpjaarrekeningen
zullen van 20 april t/m 27 april 2025 ter inzage liggen
in de Huiskamer. De Huiskamer is geopend van
maandag t/m vrijdag van 10:00 - 12:00. Daarnaast
kunt u voor inzage een telefonische afspraak maken met Hugo Crucq.

Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 29 april 2025 worden gestuurd aan de scriba JJ.
Crucg-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.
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Column

Ri, tuelen Jaap den Boer

Normaliter was ik om hygiénische reden mijn handen voor het eten. Maar tijdens een
bourgondische maaltijd met vrienden had ik dit niet gedaan. Achteraf heb ik dat geweten.

Handen wassen heeft soms ook een traditionele betekenis.

In de tijd van Jezus was het een religieuze verplichting voor de Joden om voor de maaltijd de
handen te wassen. Deed je dit niet dan was je ritueel onrein. Jezus verzette zich hier tegen. Dat
was een doodzonde voor de Farizeeérs. Zij vroegen aan Jezus:

"Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Zij wassen hun handen
niet voor ze hun brood eten.”

Jezus antwoordt: "De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast”
Hij had het goed gezien. Het gebod om handen te wassen voor de maaltijd staat niet met zoveel
woorden in de Tora.

Hebben de discipelen altijd hun voeten gewassen voordat zij aan tafel gingen? Dat mag je
aannemen. De wegen waren stoffig in die tijd en men liep op sandalen.

Maar die ene keer — voor het laatste avondmaal - wasten ze hun voeten niet zelf maar deed Jezus
dit. Een onsmakelijk karweitje dat dikwijls aan slaven werd overgelaten. Jezus geeft hiermee een
boodschap af.

(Huub Oosterhuis verwoordde het zo: Toen Jezus in zijn uur gekomen was om deze wereld te
verlaten, heeft hij ten einde toe ons lief gehad. De veelgeliefde zoon van God de Vader wordt
een slaaf die ons de voeten wast.)

Het wassen van de handen voor het eten (ook voor het slapen gaan en het opstaan en voor het
gebed) is nog steeds een religieuze verplichting voor orthodoxe Joden.

Het ritueel van de voetwassing wordt op Witte Donderdag in
een aantal RK. kerken nog gepraktiseerd. Ook de paus wast op
die dag de voeten van gevangenen, niet-christenen en
vluchtelingen.

Dit laatste is zo gek nog niet.

Je kunt beter de voeten van de ander wassen dan de oren.
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Kunst in de kerk

De Open Hof zoekt jong teken- en schildertalent!

De Commissie Kunst in de Kerk van De Open Hof organiseert regelmatig wisselende exposities in de
Omloop van onze kerk. Tot nu toe hebben we voornamelijk volwassen kunstenaars de kans
gegeven om hun werken te tonen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er ook veel verborgen talenten
zijn onder de jeugd, zowel binnen onze kerk als daarbuiten. Dit hebben we enkele jaren geleden al
gezien, toen leerlingen van CSG Willem van Oranje hun kleurrijke creaties tentoonstelden.

Daarom willen we graag opnieuw een expositie organiseren, dit keer met tekeningen en
schilderijen van kinderen en jongeren. Ben jij zo'n talent, of ken je iemand die prachtig kan tekenen
of schilderen? Misschien is jouw kind, kleinkind, neefje, nichtje of een leerling op school wel creatief
met potlood of penseel. Dit is een geweldige kans om te exposeren en jouw kunstwerken te delen
met een breed publiek!

We denken aan een periode in de tweede helft van 2025 voor deze bijzondere expositie.
Heb je vragen, of wil je je aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl. Je kunt ook telefonisch

contact opnemen met Janneke Hempel op 06-27012097.

We kijken ernaar uit om samen met jullie de creativiteit van de jeugd te vieren!
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De wereld is mooier met jou

De wereld is mooier met jou

Onlangs zochten we projectzangers bij Keruchma, het koor waar ik lid van ben. Dat wil zeggen
dat we op zoek waren naar tijdelijke zangtalenten die ons koor willen komen versterken voor
het jubileumkerstconcert dit jaar. Een oproepje in de weekbrief van de Hoeksteen in
Numansdorp bracht al wat nieuwe mensen binnen. Ook was

er een oproep geplaatst bij HW Vokaal en dat leverde zowaar

10 nieuwe gezichten op. Als het om een project gaat, geeft

dat minder verplichtingen dan lid worden van een koor. DE WERELD

Zo ervaarde ik datzelfde fenomeen bij het zoeken naar IS MOOIER
vrijwilligers voor het opknappen van de tuin van Patrick. Het S Moo

contact met de tuinman was gelegd en ik ging er vrijwilligers MET JOU

bij zoeken om te ondersteunen en dat lukte zowaar binnen
enkele dagen. Al heel lang keek Patrick uit naar het
opknappen van zijn tuin. Had al veel zelf gedaan, maar
moest nog wat geduld hebben, voordat de vakman zijn werk
kon doen. Ik ging een kijkje nemen van de week in zijn tuin
en trof daar een zeer blije Patrick aan, die ontzettend
dankbaar was dat zijn tuin nu eindelijk opgeknapt kon
worden in ongeveer een week tijd. Ook de vrijwilligers
vonden het leuk. Het was mooi om te zien hoe blij iedereen was, omdat Patrick dit ook
uitstraalde. Zelf verwoordt hij het zo:

Locye

“Hoi ik ben Patrick en ik woon bij stichting Humanitas-DMH in Oud-Beijerland waar
verschillende mensen wonen met een beperking. Ik woon daar met veel plezier in een
benedenhuisje met een tuin. Ik kreeg een tuin waar weinig tot geen onderhoud aan was
gedaan. Dus een hele uitdaging om een tuin die eerst een soort oerwoud was om te toveren
tot een mooi paradijsje. Met veel goede mankracht aan hulp en vrijwilligers is er een hoop
gebeurd. En het geeft mij ook een voldaan gevoel dat je tuin uit ziet groeien tot iets moois.
Waar straks de vogels kunnen schuilen de insecten kunnen zoeken naar stuifmeel. En dat ik zelf
uit eigen tuin dingen kan gebruiken. Ben van plan om dingen uit te proberen om zelf groenten
te kweken en wat gezonds op tafel te serveren.”

“lk zou als wens een vrijwilliger willen die af en toe langskomt om dan gezellig samen kleine
klusjes in me tuintje te doen omdat ik soms niet alles even goed kan wegens lichamelijke
ongemakken.”

Ook vrijwilliger worden? Informeer naar de mogelijkheden.
Petra Moerkerken; moerkerkenpetra@gmail.com
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Verkoop pastorie

Verkoop van de pastorie Adm. de Ruyterstraat
Onze nieuwe predikant ds. Carla Schoonenberg zal geen gebruik maken van de pastorie in de

Admiraal de Ruyterstraat. Zij heeft ervoor gekozen om zelf een appartement in Oud-Beijerland te
kopen. Dat is inmiddels ook gelukt.

Na zorgvuldige overweging en op advies van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad
besloten om de pastorie te verkopen. Deze beslissing is gegnomen om verschillende redenen. Door
de huidige wet- en regelgeving is het niet meer mogelijk om de pastorie steeds tijdelijk te

verhuren. Daarnaast is het leeg laten staan van het pand niet alleen onwenselijk vanuit het

oogpunt van kwaliteitsbehoud, maar ook maatschappelijk gezien in deze tijd van woningnood niet
verantwoord.

Gezien de huidige gespannen huizenmarkt verwachten we een mooie opbrengst uit de verkoop.
Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de kerkenraad altijd verplicht is om een pastorie of
woonruimte aan te bieden aan een predikant. Dit aspect zal een belangrijke rol spelen in ons
toekomstige financiéle beleid. We zullen hier zorgvuldig rekening mee moeten houden door
daarvoor voldoende financiéle middelen beschikbaar te houden.

Op 17 maart jl. is het huis in de verkoop gezet en ook op Funda geplaatst (www.funda.nl)

Het is mooi om te vermelden dat vlak voor de deadline voor dit KerkmagaZIN (27 maart) zich al een
aantal belangstellenden heeft gemeld bij de makelaar voor een bezichtiging. We houden u via de
weekbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Hugo Crucg, tel. 06 11 86 35 95 of per mail
crucgb@xs4all.nl
De Kerkenraad
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Huiskamernieuws

Hoe staat het met ........de gastvrouwen en heren in de Huiskamer?

Eind januari en begin februari hebben we op de weekbrief met spoed gevraagd om gastheren en
gastvrouwen voor de Huiskamer. We zijn blij en dankbaar voor de reacties op deze oproep.

Marja Snoek is gestart als gastvrouw op vrijdagochtend, eens in de twee weken. Op de andere
vrijdagen is Nolleke Heijboer gastvrouw. Daarnaast start Sjaan de Geus-Wijtzes als gastvrouw op
de dinsdagochtend, ook eens in de twee weken.

Verder is er een wisseling op woensdag, tussen de middag. Marry Saarloos heeft aangegeven
één keer per maand gastvrouw te willen blijven tijdens de lunch met Pameijer. We zijn blij dat
Marianne Apeldoorn één keer per maand gastvrouw wil zijn bij de lunch. De andere twee weken
hopen we samen met Pameijer in te vullen.

Om mensen te kunnen blijven verwelkomen en de aandacht te kunnen schenken die we willen,
zoeken we nog:

- Gastheer/ gastvrouw op dinsdagochtend van 9.45 -12.00 uur (1x in de twee weken)

- Gastheer/ vrouw voor de woensdagmiddag na de lunch 13:45-16:00 uur.

U hoeft dus niet iedere week beschikbaar te zijn. Het is mogelijk om samen met iemand anders
gastvrouw/ gastheer te zijn voor 1 dag, zodat u eens in de twee weken aan de beurt bent en
onderling kunt ruilen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hanneke Blom (06-5732
3416), Marjan van der Meij (06-2420 5045) of René Strijder (06-3070 9564).
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Leesrooster

april/mei mei
zo 20 Johannes 1:1-17 zo 11 Johannes 5:1-13
ma 21 Psalm 105:1-22 ma 12 Johannes 5:14-29
di 22 Psalm 105:23-45 di 13 Johannes 5:30-47
.~ wo 23 Lucas 24:1-12 wo 14 Handelingen 15:36-16:10
do 24 Psalm 102:1-18 do 15 Handelingen 16:11-24
- vr 25 Psalm 102:19-29 vr 16 Handelingen 16:25-34
za 26 Lucas 24:13-27 za 17 Handelingen 16:35-40
zo 27 Lucas 24:28-35 zo 18 Psalm 71
' ma 28 Psalm 150 p
di 29 Deuteronomium 16:18-17:7
wo 30 Deuteronomium 17:8-20
do 1 Deuteronomium 18:1-8
vr 2 Deuteronomium 18:9-22
za 3 Johannes 10:1-10
zo 4 Johannes 10:11-21
ma 5 Johannes 10:22-30
di 6 Johannes 10:31-42
wo 7 Psalm 100
do 8 Johannes 4:1-26
vr 9 Johannes 4.27-42

za 10 Johannes 4:43-54
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Het tienerkoor hoort groot nieuws van dirigent John.

In de paasnacht zal iemand worden gedoopt! Maikel
muis, die onder het gordijn zit, gaat het meteen
vertellen aan zijn broers en zusjes: “Er wordt iemand
gedood in de paasnacht!” “O néé!” roepen ze en
rennen naar Kikker. “Kik! Er wordt iemand gedood in
de paasnacht, met het tienerkoor erbij!” Kik rolt met
zijn ogen: “Muisjes toch, Pasen is het feest van het
léven! Jezus, die dood was, zal met Pasen opstaan.”
Maikel roept: “Maar meester John zei het zelf!

En toen leerden ze een lied, ‘Met wind in de haren
en zon in de rug"” “Aha!” kwaakt Kik, “Dan wordt er
iemand GEDOOPT! Vandaar dit blije lied!”

Opdat je hooit de weg vergeet,
en niet verloren zult lopen
maar in je hart de richting weet,
daarom gaah we je dopen.
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Opdat je hiet de moed verliest, #F-°
maar op het licht biiift hopen [~
en de weg van vrede kiest,
daarom gaah we je dopen.

dllemaal die ene heilige Geest gekregen
Dat geldt voor Joden en voor hiet-Joden,
voor slaven en voor vrije mensen.
Wi} vormen samen één geheel.
(1 Korintigrs 1213 BGT)
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We ziin allemaal gedoopt. We hebben @\‘#ﬁ
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De muizen zijn opgelucht. “Dopen, dat is toch met
een baby die water over zijn hoofdje krijgt? Dan is het
feest!” Kikker lacht: “Precies. En met Pasen ...” maar
de muizen zijn al weg. Ze gaan van muizenwol een
knuffelmuis maken voor de baby. In de paasnacht
wachten de muizen onder de voorste kerkbank op de
doop. Er loopt een meneer naar voren - zonder baby.
Hij buigt zijn hoofd over de doopschaal en de dominee
zegt: ‘Sebastiaan Arthur, ik doop je in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Het koor zingt
‘Met wind in de haren ..."! “Waar is de baby?” fluisteren
de muizen. Kik heeft nog veel uit te leggen. En hopelijk
is Sebastiaan blij met het knuffelmuisje dat onder de
bank ligt ...

Opdtﬂ Je Jezus' eenvoud kent,
Je geen onzin laat verkopen
/ raar weet dat je Gods wonder bent,
NV dagrom 9aan we Jje dopen,
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Opdat Je opgroeit tot een mens

met alle zintuigen open,

gedragen door onze zegenwens.
Daarom gaah we je dopen.
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