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Laatste aandenken

‘Een boog in de wolken als teken van trouw’ schreef Jitze Zwaagstra toen hij deze foto naar
Het Kompas stuurde. De huis-aan-huis-krant plaatste de foto woensdag 15 januari op een
van de pagina’s.

Jitze heeft een bijzonder moment vastgelegd: het laatste stuk Thomaskerk dat nog overeind
staat. Voor veel Thomaskerkgangers heel herkenbaar, de bogen omsloten de preekstoel
voor in de kerk. De afgelopen weken zijn het kerkgebouw en zalencentrum vakkundig
gesloopt en herinnert niets meer aan de Thomaskerk. De herinneringen leven voort.

Wij vonden het als redactie een mooie foto en hebben het origineel opgevraagd, zodat we
deze met toestemming van Jitze Zwaagstra graag in het Kerkmagazin plaatsen.




Meditatie

Goliath

Daar sta je dan, een toonbeeld van kracht, vol zelfvertrouwen
Je bent meer dan zes el lang en iedereen kijkt hoog tegen je op
Je vijanden sidderen voor jou en voor je speer als een boomstam
Je daagt hen uit: “Kom, vecht met mij; als je wint is alles van jullie!”
Maar niemand van hen durft het tegen je op te nemen,
Want tegen zo'n brulboei is niet te vechten...

Elke avond en elke morgen sta je daar, een toonbeeld van macht
Veertig dagen lang, en niemand geeft antwoord
De wereld is van jou, van de rijken en machtigen
De sterksten winnen altijd, de aarde is van de brutalen
Veertig dagen lang geeft niemand je weerwoord
En ben jij als een god voor jou en de jouwen

Dan staat daar opeens dat jongetje, in zijn hand een steen
lemand met een boodschappentas tegenover een tank
Een strijd zo ongelijk, dat je je ongemakkelijk voelt
Je spot en scheldt hem uit, je maakt hem belachelijk
Wat wil hij eigenlijk met dat kiezeltje uitrichten?

Hij heeft niet eens een pantser, geen zwaard. Niets...

Je lacht, want hij roept je toe dat zijn God hem beschermt
Het mocht wat! Jij wordt gesteund door veel machtiger goden
Zoals Rijkdom, Macht, Minachting en Egoisme
Wie kan op tegen jouw zelfvertrouwen, jouw borstkloppetrij?
Met één slag verpletter je deze mug en win je de strijd...

Je gaat toch zeker wel winnen... Toch?

Rob van Brakel




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
2 februari 10:00u  Hanneke Blom
9 februari 10:00u  ds. Gertjan Robbemond

16 februari 10:00u  ds. Piet van Die

23 februari 10:00u  ds. Lyonne Verschoor
2 maart 10:00u  ds. Jaap Brederveld

- ; Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
rr’-l- kerkdlenstgemlst Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Van de voorzitter

Beste gemeenteleden, lieve mensen van De Open Hof

In het decembernummer van dit KerkmagaZIN schreef ik dat we alweer zo'n negen maanden
domineeloos zijn. En ook dat negen maanden zo'n verwachtingsvolle periode is.

Wat was ik blij dat ik zondag 19 januari namens de kerkenraad mocht melden dat we een
beroep gaan uitbrengen op ds. Carla Schoonenberg-Lems die nu voorgaat in de gemeente
Pijnacker-Delfgauw.

Namens ons allen wil ik de beroepingscommissie nu alvast heel hartelijk danken voor hun
enorme inzet. Ze hebben er alle tien keihard aan gewerkt om in die periode van negen
maanden een nieuwe predikant te vinden. Dit is een heel knappe prestatie, in een land
waarin beroepbare dominees schaars zijn. En er dan ook nog één te vinden die past bij onze
gemeente. Fijn dat jullie als beroepingscommissie unaniem ds. Carla Schoonenberg-Lems
hebben voorgedragen.

Ik ben ervan overtuigd dat de Hemelse Vader hier ook een rol in heeft gespeeld. Een teken
daarvan vind ik, is de naam van de kerk waarin ds. Carla Schoonenberg-Lems nu voor gaat:
PKN De Ontmoetingskerk.

Wat een prachtig en dankbaar begin van het nieuwe jaar.

Bij het schrijven van dit stukje is de termijn om bezwaar in te dienen tegen de procedure nog
niet verlopen. Ervan uitgaande dat dit geen problemen geeft, zijn we voornemens om
daarna de beroepsbrief te gaan overhandigen.

Vervolgens kunnen we als gemeente op dinsdag 4 februari kennismaken met ds. Carla
Schoonenberg en haar man. en zij willen ook graag met ons kennismaken. s Middags is er
een kennismakingsprogramma voor de senioren en ‘s avonds voor de overige
gemeenteleden. Natuurlijk hopen we dat iedereen van deze gelegenheid gebruik zal

maken. )

In de bijlage bij dit KerkmagaZIN ontvangt u een ﬂ}g
uitnodiging en het programma. — -
Ook over het verloop van de verdere procedure tot :
aan de indiensttreding en het officiéle opheffen en
bedanken van de beroepingscommissie volgt nog
informatie op een later tijdstip.

Ik hoop iedereen hiermee voorlopig voldoende
geinformeerd te hebben en mocht u of jij toch nog
vragen hebben, neem dan contact op met Cobi
Crucq of met mij.

Met vriendelijke groet,

Marc Bijl
Voorzitter van de kerkenraad van De Open Hof.




Gedachtenissen

In herinnering: Gerrie de Jong-Joosten

Op 22 december overleed in de leeftijd van 74 jaar Gerdina Clasina
(Gerrie) de Jong-Joosten, een mensenmens.

Nog maar een paar maanden voor haar overlijden hoorde zij dat zij
ongeneeslijk ziek was. Het was een klap, maar ze hoopte met een
behandeling haar leven nog een tijdje te kunnen verlengen. Maar de
tijd haalde haar in en zeker de laatste weken ging haar gezondheid
heel snel achteruit.

Op 29 december namen we in De Open Hof afscheid van haar door
in dankbaarheid terug te kijken op haar leven.

Dat Gerrie een mensenmens was, bleek ook uit de grote hoeveelheid
mensen, die in de dienst aanwezig waren. Zij betekende veel voor
veel mensen, in en buiten de gemeente. Met hart en ziel deed ze
jarenlang vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld het Odensehuis, de
Wereldwinkel en tijdens de KOG-middagen. Zij betekende veel voor
haar gezin, voor haar kinderen Jeroen, Jiska en Marloes, hun partners en kinderen, voor haar broers
en zussen en verdere familie.

Het was een liefdevol en waardig afscheid; 'liefdevol’ en ‘waardig’ zijn woorden die ook op haar
rouwkaart stonden met daarboven woorden uit Psalm 119: ‘Uw woorden zijn voor mij als een lamp in
het donker, als een licht in mijn leven!

Zij was een licht voor de mensen om zich heen en zelf werd zij gedragen door het licht van haar
geloof: Zij geloofde in een God, die met haar meeging op haar pad, ook als het door het donker ging.
Zo hebben wij haar losgelaten. In het vertrouwen dat zij geborgen is bij haar en onze God.

Dat dat tot troost zal zijn voor degenen die haar nu moeten missen.




Stiltecentrum

Stiltecentrum is weer open

Bij binnenkomst van de kerk via de hoofdingang is in het voorportaal aan de linkerkant het
Stiltecentrum. Sinds enige tijd is deze ruimte van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur
en op woensdag tot 17.00 uur voor iedereen weer vrij toegankelijk via de hoofdingang.

Het stiltecentrum is bedoeld als stilteruimte: een plek waar bezoekers, van allerlei gezindten, tot
zichzelf kunnen komen met alles wat hen beroert.

Deze ruimte komt tegemoet aan deze voorwaarde en heeft een sfeer van: rust, ruimte, eenvoud,
geborgenheid, warmte, sereniteit, stilte.

In de Bijbel staan veel teksten over rust en stilte. Jezus zelf zocht de stilte op en wijst ook zijn
leerlingen op het belang van rust en stilte. Stilte en rust maakt ons ontvankelijk voor God.

In het Stiltecentrum komen de elementen water, vuur, rots (aarde) en lucht (adem, geest, roeach)
duidelijk naar voren. Deze elementen zijn de meest essentiéle elementen op aarde. Zij hebben in
het christelijke geloof een bijzondere betekenis en zijn eveneens toegankelijk voor andere
gezindten en culturen en essentieel voor de ontwikkeling op aarde, maar ook zijn het de
elementen waaruit we zelf bestaan en wat ons verbindt.

De bezoeker wordt uitgenodigd om een plek of meditatiepunt in de ruimte te vinden waar de
aandacht, de blik, op gericht kan worden. Dit kan zijn op de rots, het licht van de kaarsen of het
raam.

In het raam boven de rots komen de vier elementen water, vuur, aarde en lucht terug. De titel '‘God
houdt er Open Hof" is zichtbaar rondom een bloementuin. Ook de ronde vormen van de rots
komen terug in het glaskunstwerk. Glaskunstenaar Theo Verhoeff heeft dit in 2013 gemaakt en
zich hierbij laten inspireren door ‘Heer Jezus heeft een hofke, waar schoon bloemkes staan’ Het
werk bestaat uit een levensvlam, links dag en rechts de nacht en meer in het centrum ‘het hofke!

De foto’s aan de lange wand verbeelden dezelfde vier elementen.

De banken zijn gemaakt van de dragers van de Ontmoetingskerk.

In de stilteruimte is er plek voor het aansteken van een led kaarsje om te kunnen gedenken, om
iets te schrijven in het gastenboek, of om tot rust te komen of iets te lezen. In het stiltecentrum
ligt een map met liederen en gebeden ter inspiratie.

Loop daarna gerust buitenom voor een kopje koffie of thee in de Huiskamer.




Actie Kerkbalans 2025

Gaf u al voor de kerk van morgen!

In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans
2025 plaats!

Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook
onze gemeente.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen

we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan A t <
verzoeken we u dit alsnog te doen. C ,.e

De kerk kan alleen bestaan dankzij de K k b l

financiéle steun van haar leden. Uw bijdrage is e r a a n s
onmisbaar voor onze gemeente om ook in de

toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om
uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag

te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed
besteed!

Komende week gaan we de reacties voor dit jaar verwerken.

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat
deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor
het goed functioneren van onze kerk.

Mocht de antwoordenvelop niet opgehaald zijn, kunt u die inleveren in de postbus bij de
Open Hof of bij Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34 te Oud-Beijerland.

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben
gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.




Van de kerkelijk werker

Pastoraal gesprek

Eén keer per maand ben ik op donderdag ochtend aanwezig in de Huiskamer. Mocht u een
pastoraal gesprek willen met mij, dan kunt u hier naartoe komen als u dit goed uitkomt. lk ben
op 6 februari en 13 maart tussen 10.00 en 12.00 uur in de Huiskamer.

Ik kom natuurlijk ook heel vaak bij de mensen thuis. Dit doe ik voor de mensen in wijk West. Dus
wilt u mij liever ontmoeten in uw eigen huiselijke sfeer, dan kunt u me een bericht sturen of
bellen. Ik kom graag op de koffie.

Lighthouse in februari en maart

We komen bij elkaar op vrijdag 14 februari en vrijdag 7 maart.

Op vrijdag 14 februari lezen we over de het échte geluk volgens Jezus uit Mattheiis 5.
Aansluitend doen we iets creatiefs 0.a. met solderen.

Op vrijdag 7 maart spreken we over de wapenuitrusting volgens God. We gaan daarna
lasergamen. Wil je (klein)kind meedoen? Laat het even weten.

S

Als nieuw — creatief weergegeven door basiscatechese kinderen

Hoe ging het met. .. Basiscatechese?
We hebben reed:s vijf bijeenkomsten gehad met de kinderen. In januari spraken we met de
kinderen over wie Jezus is. De kinderen konden goed verwoorden hoe zij Jezus zien; zoon van
God, Redder, Rots, Licht, Brood om van te leven, Koning, goede dingen. Op 9 februari praten we
over wat Jezus deed.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
Ik werk 24 uur in de week.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn - van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Jolanda Griesdoorn
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Van de missionair kerkelijk werker

Hoe was .... de maand December?
De maand december stond in het teken van ontmoeten en eten. Ontmoeten en eten dat zorgt
voor verbinding.

Op 6 december ging ik met de handwerkgroep
mee naar de High tea bij de Oude Tol. De
hapjes waren heerlijk en het was

supergezellig. Het maakte mij ook bewust dat
het om meer gaat dan alleen het breien en
haken ter bestrijding van armoede. Lief en leef
wordt iedere vrijdagmiddag (vanaf 13.30 uur
tot circa 16.00 uur) gedeeld wat ontzettend
waardevol is.

Op 13 december was ik aanwezig bij het kerstdiner van De Roze Salon in de Huiskamer. Een
diner voor iedereen, LHBTQ+ of niet, 18 of 75 en alles daartussen en omheen. Een mooie
gelegenheid om de mensen achter de organisatie beter te leren en mensen te spreken. Het
leverde mooie gesprekken op. Een gesprek dat mij in het bijzonder is bijgebleven is van een
vrouw naast mij aan tafel. Ze bleek met het christelijk geloof opgegroeid, maar zo geeft ze aan:
die warme jas is ze ontgroeid. Een bijzonder gesprek volgde over haar worsteling en wat God
en het geloof nu voor haar betekent. Het laat het belang van present zijn zien.

En er was nog een kerstdiner. Namelijk op woensdag 18 december samen met Pameijer.
Hierover kan je meer lezen en zien op de pagina Huiskamernieuws.

Tafelgesprek: De leerlingen - terugblik en vooruitblik

Op donderdag 9 januari was het eerste tafelgesprek rondom het boek en
de podcast serie De Leerlingen. We zaten met negen mensen aan tafel.
Allemaal leerlingen van Jezus. Daar was geen twijfel over. Wel bleek er wat
twijfel te zijn over de doelgroep van deze avond. Is de avond niet bedoeld
voor jongvolwassenen? Ja zeker én voor mensen die ouder zijn! De avond
is open voor iedereen. Mocht je de eerste avond hebben gemist, weet je
van harte welkom om op de vervolgavonden aan te schuiven.

De vervolgavonden zijn op donderdag 13 februari en donderdag 27 maart om 19.30 uur.
Op donderdag 13 februari gaan we het hebben over hoe je de zondag verbindt met de
maandag. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben. Aanmelden mag via
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl of 06-57323416.

Leven van Genoeg met Johan Harms - donderdag 6 februari

Heb jij ook een volle agenda? Een volle agenda geeft vaak stress en kan je vreugde in het leven
dempen. Het kan er ook voor zorgen dat je kiest om door te gaan op dezelfde voet. Je minder
bezig bent met bewuste keuzes maken die goed zijn voor de natuur en jezelf.

Op donderdag 6 februari is om 20.00 uur spreker Johan Harms in de Huiskamer te gast. Vanuit
Leven van Genoeg vertelt hij graag over een vreugdevol leven. Een vreugdevol leven dat het
beste samen gaat met een eerlijk en duurzaam leven. In de lezing leg Johan Harms uit hoe
onze huidige gebruikelijke levensstijl is ontstaan. Daarna laat hij zien waar een gebruikelijke
levensstijl knelt met onze verlangens, en hoe dat anders kan. Het tweede deel van de avond
staat in het teken van gesprek over de toepassing van een Leven van Genoeg. Van harte
welkom! De koffie/ thee staat vanaf 19.30 uur klaar.
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Van de missionair kerkelijk werker

Huiskamerfolder voor het 1e half jaar 2025

Op het moment van schrijven is de afronding van de tweede Huiskamerfolder van het seizoen
2024/2025 nog in volle gang. Je vindt daarin het overzicht van een mooi aanbod van
verschillende activiteiten voor het 1e halfjaar van 2025. Van harte uitgenodigd om aan de
activiteiten deel te nemen. Neem gerust ook iemand mee. ledereen is welkom.

Agenda activiteiten taakgroep duurzaamheid

Mede met oog op organisatie van activiteiten in de Huiskamer, sluit ik aan bij de overleggen
van de taakgroep duurzaamheid. Vanuit de taakgroep duurzaamheid worden er komend
halfjaar diverse activiteiten aangeboden. Noteer de datum alvast in je agenda en houd deze
avond vrij. Informatie over activiteiten vind je in de Huiskamerfolder, weekbrief, website of
Facebook.

Donderdag 6 februari
Thema-avond “Leven van Genoeg”
Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Donderdag 20 maart
Bijeenkomst: We doen iets, omdat niets doen geen optie is
Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur.

Donderdag 3 april

Workshop: “God in de supermarkt”

Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 22 mei

Filmavond: Onder het maaiveld

Tijdstip: 19.30 uur

Woensdag 11 juni (onder voorbehoud)
Bezoek aan Hoeksch chips boerderij de Hoeksche Hoeve
Start rondleiding 13.30 uur

Start tweede baan als kerkelijk werkelijk, naast De Open Hof

Per 1 maart ga ik twee dagen in week werken in de Protestantse Gemeente Willemstad. Mijn
bevestiging staat gepland voor zondag 9 maart in de kerkdienst om 10.00 uur. In Willemstad
ga ik mij richten op pastoraat, voorgaan en de diaconie om van betekenis te zijn voor de
mensen in de buurt. Ik zal daar in principe op dinsdag en donderdag werken. De woensdag en
de vrijdag blijven mijn werkdagen voor De Open Hof.

Vakantie

Voordat ik in Willemstad aan de slag ga, ben ik een aantal dagen vrij. Namelijk van 20 februari
tot en met 28 februari om daarna weer met nieuwe energie aan de slag te gaan. Voor vragen
rondom de Huiskamer kan je terecht bij Marjan van der Meij of René Strijder.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskamer-activiteit of wil je mij spreken? Neem dan
contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Een hartelijke groet, Hanneke Blom

11



Column

R EBEKI(A Jaap den Boer

Ik kreeg onlangs een geboortekaartje. Rivka stond er op, geboren op 3 Tevet 5785.
Rivka is de Hebreeuwse naam voor Rebekka. De geboortedatum is die van de Joodse jaartelling.
Bij ons is dat 3 januari 2025.

Van Rebekka, de vrouw van aartsvader lzaak, wordt verteld dat zij jong was en heel mooi.
Volgens de overlevering zou zij een meisje van 14 jaar oud zijn geweest toen zij Izaak voor het
eerst ontmoette. Die ontmoeting verliep chaotisch.

Izadk bevindt zich op dat moment in het veld. En
wat gebeurt er zodra Rebekka lzaak ziet?

Daarvan zegt de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 21):
"Zij laat zich van haar kameel glijden.”

De Bijbel in gewone taal (BGT): "Zij sprong snel van
haar kameel”

Maar in de Hebreeuwse tekst staat het anders:
"Rebekka viel van haar kameel” staat er.

In de Staten Vertaling wordt dit wel goed
weergegeven.: "Rebekka hief ook haar ogen op, en
zij zag lzadk, en zij viel van den kemel af

Waarom zou Rebekka van haar kameel zijn
gevallen? Kreeg zij een duizeling van de hitte?
Maakte de kameel een onverwachte beweging?

Volgens rabbijnse commentatoren zou Izadk bij het zien van Rebekka zo enthousiast zijn
geweest dat hij op handen en voeten over de grond kroop. Je zou kunnen zeggen dat Izadk zijn
naam eer aan doet. Izadk (Hebreeuws Yitschak) betekent "hij om wie gelachen wordt”.

Maar Rebekka lacht niet maar schrikt zo hevig als zij de capriolen van |zadk ziet dat zij van haar
kameel afvalt.

Rebekka heeft geen nadelige gevolgen van haar val ondervonden. Later in het verhaal wordt
vermeld dat zij mooi was en zelfs zo mooi dat koning Abimelech het oog op haar liet vallen.
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Bedankt

Dankbaarheid

Ik ben blij dat ik bij De Open Hof hoor. Ik voel me er thuis
en heel veilig. ledereen is heel lief voor mij en ze maken
een praatje met mij. Ik hoor er echt bij. Soms mag ik de
kaarsen aansteken en als ik wil mag ik meedoen met de
kinderdienst. ledere zondag word ik opgehaald en weer
thuis gebracht. Daar ben ik heel blij mee. Toen ik
belijdenis heb gedaan, kreeg ik een mooi bijbels
kleurboek, dat is zo mooi, want ik kleur graag. Soms krijg
ik ook cadeautjes. Voor mijn verjaardag heb ik een keer
een klein handje met een parel erin gekregen en een
briefje erbij dat ik een parel ben in Gods hand. Toen
moest ik echt even huilen, ik ben er zo blij mee. Dit jaar
kwam er ook een hele lieve kerstengel op bezoek. Dank je
wel lieve mensen van De Open Hof.

Frieda van der Steen
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
2 februari
Werelddiaconaat Ethiopié
zie weekbrief

9 februari
Noodhulp Israél en Gaza
Zie uitgelicht
16 februari

Glorious primary and nursery
zie weekbrief

23 februari
Nederland, omzien gevangenen
zie weekbrief

2 maart
Egypte, huiselijk geweld bestrijden
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Een van de diakenen heeft een gift
van 300 euro ontvangen.

2 februari: Werelddiaconaat Ethiopié

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopié
vaker getroffen door langdurige droogte of heftige
regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van
landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun
ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert
jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar
ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze
worden lid van een spaargroep, leren een restaurant
of winkel opzetten, meubels maken, kleding
ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan
Ethiopiérs met hun tijd mee. Meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
collecte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-ethiopie/

9 februari: Noodhulp Israél en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israél heeft dramatische

gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk
met plaatselijke kerken

> en Israélische en
IS8 Palestijnse organisaties,
-3 biedt Kerk in Actie hulp
aan getroffen families.
In Israél gaat het om
praktische en
- psychosociale hulp aan
kwetsbare groepen,
waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit
Azié en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel,
water, medische benodigdheden en psychosociale
hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij
het herstel van huizen en werkgelegenheid. Meer
informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
collecte-kerk-in-actie-2025-noodhulp-midden-oosten-
israel-en-gaza/

Opbrengsten collecte
10 november Pauluskerk kerstdiner €2.279,21
17 november Hongaarse gemeente Oradea € 788,10
24 november Pa en Zoon helpen €1.014,37
1 december Werelddiaconaat Moldavié kinderen en ouderen € 654,90
8 december Werelddiaconaat Ghana, Sheaboerinnen € 452,85
15 december Noodhulp Israel en Gaza € 579,30

14



Collectes

16 februari:

Glorious primary and nursery

Vorig jaar is Altina via de organisatie
Livingstone naar Oeganda geweest. Zij
hielp bij de uitbreiding van de Glorious
kleuter- en basisschool in Lwamalenge. Zij
was onder de indruk wat hier is ontwikkeld.
De school begon in 2016 met 40 kinderen
in de open lucht. Nu gaan er al 350
kinderen uit de buurt naar school! Er
worden nog eens 60-70 kinderen fulltime
opgevangen omdat ze te ver weg wonen,
of omdat de situatie thuis niet veilig is of er
mogelijk geen ouders meer zijn. Ze worden
met heel veel liefde en aandacht
opgevangen. Het onderwijs is gratis, omdat
de leraren vinden dat alle kinderen uit
Lwamalenge het recht hebben om naar
school te gaan. Altina ontmoette James
Jingo die zelf ook onderwijs genoten heeft
terwijl er gebrek aan financién hiervoor
was. Als leraar geeft hij het stokje nu door.
De droom is dat alle kinderen uit
Lwamalenge en omgeving naar school
kunnen, ook als ze het eigenlijk niet
kunnen betalen. De ouders betalen wat ze
kunnen, dat kan ook in de vorm van
voedsel. De docenten leven van dat wat op
hun pad komt samen met de kinderen
waar ze voor zorgen. James hoopt dat
Glorious een veilige plek is waar kinderen
leren en plezier maken en dat ze opgroeien
met het besef dat ze er echt toe doen.

2 maart:
Egypte, huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gendergerelateerd geweld in
de huiselijke kring was al een groot
probleem in Egypte, maar door de
toenemende armoede neemt het alleen
maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van
Egypte wil bijdragen aan een veiligere en
vredige samenleving en daarmee Gods
liefde voor mensen laten zien. Ze traint
kerkleiders van lokale gemeenten om het
probleem bespreekbaar te maken.
Daarnaast worden verzorgers van kinderen
toegerust in het beschermen van de jonge
generatie tegen geweld en misbruik. Meer
informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/colle
cterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-zendi
ng-egypte-voorjaarszending/
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos, Sander van Bochove, Stijnvd Pol

Baanbrekers

Bezoek aan de voedselbank

Op maandagochtend 23 december hebben wij het opgehaalde geld overhandigd aan
de Voedselbank Hoeksche Waard. Daarnaast hebben we een rondleiding gekregen en
vragen mogen stellen. Het was een leerzame ochtend. De Voedselbank Hoeksche
Waard kan het geld goed gebruiken en hiermee het goede werk wat zij doen
voortzetten.

Namens alle Baanbrekers nogmaals bedankt voor alle sponsoring!

In het nieuwe jaar gaan we ook weer mooie acties bedenken. We houden jullie op de
hoogte.

Groetjes van ons,

Esther, Christiaan, Sofie, Ninthe, Robine, Roos, Madelief, Sander, Stijn, en Marcelle

VOEDSELBANKEN
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Column

Veer tig' dagen Rob van Brakel

Veertig is in de kerk een belangrijk getal. We ‘_ — ’ 1 -
zijn vertrouwd met de veertig dagen voor 9 30 E )une S o
Kerst, de Adventstijd, als voorbereiding op L

de geboorte van Jezus. Ook kennen we de piensias e fE““i“"f‘ 2

van Lijden en Opstanding. En dan zijn er
nog de veertig dagen van Pasen tot
Hemelvaart, de tijd waarin de opgestane
Heer zich aan zijn discipelen vertoonde.
Mocht u het vreemd vinden dat Pasen
zowel voor als na het feest een periode van
veertig dagen kent, afgesloten met een belangrijke gebeurtenis, en Kerstmis niet, dan geef ik u
daarin volkomen gelijk. In de middeleeuwen was er dan ook een traditie, waarin na Kerst ook
een periode van veertig dagen was. In die traditie paste bijvoorbeeld 1 januari (de achtste dag),
waarop Simeon en Anna de kleine Jezus zegenen, als zijn ouders met hem naar de tempel gaan.
Zo ook 6 januari (de dertiende dag), waarop het feest van Epifanie, de verschijning van Jezus in
de wereld, gevierd wordt. Hoewel Epifanie Bijbels gezien beter aansluit bij de doop van Jezus in
de Jordaan, maakte het volksgeloof er Driekoningen van: het feest van de Wijzen uit het Oosten.
Zo was het de gewoonte dat kinderen verkleed als Caspar, Balthazar en Melchior langs de
huizen trokken met een stok en een ster erop.

Misschien wat vreemd in dit verband is dat al op 28 december (de vierde dag), het feest van
Onnozele Kinderen, de kindermoord in Bethlehem door Herodes herdacht werd, veroorzaakt
door een gebeurtenis op de dertiende dag.

De veertigste dag valt op 2 februari. In heidense tijden was dit het feest van de aardmoeder, de
godin van de vruchtbaarheid. De hoop op de komst van de lente, op nieuw leven, was sterker
dan ooit, want de voorraden uit de herfst waren zo goed als op en mensen stierven soms van de
honger. In februari wordt die hoop voor het eerst zichtbaar in bijvoorbeeld sneeuwklokjes en
speenkruid. Het werk op de boerderij werd hervat en om dat te vieren at men pannenkoeken.
Later werd dat feest een Mariafeest: Maria Lichtmis, omdat men aannam dat Maria — zoals de
Joodse gewoonte was - veertig dagen na de geboorte van haar kind een offer in de tempel
bracht. Het was een vrouwenfeest en werd ook wel ‘vrouwendag’ genoemd. Tegenwoordig is
Internationale Vrouwendag op 8 maart, maar wellicht was 2 februari meer logisch geweest.
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Beroepings nieuws

Gevonden... een nieuwe dominee!

Na een (broed)proces van ruim 9
maanden, kunnen we jullie vertellen dat
er een prachtige zwaan uit het ei is
gekomen.

U zult begrijpen dat we hier allemaal erg
blij mee zijn. De beroepingscommissie
was het unaniem eens met de beslissing
om dominee Carla Schoonenberg-Lems
voor te dragen aan de kerkenraad.

De kerkenraad heeft het advies ook
unaniem overgenomen en dit is
ondertussen zowel in onze eigen gemeente, als in de kerk van Pijnacker dit afgekondigd.

In de eerdere stukjes over het beroepingswerk schreef ik steeds: “Op zoek naar.”” Dit was naar
aanleiding van een televisieprogramma. Halverwege het beroepingsproces moest ik weer aan
een televisieprogramma denken en wellicht herkent u dit.

We kijken met enige regelmaat naar Bed & Breakfast. Een programma waarin drie eigenaren
van een Bed & Breakfast bij elkaar verblijven. Alles wordt natuurlijk heel kritisch bekeken en ik
moet zeggen dat als wij dan een enkele keer in een hotel verblijven, we ook zo kritisch gingen
kijken.

Dit was ook een beetje zo met de zoektocht naar de dominee. We hadden behoorlijk wat
eisen opgesteld en het moest echt een schaap met 5 poten zijn. Dat was lastig en hoe meer
we luisterden, hoe kritischer we werden, in elk geval ik wel. Op allerlei kleine dingen werd
gelet.

Hoe mooi is het dan dat we met al onze eisen en wensen een heel fijne nieuwe predikant
hebben gevonden!

Het was een goed proces, waarin we elkaar steeds weer wisten te vinden.

Een quote van Ina in 't Veld, de voorzitter van de beroepingscommissie is dan ook:

“We hebben gewerkt met een commissie die elk op haar of zijn manier, vanuit een warm hart
voor onze gemeente, de best mogelijke keus wilde maken. Dat voelde goed

Op 4 februari willen we heel graag ds. Carla Schoonenberg-Lems aan u voorstellen.
We hopen van harte dat u er in grote getale bent, om haar welkom te heten.

Warme groet namens de beroepingscommissie,
Martine van de Merwe-Wisse
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Impressie Kinderkerstfeest 2024

Terugblik kinderkerstfeest

Zondagavond 22 december hebben ca 60 kinderen samen met hun ouder en grootouders
genoten van het kinderkerstfeest. Er was een leuke voorstelling “De Kerstmachine” waarin
professor Cool samen met de kinderen ontdekte wat er echt nodig is voor het kerstfeest. Na
afloop kregen de kinderen nog iets te drinken; bij de uitgang mochten ze een cadeautje
uitzoeken en mandarijntje om mee naar huis te nemen. De collecte bij de uitgang heeft een
bedrag van € 130,-- opgebracht en deze is geschonken aan de Stichting Het Vergeten Kind.
Op de website staan in het fotoalbum nog meer foto's.
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BREEKBROOD
Voor 8 personen

Ter inspiratie -

Ingrediénten

+ 175 g volkoren meel

- 75 g bloem

- 150 ml lauw water

- ca. 10 g boter op
kamertemperatuur

- theelepel suiker

« 4 g droge gist

- snufzout

- zaden van Bijbelse gewassen
zoals lijnzaad, karwij, anijs of
pompoenpitten

Bereiding

Vermeng alle ingrediénten
voor het brood met een mixer
(deeghaken) of pollepel. Kneed
daarna, ca.10 minuten, rustig
met de hand. Laat het deeg ca.

1 uur rijzen op een warme plek.

Vet de bakplaat in of gebruik
bakpapier. Vorm van het deeg
8 bolletjes en doop die in de
zaden. Leg de bollen met een
beetje tussenruimte als een
rond brood op de bakplaat.
Laat ze nogmaals met een
doek erover rijzen. Ze plakken
dan weer aan elkaar. Verwarm
intussen de oven voor op 220°.
Bak 20-25 minuten.

Bron: naar een recept op
www.rutgerbakt.nl

eertigdagentijd is een voorbereiding op Pasen.

We overdenken bekende Bijbelse verhalen. Jezus

die op een ezel met een boodschap van vrede

de stad Jeruzalem binnentrekt. Jezus die met

zijn leerlingen voor de laatste keer aan tafel
brood breekt en deelt. Jezus die, met de dood voor ogen,
geweld blijft afzweren: “"Nee, gebruik je zwaard niet, Petrus”
(Johannes 18,10). Sterven, maar niet voordat Jezus vertelt
over een graankorrel die vanuit de aarde tot leven komt.
Een graankorrel die, alleen door aan zichzelf te sterven
door het dode vlies open te breken, nieuwe levenskracht
schenkt. Dan pas kan die graankorrel groeien en vrucht
dragen om brood voor velen te worden (Johannes 12,24).
Daarom een recept voor breekbrood, dat passend isin deze
veertigdagentijd.

SYMBOLIEK VAN HET GETAL ACHT

Gekozen is voor een brood met acht bolletjes. Dit getal is
een herinnering aan de opstandingsdag van Jezus: de dag
na de sabbat, de eerste dag van een nieuwe week. ®

Tekst en foto’s: Tini Brugge




Bloemschikken

Symbolische bloemschikkingen nog eens bekijken?

In de periode van Advent en Kerst verzorgden Wilma en Wim van 't Noordende voor iedere
dienst een mooie symbolische bloemschikking, gebaseerd op de lezingen in de dienst. Dat is
voor hen altijd een drukke tijd, vooral de laatste periode. Vierde Advent, de Kerstnachten 1e
Kerstdag komen vaak kort of altijd kort na elkaar. In het kerstnummer van ons KerkmagaZIN is
te lezen met hoeveel zorg, liefde en toewijding zij dit verzorgen.

De foto’s en de toelichtingen zijn terug te kijken in het fotoalbum op onze website. Het is zeker
de moeite waard om deze prachtige bloemschikkingen nog eens rustig te bekijken.
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Vier je verjaardagin de kerk

Op 11 jan jl. was het alweer de 2e vier-je-verjaardag-in-de-kerk van dit seizoen.

Dit keer zorgde Hanneke voor de opening en Anton verzorgde de muzikale omlijsting met zijn
pianospel. Nadat we elkaar hadden toegezongen, verraste Mevr. Walraad de aanwezigen met
een mooi gedicht. De groep was deze keer niet zo heel erg groot, doordat er 3 gemeenteleden
zich wegens ziekte hadden moeten afmelden, wel werd er aan hun gedacht doordat ze
gezamenlijk een kaart kregen toegestuurd.

Wat het vermelden waard is, is dat we deze middag hulp kregen van Robine de Boer en dat
werd door iedereen op prijs gesteld.

Hartelijke groet van Marianne Apeldoorn, Nel van der Sluijs, Ina in't Veld, Robine de Boer en
Dianne van den Berg.
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DE SNEEUWSTORM

Er was een man die sceptisch stond tegenover
God, Jezus en de heilige Geest. Soms plaagde
de man zijn vrouw omdat zij zo'n sterk geloof
had of hij vertelde wat hij ervan vond. “Ach het is
allemaal nonsens! Waarom zou God zich
verlagen om mens te worden net als wij? Dat is
toch een gestoord verhaall” Op een sneeuwige
zondag vertrokken zijn vrouw en zijn kinderen
naar de kerk terwijl de man thuisbleef. Toen zijn
gezin al een tijdje weg was, begon de wind
steeds harder te waaien totdat het uitmondde in
een zware sneeuwstorm.

Ineens hoorde hij een harde klap, iets was tegen
het raam aan geslagen. Niet snel daarna hoorde
hij een andere klap. Hij keek door het raam naar
buiten, maar zag niets. Hij liep naar buiten om te
kijken wat hij had gehoord. Toen zag hij op een
veld vlakbij een toom ganzen staan. Deze
ganzen wilden waarschijnlijk naar het warme
zuiden vliegen, maar werden overvallen door de
sneeuwstorm. De ganzen konden geen kant
meer op en moesten blind landen. Ze waren
gestrand bij zijn boerderij zonder eten en zonder
voedsel.

De man voelde dat hij de ganzen moest helpen
en dacht dat de ganzen in de schuur veilig
zouden kunnen schuilen, dus hij opende de
schuurdeur voor de ganzen. Hij wachtte in de
hoop dat de ganzen door zouden krijgen dat ze
de schuur in konden gaan. Maar de ganzen
hadden niet door dat het daar veilig voor hen
zou zijn. De man probeerde dichter naar ze toe
te gaan om ze naar de schuur te leiden, maar de
ganzen vluchtten uit angst weg.

De man liep zijn boerderij weer in om een stuk
brood te halen. Van het brood maakte hij een
spoor die naar de schuur leidde, maar nog
steeds begrepen de ganzen het niet. De man

Wijze UWoorden

werd gefrustreerd en probeerde de ganzen naar
de schuur te jagen, maar de ganzen raakten in
paniek en rende alle kanten uit behalve naar de
schuur. Totaal gefrustreerd riep de man
“Waarom volgen jullie mij niet? Kunnen jullie
niet zien dat de schuur de enige veilige plek is
om de storm te overleven? Hoe kan ik jullie ooit
op een veilige plek brengen?”

Hij zei tegen zichzelf, “Hoe kan ik ze ooit redden?
Kon ik maar één van hen worden, dan kon ik ze
naar de veiligheid leiden.” Op dat moment
hoorde hij wat hij zelf zei. . Toen ineens besefte
hij wat God voelt voor de mensen. Want God
had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gestuurd om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door hem te redden.
Johannes 3:16-17

Bron: www.inspire21.com
Vertaling: Esther Kooij




De wereld is mooier met jou

De wereld is mooier met jou

Over een maand verhuist een bewoonster na een verblijf van
bijna 30 jaar op de woonlocatie. Haar ouders en haar broer

met zijn gezin, zijn eerder al verhuisd naar Zierikzee, maar zij

kon die stap nog niet maken, omdat iedereen die belangrijk DE WERELD

voor haar geworden is, bij haar woont of werkt. Vrienden

maken en vriendschappen onderhouden is best ingewikkeld IS MOOIER
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze kent wel

heel veel mensen, maar vrienden of vriendinnen heeft ze MET ]0“

niet. De mensen die voor haar van betekenis zijn, buiten haar
familie om, zijn begeleiders en cliénten van de
woonvoorziening en dagbesteding.

Wie wel eens verhuisd is, zal weten hoe moeilijk dat kan zijn. %
Een proces van loslaten en misschien ook wel rouwen, zeker

als je afhankelijk wordt of bent van anderen. Tijdens mijn

diensten neem ik tijd voor haar om samen met haar spullen uit te zoeken. Het is een mooi
proces om dit samen met haar te doen. Ik leer haar op een andere manier kennen: wat ze
gedaan heeft, wat haar hobby's waren, waar haar interesses lagen. Ik kan eigenlijk niet goed
genoeg beschrijven hoe waardevol het is om de tijd nemen voor iemands leven. Ik leer ook van
haar hoe het is om afhankelijk te zijn van anderen en hoe mooi het is als iemand dat ook
toelaat. Ook voor haar kan ik weer vanuit de grond van mijn hart zeggen : “De wereld is mooier
met jou”

Petra Moerkerken
06-23216715
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Seniorenraad

Gedenk uw vierdagen...

Ondertussen zullen we de nieuwjaarsrecepties wel gehad hebben. Van 1 januari
(nieuwjaarsdag) tot 31 december(oudejaarsdag) staan er echter weer nieuwe feestdagen op de
kalender. Bijna elke dag is er wel wat te vieren. Ik neem aan dat wij de oorsprong/betekenis van
onze christelijke feestdagen, Driekoningen, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Kerst nog
wel weten. Velen kennen nauwelijks de betekenis van deze dagen, maar kijken er naar uit
omdat het weer een extra vrije dag is. Winkels waren deze dagen gesloten, dat betekende
extra eten in huis halen. Vooral met Kerst en Pasen zijn de boodschappen niet aan te slepen,
want ja, je hebt een extra dag dus halen we voor een week in huis. Stel dat je onverwacht visite
krijgt, Ik verbaasde ik mij erover dat er soms zelfs op 1e kerstdag winkels open waren. Ook op
zondag (meestal na 12 uur), ook wordt die dag steeds meer gebruikt om gezellig te winkelen
of boodschappen te doen. Dit is al enige jaren zo.

Dan volgen nog de nodige verjaardagen, die variéren natuurlijk per familie. Moederdag en
Vaderdag vragen ook aandacht en .... cadeautjes. Het leukste zijn de zelfgemaakte tekeningen
of frutseltjes van de kinderen of kleinkinderen. Maar ook dat wordt minder en moeten moeder
en vader verwend worden met nieuwe elektrische apparaten, althans volgens de reclames.....
Een huwelijksdag/-jubileum moeten we ook in ere houden. Dan kennen we nog Koningsdag,
Dag van de Arbeid, Prinsjesdag, Leidens ontzet, Gronings ontzet, Alkmaars ontzet, Wat hebben
we nog meer? Wel, de nodige gedenkdagen, 4 en 5 mei, maar ook het herdenken van de
dagen van overlijden van onze dierbaren en Allerzielen.

Als minder algemene dagen kunnen we nog noemen: carnaval/Vastenavond, (gevolgd door
Aswoensdag), Halloween, Sint-Maarten en Sinterklaas. Dit zijn wel zo de bekendste ‘feesten;,
hoewel wij er niet allemaal mee te maken hebben, maar toch.

Ik heb ook enkele spreuken gevonden:

‘Het leven bestaat niet altijd uit een feest, maar wees blij dat je op deze mooie aarde bent geweest. "

'Het zal een feest zijn als ieder doet wat hij van anderen verlangt. Een goed geweten is een voortdurend feest.
'De lente is de manier waarop de natuur zegt, tijd voor een feestje.

'Herinner je gisteren, droom van morgen, maar feest vandaag.

Er zijn er nog veel meer, misschien wel voor elke dag van het jaar. Het nieuwe jaar is weer
begonnen. De eerste feestdag is al weer voorbij. Nou ja, feestdag, van oud op nieuw, brand
hier, brand daar, vuurwerkslachtoffers, vernielingen, geweld, noem het maar feest. Ze zijn weer
voorbij. Op naar het volgende feest. Proost op het leven. Maar vergeet de dierbaren niet.

Gonnie Confurius-de Keijzer
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Nieuwsbrief 10, dec, 2024

Geiten project:

Dankzij de opbrengst van de collecte van de PKN- gemeente De Open Hof in Oud-
Beijerland konden er eind juni weer geiten gekocht worden. De geiten zijn uitgedeeld
aan mensen in de gemeenschap Rubengera die nog geen geit hadden en die dat
hard kunnen gebruiken.

Namens de gezinnen: heel hartelijk bedankt!

'We doen iets, omdat niets doen geen optie is’.
Een boeiende avond over activiteiten voor en in Rwanda.

Meer weten over de geiten en/of over Rwanda? Kom dan op 20 maart naar de avond over
Rwanda/ Uganda. Er is dan een interessant bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, te weten
Altina Verhorst over haar World Service reis naar Uganda (2024) (buurland Rwanda), Peter van
der Wel over de activiteiten van St. Support Rwanda voor mensen die leven aan de onderkant
van de armoedegrens en Gertjan van Dueren den Hollander over "Piepers en People" en zijn
inzet in Rwanda vanuit Agriterra. Noteer het vast in uw agenda. 20 maart 2025, 20 uur in de

Huiskamer van De Open Hof. a7



Leesrooster

In het KerkMagazin wordt het bijbelroster van de NBG overgenomen. Onderstaande
toelichting wordt gegeven bijhet rooster voor 2025.

Lees je Bijbel, bid elke dag

‘Lees je Bijbel, bid elke dag' Met dat motto zijn generaties groot geworden. Tegenwoordig is
het ook voor veel christenen niet meer vanzelfsprekend om dagelijks de Bijbel lezen. Maar wie
ervoor kiest om dit toch te doen, kan meepraten over de hoop, troost, bemoediging en
aansporing die van die goede gewoonte uitgaat. Dat geldt voor christenen in Nederland,
Vlaanderen en wereldwijd. En ook al is de werkelijkheid vaak weerbarstiger: de Bijbel heeft de
kracht om te verbinden, over alle grenzen heen.

Daarom bieden we u ook dit jaar ons leesrooster aan, als dagelijks voedsel voor de geest.

Rieuwerd Buitenwerf
Directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitleg bij het leesrooster

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf. In het leesrooster van het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde
leestradities bij elkaar. Om de onderliggende leestradities, de samenhang met kerkelijke
feestdagen en de Bijbels-inhoudelijke lijnen en verbanden duidelijk te maken, is er bij iedere
maand een korte toelichting over de gemaakte keuzes.

Waar in die toelichting verwezen wordt naar ‘de Kerk,, wordt de kerk als gemeenschap van alle
eeuwen bedoeld, ook al klinken in individuele kerken op zondag andere teksten. 2025 is in dat
opzicht een bijzonder jaar: we herdenken dat 1700 jaar geleden, in 325 n.Chr,, het Concilie van
Nicea plaatsvond, de eerste vergadering waar vertegenwoordigers van alle kerken
probeerden om tot gezamenlijke uitspraken over belangrijke geloofsonderwerpen te komen.
Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of volgens het oecumenisch
leesrooster op zondag worden gelezen, in kleinere perikopen over de dagen voor of na een
zondag verdeeld. Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor de leestraditie van de
oosters-orthodoxe kerken, niet in de laatste plaats omdat in 2025 het Pasen van de westerse
en de oosterse kerk samenvallen.

Het NBG-Bijbelleesrooster 2025 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas
Touwen, predikant van de Oude Kerk in Amsterdam en van de Nederlandse Kerk in Duitsland.
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Leesrooster

februari

Z0

Lucas 4,1-13

Lucas 4,14-30
Lucas 4,31-44
Lucas 5,1-11

Lucas 5,12-16
Lucas 5,17-26
Lucas 5,27-39

februari / maart

Z0

23

Psalm 83
Ester 1,1-12
Ester 1,13-22
Ester 2,1-14
Ester 2,15-23
Ester 3,1-11
Ester 3,12-15

Lucas 6,1-11

2 Kronieken 5,2-14
2 Kronieken 6,1-11
2 Kronieken 6,12-21
2 Kronieken 6,22-31
2 Kronieken 6,32-42
2 Kronieken 7,1-10
2 Kronieken 7,11-22
2 Kronieken 8,1-11
2 Kronieken 8,12-18
2 Kronieken 9,1-12
2 Kronieken 9,13-31
Lucas 6,12-26

Lucas 6,27-38
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Huiskamernieuws

Kerstdiner

Alweer zes weken geleden! Maar toch nog even wat
beelden. In nauwe samenwerking met de Stichting
Pameijer. Tussen 15:30 — 19:30 uur volop bezigheid,
gezelligheid en ontmoeting. Met 49 deelnemende
bezoekers en vrijwilligers. Op het menu stonden:
Italiaanse soep, gebakken kip, gevuld met pancetta en
salie. Gekookte gnocchi met broccoli en spruiten. En
tiramisu toe. Heerlijk! Daarna nog wel opruimen =,
Complimenten en hartelijke dank voor ieders deelname
en inzet!

Betalingen Huiskameractiviteiten

U kunt nog steeds contant uw bijdrage geven. Maar het kan net zo gemakkelijk
met de QR-code, speciaal voor de Huiskamer. Met de Camera App op uw mobiele
telefoon scant u de QR-code en betaalt u. De QR-code hangt in de Huiskamer en is
geldig tot 6 november 2026.

Vrijwilligers gevraagd

Een gastvrouw of gastheer voor:

1) woensdagmiddag, van 13:45-16:00 uur

2) dinsdagmorgen, van 9:45-12:00 uur.

3) iemand die 1 keer per maand meedraait in het wasgoed-rooster van huiskamer-keuken.
Meer informatie ontvang je van Hanneke Blom (06-5732 3416), Marjan van der Meij
(06-2420 5045) of René Strijder (06-3070 9564).
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Service

PASTORAAT

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker, werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733 e-mail
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijck, Hoeksche Waard West)

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker, werkdagen:
woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416, e-mail:

hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

mw. Anneke Klavers — Bras, kerkelijk werker, werkdag: donderdag
tel. 06 1274 8565, e-mail: annekeklavers@deopenhofoudbeijerland.nl

Post- en bezoekadres voor zowel Jolanda, Hanneke als Anneke:
W. Van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland

Coordinator wijk Qost (Spuioever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en
Hoeksche Waard Oost) mw. Ineke Wisse,

tel. 0186-616451 of 06 2165 7625 e-mail: inekewissed7@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucg-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Marc Bijl

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland

tel. 06-4118 1319/ 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Vacant

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Vertrouwenspersoon
Anita Berger
vertrouwenspersoon
@deapenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

Berto Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3262 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

Leo Brussaard

tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen

NLO4 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie

NL89 RABO 03737119 05

Of uw bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452
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@ Als nieuw

Na de kerkdienst heeft de dominee een nieuwtje. Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa’s

‘Mensen,’ zegt hij, ‘U zag het al, de kerstversiering is mensen naar de rommelmarkt. ledereen is blij- Behalve
opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen,  een mevrouw die een Bijbel wil kopen- ‘Deze is beslist
ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een niet ALS NIEUW!" moppert ze, ‘Hij is stukgelezen! Bah!’
ROMMELMARKT! Komt allen!’ In de kerk steekt De dominee zegt vriendelijk: ‘Deze Bijbel, mevrouw, is
geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen  oud, maar het verhaal blijft ALTIJD nieuw. Probeer
leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt maar!’ De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee

smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag.

voor de markt. Ze krijgen elk een titel: ‘Oud en Kapot’, ‘s Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel
‘Mooi Oud’, ‘Nuttig” en ‘ALS NIEUW'. Ernaast staan f' een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet
dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen

veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij
prijsjes op. ‘Niet te duur maken! roept de dominee, glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het
‘Alles moet WEG! orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem
proberen, in de knispernieuwe sneeuw.

Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 1 tekeningeties bij. Als je elke
rode letter in het bijpassende tekeningetje hebt gezet, lees je van links naar rechts het goede nieuws van januari!
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Uit de Bijbel

Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief -
geen Nieuw gebod maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is.
Toch is het ook een hieuw gebod, omdat de duisternis wijkt
en het ware licht ol schijnt, werkelijk, in Jezus' leven N
en in jullie leven. Naar 1 Joh. 2.7-8 FE Y



