Baanbrekers actie voor de voedselbank
Interview Wim en Wilma
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Interview

‘Het is veel werk, maar het geeft
ook veel voldoening’

Geschreven door Joke Waltmans

Zodra Wilma van ‘t Noordende weet wat de schriftlezing wordt voor de zondag gaan bij
haar de creatieve raderen draaien. Ze concentreert zich op de speerpunten in de tekst en
zoekt uit met welke bloemen zij daar betekenis aan kan geven. Met de technische hulp
van man Wim ontstaat er zo een prachtig liturgisch bloemstuk voor in de kerk.

Het zijn drukke tijden voor Wim en Wilma. Voor alle christelijke hoogtijdagen maken zij samen
een passend liturgisch bloemstuk: voor de vier adventszondagen, voor de Kerstnachtdienst en
Eerste Kerstdag dit keer. Net als eerder dit jaar voor Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en voor de
dienst voor Allerzielen.

Al bijna 15 jaar wordt de donderdagmiddag
van de Numansdorpers bij zulke dagen
ingenomen door ‘het steken van het
bloemstuk. Dan ontstaat op tafel wat Wilma in
gedachten heeft. De juiste bloemen zijn die
ochtend door haar vaste groene bloemist
Verbaas geleverd. ,Het is altijd afwachten of de
bloemen, die ik graag wil, verkrijgbaar zijn. Is
dat het geval, en heb ik de juiste vaasjes op
voorraad, dan kan ik het idee gaan uitwerken!
Wim heeft zich dan al verdienstelijk gemaakt in
zijn werkplaats met een technische creatie.
»Soms moet ik wel eens zuchten,” bekent hij
lachend. ,,Dan denk ik ‘hoe krijg je het voor
elkaar?, maar we komen er altijd weer uit. Je
raakt op elkaar ingespeeld, ” vertelt hij nadat
hij alle onderdelen naar binnen heeft
gesjouwd.

Liturgisch bloemschikken
iedere keer weer teamwork




Interview

BOS-avond

Ook dat is vaste prik: na het opbouwen op
donderdagmiddag en de Bord Op
Schoot-avond, die daar automatisch op
volgt omdat de tafel wordt ingenomen
door bloemen en allerhande
toevoegingen, rijden ze op vrijdag samen
naar De Open Hof om daar het bloemstuk
in elkaar te zetten. Met uiterste precisie
gaat Wilma te werk. Een foto op haar
mobiel toont precies het stuk dat ze de dag
ervoor heeft gecreéerd.

LLiturgisch bloemschikken is toch anders
dan het gewone bloemschikken. Het voelt
voor mij echt zo dat ik ook inspiratie van
boven krijg. Het is veel werk, maar het
geeft ook veel voldoening. Ik denk zelden
‘dat had ik anders moeten doen. Ik vraag
mij wel eens af ‘Zou het nog rechtop
staan?,’ vertelt ze enthousiast.

Bij het creéren van het bloemstuk is de
verkrijgbaarheid van de bloemen
bepalend. Soms heeft Wilma ideeén voor
een rood bloemstuk en is die kleur op dat moment niet verkrijgbaar. Verse bloemen zijn voor
haar leidend, kunstbloemen gebruikt ze niet. Alleen die ene keer dat ze heel veel klimop nodig
had, toen voegde ze er wat kunsttakken aan toe. Klimop is sowieso een plant die ze graag
gebruikt. , Klimop staat voor houvast en trouw, daar gaat het in de Bijbel natuurlijk vaak over,’
vertelt Wilma. Meestal komt dat groen uit eigen tuin, vandaar dat Wim niet te vaak de
snoeischaar mag hanteren.

Symbolisch

Ook vingerblad, als symbool van een zegenende hand, gebruikt Wilma graag. Maar in een
afgedankt beeld uit de tuin van zoonlief of boomstronken bij een rij gekapte bomen ziet Wilma
ook vormen die ze voor haar creaties kan gebruiken. ,,Misschien niet meteen, maar op een
gegeven moment komt het tevoorschijn en zie ik er iet symbolisch in. Die antenne staat altijd
uit”




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
22 december 10:00u  ds. Jaap Brederveld

22 december 19:00u Kinderkerstfeest
24 december 22:00u  mw. Sity Smedinga Kerstnachtdienst
25 december 10:00u  mw. Ineke Bakker Kerstviering
29 december 10:00u  mw. Wilma Blaak
31 december 19:30u  Hanneke Blom Oudejaarsdienst
5 januari 10:00u  ds. Alexander Noordijk Nieuwjaarwensen
12 januari 10:00u  ds. Jaap Brederveld
19 januari 10:00u  ds. Gerard Wolfert
26 januari 10:00u  ds. Frits Renes

Glithwein en kerstbrood

Op 24 december vieren we om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Na afloop drinken we traditiegetrouw met elkaar een glaasje gliihwein en er is
kerstbrood. Er wordt ook gezorgd voor een alcoholvrij drankje.

Wat de toekomst brenge moge, de start van een nieuw kalenderjaar. . .

Eris geen kerkdienst op 1 januari. Op zondag 5 januari begint de dienst om 10.00 uur. Er is rondom de dienst volop gelegenheid om elkaar al het

goede toe te wensen voor het nieuwe jaar. Na het koffiedrinken en het woordje van de voorzitter van de kerkenraad, Marc Bijl, heffen we met
elkaar het glas!

- ; Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
@I- kerkdlenstgemlst Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Kerstgroet kerkenraad

Lieve mensen van De Open Hof,

Als kerst dit jaar donkerder is dan normaal,
kijk dan omhoog.

Want juist in het donker,

kan je de Ster zien schijnen.

de Ster die belooft:
in al je vragen, zorgen en pijn
zal Ik er zijn.

Want Ik ben Die is,
Die was en komt.
[k ben Imanuel,
God met ons.

Namens de kerkenraad wens ik u en jou Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Het afgelopen jaar hebben we in maart afscheid genomen van ds Lyonne. We zijn alweer zo'n 9
maanden domineeloos. Negen maanden is een verwachtingsvolle periode.

Een periode waarin we samen hebben laten zien dat ook zonder predikant De Open Hof een
mooie en levende gemeente blijft. Dat is iets waar we met elkaar trots op mogen zijn. Maar
uiteraard kijken we uit naar een nieuwe predikant voor onze mooie gemeente die we hopelijk
in het nieuwe jaar mogen verwelkomen. Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers, maar ook de
professionals binnen onze gemeente, de gastpredikanten en natuurlijk u allen die zo trouw de
diensten bezoeken, hartelijk danken. Ik heb zelfs de indruk dat de diensten weer door meer
mensen bezocht worden. We hebben ook vele mooie en bijzondere vieringen gehad het
afgelopen jaar. De Huiskamer draait op volle toeren met mooie en interessante activiteiten en
het Stiltecentrum is ook weer door de weeks open. We zijn goed bezig met elkaar en blijven
elkaar vasthouden.

Om zo'n mooie en bloeiende gemeente te blijven hebben we echter nog wel wat mensen
nodig, die zich hiervoor willen inzetten: in de kerkenraad is nog steeds een vacature voor
pastoraal ouderling en jeugdouderling, evenals een notulist. Het zou natuurlijk fantastisch zijn,
of beter het is eigenlijk een voorwaarde, dat we een voltallige kerkenraad hebben als we
volgend jaar een nieuwe predikant welkom mogen heten. Daarnaast is er ook nog voldoende
te doen in het jeugdwerk, het pastoraat, redacties en diverse commissies.

Wil jij er eens serieus over nadenken op welk terrein je jouw talenten kan en wil inzetten zodat
we de taken beter onder elkaar kunnen verdelen. Neem gerust vrijblijvend contact op met
Cobi of met mij en dan kunnen we eens bekijken welke taak eventueel bij je zou passen. We
komen er dan vast wel uit.

Voor nu gaan we genieten van de feestdagen, we houden oog voor elkaar, denkend aan
Christus die als vredevorst naar ons mensen is gekomen. Voor alle mensen op aarde.

Nogmaals Gezegende dagen, namens de kerkenraad, Marc Bijl, voorzitter




Van de kerkelijk werker

Geloofsopvoeding bij pubers

Je puber(s) opvoeden: het is soms al moeilijk genoeg, laat staan opvoeden met geloven. Hoe
ervaren andere ouders dat? Hoe kun je je kind iets meegeven van je geloof? Wat heb je zelf
meegekregen wat is daar nog van belang voor je? Kom donderdagavond 23 januari 2025 naar
De Huiskamer en praat mee. Tijdens deze avond ontdekken we hoe de geloofsontwikkeling
van jongeren verloopt. Je ontdekt je eigen wortels van geloven, maar ook de vruchten die je
zelf (onbewust) doorgeeft. We gaan met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit. De avond
is bedoeld voor (groot)ouders met jongeren (12-16 jaar). We starten om 20.00 uur. Ik hoor
graag of je meedoet.

Lighthouse in 2025

Sinds januari zijn we van start gegaan met een nieuwe jongerengroep. Met een nieuwe groep
is het altijd even zoeken hoe je te werk gaat, wat er aanslaat, hoe je de communicatie doet. De
opkomst was wisselend, vaak een flinke groep. We zien al wel een vaster groepje ontstaan. We
hebben nieuwe data gepland voor 2025. Namelijk op vrijdag 24 januari, vrijdag 14 februari,
vrijdag 7 maart en vrijdag 14 april de afsluiting van het seizoen. Wil je (klein)kind meedoen?
Laat het even weten.

Hoe ging het met.. Allerzielen, de open kerk?

'Wat mooi al die kaarsjes; 'Serene sfeer, 'Zulke mooie muziek' Dit zijn enkele van de
opmerkingen die we hoorden op zaterdag 2 november toen de kerk in de middag open was
om een kaarsje te branden voor iemand die je mist. Er waren pastoraal bezoekers aanwezig om
met de mensen in gesprek te gaan. Velen deden dit en er ontstonden mooie gesprekken. Bij
het meditatieve moment was er veel belangstelling. Aan het einde van de avond was er een
rivier van kaarsjes en licht ontstaan onder het schilderij Levensweg.




Van de kerkelijk werker

Sis! 28 januari Tivka

We komen bij elkaar op dinsdag 28 januari om 20.00 uur in de kerk. We hebben een Tivka
docent uitgenodigd. Tivka is kortgezegd christelijke yoga. Neem een yogamatje mee. Wil je
meedoen? Laat het me weten. SIS is een groep vrouwen tussen de 35-55 jaar.

Hoe was het met....de Bijbelquiz?

Zondag 17 november was er een Bijbelquiz voor alle generaties. Een handvol gemeenteleden
deden mee. En de winnaar is geworden... Gerdina Huisman! In haar eentje wist ze de meeste
correcte antwoorden op de vragen te geven. Gefeliciteerd Gerdina!

Kerststvakantie

Ik heb vakantie van maandag 23 december - zondag 5 januari. Voor vragen tijdens mijn
afwezigheid kun je terecht bij onze scriba Cobi Crucg.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
Ik werk 24 uur in de week.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn - van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Jolanda Griesdoorn
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Van de missionair kerkelijk werker

Hoe ging het met.....

Het 2e Tafelgesprek over Zien in het licht van Gods koninkrijk

Waar zie jij al iets oplichten van Gods koninkrijk? In het tweede tafelgesprek gingen we op zoek
naar tekenen van Gods koninkrijk. Gods koninkrijk dat zich kenmerkt door een leven in
verbondenheid met God en elkaar. Verbondenheid die zichbaar wordt in de manier van ons
leven: Hoe betrekken we God in ons dagelijks leven en de keuzes die we maken? Hoe geven we
ons geloof handen en voeten? We lieten ons inspireren door de uitzending van Petrus in het
Land van zaterdag 21 september in de Prinsekerk in Rotterdam. Er licht iets op van Gods
koninkrijk wanneer wij gastvrij zijn (in de kerk en daarbuiten), oog hebben voor de mensen om
ons heen en een luisterend oor zijn, door een bezoekje, of door een kerstengel zijn enz. ... Het
zit vaak al in kleine dingen waarmee we iets van Gods licht en liefde kunnen laten zien. God
heeft Zijn Heilige geest geschonken om ons te helpen in het spoor van Jezus te leven. We
gingen in gesprek over de ontvangst van Heilige Geest en wat je ziet als werking van de Heilige
Geest in het dagelijks leven. In allle bescheidenheid en verlegenheid soms. Als gelovigen
mogen we leven vanuit het geloof en vertrouwen dat God met Zijn Geest door mensen heen
werkt en we uit Zijn bron mogen putten om vandaag al iets van Gods koninkrijk zichtbaar te
maken.

Vervolg jaarthema Als nieuw: Leven in het licht van Gods koninkrijk

Adventskalender: Als nieuw! Leven in het licht

Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. De
adventskalender van Petrus staat in het teken van het jaarthema. Van harte aanbevolen om
deze kalender via Petrus te volgen (https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/) en in aanloop naar
Kerst elke dag even stil te staan en bewust toe te leven naar kerst. Zo valt in het donker van
deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

Tafelgesprek: De leerlingen - donderdag 9 januari

Op donderdag 9 januari start een nieuwe serie tafelgesprekken
rondom het boek en de podcastserie De Leerlingen. Wat betekent
het om Jezus te volgen in onze tijd? Hoe doe je dat? Jurjen ten
Brinke zoekt in de Leerlingen naar antwoorden en richt zich
daarvoor op de Bergrede uit het Bijbelboek Matteiis. De Bergrede
bevat Jezus' visie op hoe we goed met elkaar en met God kunnen
leven. We gaan samen ontdekken wat dat voor ons betekent.
Doe jij mee? We starten donderdag 9 januari om 20.00 uur tot circa
21.30 uur met het eerste hoofdstuk en kiezen samen welke thema'’s
we daarna bespreken. Het is de bedoeling om een aantal
vervolgavonden te plannen tot aan de zomervakantie. Je hoeft het boek niet gelezen te
hebben. Graag vooraf aanmelden via hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker

- Leven van Genoeg met Johan Harms - donderdag 6 februari

Op donderdag 6 februari is om 20.00 uur spreker Johan Harms in de Huiskamer
te gast. Vanuit Leven van Genoeg vertelt hij graag over een vreugdevol leven.
Een vreugdevol leven dat het beste samen gaat met een eerlijk en duurzaam
leven. Gaat alles goed, maar verdwaal je in je agenda? Verder alles op rolletjes,
maar nog niet zo groen? Er is een goed leven mogelijk, zonder stress en binnen
de draagkracht van de wereld.

In de lezing leg Johan Harms uit hoe onze huidige gebruikelijke levensstijl is
ontstaan. Daarna laat hij zien waar een gebruikelijke levensstijl knelt met onze
verlangens, en hoe dat anders kan. Het tweede deel van de avond staat in het teken van
gesprek over de toepassing van een Leven van Genoeg. Van harte welkom! De koffie/thee staat
vanaf 19.00 uur klaar.

Kerstvakantie en oudejaarsdienst

Ik heb vakantie van maandag 23 december tot en met maandag 30 december. Op
dinsdagavond 31 december zal ik voorgaan in de viering op oudjaarsavond om 19.30 uur. Van
harte welkom om het jaar samen met God en elkaar af te sluiten.

Primaire nascholing

Op woensdag 15 en donderdag 16 januari ben ik afwezig in verband met primaire nascholing
(blok 3). Tijdens deze dagen gaan we in gesprek over uitleg van de Bijbel in hedendaagse tijd
en staan we stil bij onze eigen spiritualiteit.

Poézieavond - donderdag 30 januari 2025

U bent van harte uitgenodigd om samen de week
van poézie te open met een interactieve avond op
donderdag 30 januari 2025 om 19.30 uur. De week
van de poézie staat in 2025 in het teken van het
thema ‘lijfelijkheid’ Hoe vertaalt zich lijfelijkheid in
poézie? En hoe krijgen drie belangrijke
levensaspecten Aandacht, Acceptatie en Aanraking
een poétische plek in ons leven? Uitdagende
thema'’s om zelf gevoelens en gedachten in ;
woorden te vertalen of ze terug te vinden in bestaande teksten. U wordt speciaal uitgenodigd
om teksten, die een speciale betekenis voor u hebben, mee te nemen om te bespreken of zelf
voor te dragen. Ter afsluiting maken we zo mogelijk deze avond een gezamenlijk gedicht.

De avond zal worden geleid door Sabine Alders-du Bosc, dichter van de Hoeksche Waard
2023-2024. De avond duurt 1,5-2 uur. Aanmelden is niet nodig.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskamer-activiteit of wil je mij spreken? Neem dan
contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Ik werk 2 dagen in de
week voor De Open Hof.

Mijn werkdagen zijn woensdag en vrijdag.




Wijnactie

15 jaar wijnactie

Ja, u leest dit goed. De Open Hof is alweer 15 jaar oud en ook proeven we al 15 jaar wijn met
elkaar. De wijn die na de oogstdienst wordt aangeboden is slechts een hulpmiddel om geld in
te zamelen voor een goed doel. Alle jaren kiezen we weer een ander doel en dat is best lastig.
Tenslotte gun je iedereen wel een extraatje om een mooi doel te bereiken.

Binnen de wijncommissie
kiezen we eerst een aantal
doelen waaruit we gaan
kiezen.

Dit jaar is dit de stichting
“Pa en Zoon Helpen” en
de eerlijkheid gebiedt te

¥ zeggen dat deze stichting
al eerder gekozen is. Dat
~ komt natuurlijk omdat zij
binnen De Open Hof
bekend zijn.

Bij Pa en Zoon horen de
namen Gerard en Robert
Andeweq. Dit jaar
bereikten we een top
verkoop van 738 flessen.
Op zondag 2 december ontvingen zij een cheque van € 2.000 met daarbij de opbrengst van
de collecte op 24 november met het mooie bedrag van € 1.000.

Met een mooi totaal van € 3.000 gaan Pa en Zoon naar Sri Lanka.

Graag gaan wij weer in 2025 aan de slag. Over het goede doel gaan we weer nadenken.

Met dit stukje bedanken wij jullie voor de wijnaankoop en opbrengst van de collecte.

De wijncommissie wenst u goede kerstdagen en jaarwisseling.
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Kerstspel

hij was zwakbegaafd
riep niettemin snel:
"de hoofdrol met kerst
die wil ik heus wel"

"dat wordt een drama”
zei men in koor
maar hij sprak vrolijk:
"ik kan het hoor"

"of ik word ezel"
van hoger hand
vond men die rol toch
iets te génant

het werd een bijrol
van slechts één zin:
"de herberg is vol
niemanderin"

oefenen weken
pittige taal:
"de herberg is vol
weg allemaal"

het stuk ging van start
applaus volop
tot aan zijn glansrol
toen kwam de flop

want bij het roepen:
"niemand er in"
begon hij te huilen
stagneerde zijn zin

geen plaats meer over
dat kan toch niet
moeder en baby
tragisch verdriet

hij stond er luid snikkend
verslagen bij
sprak zacht: "kindje Jezus
kom maar bij mij"

voor ons zwakbegaafd
best wel hinderlijk hoor
maar God sprak:
"jochie jij hebt het door"

wim de kievit
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Terugblik - Oogstdienst

Rijke oogst voor Pauluskerk tijdens Oogstdienst

Zondag 10 november was het oogstdienst in De Open Hof. Dit jaar brachten gemeenteleden
een mooie 0ogst aan producten mee naar de kerk om deze vervolgens te schenken aan de
Pauluskerk in Rotterdam. De diaconale collecte was bestemd voor het Kerstdiner in de
Pauluskerk. Ds. Martijn van Leerdam, predikant en directeur van de Pauluskerk, ging deze
zondag voor in de dienst en hij was zeer dankbaar voor de gulle gaven van de gemeenteleden.
leder jaar wordt tijdens de oogstdienst in De Open Hof een diaconale actie gehouden waarbij
gemeenteleden producten meebrengen zoals fruit, groente, bloemen, zelfgemaakte jam e.d.
Deze worden vervolgens in mooie pakketjes verdeeld onder oudere gemeenteleden of
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omdat dit jaar ds. Martijn van
Leerdam, predikant en directeur van de Rotterdamse Pauluskerk, op het preekrooster stond, is
hier een andere vorm aan gegeven.

De gemeenteleden was gevraagd om zondagmorgen producten mee te brengen zoals zacht
fruit, jam, pindakaas, koffie, thee, kaas e.d. Hieraan werd ruimhartig gehoor gegeven want het
leverde een rijke en kleurrijke oogst op voorin de kerk. Na afloop van de dienst is alles naar de
Pauluskerk gebracht waar ‘s middags de eerste mandarijntjes al werden uitgedeeld.

De diaconale collecte deze zondag was eveneens bestemd voor de Pauluskerk en dan in het
bijzonder voor het Kerstdiner van de bezoekers.

Tijdens de dienst deelde ds. Martijn van Leerdam enkele schrijnende praktijkvoorbeelden waar
men in de Pauluskerk mee te maken heeft. Dit maakte diepe indruk op de gemeenteleden.
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Terugblik - Oogstdienst

De Pauluskerk

De Pauluskerk is niet alleen een kerk,
maar ook een opvangplek. Ze zijn
elke dag open om dakloze mensen
op te vangen. Daarbij bieden ze een
reeks van basisvoorzieningen aan,
zoals kleding, maaltijden, een
artsenspreekuur, maatschappelijk
werk, en begeleiding bij het
aanvragen van een
verblijfsvergunning of terugkeer naar
het land van herkomst. Daarnaast
zetten ze zich in voor menswaardige

¥ opvang en hulp voor dakloze

f mensen in heel Nederland. Voor ds.

~ Martijn van Leerdam betekent dit dat
hij een team van 250 vrijwilligers en

| 18 beroepskrachten aanstuurt, en

_ tegelijk ook dominee is van de
geloofsgemeenschap van de
Pauluskerk.

. Het Diaconaal Centrum Pauluskerk
komt op voor alle mensen in
Rotterdam en omgeving die het
zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische
problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder
gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale
zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het
voor veel van de bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te
houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén wil

de Pauluskerk er zijn en via hun activiteiten willen ze hen als het even kan weer nieuw
perspectief bieden.

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel hen oproept om te zien naar en hulp
te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. De Pauluskerk ziet ‘geloven’ en
‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar
versterken. Ze weten zich geinspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid
en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
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Column

Reizigers

Rob van Brakel

Het geboorteverhaal van Jezus, zoals dat in de
Bijbel beschreven staat, blinkt niet uit in
duidelijkheid. Als je het verhaal dat Lucas
vertelt naast dat van Mattheus legt, dan
blijken er weinig overeenkomsten te zijn.
Waren Jozef en Maria tijdelijk vanuit Nazareth
naar Bethlehem gegaan en lag Jezus in een
kribbe, zoals Lucas zegt? Of woonden ze in
Bethlehem in een huis en gingen ze later pas
naar Nazareth, zoals Mattheus aangeeft?
Kwamen er herders op kraamvisite, of wijzen?
Het meest waarschijnlijk is, dat zowel Lucas als
Mattheus er op het moment van opschrijven —
tientallen jaren na de geboorte - er maar een
slag naar slaan. Beiden zitten met het feit dat
Jezus uit Nazareth kwam, terwijl de profeet
Micha voorspelde dat de Messias uit
Bethlehem moest komen. Mattheus wil
bovendien duidelijk maken dat Jezus koning

van Israél is, en dat buitenlanders - de wijzen -

dat ook vinden. Herodes ziet dat anders;
vandaar het verhaal van de kindermoord,
uitgevoerd door zijn soldaten. Daarentegen
vindt Lucas dat Jezus nederig is en niet alleen
voor de rijken gekomen is, vandaar die kribbe
en die herders.

Blijft er dan helemaal niets overeind van ons
mooie verhaal? Misschien wel, want alweer
heel wat jaren terug vielen Walter Grundmann
de kostbaarheden op die de wijzen brachten:
goud, wierook en mirre. Zaken die klein van
formaat zijn, maar veel waard. Handelswaar
dus, want gemakkelijk mee te nemen. Hij
veronderstelt dat de wijzen handelaren waren.
De reden daarvoor was dat volgens Nelson
Gliick in de handelsplaats Petra een god

vereerd werd, Dashara, geboren uit een
maagd, die ook dit soort geschenken kreeg.
De herberg waar geen plaats was voor Jozef
en Maria, was wellicht een pleisterplaats voor
handelaren. Handelaren waren vaak mystici,
die de tekenen in de sterren lazen en in
misschien hadden ze in Petra verhalen
gehoord over de geboorte van Jezus. Was
Dashara geincarneerd een klein kind? Dat ze
vervolgens eerst naar Herodes gingen is niet
vreemd, want diens moeder was een
Nabatese, een stamgenote van de handelaren.
Dat hij zou proberen Jezus te vermoorden
nadat zij hem eer betuigd hadden, konden zij
niet weten.

Waar of niet, het verhaal van de wijzen, van de
handelaren sluit mooi aan bij onze
Kerstgedachte. Uiteindelijk zijn wij allemaal
reizigers op weg naar het Licht. Onderweg in
het duister komen we allerlei moeilijkheden
tegen. We doen daarbij onbewust of bewust
ook dingen, die verkeerd uitpakken, maar
stapje voor stapje wordt het hopelijk lichter
om ons heen. Ik wens iedereen een lichte en
vrolijke Kerst!
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Duurzaam

Doe eens MAF in duurzaamheid!

Begin altijd met wat je zelf kunt doen. Denk er over na, spreek erover met je naasten
en doe het vanuit onze christelijke overtuiging.

Van God is de aarde. Niet van ons mensen. Wij mensen hebben
de aarde in bruikleen gekregen en de verantwoordelijkheid
om er voor te zorgen. Wij moeten aan God verantwoording
afleggen hoe we met de aarde en haar schepselen omgaan.
Duurzaam willen leven is daar een onderdeel van, maar voelt

best lastig. Als Taakgroep Duurzaamheid denken wij dat we
het beste gezamenlijk duurzaam gedrag handen en voeten kunnen geven. Het gaat daarbij
om bewust te zijn van wat we doen en allemaal ons gedrag stapje voor stapje aan te passen.
Daarom voeren we in dit kerkseizoen 2024-2025 de campagne Doe eens MAF in
duurzaamheid!

Meten is weten. Tussen 20 oktober en 11 november 2024 hebben 68 gemeenteleden een
vragenlijst ingevuld. Meer dan 70% van de antwoorden kwam uit de groep “ouderen’”. Dit is
niet onverwacht, gegeven de mensen die De Open Hof wekelijks bezoeken. Ook zou het best
kunnen dat vooral mensen die al bezig zijn met duurzaamheid hebben meegedaan. Maar
toch, waar staan we nu?

De meesten vinden dat overconsumptie de aarde uitput, dat het weer grilliger wordt (door
klimaatverandering) en dat industrieel kant-en-klaar voedsel slechter is voor onze gezondheid.

We doen zelf al veel: velen eten slechts 3 tot 4 keer per week vlees bij de warme maaltijd, velen
laten regelmatig de auto staan (gaat makkelijker want gepensioneerd), velen beperken het
gebruik van energie door de verwarming op 19 C te zetten en maximaal 5 minuten en niet
elke dag te douchen (en sparen zo geld uit). We kopen ons voedsel soms op de markt, soms bij
de bioboer, en meestal bij de supermarkt, maar laten niet vaak thuisbezorgen. We kopen wel
meestal nieuwe kleding, maar dan slechts af en toe. En, we doen allemaal aan afvalscheiding.
Toch vindt bijna iedereen dat we als christen nog wel een extra stap kunnen zetten. We weten
alleen niet precies wat en hoe, en vooral waar we betrouwbare kennis ophalen over wat
duurzaam leven in brede zin nog meer betekent. Daarom beginnen we met Geloof en
inspiratie: wat zegt de Bijbel over duurzaam leven

Blijf op de hoogte via onze webpagina. Hier is ook het resultaat van de vragenlijst te vinden.
Zie: https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/groenekerk

De Taakgroep Duurzaamheid

15



Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos, Sander van Bochove, Stijnvd Pol

Baanbrekers

Baanbrekers in actie

De afgelopen maand hebben wij niet stil gezeten. Vanaf halverwege november hebben
we geld opgehaald in onze omgeving en in de kerk voor de Zip your lip actie. Vanaf
zaterdag 8 uur tot zondag 8 uur hebben wij niet gegeten, enkel water en thee
gedronken. Het bedrag gaat naar de Voedselbank Hoeksche Waard.

We hebben deze avond spelletjes gedaan
met elkaar, getekend, gekletst en film
gekeken. Het was fijn om dit zo te kunnen
doen. De volgende keer wel weer een actie
waarbij wel gegeten mag worden. We
hebben ontdekt dat wij bij veel dingen
gewoon eten erbij pakken. Bij een spelletje,
bij de thee etc. Voor ons is dat heel gewoon,
dat er altijd wel wat voor handen is. Maar dat
is zeker niet overal zo in deze wereld. Ook
dichtbij hier in de Hoeksche Waard.

|

Op maandag 23 december mogen wij dit
bedrag bij de Voedselbank gaan brengen en
krijgen we ook een rondleiding. Zij kunnen
een hoop goeds doen met dit geld. Wij zijn
heel trots dat we bijna 600 euro hebben
opgehaald met elkaar. En dat terwijl we niet
eens met heel veel zijn.

Ook in het nieuwe jaar hopen we weer een aantal kleinere leuke dingen te mogen
doen. We hebben nog een hoop plannen.

Mocht je dit lezen en leuk vinden om ook is langs te komen. Stuur een appje naar
Marcelle: 0642104960. Wij zouden het leuk vinden als we deze gezellig groep nog wat
kunnen uitbreiden.

Groetjes van ons allemaal,

Esther, Christiaan, Sofie, Ninthe, Robine, Roos, Madelief, Sander, Stijn, en Marcelle
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos, Sander van Bochove, Stijnvd Pol

Baanbrekers

17



Column

Geboorte Jaap den Boer

De wonderlijke geboorte van Jezus wordt niet alleen in Lucas en Matthels vermeld. Ook in de
Koran wordt zijn geboorte beschreven..

Isa (Jezus) wordt in de islam als een groot profeet beschouwd. Hij
wordt in de Koran wel 25 keer gencemd. Hij geneest zieken en
verricht wonderen. Hij wordt een zegen en een voorbeeld genoemd.

Opvallend is dat terwijl namen van vrouwen in de Koran ontbreken
de naam van Marjam (Maria), de moeder van Jezus, wel expliciet
wordt genoemd. Zij wordt bijzonder vereerd. Er staat: "O Marjam
(Maria), God heeft jou uitverkaren en jou rein gemaakt en Hij heeft
jou uitverkoren boven de vrouwen van de wereldbewoners!

Tijdens het bezoek van de engel Gabriél vraagt Maria: "Hoe kan ik
een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt. Ik ben
geen onzedelijke vrouw!” Gabriél antwoordt: "Zo is het, jouw Heer
heeft gezegd: "Dit is makkelijk voor Mij. Allah (God) schept wat Hij wil. Als Hij over een zaak
bepaalt dan zegt Hij: "Wees en het is” (zie ook het scheppingsverhaal in onze bijbel. God zegt
daar: "Er zij licht” En er was licht.)

Het verhaal gaat verder. Er staat: "En zo droeg zij (Maria) hem en trok zich met hem terug op een
verre plek. En de geboorteweeén dwongen haar naar de stam van een palmboom te gaan” (om
zich vanwege de pijn aan vast te houden).

De geboorte verliep niet gemakkelijk. Maria zei: "Was ik maar hiervoor gestorven en volledig
vergeten geweest” Toen riep de engel: "Treur niet, want jouw Heer heeft een beekje bij jou
laten stromen. En schud de stam van de palmboom naar jou toe, dan zullen er rijpe dadels op
jou vallen. Dus eet en drink en verkoel jouw ogen

Geen zingende engelen, herders, voederbak of wijzen uit het oosten in dit geboorteverhaal. Wel
een wonderlijke geboorte.
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' Ke rst = ‘;‘;:

3
' Eenzaam zit ze voor het raam, ze kan niet anders. Het lopen is haar te veel. Haar hulp heeft een (
klein kerstboompje voor haar neergezet. Met elektrische lichtjes die op een tijdklok werken. r
< Tegen de avond als het donker begint te worden, gaan de lampjes aan en ze gaan uit op een
h L tijd dat ze gewoonlijk naar bed gaat. Een kerstkleedje op de tafel, dat staat wat gezelliger in
~4s deze dagen. Gezellig, ja ja, het mocht wat.
.. Wat nou gezellig?
/! Javroeger, toen de kinderen nog klein waren. De cadeautjes onder de boom, de kinderen
* zongen om.beurten een kerstliedje. De lekkernijen bij de koffie. Als je maar genoeg
» 4 herinneringen hebt waar je in deze dagen aan terug kunt denken, sluipen ook deze dagen -
wel voorbij. De kinderen wonen te ver weg om ook maar even te komen, of om moederopte %
halen om tijdens de kerstdagen bij hen te zijn. Wat een geluk dat haar kerk een taxidienst
¢ heeft die haar kan komen halen en brengen. En vooral de kerstdiensten zijn zo mooi. Het ' L
. kerstverhaal kent ze uit haar hoofd. Elk jaar weer hetzelfde verhaal maar toch, de '
;5; o kerstliederen, de sfeer, en de mensen die geen haast hebben om na de dienst gelijk naar huis
."' gaan, maken even een praatje. Even vergeet ze haar eenzaamheid tot ze weer thuis is. Dan
N maakt ze een boterham en het bord op haar ‘gezellige kerstkleedje’. Nu nog anderhalve dag,
dan is kerst weer voorbij en gaat alles zijn gewone gang. Nog een kleine week en dan is ook
het jaar weer om. Even vouwt zij haar handen.

h

}.?

o
~

" " "Hoeveel kerstdagen heb ik nog te goed Heer? Ik ben alleen, niemand die naar mij omkijkt,ze .~ &
4 hebben het allemaal druk, met zichzelf en hun eigen gezin. Ik begrijp het wel, maar het doet
» +» zeer. Nee, ik mag niet zeggen dat ik alleen ben, ik weet dat U bij mij bent. Op U vertrouw ik T \
+  Heer. Amen” Langzaam eet ze haar boterham. En ze valt zoals gewoonlijk in haar stoel in
slaap. i

E “ Een kort slaapje, want ze wordt wakker van de bel. De bel? Wie zou dat nu kunnen zijn? Ze

"+ verwacht niemand. Eerst om het hoekje kijken, je kunt niemand meer vertrouwen. Zelfs niet Lo
met kerst.
Johan....? Vanmorgen had ze nog even met deze man gesproken. Ook hij is dit jaar voor het
eerst alleen.
"Ik dacht, misschien heb je wel wat behoefte aan gezelschap," zegt Johan. “Ik heb een lekker
' stukje kerstkrans meegenomen voor bij de koffie” Mary glimlacht, sluit even haar ogen en

. zegt'heel zachtjes: “Dank U Heer”

~# Johan liet tegen de avond wat eten bezorgen, zodat zij beiden niet weer alleen aan een
maaltijd zaten. Het was gezellig en het werd laat die avond. “Als je het goed vindt, kom ik
morgen weer én met de jaarwisseling, ik zorg wel voor oliebollen.”
Het was een begin van een jarenlange vriendschap.

s, * Gonnie Confurius-de Keijzer S
. <




Uitnodiging

] hid
nistaken in ans midden, &

TafelTijd in De Open Hof met thema: Relatie

Zaterdag 1 februari is er weer een TafelTijd in De Open Hof. Dit is een initiatief van de Protestantse
Gemeente De Open Hof en Stichting Wijdekerk. TafelTijd is samen kerk zijn van LHBTI+'ers en
betrokken of geinteresseerde anderen. En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn
tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar over zingevingsvragen. Wij inspireren en
bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden
voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen. ledereen is welkom met
de eigen levens- en geloofsopvattingen.

Het thema voor 1 februari is Relatie.
We lezen Johannes 4: 5-15

Vragen die we met elkaar bespreken tijdens het eten zijn:
1. Hoe beleef jij je relatie met God?

2. Hoe heeft Jezus jou waardigheid gegeven?

3. Hoe geef jij anderen zijn of haar waardigheid?

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBTI+'ers. om
door het land heen met LHBTI+'ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder het genot van een
fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de
liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldst, via: tafeltijddeopenhof@gmail.com

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

De volgende TafelTijd is op zaterdag 22 maart 2025.
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De wereld is mooier met jou

De wereld is mooier met jou

Mijn zoektocht naar het vinden van vrijwilligers valt niet altijd

mee. Voor mijn werk heb ik hiervoor ook Welzijn Hoeksche

Waard ingeschakeld. Tot drie keer toe kreeg ik een reactie op

een paar vacatures, maar helaas zonder het gewenste DE WERELD
resultaat.

IS MOOIER
Ik vind het nadeel van het werven via vacatures dat ik de
mensen niet persoonlijk ken. In een kennismakingsgesprek is MET JOU
de eerste indruk al belangrijk. Ik schat in of de betreffende
vrijwilliger ook bij de cliént past. Vaak heb ik daar wel een
bepaald gevoel over, of er een klik is. Maar niet altijd wil ik
op mijn eerste gevoel afgaan, omdat daar ook een Z )
vooroordeel bij kan zitten. En iedereen verdient een eerlijke mz 5
kans. Zo keek ik bij één persoon toch wat raar op toen ik de
deur van de woning opendeed en ik daar een jonge vrouw
aantrof, die gekleed was in een zwart gewaad wat haar op
haar gezicht na, volledig bedekte. Ook waren de bewoners verrast, want eerlijk is eerlijk, we
zien dit in Oud-Beijerland vrijwel niet. Het bleek een jonge vrouw van 21 jaar, die moslim
geworden is. Wat zo mooi was, dat de cliént die haar nodig had, het helemaal niet uitmaakte.
Ze hadden echt een leuke klik en het gesprek verliep vlot. Ook maakte het voor de betreffende
vrijwilliger niet uit, wat de kledingkeus was van de cliént. Er was sprake van wederzijds respect.
Het was mooi om te zien. Zelf had ik een wijze les geleerd, nooit op het uiterlijk afgaan. Helaas
waren er persoonlijke omstandigheden waardoor de match niet doorging.

Voor de soos is het vinden van vrijwilligers weer veel makkelijker. Soms lukt dat gewoon
spontaan tijdens een wandeling met mijn hond.

Zo kwam ik een oude bekende tegen die ik al heel lang niet gezien had. We raakten aan de
praat en zij vertelde dat ze ook bekend was met de doelgroep en dat ze vrijwilliger is bij
begeleide vakanties voor mensen met een beperking. Dan smeed ik het ijzer wanneer het heet
is en vraag ik gewoon of ze een kijkje komt nemen op de soos. Dat doet ze en ze neemt ook
nog een vriendin mee. Zo makkelijk kan het dus ook gaan.

Volgend jaar is er weer één keer per maand soos op de woensdagavond in
Boezem en Co op: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni

Petra Moerkerken
06-23216715
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Kerkbalans

Actie
Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat is het geschenk van de kerk voor u?

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen.
De lokale kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren van betekenis. Wat de
kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Op 11 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is ook dit jaar ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen. We staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van
de lokale kerk voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken
zijn. Tijdens de Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of mail met het verzoek
voor een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen
rekenen!

Voor de kerk van morgen

Uw steun is belangrijk, want de kerk is van grote waarde. Het is een plek waar we God en
elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Of
vul zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale kerk voor u?

Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen mooie en inspirerende diensten
organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Kortom: we willen ervoor zorgen
dat het geschenk van de lokale kerk zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar dat alles kost geld.
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!
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Kerkbalans

Actie L

Kerkbalans

Digitaal! Waarom?

Om onze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige
digitale mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu
ten goede komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het
voordeliger, omdat er minder onkosten worden gemaakt voor drukkosten, enveloppen,
papier, enzovoort. En er zijn minder uren op het Kerkelijk Bureau nodig om alles in orde te
maken en na de actie alles weer administratief te verwerken.

Digitaal! Hoe?

Denkt u dat uw huidige email adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen
wij u vriendelijk verzoeken dit door te geven aan
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Met uw email adres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline.
Hiermee besparen u en wij tijd.

Als we beschikken over uw email adres krijgt u begin volgend jaar een email met daarin
een link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging voor de actie
Kerkbalans 2025 direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze
administratie. Daarmee wordt de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd.

Deed u begin dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw email adres gewijzigd, geeft u
dit

dan door aan ons emailadres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het
papieren toezeggingsformulier.

Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die stellen aan
- Leo Brussaard, 06-29526738,
- Henk Edel, 06-45266389.
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Op de avond voordat Jezus geboren werd was
het enige dat vanuit de hemel nog moest
gebeuren het ophangen van de kerstster die de
herders en koningen moest wijzen waar Jezus
was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: "lk mag het doen, want ik ben
de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben
de langste!" "Nee, ik!" "Nee, ik!" De Heer hoorde
dat geschreeuw en riep de drie hij zich. "Stop
met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult,
waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die
mag de kerstster ophangen.”

De engelen stopten met ruzie maken en de

grootste engel daalde als eerste af naar de aarde.

Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen.
"Mag ik met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei
de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor Toen
hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel
keek om zich heen en zag een os grazen in het
veld. De engel pakte het dier bij zijn horens en
bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een
paar muizen en een paar vogels die wel een
slaapplekje wilden op de balken onder het dak
van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou
vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden.
Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje
tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje.
"Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel te druk
voor." Op het veld bij de stal verzamelde de
engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo
konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten
en met een beetje stro in de kribbe hadden ze
een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou
trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij
was de kleinste van de drie en had geen idee
waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg
kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en

weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?""Is

goed, zei het derde engeltje, "dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden!” Samen daalden
ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam,

schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en
Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp
van het kleine sterretje stak hij toen een lampje
aan. In het warme licht zag hij de dieren en het
stro waarmee de andere twee engelen de stal al
hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal
nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het
kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het
kleine sterretje op een mooi plekje aan de
donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer
om te vertellen dat hij niets had gevonden om
de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte
en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met
licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel
naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen.” De
kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven.
Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid
tot een prachtige stralende kerstster. Met een
lange staart van licht wees hij de weg naar
Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren
in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-eng
el-en-de-ster
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Meditatie

Eris veel aan de hand in de wereld. Oorlogen, die we dagelijks op het nieuws zien en oorlogen
die 'vergeten’ worden omdat de media de voorkeur geven aan ander nieuws.

Er is veel aan de hand in ons eigen land, zoals in ons parlement. Er klinken harde woorden,
woorden die neigen naar racisme, anti-semitisme en vreemdelingenhaat. Harde woorden over
en weer door bewindslieden maken veel kapot. Het vertrouwen in elkaar wordt geschonden.
En de mensen verliezen het vertrouwen in de politiek. Als volksvertegenwoordigers elkaar zo
bevechten in een debat, hoe kunnen zij het goede voorbeeld dan geven? Of hoeven ze dat niet
te doen? En moeten wij dat naar elkaar doen?

Woorden kunnen krachtig zijn. Een compliment kan jou en mij zelfvertrouwen geven.
Begripvolle woorden kunnen troost bieden. Woorden kunnen hoop geven. Woorden kunnen
vrede brengen. Woorden doen ertoe.

Jesaja 9:5 (NBV21)

5Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Deze oudtestamentische woorden zeiden de mensen in die tijd iets anders dan wij die leven
met het Nieuwe Testament. Wij kennen Jezus en zien in Jesaja’s woorden Jezus Christus als
Vredevorst. De zoon van God die mens geworden is. In onze Vredevorst Jezus Christus vinden
we woorden van hoop en vrede. We mogen uitzien naar die vrede die Jezus ons schenkt. Zoals
hij het zelf vertelde aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal:

Johannes 14: 27 (NBV21)
271k laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed
niet.

Ik wens u, ik wens jou vrede en de nabijheid van Jezus toe voor de kerstdagen en het jaar 2025
dat verwachtingsvol voor ons ligt.

Verlies de moed niet!

Jolanda Griesdoorn — van der Pol
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
22 december
Stichting mensenkinderen
zie weekbrief

24 december
Solidaridad
zie weekbrief

25 december
Kinderen in de knel, Oekraine
zie uitgelicht

29 december
Fonds Armoedebestrijding
zie weekbrief

5 januari
Goud van Noord
zie uitgelicht

12 januari
Nederland, samen tegen armoede
zie weekbrief

19 januari
St. De Overbrugging
zie weekbrief

26 januari
Pofte Buna
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

25 december: Kinderen in de knel, Oekraine
De veerkracht van de mensen in Oekraine is
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de
ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan
hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun
kinderen. Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense kerken
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij
bieden kinderen een veilige plek om te spelen en
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven.
Oekraiense gezinnen ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.
Op centrale plekken in getroffen steden staan
mobiele locaties waar kinderen en hun ouders
kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen.

Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in
Oekraine de oorlog door. Van harte aanbevolen.
Meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-a
ctie-2023-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte/

5 januari: Goud van Noord

Het Oude Noorden is een oude stadswijk in
Rotterdam. In deze levendige wijk wonen heel veel
verschillende mensen met uiteenlopende
achtergronden en nationaliteiten. Het is een
kinderrijke wijk. Een grootdeel van de bewoners
moet van het minimuminkomen rond zien te komen.
Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere
dag op zoek naar Rotterdams ‘goud’. We doen dit in
de overtuiging dat in ieder mens een schat
verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en
inzetten is wat ons drijft. Wij gaan voor een
Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd
worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te
zetten voor de samenleving en zich te ontplooien. Zo
is er de huiskamer van Goud van Noord aan de
Zwaanshals, waar mensen welkom zijn voor een kop
koffie of thee, er worden cursussen aangeboden en
diensten gehouden. En zo organiseren ze voor
kinderen en volwassenen uit het Oude Noorden en
Crooswijk diverse activiteiten. Ook is er een
maatjesproject voor gezinnen ‘Helden van het Oude
Noorden' Het is gestart in 2019 en inmiddels
uitgegroeid tot een prachtige verzameling mensen
en verhalen. Zie ook: www.goudvannoord.nl
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Collectes

26 januari: Pofta Buna

Pofta Buna is een plek in de plaats Campina in
Roemenié waar mensen in nood 3x per week
een warme maaltijd kunnen krijgen, een
luisterend oor vinden en waar ze God beter
leren kennen. Ook worden maaltijden aan
huis geboden voor diegenen die niet meer in
staat zijn naar Pofta Buna te komen. Op dit
moment zijn er 75 mensen die hier gebruik
van maken. In de toekomst wil men
doorgroeien
naar
maaltijden
voor 150
mensen.
Daarnaast
wil men
materialen
aanschaffen
om alfabetiseringslessen te kunnen geven
aan kansarme kinderen en sociale activiteiten
aan te bieden om zo vereenzaming en
uitsluiting tegen te gaan. Pofta Buna is een
project van Stichting Asociatia Crestina
Nehemia. Meer informatie:
poftabunacampina.wixsite.com/mysite

Giften

Via Cees Vermaas kregen wij een geschreven
brief met de volgende inhoud:

Lieve mensen van de “ Open Hof" in
Oud-Beijerland,

Wij zijn Jurjen en Loredana Nagel, sinds 2003
zijn wij in Campina actief als voorgangers van
de gemeente Nehemia. Een kerk waarin alle
mensen welkom zijn. In onze bediening als
voorgangers worden we geconfronteerd met
veel armoede, ons verlangen is om daar iets
aan te kunnen doen. Samen met Kees en
Arjan hebben we al meer dan tien jaar een
kledingproject dat duizenden mensen van
kleding voorziet in Campina en door het land.
Daarnaast zijn we 6 jaar geleden een
gaarkeuken gestart waar we gemiddeld 75
personen van een maaltijd voorzien. U
begrijpt dat dit veel maandelijkse kosten met
zich meebrengt. We willen 'De open Hof' dan
ook enorm bedanken voor de 3 collectes die
jullie voor ons hebben opgehaald. We bidden
dat de Heer jullie rijkelijk zal belonen voor
jullie vrijgevigheid.

Een warme groet, Jurjen & Loredana

-Via Ineke Wisse hebben we een gift van € 50,00 ontvangen.
Voor de kerk van 8 gemeenteleden tezamen € 1.500 ontvangen.

Een gemeentelid heeft een nieuwe regenboogvlag gesponsord.

Opbrengsten collecte
29 september Amnesty International €405,00
06 oktober Israel, jongeren, cultuur € 463,25
13 oktober Support Rwanda €504,50
20 oktober Indonesié, sterke vrouwen in de kerk €454,00
27 oktober Vluchtelingenwerk HW € 687,85
03 november Werelddiaconaat Bolivia €601,15
10 november Pauluskerk €2.096,71
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Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest 22 december19.00 uur

Komen jullie gezellig het Kinderkerstfeest in De Open Hof met ons meevieren? Je
bent welkom op zondagavond 22 december om 19.00 uur in de kerk.

We hebben voor jullie een leuke kerstvoorstelling met als titel ‘De Kerstmachine’.
Het verhaal gaat over Professor Cool; hij wil een machine uitvinden die voor
kerstsfeer gaat zorgen.

Maar gaat dat ook lukken?

Uiteindelijk ontdekt Professor Cool met jullie hulp wat écht voor kerstsfeer zorgt,
en dat is toch iets heel anders dan hij van tevoren dacht...

Kom samen met je ouders, familie, vrienden en vriendinnen en we maken er een
mooie kerstviering van. Na afloop krijg je nog een klein cadeautje mee naar
huis. Er is dan ook een collecte voor een mooi doel (kan ook met een QR code).
Zien we jou ook op 22 december, samen met je familie en vriendjes en
vriendinnetjes?

Hetty, Helma, Lara, Naomi, Robine
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Huiskamernieuws

Huiskamermijmeringen

In de Huiskamer, waar de zonnestralen dansen,

Ligt een tapijt van herinneringen, zacht als fluweel.
De oude stoel, versleten maar trouw,

Heeft verhalen gefluisterd aan de avondlucht.

De klok tikt onverstoorbaar voort,

Eem metgezel in de stille uren van de nacht.

De gordijnen, halfgesloten, bewaren geheimen,
Terwijl de schemering zich om de kamer vlecht.

Op de vensterbank staan foto's, vergeelde glimlachen,
Generaties die elkaar ontmoeten in zwart-wit.

De geur van versgebakken brood uit de keuken,
Verbindt het verleden met het heden.

En daar, bij de haard, knettert het hout,

Een warmte die niet alleen van het vuur komt.

Want in deze Huiskamer, omringd door liefde,
Worden verhalen geboren en herinneringen geweven.
© Copilot

Eris altijd wat te doen
Meer dan 100 toetjes samenstellen, maken en presenteren voor de
¢ afsluiting van een zondags running diner.

En, bij voorbeeld: Op woensdagmorgen is iedereen welkom tussen
10:00 en 12:30 uur voor een spelletje Rummikub, een potje sjoelen of
1 een kaartje leggen.

== Maar soms ook gewoon onze inventaris schoonmaken en de
~ voorraad-kasten op orde brengen (en houden). Voor een
aantrekkelijke uitstraling en een goed lopende Huiskamer en keuken.

Kom je helpen?

Vele handen maken immers licht werk.

We zoeken gastvrouwen- en heren en iemand die af en toe wat wil
codrdineren. Hanneke Blom (06-5732 3416), Marjan van der Meij
(06-2420 5045) en René Strijder (06-3070 9564) kunnen je meer
vertellen.
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Leesrooster

december / januari januari

zo 22 lLucas 1:39-56 zo 12 lLucas 3,21-38

Lucas 1:57-66 Psalm 42

Lucas 1:67-80 i Spreuken 1,1-19

Lucas 2:1-21 Spreuken 1,20-33

Psalm 98 Spreuken 2,1-22

Psalm 97 1 Korintiérs 11,1-16

Psalm 8 1 Korintiérs 11,17-34
1 Korintiérs 12,1-11

Lucas 2:36-40 1 Korintiérs 12,12-31

Psalm 90 2

Psalm 92 22 .

Titus 1,1-4 e Kronieken 29,1-

Titus 1,5-16 Kronieken 29,10-20

Titus 2,1-10 |

Titus 2,11-3,7

Titus 3,8-15 i ronieken 2,10-17
Psalm 136 ronieken 3,1-9
Lucas 2,41-52

Lucas 3,1-9

Lucas 3,10-20

1
2
3
4
S
6
Vi
8
9
1
1
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PASTORAAT

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker, werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733 e-mail
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijck, Hoeksche Waard West)

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker, werkdagen:
woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416, e-mail:

hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

mw. Anneke Klavers — Bras, kerkelijk werker, werkdag: donderdag
tel. 06 1274 8565, e-mail: annekeklavers@deopenhofoudbeijerland.nl

Post- en bezoekadres voor zowel Jolanda, Hanneke als Anneke:
W. Van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland

Coordinator wijk Qost (Spuioever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en
Hoeksche Waard Oost) mw. Ineke Wisse,

tel. 0186-616451 of 06 2165 7625 e-mail: inekewissed7@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucg-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Marc Bijl

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland

tel. 06-4118 1319/ 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Vacant

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Vertrouwenspersoon
Anita Berger
vertrouwenspersoon
@deapenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

Berto Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3262 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

Leo Brussaard

tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen

NLO4 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie

NL89 RABO 03737119 05

Of uw bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452
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QW@??’Q Kerstkind <X KIiK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral
op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote
kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook
een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar.
Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in
de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen.
En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat
verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor
Kerstmis horen ze slecht nieuws. De dominee komt in
paniek naar de kosteres toe rennen. ‘Brenda,’ zegt hij,
‘we moeten shel op zoek naar een nieuw kerstkind!
Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje
gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar i een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in onhs lief en ons leed.
Wie weet deze nacht hoeveel Jij ol weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend. onwetend, zo wijs.

Uit de Bijbel

be engel zei: Jozef, zooh van bavid,
wees Niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt '
is verwekt door de hellige Geest.
Mattelis 1:20b

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!’
Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. ‘Geen kerstspel
dit jaar, zucht Kik. Ze kunnen toch een pop nemen!’
zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van
bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel
worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel!
De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren.
Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk
inkomen. Met Jeppe- En een piepklein baby’tje,
verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot,
en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noélle
heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat
vindt niemand raar.
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