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Meditatie

30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen
onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te
rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
Marcus 6:30-31

Deze Bijbeltekst raakte mij toen deze gelezen werd bij het ochtendgebed als start van de eerste
bijeenkomst van primaire nascholing voor kerkelijk werkers in Doorn. Het maakte mij bewust
van het belang van stilte en rust in ons leven.

In het dagelijks leven komt veel op ons af. Onze agenda’s puilen vaak uit. Het is jongleren om
alle ballen van werk, zorg voor het gezin, mantelzorg, onderhouden van vriendschappen,
sport, hobby’s en vrijwilligerswerk (binnen en buiten de kerk) in de lucht te houden. Steeds
vaker hoor ik de behoefte aan rust.

Jezus zocht zelf regelmatig de stilte op om te bidden; om samen te zijn met God, zijn Vader. Hij
is het die zijn leerlingen oproept om rust te nemen en zich te laten voeden als zij terugkomen
bij Jezus nadat zij voor het eerst er door Jezus op uit zijn gestuurd.

Stilte en rust die we nodig hebben om op te laden en nieuwe kracht en inspiratie op te doen.
Stilte die ons helpt om ontvankelijk te zijn voor God. Om op God afgestemd te zijn en open te
staan voor God, voor Zijn stem, te midden van alle andere stemmen in de wereld.

Stilte geeft ons brein de broodnodige rust om de aandacht te herstellen. Rust om alle prikkels
te verwerken, daar los van te komen waardoor we vernieuwde aandacht hebben voor wat om
ons heen gebeurt. Behoefte aan rust is daarmee iets menselijk wat herkenbaar is ongeacht
geloof.

Als Open Hof hebben we een prachtig stiltecentrum waarmee we een plek kunnen bieden aan
mensen die langslopen om even stil te zijn, tot rust te komen, misschien iets te lezen of te
bidden of een kaarsje aan te steken. Ik ben dan ook blij dat het stiltecentrum doordeweeks
weer open is:

Maandag tot en met vrijdag van
10.00 -12.00 uur en op woensdag tot
17.00 uur. Van harte welkom om een
kijkje te nemen.

Hanneke Blom




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
17 november 10:00u  ds. Piet van Die

24 november 10:00u  zangdienst. Leiding Piet Gootjes aangepaste gezinsdienst
8 december 10:00u ds. Frits Renes
15 december 10:00u  ds. Jaap Brederveld maaltijd van de Heer

rﬁ.l' kerkdienstgemist Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl

Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Oproep

Kerstengelenactie

Inmiddels is het een goede gewoonte in De Open Hof om in de adventtijd een “kerstengel” te
zijn voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. We hopen dat deze actie ook dit
jaar weer een succes wordt! Een lieve attentie of een klein gebaar kan een verschil maken in
deze donkere dagen voor kerst. Dit jaar kunt u ook zelf een gemeentelid aandragen die wel een
lichtpuntje kan gebruiken. Wij hopen dan dat wij hiervoor een lieve kerstengel kunnen vinden,
dus het aandragen van iemand is onder voorbehoud van het vinden van een kerstengel. U mag
zich natuurlijk ook zelf aanmelden om mee te doen als kerstengel.

U kunt iemand aandragen voor een bezoek van de kerstengel en/of u zelf aanmelden als
kerstengel tot en met 17 november 2024 bij de diakenen of via kerstengel@deopenhofoudbeijerfand.nl

Wat is de Kerstengelactie?
Tijdens de advent periode (van
zondag 1december tot en met

Zonitag 2 deceffibér) oot HOE KAN IK EEN KERSTENGEL

uw verbondenheid met iemand

uit de gemeente. U ontvangt VOOR EE“ ANDER Z'JN?
hiervoor een naam en een
adres. Elke week brengt u een
kleine attentie of maakt u een
gebaar door bijvoorbeeld een

Tijdens de Adventsperiode toon je je verbondenheid
met iemand uit de gemeente die wel een steuntje in
de rug kan gebruiken.

kaartje te sturen, iets lekkers te Elke week geef je een blijk van verbondenheid door
bakken of een verrassing aan een kaartje, klein gebaar of kleine attentie.

de deur te hangen. U mag dit

anoniem doen, maar u kunt Je zelf bekend maken mag, maar hoeft niet.

ook contact maken door
bijvoorbeeld een kopje koffie te
drinken of een praatje te
maken. Het gaat om het
gebaar. We hopen dat er vele
kerstengelen uit De Open Hof
zullen uitvliegen!

Je kunt je aanmelden tot 14 november 2024
bij de diakenen of via
kerstengeledeopenhofoudbeijerland.n!




Van de kerkelijk werker

Bijbelquiz voor alle generaties Als nieuw!

Wat weet jij van Bijbelverhalen over het koningschap van Jezus en het koninkrijk van God? Zijn jullie
een spelletjesgezin? Doet u graag een spelletje? Vind jij het leuk om je Bijbelkennis te testen? Speel
deze bijbelquiz dan mee op zondag 17 november aansluitend aan de kerkdienst. Start circa 11.15
/11.30 uur in de huiskamer. We maken op die ochtend teams, dus je kunt je in je eentje, met z'n tweeén
of met meer aanmelden. We gebruiken bij de quiz het programma Khahoot, dus een mobiele telefoon
heb je nodig om mee te doen. (Per abuis heb ik in het vorige KerkmagaZin een andere datum
genoemd, excuus.)

Gezocht: enthousiastelingen Kliederkerk
We zoeken enthousiastelingen die het leuk vinden om Kliederkerk met ons op

Rs poten te zetten. Als we genoeg mankracht verzameld hebben, gaan we van
A start. We zoeken nog medewerking van andere kerken en/of christelijke
basisscholen in de Hoeksche Waard. Wil je weten wat Kliederkerk is? Zoek dan
e o op YouTube onder de termen: missionair, kerk-zijn, kliederkerk. Dan kom je een
L W mooi kort filmpje tegen die een goede impressie geeft. Geef je op bij Hanneke

Blom of bij mij. We willen op dinsdagavond 26 november weer overleggen

Geboorte Mats

Op 12 oktober zijn Leon en Annemarieke van der Heiden-Kleiwegt uit Nieuw-Beijerland de gelukkige
ouders geworden van een zoontje met de namen Hendrik Abraham, roepnaam Mats. Namens de
gemeente feliciteren we hen met dit mooie jongetje. We wensen hen Gods zegen toe met dit hemelse
geschenk.

Hoe ging het met.. .de Sing-in?

'Lekker gezongen|, 'Leuk om met jong en oud samen mooie liederen te zingen' en 'Fijn om zo'n avond in
deze kerk mee te maken' waren enkele van de opmerkingen die we hoorden na afloop van een druk
bezochte Sing-in ‘All Together’ De zaal was omgetoverd door Message Sound die de professionele
audio en licht
ondersteuning verzorgde.
Worshipband Joy! zong elf
nummers. De avond werd
geopend door welkom en
gebed door mij, Jolanda. Er
was een indrukwekkende
getuigenis van één van de
bandleden over haar
geschreven lied ‘Leer mij
bidden’ De Sing-in werd
mogelijk gemaakt door
Message Sound, jeugdwerk
van de Gedachteniskerk en
jeugdwerk van De Open
Hof. Foto's zijn gemaakt
door Huibert van Rossum
Photography.
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Van de kerkelijk werker

Hoe ging het met .. .Sirkelslag Kids?

Super leuk! Acht vrolijke
kinderen deden mee op
vrijdagavond aan het
spel. Ze moesten o0.a. een
geheime code kraken,
\ quizvragen
beantwoorden, met
gekke hoedjes en petjes
~~ scenes uitbeelden en
‘ G dobbelen om punten te
22l verzamelen.

~ Onafhankelijk jurylid was
' Arjan van Dijk. Hij deelde
de punten uit. Hij was
; enthousiast en ging leuk
- om met de kinderen. Nu
maar duimen dat we in
het landelijke klassement
hoog hebben gescoord.

Sis! 9 december

We komen bij elkaar op maandag 9 december 20.00 uur. SIS is een groep vrouwen tussen de
35-55 jaar . We komen meestal in de kerk of bij iemand thuis bij elkaar. Wil je een keer
meedoen? Stuur me een bericht.

Kerstvakantie
Ik heb vakantie van maandag 23 december - zondag 5 januari. Voor

vragen tijdens mijn afwezigheid kun je terecht bij onze scriba Cobi
Crucq.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
Ik werk 24 uur in de week.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker

Jaarthema Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Terugblik: Tafelgesprek Zien in het licht van Gods koninkrijk

Op donderdag 3 oktober was het eerste tafelgesprek. De tafel was gevuld met een mooie groep
deelnemers die meer over het thema wilde weten. Met elkaar verkenden we het begrip Gods
koninkrijk. De komst en/of aanwezigheid van Gods koninkrijk riep woorden op als verlangen,
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als kenmerken van Gods koninkrijk werden o.a. vrede,
recht & gerechtigheid en hoop genoemd. Het koninkrijk van God dat met de komst van Jezus
nabij is. Ja onder ons is. De genezing van zieken door Jezus, blinden die weer kunnen zien,
doven die weer kunnen horen, zijn daar tekenen van. Tegelijk is het koninkrijk van God nog
geen volledige werkelijkheid. Zal het koninkrijk van God pas volledig werkelijkheid worden als
Jezus terugkomt.

Bij het koninkrijk van God mogen we het beeld voor ogen houden van God die koning is. Het
gaat over God die het voor het zeggen heeft, over zijn koningschap in de hemel én op aarde. In
de wereld klinken nu nog andere stemmen en zijn andere machten werkzaam waardoor Gods
koninkrijk nog geen werkelijkheid is. Echter daar waar wij leven zoals God dat wil en we
zorgdragen voor elkaar, de schepping en samenleving, daar licht vandaag al iets op van Gods
koninkrijk. Daar gaan we de 2e avond (7 november) verder over in gesprek.

Vooruitblik: De eerstvolgende activiteiten rondom het jaarthema vinden plaats onder leiding
van Jolanda Griesdoorn met op vrijdag 15 november om 19.30 uur Sirkelslag Young en zondag
1 november de Bijbelquiz Als nieuw! voor alle generaties na afloop van de kerkdienst.

Daarna volgt er op donderdag 28 november een avond ‘VerduurSamen met Franciscus. Een
avond georganiseerd vanuit de taakgroep Duurzaamheid die ons laat nadenken over onze
levensstijl. Het raakt aan ‘Leven in het licht van Gods koninkrijk’ dat alles te maken heeft met
levensstijl die past bij Gods koninkrijk. Een levensstijl waarin zorg voor de schepping en elkaar
centraal staat.

Tenslotte biedt de adventskalender mooie inspiratiemomenten rondom het jaarthema.

VerduurSamen met Franciscus: Doe je mee?

Op donderdag 28 november is er in de Huiskamer om 20.00
uur een avond over ‘VerduurSamen met Franciscus. U bent
van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen. Aan de
hand van het boekje ‘VerduurSamen met Franciscus’ zal
Anneke Klavers ons meenemen in wie Franciscus was en hoe
hij in onze tijd op het gebied van verduurzaming iets kan
betekenen. Want hoe doe je dat? Verduurzamen? We kennen
inmiddels best een aantal manieren op dat te doen, maar hoe
houd je het vol en waar doe je goed aan? En hoe kunnen wij
er samen aan werken? Als gemeente? Als gemeenschap? Als
buurt? Wat beweegt ons om te werken aan behoud en herstel
van de schepping? Wie beweegt ons? In het boek
‘VerduurSamen met Franciscus’ wordt een aantal thema's
behandeld, die Franciscus’' leven kenmerkten, maar die ook
nu nog van betekenis kunnen zijn als het om verduurzamen
gaat, zoals: kwetsbaar leven, vredevol leven, eenvoudig leven.




Van de missionair kerkelijk werker

Op donderdagavond 28 november maken we een begin aan de hand van het thema ‘Op weg
gaan — waarom duurzaam leven?’ Hopelijk zien we elkaar op die avond om 20.00 uur in de
Huiskamer. Graag vooraf aanmelden via de opgavelijst in de Huiskamer of bij Hanneke Blom
(06-57323416/ hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl) of via Peter van der Wel
(06-51936138/ mail@peterc.nl). Deelnemers krijgen namelijk gratis het boek ‘VerduurSamen
met Franciscus’ en dan weten we hoeveel exemplaren we moeten bestellen.

Adventskalender ‘Als nieuw! Leven in het licht’
Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit
jaar biedt Petrus voor de adventsperiode
(start 1 december) een dagelijkse
kalender aan, die je uitdaagt omin
aanloop naar Kerst elke dag even stil te
staan en bewust toe te leven naar kerst.
Voor elke dag is een korte overdenking
beschikbaar, aangevuld met korte
(gespreks-)vragen, liederen, gebeden en
citaten.

Het thema van de adventskalender 2024
is ‘Als nieuw! Leven in het licht’ en sluit
daarmee aan bij het jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ Tijdens Advent
mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld
het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

Bestel de adventskalender via de PKN in papierenvorm of meld je aan voor een dagelijkse mail in je
mailbox met een link naar de online kalender. Online vind je bij elke dag ook een korte inspirerende
video. Je kan de kalender bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/

De kalender is gratis, wel wordt er gevraagd of je een bedrag wilt doneren voor de verzendkosten.

Primaire nascholing

Op woensdag 20 en donderdag 21 november ben ik afwezig in verband met primaire nascholing
(blok 2). Tijdens deze dagen gaan we als kerkelijk werkers met elkaar in gesprek over “Kerk zijn in de
samenleving” en pastoraat.

Een hartelijke groet,
Hanneke Blom

Werkdagen: woensdag en vrijdag
Tel. 06-57323416
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl




Gedachtenissen

In herinnering: Ingen Leendert Johannes Visser

Ingen was een geboren en getogen Oud-Beijerlander. Hij werd
geboren in de Nobelstraat 84 jaar geleden. In 1964 trouwde hij
met zijn eerste vrouw Barry Visser - De Vlieger. Ze kregen twee
kinderen Dirk en Arléne. Het jongere zusje van Barry, Joke,
woonde toen al enkele jaren bij hun in huis. Zij hoorde helemaal
bij het gezin en was als een oudere zus voor de kinderen. Ingen
was marconist en voer op de grote vaart. Helaas stierf Barry dertig
jaar later. Ze liet Ingen achter als weduwnaar.

Via een contactadvertentie in de krant leerde hij So Lie kennen.
Het klikte meteen. Na twee jaar zijn ze getrouwd en kwamen ze,
na een jaar in De Kaag te hebben gewoond, naar Oud-Beijerland.

Ingen is altijd in de Ontmoetingskerk en later in de Open Hof actief geweest. Bij het geluid, als diaken,
in de groene kerk commissie, als netwerkbeheerder. Had je een probleem met je computer? Dan kon
je bij Ingen terecht. Hij was zeer bewogen met het jodendom en de relatie Kerk & Israél. Zo bouwde hij
een website over de geschiedenis van de joden in dit dorp.

In de herinneringsdienst lazen we psalm 91. De psalm gaat over vertrouwen en hoop. Ingen had een
groot vertrouwen in zijn Heer, ondanks de tegenslag die hij meemaakte in zijn leven.

Moge de God van liefde zich ontfermen over zijn vrouw So Lie Theophilus en over zijn kinderen met
hun gezinnen.

In herinnering: Johanna Helena Staal-Stienstra

Op 23 september overleed in de leeftijd van 87 jaar Johanna Helena (Anke)
Stienstra — Staal. Zij was sinds 12 maart 2011 weduwe van André Staal,
haar grote liefde.

Op 1 oktober namen wij afscheid van haar tijdens een dienst ter
nagedachtenis in het rouwcentrum aan de Prins Hendrikstraat, waarna zij
is begraven op de Algemene Begraafplaats van Oud-Beijerland.

De rode draad door de dienst en door het leven van Anke Staal was die van
de liefde. De liefde voor haar man, met zie zij vele jaren lief en leed deelde
en voor wie zij jarenlang gezorgd heeft; de liefde voor haar kinderen en
kleinkinderen, de liefde voor mensen om haar heen. De liefde die sprak uit
hoe zij haar leven leefde. En dat alles omvat door de liefde van God. Zij
vond houvast in het geloof, tot het einde toe en dat is kostbaar.

De bijbelteksten die klonken, spraken ook over die liefde, die - met
woorden van Sytze de Vries - ‘geen trots kent, niet zelfgenoegzaam is, een dak biedt voor totaal
vertrouwen’

Zo is zij haar weg gegaan, in een wereld die steeds kleiner en stiller werd, om aan het einde van haar
leven

alleen maar ‘Amen te zeggen,

al is 't met gebroken stem;

dan je hand in Gods handen leggen

en op weg gaan, achter Hem.

Wij wensen haar gezin en ieder die haar zal missen Gods nabijheid toe.
Anneke Klavers
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Gedachtenissen

In herinnering: Johanna Catherina van Elderen

Op 7 oktober is overleden Johanna Catherina (Annie) van Elderen in de
leeftijd van 74 jaar.

Lang heeft zij bij haar ouders aan het Lariksplantsoen gewoond.

Vanaf haar achttiende jaar tot aan haar pensioen heeft zij met plezier
gewerkt in de sociale werkvoorziening. Annie is altijd een zeer
betrokken gemeentelid geweest. Ondanks haar beperking, als gevolg
van zuurstofgebrek bij de geboorte, was ze actief op diverse terreinen
in de Thomaskerk en later in De Open Hof.

Lang heeft zij haar eigen wijk gehad waarin zij de kerkbode van de
toenmalige Thomaskerk bezorgde.

Talloos zijn de collectebussen waarmee zij voor de goede doelen langs
de deuren is gegaan.

In 1994 is ze bij Humanitas in de Kortenaerstraat gaan wonen.

In mei dit jaar is zij gaan wonen in Poortwijk in de Arthur van
Schendelstraat 12, een locatie van de Zuidwester. Het afscheid en de crematie vonden vrijdag 11
oktober in besloten kring plaats.

We bidden de familie van Annie en iedereen die haar zal missen, God’s liefdevolle nabijheid toe.
Wij mogen erop vertrouwen dat Annie veilig en geborgen is bij de milde handen en de vriendelijke
ogen van haar Hemelse Vader.

In herinnering: Trijntje Elizabeth Uyl-Bijl

Truus werd geboren in Rotterdam Charlois in Carnisse. Ze ontmoette
haar toekomstige man Jos op de schaatsbaan. Ze trouwden in 1963. Ze
kregen drie kinderen Marco, Esther en Herma. In de loop van de tijd
kregen ze er zes kleinkinderen bij waar ze heel blij mee waren. Ze
maakten enkele grote tegenslagen mee in hun leven. Maar Truus en
Jos waren elkaars anker. Truus was altijd positief. Ze gingen door en
maakten er wat van.

Tot groot verdriet van het gezin verloren ze Jos in 2016. Truus miste
hem enorm.

Op vrijdag 11 oktober overleed Truus in de leeftijd van 83 jaar.

Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we Johannes 14:15-21 en
Romeinen 8: 31-39. Deze teksten gaan over de liefde en over de Geest
van God die als een Trooster in ons mag zijn. Truus zag haar geloof als
liefde, als een Licht in haar leven. Ze zag haar God als een herder die over haar waakt en voor haar
zorgt.

Je naast liefhebben, heeft ze zich eigen gemaakt op haar manier. Soms niet te stoppen. Zoals
weekbrieven rondbrengen in weer of geen weer, in de winkel van de Overbrugging staan,
contactpersoon en jarenlang was ze pastoraal bezoeker. Ze hielp vele mensen die geen helper
hadden. Ze was heel trouw en zeer eigenzinnig.

We bidden de kring van het gezin, de familie en vrienden de kracht en nabijheid van de Eeuwige toe.
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
17 november
Hongaarse gemeente in Oradea
zie uitgelicht

24 november
Pa en Zoon helpen
zie uitgelicht

1 december
Moldavié, kinderen en ouderen
zie weekbrief

8 december
Ghana, Sheaboerinnen
zie uitgelicht

15 december
Noodhulp Israél en Gaza
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

17 november: Hongaarse gemeente in Oradea
Ds. Herdean heeft nog steeds haar werkterrein in
Oradea een stad in Roemenié. Zij is daar predikant van
de Hongaars Gereformeerde Gemeente. In de mail
wisselingen die we met ds. Herdean hebben geeft zij
aan versteld te staan dat er mensen zijn die hen niet
kennen en hen dan toch willen helpen. En bijzonder
blij te zijn met de gift die zij krijgen. Want de
financiéle middelen van deze kerk zijn zeer beperkt.
Veel gemeenteleden zijn al ‘'op hoge leeftijd’ en
hebben over het algemeen heel veel extra aandacht
en hulp (financiéle - voedsel - kleding) nodig. Daarbij
komt nog eens dat de economische situatie in
Roemenié niet zo rooskleurig is. De diaconie deelt
aldaar viak voor Kerstmis, voedselpakketten uit.
Tenminste dat is hun streven, maar aan voldoende
geld daarvoor ontbreekt het nog wel eens. Laten wij
daarom er ook dit jaar weer voor zorgen dat er rond
de Kerst en mogelijk ook later in de winter met ruime
hand gedeeld kan worden in Oradea!

24 november: Pa en Zoon helpen

De stichting Pa en Zoon helpen staan bekend om hun
discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka.
Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele
medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het
gebied van educatie, medische zorg,
woonvoorzieningen en hygiene! De
nood is hoog. Er is als gevolg van de
enorme inflatie armoede en daarmee
honger. Er zijn weer de nodige
voedselpakketten uitgedeeld. Enkele
scholen zijn voorzien van een
aansluiting op het
waterleidingbedrijf. De kinderen
hebben zo heerlijk vers water en ze
kunnen na schooltijd een flinke
voorraad mee naar huis nemen. De scholen zijn weer
voorzien van schriften en ander leermateriaal. Op de
school met weesmeisjes is de voorraad
maandverband weer aangevuld. Voor meer info:
www.facebook.com/paenzoonhelpen
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Collectes

8 december Ghana, Sheaboerinnen
Het klimaat verandert. Voor Ghana heeft dat grote
gevolgen. Door de extreme droogte vooral in het
noorden wordt het steeds moeilijker om rond te komen
van de opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de
belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven
‘ dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei
manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
Bijvoorbeeld met het verzamelen van sheanoten. Ze
maken er boter van om te verkopen. Sheaboter is als
boter of verzorgingscreme ook in Nederland te koop.
De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om
efficienter te werken en beter samen te werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten
kunnen bewaren en de boter met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de
producten tegen een betere prijs te verkopen. Mede dankzij deze collecte kan de Ghanese kerk
om steeds weer nieuwe boerinnen ondersteunen. Meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/een-beter-inkomen-voor-sheaboerinnen/

15 december: Noodhulp Israél en Gaza

Noodhulp voor alle slachtoffers

Vanuit Nederland staat noodhulpcodrdinator Dick Loendersloot in nauw contact met de
partnerorganisaties in het Midden-Oosten. Kerk in Actie kon al snel na 7 oktober een groot
bedrag vrijmaken om de noodhulp aan de getroffen inwoners van Gaza en Isra€l op te starten.
Sinds die tijd biedt Kerk in Actie via haar partnerorganisaties en het internationale kerkelijke
netwerk hulp aan tienduizenden mensen die door het geweld in Israél, Gaza, de Westelijke
Jordaanoever en het grensgebied met Libanon zijn getroffen. In Gaza wordt financiéle
ondersteuning verleend aan mobiele gezondheidsklinieken, krijgen mensen
voedselpakketten, kleine contante bedragen om in hun levensonderhoud te voorzien en
psychosociale hulp om trauma’s te verwerken. In Israél worden groepen die toch al kwetsbaar
zijn - denk aan arbeidsmigranten en vluchtelingen - geholpen met voedselpakketten,
psychologische hulp en juridische bijstand. Op de Westelijke Jordaanoever helpt Kerk in Actie
Palestijnse gezinnen die door de oorlog hun baan zijn kwijtgeraakt. In het grensgebied met
Libanon krijgen ontheemde gezinnen een contant bedrag om voedsel en water te kopen, en
hulp bij het regelen van een veilige plek. Meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/we-moeten-toch-ergens-hoop-uit-putten

Opbrengsten collecte

Zondag 25 augustus 2024 Stichting Droomhuis €548,10
Zondag 01 september 2024 Pofta Buna €631,75
Zondag 08 september 2024 Save the children €453,45
Zondag 15 september 2024 Werelddiaconaat Colombia €511,90
Zondag 22 september 2024 Zending Syrie €439,00

13



Muzikale Dienst

De Open Hof, daar zit muziek in....

Ja, zult u denken, natuurlijk. In elke kerkdienst is er muziek. Soms heel aansprekend, de andere
keer een beetje gewoon. Dat gaat op 17 november echter wel heel bijzonder klinken.

Onze kerkmusicus, Leo Lommers en ds. Piet van Die (die we ook nog kennen van Johnny Cash
diensten) hebben een bijzondere muzikale dienst in voorbereiding: Er wordt de hard gewerkt
door de zangers maar ook door een speciale muziekgroep met allerlei instrumenten om de
Pelgrimspsalm 121 op verschillende manieren in muziek en teksten te laten klinken. Piano,
orgel, gitaar, dwarsfluiten, accordeon, viool, trompet zullen in een eigen arrangement van Leo
samen met de Zangers laten horen hoe Muziek (met een hoofdletter) kan Klinken.

Op elke zondag zit er muziek in de kerk, maar deze dienst van muziek en teksten wilt u vast niet
missen.
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Column

sokken stoppen

Rob van Brakel

Sommige zaken komen steeds weer terug op
de kerkelijke agenda, zoals Kerst, Pasen,
Pinksteren en duurzaamheid. Het laatste item
onder steeds wisselende namen. In de jaren 70
was men na het rapport van de Club van

Rome ook al doordrongen van het feit dat de
aardse hulpbronnen eindig zijn, maar toen
heette duurzaamheid 'nieuwe levensstijl’ Ik
bedoel hiermee niet te zeggen dat het geen
belangrijk :
onderwerp is,
maar blijkbaar
kost het ons
moeite om er op
gefocust te blijven
en moet het
steeds opnieuw
aangekaart
worden.
Misschien heeft
dat te maken met
het welbekende
verhaal over de talenten. In de gelijkenis wordt
de dienaar die de meeste talenten voor zijn
koning verdient, het rijkst beloond. Veel
christenen in West-Europa zagen dit verhaal
als een aansporing om zoveel mogelijk winst
te maken, maar zo is het natuurlijk niet
bedoeld. De al eerder genoemde dienaar
houdt zijn winst namelijk niet zelf; hij geeft de
verdiende talenten terug aan de koning. Hij
heeft gedaan wat in zijn vermogen lag, net als
die andere dienaar, en dat wordt beloond.
Daarom wordt de ‘luie’ dienaar ook gestraft.
Bijbels gezien ligt het veel meer voor de hand
om te kijken naar het begrip ‘rentmeester’

Johannes Calvijn als commentaar op het boek
Genesis dat Adam aangesteld wordt om de
hof van Eden te bewerken en te onderhouden,
wat betekent dat hij verantwoordelijk is voor
de grond die hem is toevertrouwd. Hij moet
die in goede staat doorgeven aan zijn
nageslacht. Er is geen sprake van dat we erop
los kunnen leven met het idee dat de
geslachten na ons het zelf maar uit moeten
zoeken. Wij hebben
een duidelijke
verantwoordelijkheid.
Wat maakt het dan zo
lastig? Ik denk dat we
onvoldoende beseffen
hoe bevoorrecht we
zijn. Dingen die voor
ons gewoon zijn, zoals
elke dag douchen, af
en toe nieuwe kleren
kopen, met vakantie
gaan en het hele jaar
door fruit kunnen eten, zijn dat nooit geweest.
Ze zijn dat voor velen nog steeds niet, terwijl
ze wel veel energie kosten. Niet voor niets
wijst onderzoek uit, dat arme mensen het
meest duurzaam leven. Als je bijna niets hebt,
geef je weinig uit en ben je zuinig op wat je
nog wel bezit. Duurzaamheid is niet alleen
voortaan de fiets pakken, maar ook naar het
repair café gaan. Of misschien nog wel beter:
duurzaamheid = je eigen kapotte sokken
stoppen...
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Kinderdienst

Vande kinderdienst

De kinderdienst draait na de zomervakantie weer op volle
toeren en we zijn weer enthousiast aan de slag met Bijbel
Basics. Een enkele keer wijken we er vanaf zoals tijdens
de Regenboogdienst, maar de kinderen vonden het
verhaal “Mijn schaduw is roze” erg leuk en het maken van
de regenboogbloem viel ook goed in de smaak. Een
enkele keer wordt er ook wel eens proefje gedaan naar
aanleiding van het verhaal. Deze suggesties worden
allemaal aangereikt in de methode van Bijbel Basics.

We zijn ook erg blij dat Lara in 't Veld en Robine den Boer
de kinderdienstleiding zijn komen versterken. Elise
Veldhoen vindt het ook leuk om af en toe mee te lopen.
ledereen is nu 1 keer in de vier weken aan de beurt. Het
zou fijn als er nog iemand bij komt.

Adventsperiode
Alhoewel het nog ver weg lijkt, zijn we ook bezig met Advent en Kerst.

Het thema van Bijbel Basics voor de Advents- en Kerstperiode is: ‘Bestemming Bethlehem!
In de verhalen van deze serie staan de stad
Bethlehem en de gebeurtenissen die daar
plaatsvinden in het middelpunt, beginnend
bij het verhaal over Ruth die met Naomi naar
Bethlehem reist, en eindigend met de
geboorte van Jezus. Er zijn mooie verhalen
maar ook leuke zichtbare materialen voor _
beschikbaar. Hiervan hebben we wat besteld. =

Voor het moment met de kinderen in de kerk S
komt er een kijktafel van het stadje -
Bethlehem en de personen die er naartoe -
reizen. Het stadje bestaat uit vijf huisjes van karton met allerlei leuke details erop getekend.
Elke zondag van advent kunnen de hoofdpersonen uit het Bijbelverhaal bij de bijbehorende
huisjes worden geplaatst.

Ook voor thuis is er leuk materiaal dat iedereen zelf kan bestellen. Het is een boekje en een
bijbehorend koffertje; zo leef je thuis ook toe naar advent. In het koffertje zitten vijf luikjes,
voor elke zondag van advent één luikje. In het boekje is er voor elke zondag van advent, tot en
met Kerst elke dag iets leuks om te tekenen, te puzzelen, samen te lezen of om over na te
denken.
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Kinderkerstfeest

Het koffertje kun je neerzetten op een zichtbare plekin huis. Je kunt het boekje in of bij de
koffer bewaren. Adventsproject - thuis (2024) - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

We beginnen hiermee op 1e Advent, zondag 1 december, en we nodigen alle kinderen uit om
te komen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Het is een leuke kerstvoorstelling met goocheltrucs, interactie en een duidelijke boodschap.
Komen jullie ook? En breng jullie vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, neefjes en nichtjes
gezellig mee.

Kinderkerstfeest

Het Kinderkerstfeest is dit jaar op zondagavond 22 december om 19.00 uur in De Open Hof.
LET OP: dus NIET op kerstavond.

Er komt een leuke kerstvoorstelling met als titel: De kerstmachine

Professor Cool wil een machine uitvinden die voor kerstsfeer gaat zorgen. Dat is hard nodig,
want de professor is daar zelf niet zo goed in- en nog belangrijker: professor Koek komt langs
met kerst! Professor Cool is al een tijdje stiekum verliefd op haar, en dus wil hij een goede
indruk maken... Maar gaat dat ook lukken?

En wat doen die geheimzinnige pakjes bij de machine? Uiteindelijk ontdekt Professor Cool met
de hulp van de kinderen wat écht voor kerstsfeer zorgt, en dat is toch iets heel anders dan hij
van tevoren dacht...

Het is een leuke kerstvoorstelling met goocheltrucs, interactie en een duidelijke boodschap.
Komen jullie ook? En breng jullie vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, neefjes en nichtjes
gezellig mee.
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GW3237 m. Jaap den Boer

Onderzoekers noemen hem GW3237m. De letters GW staan voor grijze wolf. De letter m voor
manwolf. Het is de bekendste wolf van Nederland. Zijn populaire naam is Bram.

Bram heeft onlangs een kind omvergeduwd en een hond aangevallen. (of viel de hond de wolf
aan?). Is dat erg? Sommigen vinden van wel en pleiten er voor om Bram af te schieten.

De angst voor de wolf zit er goed in. Veel mensen zijn opgegroeid met het sprookje van
Roodkapje en de boze wolf. Roald Dahl schreef er dit over:

Op één der eerste lentedagen voelde Wolf de honger knagen, dus klopte hij bij grootmoe aan. Ze deed open, zag hem staan met
scherpe tanden, valse lach. Hij gromde grijnzend: “goedendag.” De arme grootmoe schrok zich naar: Straks eet hij me op met huid
en haar. Ze sloeg de spijker op de kop want hij vrat haar in één hap op.

Qok in de bijbel heeft de wolf een slechte reputatie. Jezus heeft het over wolven in
schaapskleren als hij spreekt over valse profeten. Maar de wolf wordt ook genoemd in een
andere hoedanigheid. Die wordt prachtig verwoord in het visioen van vrede van Jesaja:

“Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer, kalf en
leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een kae en een berin grazen
samen, hun jongen liggen bijeen, een leeuw eet stro, als een rund. Bij het hal van een adder
speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.”

Het lijken utopische woorden van Jesaja. Maar niets is onmogelijk.

Wolf en Lam
Zij waren met hun vieren uitgegaan Het lam kwam te voorschijn
om in de stad te dansen. vanachter wolf zijn staart, en sprak:
9 Ze moesten door een donker woud, Telkens als de mensen kwamen met hun
er was een pad van witte stenen. slachtmes
Na drie uur waren de stenen op. heeft deze wolf hen verjaagd.
"We zijn verdwaald.
Ze klommen op zijn rug
Daar was ineens de wolf. gevieren, met het lam.
Klim op mijn rug, ik breng je naar destad  Hij rende of hij vleugels had,
en terug naar huis. niet naar de stad en terug - waarheen?
Naar het land van wolf en lam. Het werd een
Jij, wolf? Ja, ik. Vraag het mijn vriend. lied:
Wieis je vriend? Lam is mijn vriend. Naar het land van wolf en lam en geen weg
Waar is lam? Hier achter mijn staart. terug

Huub Oosterhuis
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Duurzaam

Doe eens MAF in duurzaamheid!

Van God is de aarde. Niet van ons mensen. Wij mensen hebben
de aarde in bruikleen gekregen en de verantwoordelijkheid
om er voor te zorgen. Wij moeten aan God verantwoording
afleggen hoe we met de aarde en haar schepselen omgaan.
Duurzaam willen leven is daar een onderdeel van.

Maar duurzaam willen leven voelt best lastig, want het raakt
misschien onze persoonlijke keuzevrijheid of
onafhankelijkheid. Hoe kunnen we als persoon leren om

duurzaam te leven? Als taakgroep duurzaamheid denken wij
dat we het beste gezamenlijk duurzaam gedrag handen en voeten kunnen geven. Het gaat
daarbij om bewust te zijn van wat we doen en allemaal ons gedrag stapje voor stapje aan te
passen. Daarom voeren we in dit kerkseizoen 2024-2025 de campagne Doe eens MAF in
duurzaamheid!

We hebben als taakgroep de ambitie gesteld:
ledereen in De Open Hof heeft de kennis en de motivatie om duurzaam gedrag na te streven
en draagt zo een klein beetje bij aan een betere leefwereld voor de huidige en de toekomstige
generaties.
Het behalen van een ambitie neemt meestal heel veel tijd. Daarom hebben we voor de
campagne als doel gesteld:
Tenminste 100 mensen uit onze kerkelijke gemeenschap hebben na 1 jaar hun
duurzaamheidsgedrag meetbaar veranderd.
MAF staat daarom voor Motiveren, Activeren en Faciliteren. Waar staan we nu? We verwachten
binnenkort meer te kunnen vertellen op basis van uw antwoorden op onze vragenlijst. Meten
is weten! Blijf op de hoogte via onze webpagina:
https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/groenekerk

Hoe willen ons campagne doel bereiken? We bouwen tijdens het seizoen 2024-2025 voort op
drie thema’s:

1. Geloof en inspiratie: wat zegt de Bijbel over duurzaam leven?

2. Bewust inkopen doen: koop alleen wat je echt consumeert!

3. Schepping en natuur: de prachtige biodiversiteit in de Hoeksche Waard.
We houden lezingen en voeren gesprekken in de Huiskamer. We delen verhalen van
gemeenteleden en trekken er op uit. Een voorbeeld: op 28 november verzorgt dominee
Anneke Klaver een thema avond op basis van het boekje VerduurSamen met Franciscus. Het
thema is Op weg gaan — waarom duurzaam leven? Het gaat daarbij over kwetsbaar leven,
vredevol leven, eenvoudig leven. Van harte aanbevolen.

Je moet altijd beginnen met wat je zelf kunt doen. Denk er over na, spreek erover met je
naasten en doe het vanuit onze christelijke overtuiging.

De Taakgroep Duurzaamheid
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Regenboogweek

Terugblik Regenboogweek

We hebben een aantal mooie bijeenkomsten gehad in De Open Hof rondom Coming Out
Day om aandacht te vragen voor acceptatie en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap.
Helaas eindigde deze mooie Regenboogweek verdrietig. Onze Regenboogvlag was tot twee
keer toe het doelwit van vernieling, de laatste keer werd deze zelfs in brand gestoken. Zo
lang deze discriminerende acties plaatsvinden blijft het nog steeds nodig dat we ons
inzetten voor de acceptatie en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap, ook in de kerk. We
blijven activiteiten organiseren voor en met de LHBTI-gemeenschap, want we willen niet
wegduiken en ons door angst laten regeren.

Maar ondanks deze gebeurtenissen kijken we terug op de mooie bijeenkomsten met Hinke
van Abbema en Joél Boertjens en de goede gesprekken, de filmavond, Tafeltijd met als
thema Acceptatie. En dan uiteraard de prachtige Regenboogdienst met als voorganger ds.
Frits Renes. Ook hier kwam het thema Acceptatie weer terug. Het thema van de dienst was:
Gods liefde in de ogen van de ander (worsteling met God, met jezelf en je leven). De dienst
was mede voorbereid door een aantal mensen en zij werkten ook: John stak de kaarsen aan,
Jaelynn droeg een door haarzelf geschreven gedicht voor. Op veler verzoek wordt dit hier
afgedrukt. Jesse was lector en Karin verzorgde samen met de diaken van dienst de voorbede.
De dienst werd door ds. Frits Renes afgesloten met de prachtige zegenbede van Janneke
Nijboer.

Regenboogboeket

Tijdens de Regenboogdienst stond er een prachtig
Regenboogboeket en dat heeft helemaal niet de aandacht
gekregen die het zeker verdient. Dat is jammer want Wilma
van 't Noordende heeft er enorm haar best op gedaan om alle
kleuren van de regenboog zorgvuldig te verwerken in het
boeket en prachtig neergezet op de bloementafel met een
heuse regenboog erbij. Ze had de bloemen zo geschikt dat ze
qua kleur de regenboog vormden en ze had de symbaliek
uitgekozen voor de bloemen, zoals:

Gerbera :de ander in z'n waarde laten
Agaphantes : bloem der liefde

Anjer : toewijding

Alstroemeria :vriendschap, respect

De waaier achterin verbeeld de regenboog
De “regenboog “ ondergrond weerspiegelde Gods aanwezigheid
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Ik
Ik ben ik
Ik ben mens, net als jij
Ik ben iemands kind, net als jij
Ik ben iemands vriend, net als jij
lk ben iemand, net als jij
De wereld
De wereld ziet het anders
De wereld ziet mij anders
De wereld kijkt mij niet aan
De wereld laat mij achter
De wereld is geen vriend
Maar wij
Wij kunnen veranderen
Wij kunnen de wereld veranderen
Als wij samen staan, staan we sterk
Als wij liefhebben, wordt het beter
Samen kunnen wij de wereld aan
Samen sterk tegen onrecht
Samen tegen haat
Samen voor liefde
Samen voor acceptatie

Wij zijn wij, anders en toch gelijk
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Kerk

HET TORENTJE IN
DE VERTE

e zijn verhuisd van een Timon-woonvorm
in de Bijlmer naar een project in het bui-
tengebied van Zalk. Als ik nu ‘s avonds met
Linda een ommetje maak, zien we geen
flats en pizzabezorgers, maar de lJssel,
sterren, en het kerktorentje van Zalk. Tien jaar geleden
woonden we hier al een poosje. Wie had kunnen denken
dat we er nu weer zouden neerstrijken, na drie heftige jaren
in Amsterdam.
We genieten met volle teugen van de rust. Als je iemand
tegenkomt, wordt er gegroet. Zelfs vanuit je auto steek
je even je hand omhoog als teken van ‘ons kent ons. We

komen voor heel andere uitdagingen te staan dan in de Foto: Rogier Veldman
stad. We vragen ons af hoe we het gaan doen met één auto

en vier kinderen die straks naar zwemles, muziekles en Elbert Smelt is een Nederlands
sport willen. Omdat de winkels niet bepaald om de hoek musicus, arts en presentator.
zijn, gaan we zelf ons brood maar bakken. En de tijdelijke Hij is bekend als leadzanger van
woonunit waar we zijn aangespoeld met al onze spullen en de wereldmuziekgroep Trinity

kids, dopen we Bless this Mess.

De afgelopen zondagochtenden hoorden we in de verte
de klokken en zagen we onze buren ‘ter kerke’ gaan. Wij
verscholen ons nog achter het predicaat 'net verhuisd. "Ach,
die arme kinders moeten al aan zoveel nieuws wennen.

Een ochtendje rust is echt even nodig.” Maar eigenlijk
confronteert het ons vooral met onze éigen weerstand.

Na drie jaren van los-vast stadsleven ervaren we een
drempel om ons te verbinden met een kerk. Moeten we

die wekelijkse kerkgang 66k nog in ons jachtige millennial-
leventje proppen?

Ik besef maar al te goed dat het leven in het dorp vroeger
werd bepaald door het ritme van die kerkklokken. In het
klooster voel ik regelmatig de heilzame werking daarvan.
Waarom is dit in het'gewone, moderne leven’dan zo lastig Moeten we de

voor me? kerkgang ook nog in

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de ons ,’ a Ch tlg € l even U €
Protestantse Kerk in Nederland. https.//petrus.protestantsekerk.n! p roppe n ?
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Worldservants

Oeganda- Lwamalenge

Afgelopen zomer maocht ik van 15 juli tot 2 augustus genieten van de mooie mensen in Oeganda.
We gingen na lang wikken en wegen bij de organisatie toch met zes mensen op pad! We hadden
eigenlijk maar net genoeg bouwbudget om ramen en deuren in en bestaand gebouw te zetten,
maar daar namen wij geen genoegen mee! We zamelden vooraf genoeg geld in om één lokaal te
kunnen bouwen en op verzoek van Jingo, de plaatselijke codrdinator en tevens directeur van de
school, werden dat twee casco lokalen. Wonder boven wonder liep de teller zo goed, dat we er op
stucken na twee volledige lokalen hebben kunnen neerzetten!

En wat ben ik blij dat we vooraf deze keuze hebben gemaakt om extra financién in te zamelen. Want
ik mocht al op heel wat bijzondere plekken van de wereld komen, maar ik ben zelden op een plek
geweest waar ze zo weinig hebben, maar zoveel met elkaar delen!

Op de Glorious school gaan zo'n 350 kinderen naar school. Deze kinderen hoeven geen schoolgeld
te betalen. Maar brengen mee, dat wat ze kunnen missen. Ook wonen er 60-70 kinderen op het
terrein van de docenten, gewoon bij hen in huis. Inmiddels weten we dat vele van deze kinderen
ruim 1 uur of zelfs 1,5 uur moeten lopen om elke dag weer op school te komen. Deze docenten zien
dit echt als hun roeping. Ze doen dit werk dag in dag uit met heel veel passie, zonder dat zij daar
salaris voor ontvangen en met de weinige middelen die zij hebben proberen ze er voor deze
leerlingen wat van te maken!

Ik was diep onder de indruk van de manier waarop zij de liefde van God onvoorwaardelijk uitdelen,
zonder dat zij daar zelf maar iets voor terug hoeven te hebben.

Samen met deze leerlingen en hun fantastische, liefdevolle docenten mochten wij een bijzondere
tijd hebben. Plezier maken en een groot deel van het gebouw neerzetten!
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Worldservants
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Rest mij niet meer dan dankbaarheid. Dankbaar ben ik voor de groep, voor de lokale
ontmoetingen en voor het feit dat er mensen op deze wereld zijn die zich zo belangeloos inzetten
voor de ander. Wij werden bij het vertrek echt als helden uitgezwaaid en bedankt voor het offer
dat we gebracht hadden, maar in mijn ogen zijn niet wij de helden, maar zij! Elke dag weer!

Deze warme vrijgevigheid mochten wij ook zelf ervaren tijdens diverse huisbezoeken. Wij gingen
op pad met zakken rijst, suiker en zeep. Om bij diverse kinderen die een bezoek konden gebruiken
volgens de locals langs te gaan. Die middag dachten wij uit te gaan delen van Gods liefde en
goederen. Maar wij ontvingen nog veel meer. Dankbaarheid in woord, maar ook in spullen. Zelfs
mensen die in een lemen hut woonden gaven ons een gift mee. Want in Oeganda is het de
gewoonte iets terug te geven wanneer je iets krijgt. Dus wij keerden met twee kippen en heel wat
bananen huiswaarts.

Tweeénhalve week lang mochten wij schouder aan schouder samenwerken met de gemeenschap
aan de school, we hebben mooie kindermomenten georganiseerd, huisbezoeken gedaan en in de
avond ook inhoudelijke momenten met de lokale docenten meegemaakt. Uiteraard was er ook
voldoende ruimte voor plezier, plezier met de kinderen, met de bouwlui maar bovenal met onze
Afrikaanse docenten.

Nog dagelijks is er contact met onze
Afrikaanse vrienden en ik hoop dat ik ze op
een dag weer mag ontmoeten! Maar ik hoop
vooral dat ik ze vanuit Nederland mag
ondersteunen met de middelen die wij hier in
overvloed hebben.

Het is lastig om zo'n gave reis met woorden te
beschrijven, mocht u meer willen weten,
spreek mij gerust aan! Er komt binnenkort ook
een verhalenavond in samenwerking met de
diaconie, de datum volgt nog.

Altina.
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Thuis Geloven

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

LANTAARN

Ik vergeet jou nooit, Ik heb je in mijn handpalm gegrift.

Jesaja 49:16

Rouwen om een dierbare
overledene komt steeds terug
met andere emoties. Wat blijft,
is de naam van die mens,

de naam die alles oproept.
Herinneringen, vragen, dank-
baarheid. In de maand novem-
ber, bijvoorbeeld met Allerzie-
len, staan we stil bij onze pas
overleden dierbaren en andere
mensen die ons voorgingen.
Het is mooi om zelf een herin-
neringslantaarn te maken.

Kijk eens naar deze bijzondere
cilinder van papier. De lantaarn
verbeeldt onze waakzaam-
heid en het eeuwige licht
waarin de gestorvenen mogen
verblijven. De cilinder bestaat
uit twee lagen: een transpa-
rante binnenkoker en een
witte buitenkoker versierd met
opengesneden cirkels die nog
net vastzitten. Op de cirkels
kun je - als je dat wilt - namen
schrijven. Een lichtje erin zorgt

voor een stemmig licht- en
schaduwspel.

TIP: Ernaast een eenvoudigere
versie gemaakt van een afge-
sneden melkpak.

Nodig:

- Transparant papier (35 x 24 cm)
en stevig wit papier voor
bodem en buitenkoker

- Potlood, liniaal, passer, hobby-
mes of fijn schaartje, lijm.

- Batterijlampje of glas met
waxinelicht.

Doen:

- Bodem: teken een cirkel van
14 ¢cm doorsnee met daar-
binnen een cirkel van 10 cm.
Knip de grote cirkel uit, knip
rondom ‘V'-tjes weg tot aan de
binnencirkel (foto 1).

- Lijm het transparante papier tot
een koker van 10 cm doorsnee,
24 cm hoog. Lijm de bodem
ertegenaan (foto 2).

- Wit papier (35 x 24 cm) ligt in
de breedte voor je. Zet hierop
met potlood verticale lijnen
om de 4 cm. Teken met de
passer een rij cirkels (3,5 cm of
kleiner) op elke lijn (foto 3).

- Snijd/knip de rondjes links en
rechts open, laat ze op hun
verticale lijn enkele millimeters
vastzitten. Keer het papier
(goede kant boven) en schrijf
evt. namen in de cirkels. Buig
de flapjes naar voren (‘Rol’ze
rond een potlood) (foto 4).

- Lijm het papier tot een koker
die net om de hinnenkoker
past, lijm ze op enkele punten
vast.

- Plaats er een lampje of een
waxinelichtin. (Maak evt. een
gat in de bodem en zet de
lantaarn over het lichtje heen.)

Ontsteek de lantaarn op

momenten van rouw en

gedachtenis, of als licht in de
donkere maanden.




De wereld is mooier met jou

De wereld is mooier met jou

Woensdag 11 september was het dan zover. De eerste

soosavond ging weer van start. De opkomst viel niet tegen.

Er kwamen 26 deelnemers en het was alsof we nooit gestopt

waren. Ik werd weer warm begroet door de deelnemers en er DE WERELD
kwamen ook wat nieuwe mensen kijken. De nieuwe locatie

“Boezem en Co” was wel wat vreemd voor de meesten. De IS MOOIER
jeugdzaal “De Baan’, naast de Huiskamer in de Open Hof, was
wel heel vertrouwd geworden. Bij Boezem en Co moeten we MET JOU

onze weg duidelijk weer vinden. Spelletjes, sjoelbakken en
een ruimte waar we kunnen knutselen, het is even zoeken
waar alles staat. Zo zijn er ook geen bekende vrijwilligers
meer en zijn er nieuwe gezichten. Wel opvallend was dat er
meer begeleiding mee kwam en dat was wel fijn, want met
twee vrijwilligers was het hard aanpoten. Om vrijwilligers te
werven had ik iemand uitgenodigd die een column schrijft
voor de EGHW, waar mogelijk potentiéle vrijwilligers te
vinden zijn. Zelf is hij vader van een vijfjarige dochter met het Down syndroom. In zijn column
legt hij uit dat wanneer kinderen jong zijn samen kunnen spelen, ongeacht de beperking die er
is. Kleinere kinderen die gewoon naast elkaar verder spelen, oudere kinderen die vragen
durven te stellen en na een gesprekje vaak extra lief of zorgzaam zijn voor haar. Hij wenst dat
haar leven altijd blijft zoals samen in de speeltuin. Hij legde een mooie link naar hoe het nu is
en hoe het in de toekomst zou kunnen worden. Nu speelt zijn dochter nog in de speeltuin met
andere kinderen en maakt de beperking niet uit. Later zal haar wereld veranderen en de vraag
is of het dan nog steeds niet uitmaakt. Door zelf de sfeer te proeven op de soos en te komen
kijken hoe het is, kon hij zelf ervaren hoe het mogelijk in de toekomst zou kunnen gaan met
zijn dochter. Zijn laatste alinea van zijn column raakte mij persoonlijk. Hij schreef :

Loeye

“lk sta in de soos en kijk om me heen. De wereld van de speeltuin, die ik mijn dochter zo gun,
voelt opeens een stukje dichterbij.”

De woorden raakten mij en ik wist weer zeker waarvoor ik dit door wil zetten. Hopelijk wordt de
volgende soosavond weer een succes. Deze is overigens op woensdag 6 november ! Locatie :
Boezem en Co. Aanvangstijd 19.00-20.30 uur.

Petra Moerkerken
06-23216715
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Kerktuin De Open Hof

Hoe het begon

Weet u/jij het nog, een veld met paardenbloemen en wat gras, twee bomen en een aantal
vaste bloembakken.

Op zich niets mis mee maar het kon beter. Een kerktuin, dat moest het worden, met een pad
erin, mooie planten waar veel insecten op af zouden
komen. Of dat gelukt is, ik dacht het wel.

Er staat nu van alles, zelfs ruimte voor wat (on)kruiden.
Zo hier en daar wat strekken van planten gekregen om
Ze in de in de kerktuin op te nemen. De tuin is nog niet
vol, komt wel.

Na een paar jaar zie je dat er een aantal planten goed zijn
aangeslagen, zo goed zelf dat ze gaan overheersen.
Anderen hebben het niet gered om verschillende
redenen. Die ga ik vervangen of er wat anders voor in de
plaats zetten.

Perspectief kerktuin

Als ik vooral vanaf de tuinberging de tuin in kijk ben ik heel tevreden met wat ik zie. Het is niet
perfect maar ik word er wel blij van. Allemaal verschillende kleuren en vormen, ook nu de
herfst zijn intrede doet. Dat levert weer een heel ander beeld op, ik hou daar wel van.

Nu de herfst is aangebroken en de winter nadert is het tijd om de
tuin met rust te laten want zoals ik al eerder schreef, winterklaar
maken doe ik niet. Misschien wat wegknippen wat er teveel staat
& of b.v. wat over het pad hangt. Het pad gaat wel nieuwe

§ houtsnippers krijgen, dat is hard nodig.

Met de ervaringen van dit seizoen heb ik wat plannen om het
volgend jaar anders te gaan doen. Ik kwam een artikel tegen over
i het verwilderen van een gedeelte van de tuin, daar ga ik me maar
$ censin verdiepen.

werkgroep Duurzaamheid
¢ Anton van Driel




Seniorenraad

De zwaan

We zien ze het hele jaar door, die sierlijke, maar o zo arrogante vogels, die zich gracieus door
de sloten en vijvers voortbewegen, soms met een houding van “wat ben ik toch mooi hé?” Ja,
inderdaad, je bent mooi. Zeker in de lente wanneer je met je partner en jullie kindjes liggen te
pronken in het park.

Nee, ik kom niet dichterbij, ik laat jullie mooi met rust. Beschermen jullie je kroost maar. Dat
doen wij mensen ook.

Als ik deze schoonheid zie, kan ik mij best voorstellen dat er 2 componisten uit vorige eeuwen
geinspireerd raakten om een mooi werk op papier te zetten. Camille Saint Saens, met het
ballet van de stervende zwaan, (1887) en Tsjaikovski, (1877) met het zwanenmeer.

Ook Luther bedacht dat de zwaan staat voor zuiverheid, gratie, liefde en trouw. Dat er dus als
symbool de zwaan op Lutherse kerken moest komen te staan.

Ja, er worden heel wat veren op je hoofd gezet, schoonheid, kracht, transformatie, waarheid,
zelfkennis, verstandig en vlug van begrip. Wij weten allemaal dat de zwaan monogaam is, dat
zij na de dood van de partner enkele maanden treuren, maar in de lente gaan zij toch weer op
zoek naar een nieuwe partner.

Ja, waarom alleen blijven? Zwanen kunnen wel 20 jaar worden. Als je nog een lange tijd voor
je hebt, waarom niet? Maar ze zijn wel kieskeurig. Ik heb eens gelezen dat een
vrouwtjeszwaan bij een eenzame mannetjeszwaan gezet werd. Het mannetje was hier
helemaal niet op gesteld en bleef bijten en uiteindelijk verdronk hij haar. Ook in de
dierenwereld komt dat dus voor.

Uit een oud psalmen en gezangenboek (1938) gezang 240:

Gelijk als de witte zwanen
zingen op hun levens end,

Zoo vergieten niet hun tranen
Godes vrienden in d’ellend.
Maar met blij gemoed zij zingen
Lof aan God.

Ja van vreugde zij opspringen
Om hun lot.

Gonnie Confurius de Keijzer
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Op 12 oktober was het de eerste vier-je-verjaardag-in-de-kerk van dit seizoen. Na de jarigen van
een mooie corsage voorzien te hebben dronken we een bakje koffie/thee met wat lekkers erbij.
Daarna kwamen de gesprekken al snel op gang en was het een fijn samenzijn. Naomi Chen
zorgde halverwege de middag voor een mooie muzikale omlijsting en sloten we dat af met het
lied 'Dank U voor deze nieuwe morgen' waarvan Naomi speciaal de tekst had aangepast aan
deze middag. We zien uit naar de volgende groep 85-plussers op 11 januari.
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Uitnodiging

Tafeltijd in De Open Hof

met als thema: Sinners and Saints

Zaterdag 7 december is er weer een Tafeltijd in De Open Hof.

Geloof je en ben je LHBTI+, of gewoon geinteresseerd of betrokken?
ledereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

Het thema voor 7 december is Sinners and Saints.
We lezen Lucas 19:1-10

Vragen die we met elkaar bespreken tijdens het eten zijn:
1. Hoe maak jij je keuzes in het leven?
2. Hoe ga jij om met missers van een ander?
3. Hoe ga jij om met missers van jezelf?

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBTI+'ers. om
door het land heen met LHBTI+'ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder het genot van een
fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de
liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldst, dit kan via het volgende email adres:
tafeltijddeopenhof@gmail.com

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

De volgende Tafeltijd is op zaterdag 1 februari 2025.
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Handwerkgroep

Handwerkgroep De Open Hof

De handwerkgroep heeft de samenwerking
met Stichting Ondersteuning Sovata helaas
moeten beéindigen. De Transportkosten voor
het handwerk werden dusdanig hoog dat de
Stichting heeft besloten deze onkosten te
besteden aan zaken zoals o.a. voedselbonnen
en zorgkosten voor de inwoners van Sovata.
De handwerkgroep is hierna op zoek gegaan
naar een Stichting met een soortgelijke
doelstelling. Met elkaar is gekozen voor de
Stichting Tabitha in Ridderkerk.

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen de
verschillende kerken in Ridderkerk. Zij bieden al bijna 50 jaar hulp aan medechristenen in
Oost-Europa en Oekraine.

De poppen zullen nu als eerste worden gegeven aan de kinderopvang ruimte in De Open Hof.
Daar bleek maar 1 pop voor de kinderen aanwezig.

Heel veel informatie van Stichting Tabitha kunt u vinden onder: stichting-tabitha.com

Met een vriendelijke groet van ons allemaal,
Thea van de Wetering-van't Hoff

Ontwerpbegrotingen 2025

Op 22 oktober 2024 heeft de kerkenraad de ontwerpbegroting 2025 van het College van
Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van
deze ontwerpbegrotingen zijn in een bijlage bij dit kerkmagaZIN opgenomen. In de periode
van 17 t/m 24 november 2024 ligt een volledig exemplaar van beide ontwerpbegrotingen ter
inzage in de Huiskamer. Een reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 26 november 2024
worden gestuurd aan de scriba

JJ. Crucg-van Maldegem, Boerderijweg 40, 3262 CC Qud-Beijerland,

emailadres: scriiba@deopenhofoudbeijerland.nl.
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Activiteiten

Bijbel Journaal

We hebben 2 avonden gehad met
bijzonder mooie gesprekken en

geluisterd naar liederen. ~idlrra
Bent U ook nieuwsgierig wat wij doen?
Kom gerust een keer langs.

De volgende keer is 13 November

We beginnen de avond om 20 uurin de
huiskamer.

Vi St T

Lineke de Bie

Gezellig dansavondje

De eerste mensen druppelen binnen in de huiskamer. Ze hebben zin in de dansavond! We
beginnen met een paar mensen die graag de beginselen van het stijldansen willen leren.
Natuurlijk starten we met een foxtrot. Echte dansschoenen zijn niet nodig.

We dansen in de omloop en hebben er veel ruimte.

Nadat er wat pasjes zijn geoefend komen een half uurtje later de gevorderde dansers. Veel
van hen hebben het vroeger geleerd. Ze hebben zin in een avondje lekker bewegen op
bekende songs. Daar waar nodig krijgen ze wat hulp bij de pasjes of aanwijzingen om de
techniek wat te verbeteren. Ook leren we soms iets nieuws aan.

In de pauze is het een gezellige bedoening. Onder het genot van een drankje leren we elkaar
ook wat beter kennen. Sommigen van ons komen al jaren in de Open Hof en anderen zijn er
voor het eerst.

Daarna dansen we nog eventjes tot dat het tijd wordt om af te ronden. We sluiten de avond
zoals we begonnen zijn met de foxtrot. Moe maar voldaan keren we huiswaarts.

Arianne Vermeulen

(Arianne@marsenaar.com, 0186 613230)
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Huiskamernieuws

Licht in de duisternis

We gaan de nachtschuit weer in. De dagen korten.

| Door één van de huiskamerramen kunnen we de

“ bladeren in het park zien vallen en breekt het

= zonlicht nu gemakkelijk door. Maar .... dankzij het

groeizame weer in de afgelopen tijd bereikten de
-~ struiken in de groenstrook voor het andere

 huiskamerraam langzamerhand een bedenkelijke

hoogte. Langzamerhand werd het buitenlicht

§ getemperd. Maar onlangs is daaraan gelukkig wat

gedaan door meestersnoeiers Hugo en Wim. En

% Hoe. Ga maar eens kijken.

Kunst in de huiskamer

In de omloop is weer prachtige kunst te
bewonderen. Maar ook in de huiskamer
is af en toe kunt waar te nemen!
Kookkunst, bloemkunst, tekenkunst,
wol kunst, mozaiekkunst en onlangs
ook rubberfietsbandenkunst.
Geinspireerd door een idee van een
medewerker van de Stichting Pameijer
heeft Lineke de Bie een heuse
bandenbiedermeier ontworpen.

Of kom je helpen? Vele handen maken
7 immers licht werk. We zoeken
gastvrouwen- en heren en iemand die
af en toe wat wil codrdineren. Hanneke
Blom (06-5732 3416), Marjan van der
Meij

(06-2420 5045) en René Strijder
(06-3070 9564) kunnen je meer
vertellen.
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Leesrooster

november / december december
zo 17 Marcus 12:38-13:2 zo 8 2 Petrus 3:1-9 Tweede advent

18 Zacharia 10:1-12 9 2 Petrus 3:10-18
19 Zacharia 11:1-9 i 10Psalm 50
20 Zacharia 11:10-17 11 Jesaja 35:1-10
21 Psalm 69:1-19 12 Psalm 64
22 Psalm 69:20-37 13 Sefanja 3:1-8
23 Marcus 13:3-13 14 Sefanja 3:9-13
24 Marcus 13:14-27 15 Sefanja 3:14-20 Derde advent
25 Marcus 13:28-37
26 Psalm 74
27 Zacharia 12:1-8
28 Zacharia 12:9-13:1
29 Zacharia 13:2-9
30 Psalm 17

Zacharia 14:1-11 Eerste advent

Zacharia 14:12-21

Psalm 115

Jesaja 40:1-11

Jesaja 40:12-26

Jesaja 40:27-31

Psalm 126
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Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452
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Het is november en het waait flink. De muizen rennen
altijd graag door de afgevallen bladeren. Maar
vandaag niet. Ze zitten binnen. Stilletjes bij elkaar
onder het orgel. Ook Kikker vindt het ongewoon stil in
de kerk en gaat op onderzoek uit. “O, daar zijn jullie!”
kwaakt hij vrolijk, “Maar... wat is er met jullie aan de
hand?” “Wij ROUWEN!", piept Martje Muis, “Dat zie je
toch?!” Kik verbleekt van schrik. “O nee! Wie is er
dood??” vraagt hij. “Maikel!” roepen ze allemaal
tegelijk. Martje begint snikkend te vertellen: “Maikel
was aan het spelen bij Erik Egel. Wij moesten hem
gaan halen voor het eten. We kwamen bij Eriks huisje.
Er was niemand. We riepen Maikel en we keken

naar binnen, maar nee.

De bladeren gaan vallen,
~ hun frisheid is vergaan,
{ maar ze hebben met z'n allen
iets heel voornaams gedaan.

Heel klein zijn ze begonnen
en kwamen uit de knop,
ze hingen fijn te zonnen

en slurpten zonlicht op.

Uit de Bijbel

Er is een tijd om e huilen
en een tijd om te lachen,
een 1jd om te rouwen

en een tjd om te dansen.
Uit: prediker 3:4

gerouwd. Gelukkig.

De boom kon daardoor groeien
precies zoals het hoort.
Zijn takken konden bloeien
en brachten vruchten voort.

Rouwen ﬂ KK

Er lagen alleen dode bladeren, tot het plafond. We
riepen nog een keer, en nog eens! Toen hoorden we
zachtjes: ‘Ik - ben - dood!” Nu zijn we zooo verdrietig!”
Morris muis roept: “Misschien is Maikel wel per
ongeluk OPGEGETEN door Erik! Die heeft altijd
honger!” Nu snikken de muizenkinderen nog harder.
Kik twijfelt een beetje aan het slechte nieuws. Maar hij
houdt zich in. Ineens klinkt Maikels stem bij de ingang:
“Ik heb HONGER!! Gaan we al eten?” “Maikel?!!”
roepen de muizenvrienden, “Je bent niet dood!”
“Neeee,” zegt Maikel, “We speelden winterslaapje,
Erik en ik. Het was mega-saai!” De muisjes weten niet
of ze blij of boos moeten zijn. Ze hebben voor niets

Een blad is niet van nylon.
Het leeft, wordt oud en moe,
en in de late herfstzon
valt 't naar beneden toe.

Daar wordt het weer tot voeding
voor bomen volgend jaar.
En dat is Gods bedoeling,
dat we leven voor elkaar.

! s
Tekeningen: M. Jurrigns



