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Zegen
Bij mijn intrede in mijn vorige gemeente legde een collega mij de handen op en sprak:
‘Alleen de zegen van de Heer maakt rijk; zwoegen voegt daar niets aan toe! (Spreuken 10:22)
Het was alsof hij mij bij voorbaat behoedde voor de valkuil waarin overigens niet alleen
dominees stappen: de gedachte dat jij alles moet doen. lk ben nogal eens geneigd om te
denken dat ik het net zo goed zelf kan doen, om die ander tijd te besparen, of omdat ik het
sneller kan, of beter. Voor je het weet zit je in je eigen onewomanshow, terwijl het een verrijking
is om juist het kerkenwerk samen te kunnen doen. Het is niet de bedoeling om te verslijten aan
je dienst aan God of om er wakker van te liggen. Heel bekend is het verhaal over de slapeloze
nachten van paus Johannes XXIII. Hij legde zijn zorg neer in zijn avondgebed en zei: 'Heer, het is
uw kerk. Ik ga slapen!
Ik dacht weer even terug aan de treffende zegen van mijn collega terwijl ik nadacht over de
zomervakantie. Voor velen is het een welkome onderbreking van een druk bestaan in het teken
van werk, gezin, oppassen, vrijwilligerswerk en/of zorg. Voortdurend staan we ‘aan’ en proberen
te beantwoorden aan de boodschap dat we succesvol moeten zijn en dat dingen ons zullen
lukken als we er maar voldoende energie in steken. Deze korte spreuk verlegt het accent van
wat we zelf voor elkaar denken te kunnen krijgen naar onze overgave aan God. Het gaat niet om
wat we allemaal hebben of kunnen. Dat zegt niet zoveel over ons als mens; maar dat we
ontstaan zijn uit zijn goedheid en afhankelijk van zijn liefde, is veelzeggend.
De zomerperiode is voor velen de tijd om even op adem te komen van alle
verantwoordelijkheden en stress. We kunnen ons concentreren op wat er echt toe doet: het
samenzijn als gezin of met elkaar, onze gezondheid. We mogen genieten van kleine dingen in
de achtertuin of de overweldigende schoonheid van de natuur ergens anders. We mogen ons
rijk rekenen, zegeningen tellen die ons zomaar toe vallen.

Ik wens jullie allemaal een mooie zomerperiode.

God, zegen ons met ruimte in ons hoofd
en het vermogen om ons los te maken
van de dagelijkse dingen.
Zegen ons met een hart dat zich laat verrassen
door nieuwe morgens,
kleine wonderen en grootse vergezichten.
Zegen ons met rust in ons lijf,
met spelen en de tijd vergeten.
Doe ons genieten van wind en water, nieuwe wegen.
Zegen ons met ogen
die U zien in de mens die wij ontmoeten,
onderweg of thuis.
Zegen ons met de wil om te rusten
zoals U dat deed
toen U de aarde en de hemel maakte
enzagdat het goed was.

ds. Lyonne Verschoor



Interview

Het groeit en bloeit in de kerktuin in
aanleg

Geschreven door: Joke Waltmans

‘Hoe gaat het met de tuin?’ is een vraag
die Anton van Driel geregeld wordt
gesteld sinds hij de aanleg van een
kerktuin achter De Open Hof op zich heeft
genomen. ‘Ga maar kijken; is dan zijn
antwoord en vaak loopt hij even mee.
Ook al is de tuin nog niet klaar, je kunt er
nu ook al van genieten.

,Hier kijk, die distels al helemaal in knop,
dat vind ik zo mooi,” vertelt Anton van Driel
als hij op een mooie zomeravond een
rondje door de tuin maakt. Ook de
margrieten, de lavendel en de munt waar
al thee van is gemaakt, groeien en bloeien
(bijna). , Het is één groot knoppenfeest. Als
ik de schoonheid zie van wat er al staat,
verrast mij dat wel.”

In het najaar van 2021 begon Anton met de
aanleg van de kerktuin, op basis van een
plan dat hij zelf heeft gemaakt en
waarvoor tuinspecialist Piet Oudolf hem
inspireerde. Een oproep aan kerkleden om
plantenstekjes te leveren, vormde de basis
voor de tuin. Al is niet alles wat is
geschonken terug te vinden in de tuin,
geeft hij aan. ,Niet alles past in het plan. Of
een bepaalde plant woekert te veel," heeft
Anton ervaren.




Interview

Een deel van de beplanting is afkomstig van
kerklid Nel de Koning, die een grote tuin heeft
en verstand van zaken. ,, Zal ik dit of dat
meenemen?’ vraagt ze dan. Als ze hier is,
dropt ze tegelijk haar kennis, daar kan ik dan
mee verder. Het staat ook nog niet vol hier,
maar het gaat zeker vol komen. Rondom de
boomstammen komen boomspiegels
planten, hier zie je ze al ontstaan,” wijst hij.

Een tuin in ontwikkeling, noemt Anton het
groen achter de kerk, waar stevige, hoge
bomen beschutting geven, maar ook een
groot deel van het water wegtrekken.
Vandaar dat Anton bij warme dagen geregeld
in de weer is met het besproeien van de jonge
beplanting.

Per keer is dat zomaar 300 liter water. Die
pompt hij uit de singel voor de kerk.
Technisch onderlegd als hij is, heeft Anton
daar inmiddels een wagen met pompsysteem
voor ontwikkeld, zodat hij niet met gieters
hoeft te sjouwen. Enthousiast legt hij de
werking van het systeem uit en demonstreert
de kar.

'Af en toe heb ik ruzie
metde zwaan als ik
water ga pompen.’

Lachend: ,,Af en toe heb ik ruzie met de zwaan

als ik water ga pompen.”

Dat De Open Hof als Groene Kerk ook een
kerktuin heeft, is voor Anton heel logisch. ,lk
zie het al helemaal voor me dat je met een
bakkie koffie de tuin inloopt en een fijn
gesprek hebt terwijl je geniet van alles wat in
de tuin staat. Er staat al een mooie, nieuwe
bank met tafel, die het heel gemakkelijk
maakt om plaats te nemen.”

Nieuwe plantenstekken zijn nog steeds
welkom, maar Anton heeft wel een verzoek.
,Gooi planten niet weg als je thuis wat
overhoudt, maar vraag aan mij of ik het kan
gebruiken. Ik heb het plan voor ogen en weet
dat meteen.”




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
16 juli 10:00u  mw. Sity Smedinga

23 juli 10:00u

30 juli 10:00u  ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

6augustus 10:00u ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

20 augustus 10:00u  dhr. Kees Wisse

27 augustus 10:00u  ds. Gertjan Robbemond

rﬁ'l' kerkdienstgemist Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl

Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Even Bijpraten
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maar voor de kinderen die meekomen zal het  is dan ook een mooi
Zomerdoeboek van Bijbel Basics klaarliggen. moment om je te
Ze hoeven zich dus niet te vervelen of thuiste  bezinnen en te
blijven maar ze krijgen iets te doen. reflecteren. Bij het
NBG is gratis het

Bij de diensten Inspiratie op vakantie
In de zomervakantie is het thema voor de De zomer is voor veel
vieringen ‘Zegen’ Er zijn prachtige liederen bij mensen een periode
te vinden, ouder en nieuwer. Uw suggesties om los te komen van
ontvang ik graag. We lezen over de zegen het dagelijks leven. Of
voor Abraham (23 juli), Jacob (30 juli) en over  je een verre reis P
Jezus die de kinderen de handen oplegt (6 maakt of dicht bij huis -
augustus). blijft: het leven gaat '

even in een andere é
Eris in de zomerperiode geen kinderdienst versnelling. De zomer ——1 0

== =

Summerschool boekje ‘Onderweg met Paulus’ te bestellen. In
In de zomermaanden is er doorgaans nietzo 14 dagen ga je met hem onderweg door het
veel te beleven in de kerk. Maar lang niet boek Filippenzen. Handig voor in de

iedereen gaat met vakantie. Daarom is er handbagage of binnen handbereik bij een
sinds 2018 een Summerschool, enkele lekkere (tuin)stoel.

avonden rondom een onderwerp of thema. Te bestellen via:

Achtereenvolgens waren dat: inleiding tot het  https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/zomer/
Nieuwe Testament, liturgie, Psalmen. Voorstel

voor deze zomer is: het Oude Testament. Hoe ~ Voor kinderen is er een leuk zomerboekje te

is het ontstaan? Uit wat voor soort teksten bestellen via

bestaat het OT? Welke rode draden zijn er te https://www.zomergezinsboekje.nl/#bestellen
ontdekken? Data en tijd: dinsdagavonden 18 Het is ook mogelijk verhalen, puzzels en

en 25 juli, 20.00-21.30 uur. Aanmelden kan bij ~ opdrachten te downloaden via deze website.

ds. Lyonne Verschoor.
Voor wie te moe of te luiis om te lezen is er

Luisterbijbel. Er zijn verschillende thema’s te
beluisteren en het is zelfs mogelijk om de
Bijbel in een jaar door te nemen.
https://debijbel.nl/podcast/bijbel-in-een-jaar

Vakantie

Vanwege de zomervakantie ben ik niet
beschikbaar van maandag 7 augustus tot en
met zondag 3 september.

Lyonne Verschoor




Duister

In 't duister van de nacht
Op zeil een lichte tred
Een kleine hand, dwingend zacht
Een stem dringt in je dromen:
“Er zit een monster onder 't bed
Bij 't behang, ik ben zo bang!
Wil je bij me komen?”

In 't duister van de tijd
Met angsten om je heen
Want de harde werkelijkheid
Vervaagt veel van je dromen:
Je blijft een kind, nog steeds alleen
Lang gedraald, nog meer verdwaald
Wie kan er bij jou komen?

In 't duister van de nacht
Al duizend jaar alleen
Komt 't Licht, onverwacht
Het blijft maar binnen stromen
Blinkt in de keten om je heen
En slaakt die band, streelt je hand
Ook jij mag bij Mij komen.

Rob van Brakel




Gedachtenissen

In herinnering: Wilhelmina Dijkshoorn - Boot

Willy werd geboren als vijfde kind in een bakkersgezin in Vlaardingen. Al
jong leerde zij meehelpen en aanpakken. Na de lagere school ging zij
naar de huishoudschool. Doorleren mocht ze niet. Dat heeft haar
leergierigheid en kennis echter niet in de weg gezeten. Na een
Schoeversopleiding ging zij werken bij een notariskantoor.

Willy trouwde met Nico. Na de geboorte van dochters Astrid en Margriet
verhuisde het gezin naar Numansdorp maar Vlaardingen, en de familie
die daar woonde, bleef een grote plaats innemen in haar hart.

De familie breidde zich uit met schoonzonen en kleinkinderen. Willy
genoot ervan als het hele gezin compleet was en verzon leuke dingen
voor de kleinkinderen.

De laatste periode van haar leven werd het lichamelijk en geestelijk zwaarder. Willy trok zich steeds
meer terug. Nico zorgde voor haar en bracht niet alleen boodschappen maar ook nieuwtjes van
buiten naar binnen. Toen het te zwaar werd verhuisden zij naar Heemzicht in Piershil. Daar overleed zij
in de leeftijd van 79 jaar. Boven de rouwkaart stonden woorden die Willy zelf ooit uitkoos toen haar
moeder overleed:

Gelukkig is zij die haar hulp ontvangt van de God van Jacob.
Woorden naar Psalm 146.

Wij bidden voor Nico, die nu alleen verder moet. En voor Astrid en Margriet en hun gezinnen.
Dat zij de hulp van de God van Jacob ervaren mogen en troost mogen vinden in de liefdevolle
herinneringen aan hun vrouw, moeder en oma.




Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Daniélle de Koning, Sander van Bochove, Lois Ensering

Baanbrekers |

Tijd voor een update vanuit de Baanbrekers! Op zaterdag 3 juni hebben wij een feestje gevierd!
We hebben dit klein gehouden, omdat de organisatie van een groter feestje gewoon niet lukte.

We zijn met elkaar gaan midgetgolfen. We hebben patat gegeten en ‘s avonds weerwolven
gespeeld met elkaar. Het was erg gezellig! Het was jammer dat Roos en Sijmen hier niet bij
konden zijn.

Dit feestje was ook gelijk de afsluiting van het seizoen. Dat betekent dat er ook afscheid
genomen wordt van Baanbrekers die niet verder gaan in het nieuwe seizoen. Sijmen, Dominic,
Jasmijn en Pieter werden bedankt voor hun inzet! Zij kregen een kei, omdat ze een kei zijn! Ook
kregen ze een A4-tje met foto's van hun tijd bij de Baanbrekers!

In september starten we weer met een nieuw seizoen. Natuurlijk zijn er dan ook weer nieuwe
Baanbrekers welkom. ledereen die overstapt naar het voortgezet onderwijs of 13 wordt in
het komende jaar is van harte welkom! Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de
eerste vergadering, maar houd ook de weekbrief in de gaten. MAAR.....ook als je al langer
op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom om eens te komen kijken bij een
vergadering!

Dat geldt trouwens ook voor gemeenteleden die denken dat het leuk zou zijn om leiding te
willen geven aan deze enthousiaste jongeren....Kom gerust eens kijken bij een vergadering!

Groetjes en tot ziens van
Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Lois, Sander en Daniélle

10



Column

Samen

Rob van Brakel

Dit jaar merken we heel duidelijk wat het
betekent op een eiland te wonen. Meestal zien
we de Hoeksche Waard als onderdeel van
Zuid-Holland, en van Nederland, maar als de
tunnel of de brug dicht is, wordt dat opeens
gereduceerd tot ‘het Eiland’ en breken we ons
het hoofd hoe we van en naar ons Eiland
kunnen komen zonder al te lang in de file te
staan. Vroeger, met alleen de Barendrechtse
brug, en al helemaal v66r die tijd, was dat
eilandgevoel natuurlijk nog veel sterker, maar
ook nu zijn er nog mensen die praten over ‘de
import’ en alle veranderingen die de mensen
van elders hebben veroorzaakt.

In de Bijbel was dat natuurlijk ook zo: Israél
voerde oorlog met alles wat anders was: de
Filistijnen, de Edomieten, de Ammonieten,
enzovoorts. En wij hebben van de
geschiedenis, die ertoe leidde dat al die
volkjes werden opgeslokt door een veroveraar
als Nebukadnezar, weinig tot niets geleerd.
Ook in de huidige tijd, waarin we nu we allang
beter zouden moeten weten, zitten we nog
steeds op onze eigen eilandjes: boeren tegen
burgers, ‘witten’ tegen ‘zwarten, enzovoorts.
Elke groep creéert een eigen eiland, trekt
verdedigingslinies op en verkettert iedereen
met een andere mening. Het wachten is op

een Nebukadnezar die al die eilandjes op een
hoop veegt en zelf voortaan de dienst uit
maakt, zoals indertijd, maar of we daar nu
beter van worden...

De werkelijkheid is veel prozaischer. Alle
eilandjes hebben bruggen naar elkaar toe: de
boer kan niet zonder de burger en
omgekeerd, ongeacht huidskleur zullen we
het samen moeten maken, enzovoorts. Dat
dat moeilijk is, komt omdat het nog altijd
veilig voelt om met anderen een groepje
gelijkgestemden te vormen: niets is zo heerlijk
als samen afgeven op een ander. En afgeven is
des te makkelijker als je de beweegredenen
van de ander niet wilt kennen, of bij voorbaat
hebt besloten met elkaar dat die ander
ongelijk heeft. Paulus zegt in zijn brief aan de
Korinthiérs, dat we het samen moeten doen
(hij zegt het iets mooier, met delen van een
lichaam, maar daar komt het op neer), want
uiteindelijk kan niemand iets bereiken zonder
dat het merendeel van de mensen meewerkt.
En mensen werken alleen mee als ze gehoord
worden, dus laten we eerst eens proberen
naar de ander te luisteren.

En natuurlijk hopen dat in de Hoeksche Waard
snel alles weer gewoon is!
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Rwanda

ACTIE'VOORUIT MET DE GEIT'

Aan dit spreekwoord (er komen er nog een paar) moest ik denken toen ik op 21 mei jl. een
korte toespraak hield over Rwanda. De betekenis van dit gezegde is 'aanmoediging, zet ‘m op!
Of, 'daar gaat die dan!' Dat is precies wat ik wilde bereiken om de mensen in Rwanda — om
maar in de spreekwoorden te blijven - 'een hart onder de riem te steken, oftewel iemand moed
inspreken. En dat was hard nodig. Meer dan dat! Want wat was er aan de hand?

Op 3 mei 2023 was er in Rwanda een enorme wateroverlast. Dit ten gevolge van heftige,
aanhoudende regenbuien. Ock de directe omgeving van Rubengera — waar wij als stichting
actief zijn — was flink getroffen. Kapotte huizen, onbegaanbare wegen en akkers vol water. Ook
waren er in Rwanda 119 mensen verdronken en ook heel veel vee verdronk.

Het motto van onze stichting is 'we doen iets, omdat niets doen geen optie is. Maandelijks
ondersteunt de stichting meer dan 85 mensen, organiseert het codperatie principe en doet
projecten zoals renovatie huizen, schoolprojecten en regelt zorgverzekering (3 per p.p.).

En toen kwam op 3 mei het bericht binnen van de hevige regen- en wateroverlast. De beelden
waren hartverscheurend, schokkend, meer dan indringend!

We startten als stichting een extra project om direct en concreet te kunnen helpen. In de
kerkdienst van 21 mei vertelde ik hierover. Ik gaf aan dat er groot leed is, maar ook 'klein' leed.
Bijvoorbeeld het gezin waarvan alle geiten verdronken waren. Ze hebben nu nog 1 bok, maar
daar kan je niet mee fokken. De familie heeft geiten nodig. Geiten om te fokken en op de markt
te verkopen. Geen verkoop is geen geld. In mijn praatje nodigde ik mensen uit om een of meer
geiten te adopteren. En wat een succes werd dat! Kosten per geit € 45 en een koe € 400. Wat ik
niet had durven dromen was dat dit een heel groot succes werd. Op dit moment staat de teller
op 27 geiten en 1 koe. Er was zelfs iemand die zijn vrouw voor haar verjaardag twee adoptie-
geiten gaf! Geweldig! Wat het natuurlijk 'bijzonder' maakte, was dat de geit ook de naam van
de donateur kon krijgen. Ik heb heel veel namen doorgegeven! Ook de collecte bracht ruim €
750 op. Dit geld hebben we gebruikt voor directe noodhulp als kleding en voeding. Want ook
daar is dringend behoefte aan.

De eerste 15 geiten zijn aangekocht en verdeeld en in de tweede helft van juni worden de
andere geiten verdeeld. Het is haast 'niet met een pen te beschrijven) niet onder woorden te
brengen wat dit voor de mensen betekent. Er zijn mensen die aan je denken, die een gebaar
van betrokkenheid geven, 'je niet in de kou laten staan' Ik zou er nog heel veel over kunnen
vertellen (wil dat best een keer doen), maar stop nu met de woorden van Paulus als hij Jezus
aanhaalt, 'Het is beter te geven dan te ontvangen, oftewel iemand iets schenken als een
weldaad, zonder daarvoor iets terug te verwachten. Heel hartelijk dank voor al die giften.
Mocht u alsnog mee willen doen met de geitenactie of ondersteuning van de noodhulp in
Rwanda, dan kan dat! Meer informatie is te vinden op www.supportrwanda.com of bij
ondergetekende (06-51936138). Rekening Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda, NL96 INGB
00089798 13

Peter van der Wel
Voorzitter Stichting Support Rwanda
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50 Jaar contact Burg

50 jaar contact

Van 18 t/m 21 mei was het gemeentebezoek Burg — Oud-Beijerland. Er gingen 29 mensen op
weg om dit jubileum te vieren. Sommigen vertrokken op woensdag, anderen op donderdag.
Een mooi begin was op beide dagen dat diverse mensen, zonder dat te hebben afgesproken,
elkaar onderweg op een parkeerplaats ontmoetten. Ook mensen die al langere tijd niet meer in
ons dorp wonen, hebben zich voor deze bijzondere gelegenheid weer bij de groep
aangesloten. De reis verliep voor iedereen zonder problemen.

Het gemeentebezoek 2023 was een goed en hartelijk weerzien, met veel herinneringen aan de
afgelopen 50 jaren.

Wat is er in die tijd veel veranderd, niet altijd even goed, maar de avond dat de muur definitief
'viel' staat ons op het netvlies gebrand en beelden roepen altijd nog emoties op.

Het gemeentebezoek begon voor enkelen op Hemelvaartsdag met de openluchtdienst ’s
morgens in de Weidendom. Het was een fijne dienst, met een inspirerende verkondiging en
mooie liederen, begeleid door een uitgebreide muziekgroep.

's Avonds werden we welkom geheten in de kerk van Burg, waar ds. Christian Popp, vroegere
predikant van Burg, iedereen begroette met hartelijke woorden en voorging in een korte
Andacht. Wat was het fijn om al onze vrienden weer te zien....gelijk voelde je weer die
bijzondere verbondenheid.

Vrijdag bezochten we als gezamenlijke groep de kerk van Paul Gerhardt in de stad Libben. Paul
Gerhardt schreef veel liederen, waarvan er ook een aantal in ons liedboek staan. (Bv. Beveel
gerust uw wegen) Na een uitgebreide uitleg over het leven en werk van Paul Gerhardt, vertelde
een gids over het interieur en de bezienswaardigheden van de kerk, waarna er in de kerk een
kort orgelconcert werd gegeven.

Vervolgens gingen we op weg naar een bijzondere Kahnfahrt, deze keer in het Hochwald, wat
voor de meeste deelnemers een nieuwe omgeving was. Hier zagen we zelfs bevers. Het weer
was goed en de stemming aan boord van de drie boten was prima. Niet in het minst door de
heerlijke lunchschotels die ons werden aangeboden, met daarbij een sapje, biertje en...een
mandje met verrassende schnapsflesjes! Er werd gezongen, oude verhalen verteld door de
'gondeliers' en vooral genoten van de prachtige natuur van het Spreewald.
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50 Jaar contact Burg

Burg - Oud Beijerland

Zaterdag was een vrije dag met het gastgezin. Om 18.00 uur werden we in het Gemeinderaum
verwacht voor de gemeenteavond.

De Burgers hadden veel werk verzet: elk contactgezin had een collage gemaakt van alle
familie-contacten en vertelde daarover. Dat bracht de nodige ontroering teweeg...

Kees Wisse had een indrukwekkend 'jubileumlied' gemaakt over 50 jaar gemeentecontacten,
op de melodie van 'Licht dat ons aanstoot in de morgen’ Na het zingen van dit lied werd
vanuit De Open Hof-gemeente een paaskaars aangeboden en alle aanwezigen werden verrast
met een kleine uitvoering hiervan.

Er was door onze gastgezinnen een heerlijk buffet verzorgd. Vanuit Burg kreeg iedereen een
sleutelhanger met de namen van onze beide gemeenten erop.

Zondag was de Konfirmationsdienst. Er waren 12 Konfirmanden. Zij brachten elk hun
doopkaars mee en deze werden in de dienst aangestoken.

Hun ouders zongen een lied en er was ook een jongerenkoor. De predikant van Werben en een
gastpredikant leidden de dienst.

We vierden gezamenlijk het avondmaal en onze groep zong de gemeente en Konfirmanden
van Burg toe: God heeft het eerste woord. Dit lied werd tijdens het eerste bezoek aan Burg ook
gezongen en is ook in de dienst in Oud-Beijerland gezongen als teken van onze
verbondenheid.

Ook hebben de tafelkaarsen in onze gemeente dezelfde afbeelding als de grote kaars die wij in
Burg hebben aangeboden.

Na koffie, een broodje en een kop soep volgde het afscheid:

bedankt, het was fantastisch, tot volgend jaar...in Oud-Beijerland!

We kijken terug op prachtige dagen waarin de contacten weer werden verstevigd. Vroeger
waren de contacten van hier naar daar: geven en brengen. Nu is er gelijkwaardigheid en
wederkerigheid over en weer.

50 jaar: viteraard veel terugblik. Veel hartelijk weerzien.

De vooruitblik, kerk-zijn in deze veranderende en anders seculariserende tijd, komt nu meer
aan de orde.
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
16 juli
Missionair Vrijwilligerswerk
zie weekbrief

23 juli
Stichting Jarige Job
Zie uitgelicht
30 juli
Interk. Stichting Ethiopié/ Eritrea
Een kip en ei maakt ieder kind blij.
zie uitgelicht

6 augustus
Stichting De Overbrugging
zie weekbrief

13 augustus
Ghana een sterke kerk op een
kwetsbare plek

zie vitgelicht

20 augustus

Rudolph Stichting

zie uitgelicht

27 augustus

Stichting Droomhuis
Zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor

ons eigen kerkenwerk.

Giften

Er is een gift ontvangen van € 100,- via
Willy Gerlof voor actie Vakantietas.

Van 6 gemeenteleden totaal € 200
ontvangen.

Uit de nalatenschap van de Wereld-
winkel Oud-Beijerland € 1.000

23 juli: Stichting Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus,
visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor
tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het
geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er
thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de
mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen
cadeautjes, hangen er
geen slingers en
ballonnen en kunnen zij
niet trakteren op school.
Uit schaamte melden ze
zich soms zelf ziek.
Stichting Jarige Job helpt
deze kinderen door het
geven van een
verjaardagsbox, want
ieder kind verdient een
verjaardag!

Voor meer informatie: https://stichtingjarigejob.nl/

30 juli: Interkerkelijke Stichting Ethiopié/

Eritrea. Een kip en ei maakt ieder kind blij.
De Solonschool in Hawassa is een school voor blinde
kinderen. De kinderen krijgen hier 2 jaar
braille-onderwijs om daarna door te kunnen stromen
in het reguliere
onderwijs. Zonder deze
kennis zouden ze geen
kans maken. Ze

- verblijven intern op de
beschermde compound
van de school. Om een
bijdrage te leveren aan
de goede voeding van
de kinderen heeft ISEE
een project gesteund om kippen te houden op het
schoolterrein. De kinderen kunnen leren met de
dieren om te gaan en de eieren leveren goede
voedingstoffen. Het project bestaat uit de bouw van
een kippenverblijf, aankoop van voer en het
aanstellen van een verzorger. Meer informatie vindt u
op de website van ISEE:
https://www.isee-urk.nl/nog-veel-te-verbeteren/
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Collectes

13 augustus: Ghana een sterke kerk op

een kwetsbare plek

Ghanais een overwegend christelijk land,
maar in het noorden vormen christenen een
minderheid. Daarom is het belangrijk dat de
kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen
veel bijbelkennis hebben, maar ook
investeren in contacten met moslims. Het
opleidingscentrum van de Presbyteriaanse
Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en
Jjeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden
jongeren opgeleid voor een praktisch vak en
leren analfabeten lezen en schrijven. Meer
informatie:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte

-kerk-in-actie-2023-zending-ghana/

20 augustus: Rudolph Stichting

De Rudolphstichting is een vereniging van
ruim 900 diaconieén van de Protestantse Kerk
in Nederland. Ze zijn een maatschappelijke
organisatie en ze zetten zich in voor
uithuisgeplaatste kinderen. Met een klein,
professioneel team werken ze aan het
realiseren van de doelstellingen van de
vereniging. Ze houden kantoor in De Glind, in
dorpscentrum Glindster.

De Rudolphstichting heeft compassie voor
kwetsbare kinderen en wenst dat elk
uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te
groeien tot een zelfredzame en evenwichtige

volwassene. Meer informatie:
https://www.rudolphstichting.nl

27 augustus: Stichting Droomhuis
Hoeksche Waard

Een aantal ouders uit de Hoeksche Waard
heeft het initiatief
genomen tot het
oprichten van Stichting
Droomhuis Hoeksche
Waard. Deze stichting heeft als doel het
realiseren van een veilig en warm thuis voor
jongeren met een verstandelijke beperking,
die graag onder begeleiding zelfstandig
willen wonen in een kleinschalige
woonvoorziening. De doelgroep van deze
voorziening zijn jongeren met een
verstandelijke beperking, en waarbij
sommigen ook een (lichte) motorische
beperking hebben.

Wat de toekomstige bewoners verder bindt is
hun leeftijd. Het streven is dat de leeftijd van
de doelgroep maximaal 10 jaar scheelt en bij
voorkeur dat de groep elkaar ook kent via
school, werk of sport. Het is goed om vanuit
deze verbondenheid verder te kunnen gaan
in dit gezamenlijk wooninitiatief. Achter de
schermen wordt hard gewerkt aan het
ontwerp van het droomhuis.

Meer informatie vindt u op de website:
https://stichtingdroomhuishw.nl

Drogy

Opbrengsten collecte

Zondag 30 april Stichting Pa en zoon helpen €1061,30
Zondag 7 mei Noodhulp Oekraine, Kerk in Actie € 717,25
Zondag 14 mei Stichting Opkikker € 489,30
Donderdag 18 mei  Stichting Exodus € 145,50
Zondag 21 mei Stichting Support Rwanda € 751,50
Zondag 28 mei Egypte, bijbelstudie stimuleert, Kerk in Actie € 507,40
Zondag 4 juni Armoedefonds € 501,65
Zondag 11 juni Stichting De Hoop €417,80
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World Servants

World Servants 2023

Happen en trappen

Zaterdag 10 juni was het weer 'Happen en trappen’
Mevrouw Nel Koudijs stuurde ons het onderstaande stukje.

Alle World Servants, Se I’VC.I n tS

Oud-Beijerland
Wat een heerlijke dag hebben wij gehad met het Happen en Trappen.

In de eerste plaats was het super weer om aan deze dag mee te doen.
Dan het ontvangst met koffie en heerlijke koek
in De Open Hof.

Een mooie route is er uitgezet en over | =
weggetjes gefietst, die wij toch nog niet
kenden in het mooie Hoeksche Waardse. i,
Dan de stops waar wij gastvrij werden .
ontvangen en heerlijke soep, vers fruit, dan g
weer broodje hamburger, en drankjes met wat &
lekkers kregen.
Al met al een topdag. .\ y
Allen hartelijk bedankt, die hiervoor hun huis .\yﬁ.
hebben opengesteld en georganiseerd ‘ o,
hebben.

En wij, de fietsers, een steentje hebben kunnen bijdragen aan jullie jaarlijks project van de
World Servants.

Succes daarmee
Nel.
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kerkelijk werker

Voorgenomen besluit benoeming kerkelijk werker

Nadat we u/jullie op 21 februari jl hebben gehoord over de benoeming van een kerkelijk werker
heeft de kerkenraad op 28 februari het definitieve besluit genomen om een kerkelijk werker te
benoemen voor 32 tot 36 uur. Vervolgens is er een sollicitatiecommissie geinstalleerd en deze
heeft de opdracht gekregen op zoek te gaan naar een kerkelijk werker. De commissie is zeer
zorgvuldig en voortvarend te werk gegaan. Op enig moment heeft de sollicitatiecommissie de
kerkenraad geinformeerd dat er uitsluitend kandidaten hadden gereageerd die een parttime
functie ambieerden. De kerkenraad heeft om die reden besloten de vacature alsnog in tweeén
te splitsen met een totaal van 32 tot 36 uur.

Zeer recent heeft de sollicitatiecommissie de kerkenraad geinformeerd dat ze tot een unaniem
besluit is gekomen om één kandidaat voor te dragen. Dit is dinsdag 27 juni in de kerkenraad
door de voorzitter van de sollicitatiecommissie verder toegelicht.

De kerkenraad is heel blij en dankbaar u en jullie te kunnen vertellen dat de kerkenraad de
voordracht van de commissie heeft overgenomen. We hebben unaniem het voorgenomen
kerkenraadsbesluit genomen om mevrouw Jolanda Griesdoorn-van der Pol te benoemen in
de functie van kerkelijk werker-ouderling met een bijzondere opdracht. Ze wordt benoemd
voor 24 uur per week voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden. Haar taakveld zal
liggen in het pastoraat aan ouderen en de middengroep. De benoeming gaatin op 1
september 2023.

Via dit KerkmagaZIN van 13 juli worden alle gemeenteleden geinformeerd. Conform de
ordinantie 3.6.7 van de kerkorde hebben stemgerechtigde leden vanaf deze dag 5 dagen de
tijd om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure. Een bezwaar dient schriftelijk en
ondertekend te worden ingediend bij de scriba voor 18 juli 2023 17.00 uur.

Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de kerkenraad een definitief besluit nemen,
zodat de bevestiging kan plaatsvinden in de dienst van 10 september 2023.

Na de zomervakantie start de sollicitatiecommissie met de invulling van de resterende

vacature. Mocht u suggesties hebben, geef deze dan door aan de voorzitter van de
sollicitatiecommissie, de heer Peter van der Wel.

Kerkenraad De Open Hof
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Running Diner en KOG

Running Diner

Op zondag 29 oktober organiseren wij weer W
een running dinner. Noteer deze datum alvast _’
in uw agenda, meer informatie volgt later.

Ina Yntema, Truus Middelhoek en Willy Gerlof

Uitnodiging KOG-middag
Op dinsdagmiddag 22 augustus begint weer de 1e middag van het KOG-seizoen, waar
iedereen weer van harte welkom is.

De middagen worden divers ingevuld en zijn altijd de moeite waard. Ook zijn de kerst- en
paasvieringen erg mooi.

Soms heeft onze dominee een onderwerp of is er iemand, die ons iets over de natuur enz. kan
vertellen.

We hopen dat velen van u ons eens met een bezoekje komen vereren. Door de ontmoeting
met elkaar houden we ook contact met elkaar.

De KOG-bijeenkosten beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur . De thee staat klaar
om 14.15 uur in de Huiskamer van De Open Hof.
Tussendoor wordt koffie gedronken.

Houd u ook de weekbrief in de gaten, daar wordt
meestal de invulling van de middag bekend
gemaakt.

De volgende middagen kunt u vast noteren in uw
agenda: 22 augustus (1e middag) en dan volgen 3
oktober, 7 november en 19 december de
kerstviering.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.
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Column

Gevoeligheden

Jaap den Boer

Volgens sommigen zou de bijbel
vrouwonvriendelijke passages bevatten. Maar
er zijn meer gevoeligheden.

Zo lees ik op de website van joods.nl dat men
op zoek is naar een aantal sensitivity readers
(gevoeligheids lezers), die een nieuwe,
revolutionaire vertaling moeten maken van de
Torah (Genesis t/m Deuteronomium) . Men wil
er zeker van zijn dat alle mogelijk gevoelige
passages worden herschreven.

In de toelichting wordt gesteld dat de Torah
ruim 3300 jaar geleden is geschreven en in de
tussentijd is de wereld behoorlijk veranderd.
Wat destijds normaal was, kan tegenwoordig
als pijnlijk, oneerlijk en/of kwetsend worden
ervaren.

Zo is bijvoorbeeld een ruime meerderheid van
de genoemde personen in de Torah mannelijk,
evenals de gebruikte taal.

Een paar voorbeelden van de gedachte
wijzigingen: De twaalf stammen van Israél

DENKST F

bestaan straks niet meer uit 12 stamvaders
maar uit 5 stamvaders, 5 stammoeders en
twee transouders. En God schiep in het begin
niet alleen de man en de vrouw, maar ook de
hermafrodiet en de transseksueel en alles wat
dies meer zij.

Er gaan stemmen op om ook in het nieuwe
Testament een aantal passages te schrappen.
Bijvoorbeeld in het bekende verhaal van Jezus,
die loopt over het water. Dit zou volgens
sommigen bijdragen aan het
superioriteitsgevoel van de witte man.
Voorgesteld wordt om de passage waarin
Jezus loopt over het water te vervangen. In
plaats daarvan zou moeten worden gelezen
dat Jezus aan het zwemmen was in het meer
van Galilea.

Ik hoorde zojuist dat joods.nl het vertaalproject
intussen heeft afgeblazen. Lijkt me een wijs
besluit.

‘ER STAAN HELE GEKKE DINGEN IN
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Leesrooster

Juli / augustus

z0 16

Matteds 13:1-23
Matteds 13:24-33
Matteiis 13:34-43
Mattels 13:44-58
Psalm 119:41-48
Spreuken 28:1-9
Spreuken 28:10-20
Spreuken 28:21-28
Psalm 119:49-56
Spreuken 29:1-9
Spreuken 29:10-18
Spreuken 29:19-27
Psalm 119:57-64
Spreuken 30:1-9
Spreuken 30:10-14
Psalm 119:65-72
Spreuken 30:15-23
Spreuken 30:24-33
Spreuken 31:1-9
Psalm 119:73-80
Mattels 14:1-12
Mattels 14:13-21
Mattels 14:22-36
Spreuken 31:10-20
Spreuken 31:21-31

Psalm 119:81-88
2 Koningen 16:1-9

2 Koni ngen 16:10-20

Augustus
zo 13

Romeinen 9:1-5
Romeinen 9:6-18
Romeinen 9:19-29
Romeinen 9:30-1
Romeinen 10:5-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
omeinen 11:25-36
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Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die
gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels

vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien.

Weer andere kamen in goede aarde en krijgen aren
met nieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”
zegt de dominee. “Sommigen willen Jezus volgen, maar
het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun
hoofd en groeien niet. Maar sommigen pakken Jezus’
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat
graankorrels uit de voorraadpot. -

Puzzel

Jij hebt een handje. grachkorrels om te zaaien. qu 155\

hu,het beste tuintie om ze in te z
bordf*‘ Staat e lezen wat erin “f
2it. Maar er Staah qf'een Klinkers!

fﬂnr‘ ;’JP de zéyen

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrijk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad N goede grond. Dat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertiy graankorrels.
Uit &&n graankorrel! benk daar maar eens over nal
(Naar Matteiis 13:8-9)

“Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo. “Dan
worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
“Er gebéurt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Florans kijkt somber. “lk heb het zeker fout gedaan,”
zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,” zegt hij, “De korrels
moeten heel lang rusten in de aarde. Anders
ontkiemen ze niet” “Daar heb ik het te druk voor...”

zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar

Il de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het

over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.
“Maar gieteren ook.”

Vul de lege bordies in met de letters die eronder Staah.
Het is even pu?zeJﬂﬂ. J(Ip élk woord heeft te maken
met het verhadl dat de muizen hebben gehoord.

Je et RusT neten o het opte lossen!

: Tekst - Marjet de Jong
7 =50 Tekeningen: M. Jurrigns



